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ÖNSÖZ 



"Başvurunu aldım, istediğin kadar şikayet et. 

Hiçbir şey olmaz." 

İzmir Alsancak Polis Merkezi'nde kötü muamele ile ilgili şikayet başvurusunda bulunmak isteyen trans bir kadının polis memurundan aldığı cevap 

Uluslararası Af Örgütü'nün vizyonu, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve diğer uluslararası insan hakları standartları ile korunan insan haklarından dünyadaki her bir bireyin yararlandığı bir dünyadır. Bu vizyonu gerçekleştirirken hem kendi örgütlenmesinin içinde hem de çalışmalarında cinsel kimlik ve cinsel yönelim çeşitliğini özellikle gözetir, herkesin cinsel kimliği ve cinsel yönelimine saygılıdır. UAÖ birinin cinsiyet kimliği ya da cinsel yönelimi "çoğunluğun" normlarına uymadığında, bireylerin ayrmcılık, kötü muamele, tehdit ve nefret cinayeti için "meşru" hedef olarak görülebileceğinin farkındadır. 
Buna karşı çıkan sesin yükselmesi için araç olmayı hedefler. Eşcinselliğin suç sayılmasına ve LGBT bireylere şiddet uygulayanların cezasız kalmasına karşı çalışmalar yapar. 
LGBT haklarını savunan insan hakları savunucularının yanındadır. Ve hep beraber LGBT haklarının tam olarak hayata geçmesi için çalışmayı hedefler. 

Bu çerçevede, dünyanın hemen her yerinde yoğun bir ayrımcılık çemberi içine sıkıştırılmaya çalışan LGBTT bireyler için bir dayanışma ağı olmanın yanı sıra uluslararası düzeyde gerçekleştirdiği kampanyalarla da yerel örgütlenmelerin görünürlüğünü ve gücünü arttırmak Uluslararası Af Örgütü'nün temel hedeflerinden biri olmuştur. Uluslararası Af Örgütü'nün LGBTT bireylerin haklarının korunması için ger- 


çekleştirdiği çalışmalar ülkeler düzeyinde farklılık gösterir. Örneğin, Uganda'da LGBTT bireylere yönelik idam cezası uygulamalarına karşı uluslararası düzeyde kampanya ve lobi yaparken, Baltık ülkeleri ve Balkan'larda LGBTT bireylerin örgütlenmeleri ve barışçıl etkinlikler gerçekleştirmelerinin önündeki resmi ve gayrıresmi engellerin kaldırılması için tüm şubelerindeki aktivistleriyle yerinde destek olmaya gidebilir. 

Türkiye'de ise özellikle LGBTT bireylere yönelik örgütlenme özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması yönünde uluslararası bir kampanya yürütülmüştür. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi halen farklı LGBTT örgütleri ile işbirliklerine devam etmekte ve başta yaşam hakkı olmak üzere LGBTT bireylere yönelik hak ihlallerinin hukuksal ve pratik düzeyde ayrımcılıkla ilişkisini ortaya çıkarma ve ortadan kaldırma amacıyla çalışmalar yürütmektedir. 

Daha önce 18. İstanbul LGBTT Onur Haftası kapsamında İstanbul'da ve Nefret Suçu Mağduru Trans Bireyleri Anma Etkinlikleri kapsamında Ankara'da Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından Gabrielle Le Roux'un "Afrikalı, Transgender ve Onurlu" başlıklı sergisi gerçekleştirilmişti. Serginin gördüğü ilgi ve gösterilen destek sergiye emek veren herkesi oldukça cesaretlendirdi. Bu sefer, rotamızı Afrika'dan yaşadığımız topraklara doğru değiştirelim dediğimizde, ne kadar doğru bir fikir olduğunu görmemiz çok kolay oldu. "Trans, Onurlu ve Türkiyeli" sergisi Pembe Hayat ve İstanbul LGBTT derneklerinin de katılımıyla bir fikir olmaktan 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çıkıp sanatsal bir müdahale haline geldi. 
Trans aktivistlerin sahibi olduğu, üretim sürecinin ortağı haline geldiği ve Türkiye'de transgender bir birey olmanın sanatın sınırsız olanakları üzerinden bir kez daha anlatıldığı bir sanatsal müdahale... 

2011 yılında yayımladığımız "Ne bir hastalLk, ne de bir suç: Türkiye'de Lezbiyen, Gey Biseksüei ve Trans Bireyler Eşitlik İstiyor" başlıklı raporumuzda da vurgulandığı gibi bütün bu çabalar, sergiler, etkinlikler "Türkiye'deki LGBT toplumunun devlet yetkilileri tarafından maruz bırakıldıkları şiddet ve sistematik taciz uygulamalarının yaşandığı bir ortamda gerçekleşiyor." Bu şiddet ve tacizin son bulması için harekete geçmesi gereken yetkililerin ve ayrımcılığı hayatın her alanında ortadan kalkması için mücadele etmesi gereken her birimizin bu sanatsal müdahaleden ilham almasını, öğrenmesini ve ardından gereken adımları atmalarını umuyoruz. 

Son olarak talebimizi bir kez daha haykırıyoruz: Anayasada ve ilgili mevzuatta cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılık yasaklansın! 

MURAT ÇEKİÇ 

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ 
TÜRKİYE ŞUBESİ 
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2010 yılında ki İstanbul Pride etkinlikleri dâhilinde Gabrielle Le Roux'nun Cezayir apartmanındaki "Proudly African and Transgender" sergisine davet edildim, hatta küçük bir konuşma da yaptım. Gabrielle ile böylece tanıştım. Sohbet esnasında bu çalışmanın bir benzerini de burada yaparsak ne güzel olur dedik. Bu sergiyi davet eden ve bu çalışmanın destekçisi Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ve uzun zamandır ortak çalışmalar yaptığımız Ankara Pembe Hayat'tan Kemal Ördek ile birlikte bu projeyi gerçekleştirmeye karar verdik. Türkiye'deki trans aktivistlerin portreleri yapılacak, portrelerin yanında ise hem paylaşmak istedikleri hikâyeleri olacak hem de bir ekranda portreleri yapılan aktivistlerin röportajları dönecekti. Burada yaşayan trans bireylerin hem görünürlüğünün artması hem de trans aktivistlerin taleplerini somut olarak göstermesi açısından bizim de çok içimize sindi. 
Proje katılımcıları konusunda Gabrielle'in en çok hassas olduğu konulardan biri ise çeşitlilik idi, yaş, bölge, etnisite, yönelim gibi. 
Bunun trans kimliği tek bir kelime ile ya da durumla açıklamanın ne kadar yanlış olduğunu göstermede çok önemli olduğunu söyledi, biz de bu fikri çok beğendik. Böylece proje Af örgütünün haklı önerisi üzerine tüm LGBT örgütlerine ve trans aktivistlere açık davet yapılarak katılıma açıldı. 

Proje katılımcıları Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaşayan ve trans aktivizm yapan insanlar. Ayrıca trans bireylerin hak kazanım süreçlerinde onlarla beraber yürüyen, slogan atan, ve mücadeleye varoluşu inkâr 


edilemez bir güç katmakta olan aktivist trans aileleriyle de röportajlar yapmaya karar verdik . Hangi soruların sorulacağı konusunda günler süren tartışmalarımızın sonunda bazı başlıklar konusunda hem fikir olduk. Ayrıca trans bireylerin aileleri ile yapılacak olan görüşmelerin soruları da hazırlandı. Bu başlıklar ayrımcılık, din, aile, çalışma hayatı, aktivizm ve kişisel paylaşımlardan oluşmaktadır. Görüşmeler esnasında aynı soruya verilen cevapların farklılığı sizi çok şaşırtacaktır. Evet ya da hayır diye cevap verilebilen bir soruya bir başkasının cevabı iki paragraf sürebilmektedir. 

Benim bu çalışmadaki ikili rolüm; aktivistleri tanıyan kişi olarak görüşmeleri yapmak ve de portresi yapılan ve kendi hikayesini paylaşan bir aktivist olarak yer almamdır. 

Bir kez daha ne kadar farklı, geniş, renkli ve muazzam bir aileye sahip olduğumuzu gördüm. Biyolojik ailemin dışında bir de kendi irademle seçtiğim/oluşturduğum bir ailem var benim. Bizi birbirimize bağlayan şey kan bağı değil birbirimize karşı duyduğumuz sevgi ve tutkudur. Trans bireylere yönelik nefret suçlarının tavan yaptığı böyle bir dönemde Gabrielle ile beraber yaptığımız bu çalışmanın trans bireylerin gündelik yaşamlarında dahi ne tür ayrımcılıklara maruz kaldıklarına, nefret suçlarının trans bireylerin hayatlarına nasıl bir etki ettiğini, politik görüşlerini, erkeklik ve kadınlık anlayışlarını, aile ve din konularını ve de bolca gülücük bulacaksınız. 

ŞEVVAL KILIÇ 

İSTANBUL LGBTT 
DAYANIŞMA DERNEĞİ 
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TÜRKİYE'DE CİNSİYET DEĞİŞİMİ SÜRECİNDE TRANS* BİREYLERİN 
DURUMU 

Türkiye'deki trans bireyler, cinsiyet geçişi sürecinde pek çok güçlükle karşı karşıya kalmaktadır. Bu güçlüklerin birçok sebebi bulunuyor: a) değişim sürecini belirleyen, yürürlükte olan yasalar (Türk Medeni Kanunu), b) yeterli tıbbi hizmetin her şehirde bulunmaması, c) hastane çalışanlarının transfobik tutumları, e) cinsiyet geçişi sürecinden geçmek isteyen transların konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmaması. 

Türk Ceza Kanunu'nun 40. Maddesi'ne 
göre her trans birey evli olmadığını, 18 
yaşını geçmiş olduğunu ve doğurgan olmadığını kanıtlamak durumunda. Aynı kanun yargıya, kişinin ameliyat için hastanelere başvurup vuramayacağına karar verme inisiyatifini veriyor. Cinsiyet geçişi operasyonu kararı alan bir trans, kendi bölgesinde olan Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurmak zorunda. Başvuruyu alan mahkeme, başvuru sahibini, konuyla ilgilenebilecek yeterlilikte olan devlet hastanelerine psikolojik, endokrinolojik, genetik ve jinekolojik testlerin yapılması ve heyet raporu hazırlanması için sevk eder. Bu süreç iki seneye kadar uzayabiliyor. Heyet raporunun verilmesinden sonra, yargı, başvuru sahibine cinsiyet geçişi ameliyatı izni verme ya da vermeme hakkını kendisinde saklı tutar. 

Bu süreç, Türkiye'deki translar üzerinde büyük bir baskı yaratmaktadır. Devlet hastanelerinin hepsinin süreci sorunsuz 


tamamlayacak nitelikte donanıma sahip olduğunu söylemek mümkün değil; Ankara, İzmir, İstanbul ve Antalya'daki üniversite hastaneleri (bunlara birkaç devlet hastanesi de eklenebilir, ancak bunlar bahsedilen üniversite hastaneleri kadar donanımlı değiller) nispeten daha iyi koşullara ve konuyla ilgili nispi bir uzmanlığa sahipler. Bu konuyu düzenleyen, standartlaştırılmış bir tıbbi süreç olmadığı için, farklı doktorlar farklı yöntemler takip edebilmektedir ve bu yöntemlerden bazıları sürecin daha da uzamasına sebep olmaktadır. Tüm bunların yanı sıra, görevlilerin ve doktorların transfobik tavırları da transları tehdit etmektedir. 

Pek çok durumda translar yargı otoritelerinin, yani bireyin cinsiyet geçişi ameliyatı olabileceğine ya da tersine karar veren mahkeme heyetinin konu hakkındaki bilgisizliği yüzünden mağdur oluyor. Hâkimlerin başvuru sahiplerini "sterilize olmadıkları" gibi tuhaf gerekçelerle reddettikleri pek çok örnek mevcut. Bazı hastanelerdeki doktorlar, başvuru sahibine doğurganlık yeterliliği olmadığı gerekçesiyle ameliyat olabileceğine dair bir mektup verirken, aynı prosedürü takip etmesi gereken başka doktorlar ek testler isteyerek süreci uzatabilmektedir. Bu durum da ameliyat izni vermek konusunda isteksiz olan transfobik yargı mensuplarının duruşunu kuvvetlendirmektedir. 

Ameliyat sonrasında, translar kimliklerini değiştirmek için nüfus müdürlüklerine başvurabilirler. Bu süreç, teşhis evraklarını toparlamaya ve yargıdan gerekli izinleri almaya kıyasla daha kolaydır. 
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Pembe Hayat, cinsiyet geçişi sürecinde zorluklarla karşılaşan translara yasal danışmanlık ve bire bir yasal destek sağlamaktadır. Cinsiyet geçişi sürecindeki insan hakları ihlallerini gözlemleyen, rapor eden ve geçiş sürecindeki translara eğitim veren Pembe Hayat, trans topluluğunun kapasitesini geliştirmeyi ve var olan sistemin değişmesi için yasa yapıcılara, tıp otoritelerine ve yargıya hukuki işlemlerle karşı koymayı amaç edinmiştir. 

Pembe Hayat'ın cinsiyet geçişi süreciyle ilgili (nüfus kâğıdı ve doğum belgesi dâhil olmak üzere) temel talepleri şunlardır: 


6. Tıbbi kurumlar ve konuyla ilgili yargı ve yasama organları, devlet tarafından, transfobik olmayan ve trans kimliğe duyarlı bir programla, cinsiyet geçişi süreci konusunda daha yetkin bir hale getirilmeli. 

7. Mevzubahis sistemin topyekûn değişimi için, devlet tarafından trans sivil toplum kuruluşlarının aktif katılımıyla oluşturulmuş uzun vadeli bir politika ortaya konulmalı. 

KEMAL ÖRDEK 

PEMBE HAYAT 
LGBTT DAYANIŞMA DERNEĞİ 


1. Hükümet, var olan (ve tek trans-spesifik kanun olan) Medeni Kanun'un değişimi için Trans örgütleriyle işbirliği ve iletişim içinde olmalı. 

2. Sağlık Bakanlığı, translığı 'zihinsel ve ruhsal bozukluklar' listesinden çıkarmalı ve cinsiyet geçişi sürecinin iyileştirilmesi için standart süreçler yaratmalı. 

3. Medeni Kanun, ameliyat izinleri dâhilinde transların sterilizasyonu, boşanmış olması ve yaş sınırlaması gibi kriterleri mecbur tutmayacak şekilde değiştirilmeli. 

4. Gerekli hormon takviyeleri Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilmeli ve devlet tarafından giderleri karşılanmalı. 

5. Doktorlar tarafından uygulanan her türlü keyfi uygulama yasaklanmalı ve hukuki ve idari cezai yaptırımı olmalı. 
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KEMAL ÖRDEK: Adın nedir? 

Şevval Kılıç. 

Nerelisin? Geçmişinden ve kendi hikâyenden neler paylaşmak istersin? 

İstanbul'da doğup büyüdüm. Anlatılacak pek bir şey yok geçmişimde. Bildiğimiz, geleneksel aile hayatı... Orta sınıf bir ailede büyüdüm... Yirmi yaşındayken Demet Demirle yaşamaya başladım. Tam benim o geçiş, değişim, dönüşüm sürecimde bana beraber yaşamayı teklif etti. Onunla yaşamaya başladıktan sonra ailemin beni aslında ne kadar apolitik yetiştirdiğini fark ettim. Daha sonra trans hareketi oluşmaya başladı kendiliğinden Ülker Sokak'ta. Direniş başladı. Dünya hakkındaki politik sorgulamalarım ve çalışmalarım esasen o dönemde başladı. 

Kaç yaşındasın? 

Bu röportajda cevap vermek istemeyeceğim tek soru bu sanırım. Tam kırk yaşındayım. 


Dindar mısın? 

Hiç değilim. 

İçinde büyüdüğün çevre dindar mıydı peki? 

Değildi. İslam'la ilgili temel bilgiler verildi bana, ama ben dindar olmadım. 

Kendini bu dinin içinde mutlu hissediyor musun? 

Kendimi hiçbir dinin içinde mutlu ve huzurlu hissetmiyorum. 

Bugün dünyada insanların başına gelen birçok şeyin nedeninin din baskısı, dini önyargılar ve radikal dincilik olduğunu düşünüyorum. Geleneksel aile yapısı da birçok kötü şeyi körüklüyor. Cinsiyetçi sistemin beyinlerimize nakşedilmesi, her şeyin siyahbeyaz olması, iyi- kötü olması, günah-sevap olması gibi. Bunların bizi çok kötü etkilediğini düşünüyorum. Bu yüzden on dokuz yaşımda kendi entelektüel birikimimle ateist olduğuma karar verdim. O günden beri de hayatımda din yok, hatta spiritüalizm bile neredeyse yok diyebilirim. 

Cinsiyet kimliğini nasıl tanımlarsın? 

Politik hayatımda tabii ki trans kadın olarak tanımlıyorum ama genelde kendimi tanımlamamaya çalışıyorum. Yani trans kadın diyebiliriz ama daha önce de açıkladığım gerekçelerden dolayı, etiketlenmeyi doğru bulmuyorum. 

Cinsel yönelimini nasıl tanımlarsın? 

Maalesef heteroseksüel bir kadınım. 
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Ne iş yapıyorsun? 

Kadın Kapısı'nda 1996 yılından beri seks işçileriyle beraber çalışıyorum. İlk on yıl boyunca, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve AIDS'in önlenmesi konularında çalıştım. 
2000'li yıllardan beri de Kadın Kapısı'nda seks işçilerine hukuki ve tıbbi destek vermeye çalışıyoruz, savunuculuk yapıyoruz. 
Bu benim aynı zamanda para da kazandığım bir iş, mesleğim. Ayrıca İstanbul LGBTT'de gönüllü olarak aktivizm yapıyorum. 

Cinsiyet kimliğinin yaptığın işe bir etkisi oldu mu? 

Ben çok şanslılardan, yani en şanslılardan biriyim herhalde. Tabii ki yaptığım işe hiçbir etkisi olmadı. Ben bir grup aydın ve bilim insanıyla beraber çalışıyorum. Ve en başından beri cinsiyet kimliğimin tabii ki farkındaydılar ve bunun da iyi bir etkisi oldu çalışma hayatıma. Ben saha çalışanıyım. Sahadaki insanlara ulaşma konusunda cinsiyet kimliğimin çok yararı oldu. Daha önce, dönüşüm yaşamadan önceki hayatımda da lise sonrasında küçük iş tecrübelerim oldu ama tezgâhtarlık gibi ufak tefek işlerdi bunlar. 
Çalışma hayatına entegre olmam için ailemin öngördüğü minik işlerdi bunlar ama asıl çalışma hayatım işte Kadın Kapısı'yla başladı. 

En çok yapmak istediğin iş nedir? 

Dalgıçlık. Dalgıçlık yaparak para kazanmayı çok isterdim. Ya da otellerde kalıp rapor yazan insanlar gibi... Şaka tabii. Ben mutluyum. Mutlu olduğuma göre sevdiğim işi 


yapıyorum sanırım. Yani en çok yapmak istediğin iş nedir diye sorunca insanın aklına milyonlarca şey geliyor ama şu an bulunduğum yerden ve yaptığım şeyden çok memnunum. 

Seni trans örgütlenmesine iten ne oldu? 

Aslında bir şey itmedi beni, kendiliğinden oldu her şey. Türkiye'de bir trans kadın olarak var olmak zaten bence aktivizmle el ele giden bir şey. Kendi haklarını savunur duruma geldiğin anda zaten aktivistsindir, çünkü en dezavantajlı gruplardan biri bence trans kadınlar ve trans erkekler... İçinde bulunduğum çevre, yaşadığım yer, bölge... Ben Ülker Sokak'ta yaşadım, o olayların yaşandığı dönemde oradaydım. O olaylar bizim yaşamamız ve varolmamız için bir gereklilikti. 
Biz o zamanlar adına aktivizm demiyorduk, mücadele diyorduk ya da trans hareketi diyorduk. Ama sonra insanlar bunun aktivizm olduğunu söylemeye başladı. 

Örgütlenmenin senin için anlamı nedir? 

Her şey... Bu gün Türkiye'deki her trans bireyin örgütlü mücadele içerisinde yer alması gerektiğine inanıyorum çünkü haklar açısından zamanın bizim tarafımızda olduğunu düşünüyorum. Zaman ileriye doğru akıyor ve haklar yavaş yavaş kazanılıyor ama sokaktaki pratik bize bazen tam tersini gösteriyor. Dolayısıyla bugün her transın, trans kadının ve erkeğin örgütlü mücadele içerisinde yer alması gerekiyor bence. (00:00:44) Bizim örgütümüz İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği. Bir trans örgütü. İnsanların 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çoğunlukla "örgüt" dedikleri bir yer; ama sadece eylemlerin, çalışmaların olduğu, konuşulduğu bir yer değil, aynı zamanda bir tür sosyalleşme, buluşma yeri gibi de iş görüyor. Çünkü trans kadınlara çok fazla sosyalleşebilecekleri alan bırakılmıyor. Dolayısıyla gelip orada çay içmeleri, bir sigara yakıp bizimle sohbet etmeleri bile bizi çok mutlu ediyor. Biz bunun da harekete belli bir yararı olduğunu düşünüyoruz. 

Başka sosyal adalet konularına hassasiyetin var mıdır? Başka alanlarda da örgütleniyor musun? 

Ben farklı alanlarda örgütlenilmesi gerektiğine inanıyorum. Kendi entelektüel birikimimi geliştirmek için böyle şeylerin gerekli olduğunu düşünüyorum. Biz başka hareketlerle de işbirliği içerisindeyiz. Yeşillerle beraberiz, hayvan hakları için çalışıyoruz, hak eksenli çalışan birçok örgütle dayanışma halindeyiz. İnsan hakları örgütleriyle beraber çalışıyoruz. Birçok demokratik toplum hareketiyle beraber çalışıyoruz. Mesela kadın cinayetlerine karşı"Kadın Cinayetlerini Durduracağız" platformunu kurduk. İstanbul LGBTT ve Kadın Kapısı bu platformun bileşenlerinden ve çağmalarından biri. 

Kendini feminist olarak tanımlar mısın? 
Bu senin için ne anlama geliyor? 

Ben kendimi bir şey olarak tanımlamaktan hoşlanmıyorum kesinlikle. Ben şuyum, ben buyum, yönelimim bu. İşte e=mc2 gibi... 
Bunların hepsinin etiket olduğunu düşünüyorum. Beni belirleyen şey yaptıklarımdır, 


dolayısıyla insanlar "Sen feministsin," veya "Sen feminist değilsin," derken bunu tanımlıyorlar esasında. Birçok insandan feminist bir yaşayış tarzım olduğunu duyuyorum, insanlar böyle düşünüyorlar herhalde. Ama feministlerden de trans kadınların kadınlık inşası esnasında onların yok etmeye çalıştıkları şeyi yeni baştan ürettiklerine dair bazı eleştiriler alıyoruz. Kısmen doğrudur, kısmen de katılmadığım noktaları var. 

Türkiye'deki trans bireylerin durumunu nasıl tanımlıyorsun? 

Trans bireylere yönelik ayrımcılık ailede başlıyor. Geçiş dönemi veya işte trans birey olmanın alametleri hemen hemen büluğ çağına ve lise çağına denk geldiği için, insanlar önce ailesinde ayrımcılığa uğruyor. 
Ailesinde ayrımcılığa uğrayan insanın eğitim gibi sorunları oluyor. 

Eğitimden mahrum kalmış trans bireyler çalışma hayatından da mahrum kalıyorlar. 
Bu anlamda kötü ama yeni jenerasyon ve tabii ki yeni jenerasyon anne babalar daha bilgili ve donanımlılar bu konuda. Onları reddetmek, dışlamak yerine çocuklarıyla beraber nasıl mutlu olabileceklerini araştırıyorlar. Bu çok umut verici bir şey. Her şey eğitimli insan ya da akademik eğitimi olan insan demek değil, ama akademik eğitimi olan trans aktivistlerin harekete çok şey katacağını düşünüyorum. İleride onların trans hareketin içinde yer alması ihtimali bile beni çok heyecanlandırıyor. 
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Trans bireylerin durumu konusunda nasıl bir gelişim görüyorsun? İyiye mi gidiyor yoksa kötüye mi? 

İkisini söylemek de zor bence. Bugün trans hareketi çok görünür bir noktada. Artık sadece bir sorun olduğunda değil, haklarını talep etmek için her daim sokaktalar. Haklarını talep ediyorlar, yasal süreçlere dâhil oluyorlar... Bu anlamda iyi... Zaman bizim lehimize çalışıyor. Geriye gitmiyor. Ama tabii hükümetler ve devletler de hoşlanmadıkları azınlıkların sosyal hayata entegre olmaması için yeni taktikler, yeni sistemler buluyor. 
Çünkü translar varoluşlarıyla, sırf varoluş biçimleriyle bile onların kurmaya çalıştıkları aile ve tekeşlilik temelli hayatın tekerine çomak sokuyor bence. Ama genel olarak iyiye gittiğini söyleyebilirim durumun. Tek bir şey var: Trans bireylere yönelik nefret cinayetlerinin tarihimizde hiç olmadığı kadar yoğun olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu anlamda80'li ve 90lı yıllardan daha kötü. 
Yaşam hakkının olmadığı bir yerde hiçbir şey tartışamazsınız. Biz her zaman bunu söylüyoruz... 

Trans kültür deyince aklına ne geliyor? 
Farklı trans kültürler var mı ve bu hareketi nasıl etkiliyor? 

Bir trans kültür var ve hatta bu kültürün kendi dili var. Bunu yurtdışına gidince veya diğer ülkelerden gelen trans aktivistlerle karşılaşınca biraz daha belirgin olarak fark ediyorsun, çünkü bir kez merhabalaştıktan sonra artık arkadaşsın. Böyle bir durum var translar arasında. Nerede, hangi coğrafyada 


olursan ol, translarla berabersen eğer, kendi evindeymişsin, dostlarının arasındaymışsın gibi hissediyorsun. Çünkü senin ne görüp, ne hissettiğini en iyi onlar anlıyor. Ya da ben böyle hissediyorum. Seks kültürü, seks işçiliği kültürü var, ama bu bence soru işaretli bir mevzu. Transların yaptığı seks işçiliğinden biz örgüt olarak zorunlu seks işçiliği diye bahsediyoruz. Zorunlu seks işçiliği yapan transların kolluk kuvvetleri anlamasın diye aralarında geliştirip kullandıkları bir dil var. Bir ihtiyaç dolayısıyla gündeme gelmiş bir dil esasında. Ama bu da kültürümüzün bir parçası tabi ki. 

Sokak aktivizmi konusunda Türkiye'de bir hareketlilik var. Mesela Trans Pride yapıldı. Bir şeyler söylemek ister misin bu konuda? 

Hem LGBTT hareketi hem de trans hareketinin hedefinde yasa yapıcılar var. Ama bu işin bir ayağı da tabii ki kamuoyu. Kamuoyunda görünürlük kazanmak, duyarlılık geliştirmek en önemli hedeflerimizden biri. Sadece anayasayla veya yasa koyucu ve uygulayıcılarla bu iş olmaz. Biz sokağın, sokaktaki insana ulaşmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla, İstanbul LGBTT olarak son iki-üç yıllık süreçte hep sokakta eylem yaptık, sesimizi sokakta duyurmaya çalıştık, , entelektüel olmayan insanlara ve hatta şehrin dışında kalan varoşlara veya banliyölerdeki insanlara da ulaşmayı hedefledik. 
Asıl hedefimizin orası olduğunu düşündük. 
Bunun da geri dönüşlerini çokgüzel alıyoruz. 
İki sene evvel ilk defa Trans Pride'ı organize 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ettiğimizde, bunu İstanbul'da hali hazırda düzenlenmekte olan İstanbul Pride'a alternatif olması için değil, insanların dikkatlerini biraz daha trans sorunlarına odaklamak ve bir kamuoyu oluşturmak için yaptık. Bu sene on dokuzuncusu yapılan İstanbul Pride ve İkincisi yapılan Trans Pride'dan sonra, medyada bir kırılmanın yaşandığını gördük açıkçası. Ünlülerin destek verdiği pride'lar bugüne kadar ana akım medyada hiçbir şekilde yer almazken, bu sene bir kırılma oldu. 
Bu sene çıkmadığımız kanal, gazete ve internet sitesi kalmadı. Yukarıdan birileri düğmeye mi bastı da böyle oldu, seçim sonrası rehavetine mi denk geldi, yoksa acaba bazı şeyler biraz değişiyor mu, diye bizi biraz düşündürdü bu durum. "Travesti vahşeti" veya "bir grup eşcinsel yürüdü" şeklinde değil de, "LGBTT örgütleri haklarını talep etmek, artan trans cinayetlerine karşı tepkilerini belirtmek için Taksim'den Tünel'e yürüdü," gibi hiç etik hata barındırmayan bir şekilde yer aldık basında. Bu bizi çok mutlu etti. 

Eşcinselliğin transseksüelliğin hep batıdan geldiği, Türkiye'ye uzak kurumlar olduğu söylenir. Kendini dindar olarak tanımlayan, böylesine muhafazakâr bir toplumda böyle bir şeyin olmayacağı söylenir. Bu konuda ne söylemek istiyorsun? 

Bence bu muhafazakârların değil, homofobik ve transfobiklerin uydurduğu bir şey. 
Homofobi ve transfobi din, jeoloji, coğrafya gözetmiyor bence. Çünkü Hıristiyanlar bunu söylüyor, Afrika'daki insanlar da "Bizde 


böyle bir şey yoktu, Batı'dan geldi," diyor. 
Yahudiler de büyük ihtimalle Hıristiyanlığı veya Müslümanlığı suçluyorlardır. Homoseksüellik veya transseksüellik söz konusu olduğunda, birbiriyle anlaşamayan bu üç din nasıl oluyorsa ağız birliği ediyor. Bu beni çok şaşırtıyor. Eşcinsellik ve transseksüellik görerek veya özenerek edinilecek, bir kültürün başka bir kültüre empoze ettiği bir şey olarak açıklanabilecek şeyler değildir, bunu bir anlamak lazım. Yani kendini gerçekleştirememiş, kendini ifade edemeyen insanlar vardır. Ama eşcinsellik, transseksüellik gibi şeylerin sınır tanıdığını zannetmiyorum. 
Bazı bilim adamları, doğan her yüz bebekten birinin trans olduğunu söylüyor ama çeşitli toplumsal, dini veya ailevi baskılardan dolayı bu insanların birçoğu kendilerini gerçekleştiremiyorlar. Ama her yüz bebekten birinin trans olabileceğine dair böyle teorik bir şey var. 

Seks işçiliği konusunda trans aktivizminin söylemesi gereken sence nedir? 
İstihdamdaki ayrımcılığın sonucunda oluşan bir şey mi yoksa bir meslek mi? 

Ben trans aktivizminin iki koldan gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir tanesi seks işçiliği, bir tanesi de tabii ki istihdam. Demin de söylediğimiz gibi, transların yaptığı seks işçiliği zorunlu bir seks işçiliğidir. Yani yaşamaları ve var olabilmeleri için bırakılmış tek alan bu. Üstelik de kanunlarla düzenlenmiş gibi görünmesine rağmen, kanunlara bağlı bir alan da değil günümüzde Türkiye'deki seks işçiliği. Sokakta, kanunsuzluğun hüküm 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sürdüğü bir alana itilmiş vaziyette. Yani kayıt altına alınma veya sağlık tedbirlerinden yararlanma gibi şeyler yok. Seks işçiliği konusunda, tek bir şey söyleyemezsiniz. Bu mesleği istemediği halde yapmak zorunda olan insanlar da vardır, bilerek ve isteyerek yapanlar da. Bu insanlara kalkıp sürekli "Siz mağdursunuz," veya "Yanlış şeyi tercih ettiniz, "demek yerine bu konudaki kanunların yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. 
Bu mesleği yapan ve de yapmak zorunda olan insanlar için çok önemli bir nokta bu. 
İkincisi de istihdam. Biz örgüt olarak belediyelerle birkaç görüşme ayarlayıp işe alımlar- da kadınlara veya engelli vatandaşlara uygulanan pozitif ayrımcılığın, trans bireylere de uygulanmasını talep ettik. Henüz cevap alamadık ama önümüzdeki hedeflerden biri de bu. 

Toplumda nasıl bir değişiklik görmek isterdin? 

Toplumda bir sürü değişiklik görmek isterdim sanırım. Sınırların ve sınıfların olmadığı bir toplum hayal ediyorum ama o günlere daha çok olduğunu bildiğim için şu günkü durum içinde bir şeyler yapmanın gerektiğini düşünüyorum. Herkesin eşit olduğu, özgür, demokratik ve ekolojik bir toplum... 

Değişmesi en zor olan şeyler neler sence? 

İnsanların beyinleri. İnsanların beyinleri hiç bir zaman değişmiyor. Bunu çok daha felsefi bir yere çekebilirim ama şimdi çekmeyeyim. 
Karşısında durduğumuz şey muhafazakârlık ve radikal din. Bazen sıkıştıkları için veya 


politik olmak adına sizi kabul etmiş veya anlamış gibi görünseler de kimse kendi düşüncelerinden, kendi ideolojisinden bir milim bile feragat etmiyor. Buna sabit fikirlilik, idefiks veya bağnazlık diyebiliriz. İşte bu pek geçmiyor. 

Hayatında ve işinde sana kimler destek oluyor? 

Beni tanıyan herkesin bana yardımcı olmak gibi bir zorunluluğu var galiba. Çok arkadaşım, çok dostum var ve çevremdeki herkes zaman zaman büyük yardımlarda bulunmuştur bana. Uslu bir hayatım olmadığı için zaman zaman arkadaşlarıma ihtiyaç duymuşumdur ve arkadaşlarım hiçbir zaman yardımlarını esirgememişlerdir. 

Peki nasıl destek oluyorlar? 

Her şekilde. En önemlisi, manevi olarak yanımdalar. Bunu bilmek büyük bir güç veriyor. İnsanın ailesinden ayrıldıktan sonra yanında belki de biyolojik ailesinden çok daha güçlü bir şey buluyor olması bence büyük bir şans. 

Ailen kimler? Kendini kimlerle birlikte aile gibi hissediyorsun? 

Bütün LGBTT'ler benim ailemdir. Fazla sorunum olmadığı ve her zaman bana yardım ettikleri için biyolojik ailemi de aile olarak görüyorum. Ama hayatımın yüzde 80'i, 90'ı arkadaşlarımla beraber geçiyor. Dolayısıyla şu an ailem onlar. Çünkü sürekli beraberiz, iyi günümüz de kötü günümüz de beraber geçiyor. Ayrıca, ne kadar politik işler yapsak 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da bence biraz gönül üzerinden ilişkileniyoruz birbirimizle. Bunu da güzel buluyorum. 
Zaman yıpratıcı olabiliyor tabii ama güzel bir şey bu bence. 

En baskıcı bulduğun şey nedir? 

Din, hükümetler ve geleneksel aile yapısı. 
Çünkü sana sürekli neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söyleyen yapılar bunlar. 

Trans bireylere yönelik şiddet ve nefret suçları seni nasıl etkiliyor? 

Çok kötü etkiliyor. Çünkü bugün bir transın boğazı kesildiğinde biliyorum ki o insan trans bir deneyim yaşadığı için öldürüldü. 
Dolayısıyla bana fiziksel olarak, sosyo-ekonomik olarak veya mantalite olara, ne kadar uzak olursa olsun, o insan cinsiyet kimliği dolayısıyla öldürüldüğü için her seferinde ben de aynı korkuyu yaşıyorum. Translar bu duyguyu sürekli yaşıyorlar ve bunu içselleştirmek ve normalleştirmek diye bir şey söz konusu değil. Bunu umursamıyormuş gibi görünebilirler, çünkü yaşadıkları hayat dolayısıyla savaş kalkanları çok gelişmiştir trans kadınların. Ama bu kalkanlar ne kadar güçlü olursa olsun, trans bireylere karşı işlenen her suç bizi çok derinden ve onarılamaz biçimde etkiliyor. Çoğumuzun hayatında seks işçiliği var. Hayatı zaten çok zor kılan şeyler bunlar. Bu tür olaylar, travmalar da insanın ertesi güne başlamasını epey zorlaştırıyor. 
Böyle bir motivasyonla yaşamaya çalışan insanların hayatını zorlaştırmak yerine artık kolaylaştırmakla mükellefsiniz bence, olmalısınız. 


Büluğ çağında rol modellerin kimlerdi? 

Rol modelim diyebileceğim biri yoktu galiba. Tarzını, sesini ya da zekâsını sevdiğim herkesten bir parça aldım galiba gelişimim sırasında. Ama işte büyüdükçe, geliştikçe veya entelektüelleştikçe, dış görüntüden veya özel yeteneklerden ziyade daha zihinsel şeylere bakıyor insan herhalde. Son on yıldır idollerimden biri Emma Goldman. 
Maria Callas'ı da çok seviyorum 

Cinsiyet kimliğin sana nasıl kapılar açtı veya kapattı? 

Hiçbir kapı açmadı. Şu an yaptığım işlerde cinsiyet kimliğim ve tabi ki kendi yeteneklerim dolayısıyla yer alıyorum ama başka bir kapı açtığını söyleyemem herhalde. Eğer seks işçiliği yapsaydım seks işçiliğinde bana kapılar açmış olacaktı ama öyle bir şey yok, onu söylemiyorum. 

Ailemle bir dönem aramın bozulmasına sebep oldu. Genel olarak, iş bulmak pek söz konusu olamıyor trans kadınlar için. Cinsiyet kimlikleri dolayısıyla hemen her kapı suratlarına kapatılıyor. 

Hayallerin ve ilham kaynakların neler? 

Sanırım hayalimi yaşıyorum şu anda. Arkadaşlarımla beraber çok inandığım bir mücadelenin içinde olmak, şu dünyada beni en çok tatmin eden şeylerden biri. Çok huzurlu ve mutlu uyuyorum. Her şeyden ilham alıyorum. İnsan her şeyden ilham alabiliyor. 
Farkında olmasa bile, uzun zamandır görmediğin bir arkadaşın, unuttuğun bir kitap ilham kaynağın olabiliyor. Veya ne bileyim, 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İstiklal'de tur atmak, arkadaşlarla lak lak yapmak... Bunların hepsi bir tür ilham kaynağı benim için. 

Neden bu projenin bir parçası olmayı seçtin? 

Gabrielle ile daha önce yaptığı proje esnasında tanışmıştım. Ona çok inandığım için bu projenin içinde olmayı istedim. Ona ben teklif ettim hatta. Gabrielle çok doğru bir isim ve bu yaptığımız çalışmayı sadece bu ülkede değil, birçok yerde insanların okuyup izleyeceğini düşünüyorum. Sesimizi duyurmak için doğru bir yol. Bu yüzden buradayım. 

Bu projenin nereye ulaşmasını istersin? 

Bu projede yer alan insanların hepsini birebir tanıyorum. Bu insanlar sadece trans kimlikleriyle değil, aktivist kimlikleri dolayısıyla da bu projenin içindeler. Doğru bir dile ve talep ettikleri şeyler konusunda çok belirgin bir tavra sahipler. Dolayısıyla doğru şeyler söyleniyor burada. Bunların olabildiğince çok platforma, yere ve kişiye ulaşmasını isterdim. 

# 
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ŞEVVAL KILIÇ: Araş, toplumda en çok nasıl bir değişiklik görmek isterdin? 

Sanırım... daha cinsiyetsiz bir toplum isterdim. Çünkü toplum daha cinsiyetsiz olduğunda, mesela faşizmin ve daha birçok şeyin çözüleceğini düşünüyorum. 

Seni trans örgütlenmesine iten ne oldu? 

Mecbur olmak belki de. Çünkü gidecek başka bir yer yok; yani trans bir topluluğunun içinde, trans cemaatinin içinde yaşamaktan başka çare yok. Çünkü hayatın başka hiçbir yerinde nefes alamıyorsun ve evinde gibi hissettiğin bir yerde olmak istiyorsun. Sana benzeyen insanlarla bir arada olmak istiyorsun. Ben o yüzden bu trans örgütlenmesinin içindeyim. 

Kendi örgütlenmeni nasıl tanımlarsın? 

Evim. Ben Pembe Hayat'a yakın zamanda, iki yıl önce geldim ve ilk düşündüğüm şey ne kadar zaman kaybettiğimdi. Bundan önce 


hayatımı ne kadar eksik yaşadığımı falan düşündüm. Çünkü Pembe Hayat'a geldikten sonra her şey değişti. Çünkü bildiğim birçok şeyi örgütümde öğrendim. Hayata bakış açım değişti; orası ciddi bir perspektif kazandırdı bana. Ve şey... mutluyum orada. 
Şikayetlerim, sıkıntılarım var tabii; her örgütlenmede olur bu. Yine de o kapıyı açmak ya da evden çıktığımda oraya gidiyor olduğumu bilmek, bana inanılmaz bir güven veriyor. 

Sosyal adaletle ilgili başka meselelerle de ilgileniyor musun? LGBTT dışı konularda da örgütleniyor musun? 

LGBTT dışındaki konularda da ister istemez örgütlenmek zorundayım, çünkü bunların hiçbiri birbirinden bağımsız değil. Yani kadınlık meselesini ya da Türkiye'de etnik köken meselesini, iç savaşı... bunları da düşünmek zorundayım. Zaten dışında duramıyorsun bunların. Mültecilerle ilgili bir şey yapmadığın sürece, ya da Türkiye'de Kürtlerle, Çingenelerle ilgili meselelere sağır kaldığın sürece kendi hareketine de sırt çevirmiş oluyorsun aslında. O yüzden, bütün bu sosyal hareketlerin içinde olmak durumundayım zaten. 

Araş, kendini feminist olarak tanımlar mısın? 

Hayır, kendimi feminist olarak tanımlamıyorum. Çünkü benim başka bir kadın algım var. Politik olarak baktığımızda, Türkiye'de feministlerin çok kapalı olduğunu düşünüyorum. Başka insanları dâhil etmediklerini 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ve cinsiyet politikaları konusunda çok da ileri bir söylem üretemediklerini düşünüyorum. O yüzden belki biraz marjinal kaçıyorlar. Feminist hareket içinde bu yüzden var olamıyorum belki ve kendimi feminist olarak tanımlamıyorum. Bir de şey var: Türkiye'de LGBTT hareketi, evet, bir şeyleri öğrenmeye, bir şeyleri aşmaya başladı; ama feminist hareket geri geri gidiyor sanki. Çok önceden söylenenler üzerine bir şey eklemek yerine mevcut olanı da eksiltiyor sanki. 
Daha çok cinsiyetçi olduğunu düşünüyorum, bu yüzden de feminist değilim. 

Türkiye'deki trans bireylerin durumunu nasıl tanımlarsın - sence durum daha iyiye mi gidiyor yoksa kötüye mi? 

Türkiye'deki trans bireyler mutsuz. Hepimiz mutsuzuz aslında. Çünkü nefes alacak çok az alanımız var. Sadece ufak ufak aileler ve nefes alacak alanlar yaratmaya çalışıyoruz kendimize. Aslında çok az şey istiyoruz. 
Yolda yürüyebilmek, otobüse binebilmek istiyoruz mesela. Trans hareket bir yandan da çok güçlü bir hareket. Belki çok büyük bir iddia olacak ama, Dünya'da bir şeyler değişecekse, bunu transların yapacağını düşünüyorum. 

Türkiye'de trans bireylerin durumu bir açıdan düzeliyor, evet; bir şeyler, mesela örgütlenme daha iyiye gidiyor. Ama sokakta durum böyle değil; politika belki de sokağa çok fazla dokunamıyor. Böyle bir sorun olduğunu düşünüyorum. O yüzden trans hareket, transların durumu Türkiye'de iyiye gidiyor ya da kötüye gidiyor diye bir şey 


söyleyemiyorum. Bir yandan iyiye giderken bir yandan kötüye gidiyor - her zaman böyledir zaten; bir şeyleri kazanırken, başka bir yerden başka şeyleri kaybedersin. Meseleye nasıl baktığına göre değişir bu. 

Nasıl bir değişim görüyorsun? 

Türkiye'de translar daha çok politik açıdan söylemlerini geliştiriyorlar. Daha fazla örgütlüler ve bunun muhakkak başka translara kattığı şeyler var. Artık daha fazla insan trans kimliğini ifade edebiliyor, daha fazla insan açılabiliyor. Bu ileri bir şey, olumlu bir şey. Ama bir yandan da devlet buna karşı yeni sistematik işkence yöntemleri geliştiriyor. Yani biz yeni bir şeyler öğrendikçe, devlet de bizden bir şeyler öğreniyor aslında. Bir yandan işkenceyi engellemeye çalışır gibi görünüp bir yandan da sistemin etrafından dolanıp mesela kabahatler kanuna göre bir ceza yazıyor. Özellikle de trans kadınlara... 

Araş değişmesi en zor olan şeyler neler sence? 

Değişmesini en çok istediğim şey, zaten Türkiye'de değişmesi en zor olan şey: cinsiyetçilik. Bunun değişmesi zor, ama ben hayal etmekten vazgeçmeyeceğim. 

Araş cinsiyet kimliğini nasıl tanımlarsın? 

Çok zor bir şey cinsiyet kimliğini tanımlamak. Aslında bunu tanımlamak zorunda olmak benim için kötü bir şey. Bir şey olduğumu söylemek zorunda kalmak... Bu yüzden hayal ettiğim şey cinsiyetsiz bir 


24 


ARAŞ GÜNGÖR 


toplum. Benim bunu tanımlamak zorunda olmadığım bir dünya. Ama şu an politik bir mücadele veriyoruz, bu yüzden görünür olmak çok önemli. Ben bir trans erkeğim - bunu söylemek benim için biraz daha kolay en azından. 

Peki cinsel yönelimini nasıl tanımlarsın? 

Ama cinsel yönelimimi söylemek konusunda ciddi sıkıntılarım var. Daha önce de dediğim gibi, Pembe Hayat ve örgütlenmek bana çok şey öğretti. Eskiden ben heteroseksüel bir transım demek benim için kolaydı; ama başka şeyleri de sorguladıktan sonra, cinsel yönelimim konusunda çok da bir şey söylemiyorum artık. Söyleyemiyorum, çünkü belki ben de bilmiyorum aslında. Şu an Barışla, bir erkekle beraberim. 
Başkaları buna böyle diyor. Çok soruyorlar bana, gey misin, biseksüel misin diye. Ben de herkese aynı cevabı veriyorum, aslında Barış-seksüelim diyorum. Çünkü Barış'tan sonra bir kadını mı seveceğim, yoksa bir erkeği mi, bilmiyorum. Nasıl bir hayatım olacak bunu bilmiyorum. Şu an bildiğim tek şey var: İçimden böyle geliyor. 

Araş nerelisin? Geçmişinden ve kendi hikâyenden neler paylaşmak istersin? 

Aslında AnkaralIyım ben. Ankara'da doğdum. Ama çok fazla şehir değiştirdim, çok yerde yaşadım. Biraz göçebe bir hayatım oldu. İnsanın hayatında dönüm noktaları vardır ya; benim için de en önemlisi Ankara'ya gelmemdi sanırım. 


Kaç yaşındasın? 

Yirmi sekiz yaşındayım. 

Dindar mısın? 

Dindar değilim. 

İçinde büyüdüğün çevre dindar mıydı peki? 

Hayır, dindar bir çevrede büyümedim. Ama çocukken Tanrı'nın bir hata yaptığını falan düşünürdüm mesela. Birçok transtan da dinlediğim bir şey bu. Sabah kalktığımda hayal ettiğim bedende yaşayacağım; Tanrı gelip benden özür dileyecek ve her şeyi düzeltecek. Ama sonra başka bir sorgulamaya girdim; aslında Tanrı'nın o kadar da derdi değilim, falan demeye başladım. İnanç denilen şeyin, en azından kendim için, özgüvenle alakalı olduğunu düşünmeye başladım. 
Yani tutunacak başka şeylerim olduğunda, Tanrı benim için o kadar da önemli değildi. Özgüvenin arttıkça, o bilinmeyen gücün yapacağı bir şey yok, diye düşünüyorsun. 
Sadece benim yapacağım şeyler var, benim yapmam gereken şeyler. Ondan sonra da dinden imandan çıktım zaten. Bir de... Şimdi aklıma geldi... Az önceki soru vardı ya... Çocukluğumla ilgili bir şey anlatmak istiyorum. 
Benim için çok önemli bir hikâye bu. Çok da özel bir hikâye ama paylaşmak istiyorum. 
Çocukken renkli, rengârenk bir battaniyem vardı. Kaç yaşındaydım tam da hatırlamıyorum; altı ya da yedi olabilir. Odama bir uzay aracının, uzaylıların geldiğini falan düşünüyordum. Odanın içinde dolaşıyorlardı; battaniyenin içi rengârenk oluyordu, rengârenk 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ışıklar oluyordu. Yorganın altında, onlar gidene kadar içimden sayıyordum; birazdan gideceklermiş gibi... En büyük çocukluk travmalarımdan biri bu sanırım. Sonra, odamda bir şeyleri karıştırdıklarını, bir şeyleri incelediklerini düşünmeye başladım. 
Çok net hatırlıyorum: Artık çok sık geliyorlar, anneme söylemem gerekiyor, diyordum. 
Sonra bir gece, artık annemi öldürmeye geldiklerinden emindim. Annemin yatağına gidip ağlamaya başladım: "Uzaylılar gelecekler, seni kaçırıp öldürecekler," gibi şeyler söylüyordum. Annem beni bir şekilde geçiştirdi... Ama bu dönemde başka bir şey oldu. 
İşte trans kimliğimle ilgili olan kısmı da bu. 
Evet, Tanrı bir hata yapmıştı ve bunu düzeltmek için de onları gönderiyordu belki. 
Ya da kendini özel hissetme hali var tabii - bir görevim var; çünkü ben zaten farklıyım, başkayım. Muhakkak ekstra bir şeyin olması gerekiyor ve bu da onun bir işareti. Dünyayı kurtaracağım ya da başka şeyler yapacağım. Çünkü ben zaten farklıyım, çocukluğumdan beri kardeşim gibi değilim. Ama sonra işler değişti tabii. Yaşadığım ilk ve en büyük hayal kırıklığı buydu belki de. Transseksüel olduğum için ve farklı olduğum için kendimi dünyanın en özel ve en harika kişisi zannederken, bir anda -o anı çok iyi hatırlıyorum- sadece yoldan geçen arabaların farlarının battaniyenin üzerine yansıdığını anladım. Yani aslında ben özel falan değilim, dünyanın en zavallı insanıyım. Hayal kırıklığı... Sonra o battaniyeden kurtuldum hemen. Nasıl ağladım ama; bu battaniyeyle yatmayacağım bir daha, diye. Yıllar sonra 


o battaniyeyi bir yerde gördüm, evin başka bir yerinde. Battaniyeyi gördüğüm zaman o duygunun aynısını bir kere daha yaşadım diyebilirim: Evet, sen bir zavallısın. Umarım görmem bir daha o battaniyeyi. 

Araş, hayatında ve işinde sana kimler, nasıl destek oluyor? 

Aslında hayatın yükünü ciddi anlamda üzerimden alan insanlar var çevremde. Bir kere Pembe Hayat var... Aslında ben biraz daha şanslıyım; çünkü örgütlendiğim insanlar, yani aynı politikayı yaptığım insanlar aynı zamanda yakın arkadaşlarım, ailem. Sonra sevgilim tabii ki... Ve bir de Buse. Hayatımda farklı anlamları var bu insanların. Çünkü ağlarken başımı omzuna yaslayabileceğim birilerinin olduğunu bilmek çok önemli bir şey... Örgütlenirken sorun yaşıyoruz bazen, sıkıntı yaşıyoruz. Çatıştığımız zamanlar oluyor. Ama eve geldiğimizde, başka yerde ne olursa olsun, o kapıyı çaldığımda açılacağını bilmek benim için çok önemli. 

Ne iş yapıyorsun Araş? 

Pembe Hayat'ta çalışıyorum. 

Nasıl başladın? 

Ankara'ya iki yıl önce taşındım. Taşındığım gün önce KaosGL'ye gittim. Kapıyı bana Barış açmıştı. "Etkinliğimiz var," dedi. Homofobi karşıtı buluşmanın son günüymüş. 
"Ben tanışmak için geldim," demiştim. Barış etkinliği anlattı, yerini tarif etti. "Oraya gidebilirsin, herkes orada," dedi. Gidip yarım saat dolaştım. Tabi bulamadım, kayboldum. 
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Sonra geri gelip "Seni bekleyebilirim, beraber gidebiliriz; çünkü ben kayboldum," dedim. Bir süre sonra orada çalışmaya başladım. Hep duyuyordum; Buse diye biri var, Pembe Hayat diye bir örgüt var, falan. Aslında daha öncesinde başka bir trans erkeğin bir gazeteye verdiği röportajı okumuştum. 
Onu kesip cüzdanıma koymuştum. Pembe Hayat'tan bir şekilde haberdardım yani. 
Görünür olmak bu yüzden çok önemli işte. 
Beni buraya getiren şey o röportaj oldu. Bu yüzden insanların açık olması çok önemli. 
Sonra Pembe Hayat'a gittim; orada kendimi daha rahat, daha iyi hissettim ve orada örgütlenmek istediğimi söyledim. Ardından Pembe Hayat'ta gönüllü olarak çalışmaya, ofisi açmaya başladım. Daha sonra da profesyonel olarak çalışmaya başladım. 

Araş, en çok yapmak istediğin iş ne? 

Ben çocukluğumdan beri aşçı olmak istiyorum aslında. Bir şekilde, bu sistem bizim yeteneklerimizi kullanmamıza engel oluyor. 
Çoğunlukla böyle bu; eğitim hayatında, iş hayatında. Belki böyle bir dünyada yaşıyor olmasaydım, bu kadar zorluk yaşıyor olmasaydım, sadece istediğim şeyi yapma fırsatım olsaydı, aşçı olurdum herhalde. Ama bunu söylediğim zaman insanlar cinsiyet kimliği, transseksüel olmak, aşçı olmayı neden engellesin ki, diye soruyorlar. Aslında o kadar çok engel var ki. Bir kere dışarıda var olamamak, nefes alamamak gibi bir sorun var. Bir de bazı meslek gruplarında, daha doğrusu çoğunda, ciddi cinsiyet ayrımcılıkları var; çok net sınırlar var. Mesela 


dansçı olmak istesem, dansçı olamazdım. 
Çünkü kadın ve erkek var. Fiziksel durum çok önemli. Aşçılıkta da biraz öyle aslında; fiziksel güç çok önemli. Ve ciddi bir hiyerarşi var. Böyle bir hiyerarşi olmasa bile, sosyalleştiğin yerde cinsiyet kimliğinin sorun olacağını bilmekle ilgili bir geri duruş sanırım. Aşçı olmak isterdim ama. 

Araş, en baskıcı bulduğun şey nedir? 

Aile kurumu. Aile kurumunun insanların üzerinde bir kara büyü gibi, bir bela gibi durduğunu düşünüyorum. 

Trans bireylere yönelik şiddet ve nefret suçları seni nasıl etkiliyor? 

Türkiye'de ya da dünyanın herhangi bir yerinde, bir transın başına gelen bir şey; birinin öldürülmesi ya da şiddete maruz kalması, beni, gündelik hayatımı direkt etkiliyor. 
Biz aynı vücudun organları gibiyiz. Sanki birine bir şey olsa, diğerinin çalışma mekanizması, her şey bozuluyor. Daha trans bir sosyal hayatım olduğu için, arkadaşlarımın çoğu seks işçiliği yapan trans kadınlar. Şey korkusu çok kötü: Bugün herkes eve gidebildi mi, yatağında uyuyor mu - işte bunu düşünmek, ciddi anlamda yoruyor beni ve üzüyor. Ve elbette hayatımı etkiliyor. Çünkü bununla ilgili politika yapıyorum, bununla organik bağlarım var. 

Araş, büluğ çağında rol modellerin kimlerdi? 

Hayatta hiçbir zaman şunun gibi olmalıyım demedim; yani birilerini örnek almadım 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aslında. Kendim olmakla o kadar meşguldüm, bunun için o kadar ekstra bir mücadele vermem gerekiyordu ki, bir de birini rol model almakla uğraşamazdım. Birilerine özendiğim, birilerini örnek aldığım olmuştur belki de. Ama rol modeli olarak tanımladığım biri olmadı. 

Araş cinsiyet kimliğin sana nasıl kapılar açtı ya da kapattı? 

Aslında bir çocukken, ya da işte o çok sıkıntılı dönemlerde, neden ben diye sorduğum dönemlerde, dünyanın en kötü şeyiydi transseksüel olmak. Ama örgütlendikten sonra değişti bu; bütün algılarımın değiştiği gibi. Belki kötü bir şey bu yaptığım ama, şu an transseksüel olmanın dünyanın en harika şeyi olduğunu düşünüyorum. Ciddi anlamda şanslı olduğumu düşünüyorum. Transseksüel olmam, bir taraftan hayatta nefes aldığım anların sayısını artırıyor. Ama bir taraftan da bazı fırsatları kaçırmama da sebep oldu. Daha başarılı olabilirdim, akademik açıdan. Ama trans kimliğim birçok zaman geri durmama, çekingen durmama sebep oldu. Yine de şu an bunları kaçırılmış fırsatlar olarak görmüyorum. Bunları yaşamam gerekiyordu ve böyle oldu. 

Araş hayallerin ve ilham kaynakların neler? 

Kendi adıma hayal ettiğim hiçbir şey yok diyebilirim. Hayal ettiğim her şeye sahibim. 
Tam da böyle bir hayat istiyordum, tam da burda olmak istiyordum. Kendim için yok belki ama içinde bulunduğum hareket için 


hayallerim var, yaşadığım dünya için hayallerim var. Basit şeyler. Bir otele gittiği zaman, bir trans bireyin, acaba beni otele alırlar mı, gibi bir korkuyu yaşamadığı bir dünya yeterlidir benim için. Bu içinde başka pek çok şeyi de barındırıyor tabii. İlham kaynağım da şeydir herhalde ya... Belki bu benim şu an yaşadığım şeyle ilgili... Sadece aşk bana daha çok ilham veriyor; bunu keşfettim son dönemlerde. Birinin birini sevme hali. 
Bir şeyi sevme hali.. Sadece bunu yaşamayı isteme hali ve bunun için bir şey yapma gerekliliği, benim için çok önemli. Bu kadar. 

Araş bu projeden beklentilerin neler? 

Bu proje, duyduğum andan beri çok heyecanlandırıyor beni. Çünkü Gabrielle'in daha önceki sergisinden, Afrika'daki çalışmasından çok etkilenmiştim. Suretinin dünyanın bir yerlerinde dolaşıyor olması ölümsüzleşmek gibi bir şey aslında. Ben öleceğim, ama bir yerlerde dolaşıp insanlara bir şeyler söylemeye devam edeceğim. Bu yüzden, kişisel anlamda benim için özel bir şey. İlk kez böyle bir çalışmanın içindeyim. Bir gün gücüm tükendiğinde, aktivizm adına bir şeyler yapamayacağım zamanlarda bile, bir şeyler yapıyor olacağım. Çünkü birileri için ilham kaynağı olabilir bu. Küçücük bir söz, küçücük bir şey - tıpkı benim cüzdanımda taşıdığım gazete kupürü gibi. Bunun bana ilham vermesi gibi bir şey. Birilerini etkileyebilir; bu yüzden heyecanlıyım. 

* 
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ŞEVVAL KILIÇ: Belgin, toplumda nasıl bir değişim görmek isterdin? 

Yeni, herkesi kapsayacak bir anayasa isterdim. Yani sadece LGBTT bireyleri ilgilendiren bir değişim değil; çevre, hayvan hakları, vb. bütün alanları kapsayacak bir değişim görmek isterdim. Herkvesin hoşgörülü, birbirine karşı anlayışlı, çevreye, hayvan haklarına son derece saygılı olmasını isterdim. 

Belgin, seni trans örgütlenmesine iten ne oldu? 

Böyle bir örgütlenme olduğunu 2002 yılında tesadüfen duydum. Ara ara Lambda'ya gidip geliyordum. Bu ziyaretlerim sırasında birçok şey öğrendim. Aslında hiç de bilgili ve bilinçli olmadığımı fark ettim. Ve sonra da yavaş yavaş, öğrene öğrene aktivistliğe doğru adım attım. 

Kendi örgütlenmeni nasıl tanımlarsın? 

Trans, gey, lezbiyen, biseksüel bireylere 


bakacak olursak, hepsinin durumunun farklı olduğunu görüyoruz. İnsanların toplumsal koşulları ve bilinç düzeyleri farklı farklı. 
Bugün insanları bilgilendirmek, haklarını bilmelerini sağlamak gerekiyor. Zor bir süreç bu. Ama işte tam da bu noktada, örgütlenme çok önemli bir rol oynuyor. 

LGBTT dışı konularda da örgütleniyor musun? 

Evet, hayvan haklarıyla ilgili de çalışıyorum. 
Mesela elli günlük bir imza kampanyası yaptık. Hayvanlara karşı işlenen tecavüz suçları için çalışmalar başlattık. Hayvan hakları için çalışıyoruz, çevre için çalışıyoruz. 

Kendini feminist olarak tanımlar mısın? 
Ya da kadın hareketlerinin neresinde görüyorsun kendini? 

Ben kendimi feminist olarak görmüyorum. 
Şöyle bir olay anlatayım: Bir gün Ankara'da yürüyorum. Karşıdan gelen bir çocuk bana "Seni bir sikebilir miyim?" dedi. O an dondum. Sonra döndüm, çocuğu saçından yakaladım. Bu olay seksenli yıllarda oluyor. 
"Hadi," dedim, "beni şu an, burada sikiyorsun". Çocuk bir anda çıldırdı, sapıttı. "Yahu," dedim, "sen istemedin mi? İstedin. Ben de istiyorum, şu an arzu ediyorum, şurada bu işi yapacağız". O sırada insanlar toplandı etrafımıza. Birkaç teyze vardı aralarında. 
"Delikanlıdır, bir hata yapmıştır," dediler. 
"Aynı şeyi size yapsa, böyle söyler misiniz?" dedim. Çocuk hâlâ elimde bu sırada. 
Sonra bir anda gitti, ama saçı elimde kaldı. 
Eminim bir daha hiçbir kadına böyle bir şey 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söylemez, söyleme cesaretini bulamaz. Otobüste, dolmuşta, ben çok gözlemciyimdir. 
Fortçu adamlar olur. Bu insanlar hastalıklıdır. Kalabalık yerlerde dolaşır, penisleriyle oynar, kadınların arkasına geçip sürtünmeye çalışırlar. Ama kadınlar çoğu zaman tepki vermez. Ona tepkini ver be arkadaşım. Ver ki o vatandaş bir daha öyle yapmasın. Ama işte kadınlar utanıyor, çekiniyor, üzülüyor, büzülüyor. Bir kere ona tepkini ver bakalım. 
İnsansın sen. Dünyada kendini müdafaa edemeyen tek hayvan koyundur deriz. Ama koyun bile canı yanınca tepkisini gösterir. 

Belgin, Türkiye'deki trans bireylerin durumunu nasıl tanımlarsın? 

Çok zor bir soru bu. Geçmişteki durumla şimdikini karşılaştırmamı isteyecek olursan, şimdiki durum daha zor. Herkes geçmişi farklı görüyor tabii. Ama geçmişte bir Avanos kültürü, bir Dolapdere kültürü vardı, yani genelevlerimiz vardı. Fransa'dan buraya translar gelip çalışıyordu. Demir Perde ülkelerinden buraya gelip çalışıyorlardı. İşin bu tarafını da görelim yani. E, o zaman burada eksik olan ne? Anayasa demek ki. Yasalar çok önemli. Bugün yürürlükte olan 12 Eylül darbe anayasası hepten devletçi, hepten baskıcı, nefreti körükleyen, faşizanlık üreten bir anayasa. Geçmişte özgürce çalışabiliyorduk. Dahası, başka ülkelerden transseksüeller, travestiler gelip burada çalışabiliyordu. 
Yunanistan'da cunta dönemiydi o zamanlar. 
Yunanistan'dan buraya gelip çalışıyorlardı. 
İtalya'dan gelip çalışanlar vardı. Ben bugün elli yedi yaşındayım. İstanbul'a 1969 sonları 


geldim. Ben elbiseyi giydiğimde 1970 yılıydı. OsmanlI'ya kadar gidersek, daha da özgür olduklarını görürüz. Şimdi bizim bazı siyasetçilerimiz "bu ahlaksızlığı Avrupa'dan aldık," diyor. Bu kadar kaba, bu kadar çirkin, bu kadar iğrenç bir laf edilemez. Yahu, ta mağara zamanlarında başlayan cinsel bir olgu bu, cinsel bir paylaşım, bir dürtü. 
Koyun koyuna yatıyorsun. Ensest ilişkiyi de mi Avrupa'dan aldık? Bu kadar dengesizce bir laf edilemez. Bugüne bakacak olursak, şimdi daha güçlüyüz. Şöyle güçlüyüz: En azından derneklerimiz var. Kapatılma tehlikesiyle yüz yüze olsalar bile, derneklerimiz var. En azından taleplerimizi artık rahatça söylüyoruz. Bir trans yürüyüşümüz oldu. Bu mükemmel bir şey. Yani, beş yüz - altı yüz kişi sokağa çıkıyor artık. Bir onur yürüyüşümüz var; binlerce insan artık "ben buradayım," diyor. O rengârenk gökkuşağı bayraklarımızla, trans bayraklarımızla artık "biz buradayız," diyoruz. Aslında devlet yetkilileri de, kolluk kuvvetleri de bizim ne kadar güçlü olduğumuzu biliyor. Mesela bugün ülkede fuhuş suç değil. Zina yasadan çıktı. 
Ama şunu unutmayalım: Kanunlar daima kaypak maddelerden oluşur. Yani Arapça tabirlere benzerler. Tabirin üzerine bir nokta koyarsan, "şefaat-i billah" diye okunur. Bunu bir aşağı indirirsen, "bittağut Allah" olur. 
Kanunlarımız da öyle. Yanlı yorumlarla her zaman için bir bahane bulunur. Bir açıdan da durum giderek kötüleşiyor. Çünkü son sekiz yılda trans cinayetleri kat be kat arttı. 
Gey cinayetleri arttı. Ama trans cinayetleri daha çok arttı. "Neden?" diyeceksin; çünkü 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hiçbirinin korunma şansı yok. Kimi sabaha kadar çalışıyor. Kimisi belli bir saate kadar çalışıyor. Dışarıda polisiyle, hırsızıyla, çapulcusuyla bir keşmekeş içinde bulunuyorlar ve bir trans öldürüldüğü zaman da çeşitli bahanelerle suçlu korunuyor. Yani devlet bir nevi suçluyu koruyor. Bir kişi cezaevine girdiği zaman, katil, yani transı öldüren kişi cezaevinde hukuku ezberleyip hâkimin karşısına öyle çıkıyor. Bu bir gerçek. Yani katil hemen yakalanıp savcı tarafından ifadesi alınsa, her şey ortaya çıkacak. Ama uzun bir süre veriliyor ona içeride. Elbette bu sadece trans cinayetleri için değil, diğer suçlar için de geçerli. Ama beni burada ilgilendiren, trans cinayetlerinin failleri. Çünkü bu olaylara bire bir tanık oluyorum. Failler hâkimin karşısına bir hukukçu gibi çıkıp indirimden yararlanıyor. Bu da bence en büyük suç. 
Bu kararı veren hâkim de savcı da bu suça ortak olmuş oluyor. 

Belgin, değişmesi gereken en önemli şeyler neler sence? 

Değişmesi gereken en önemli şey kanunlarımız. Ancak bu sayede rahat bir nefes alabiliriz. Anayasanın derhal değişmesi gerekiyor. 
İnsan haklarını gözeten, herkesi kapsayan, gerçek bir anayasaya ihtiyacımız var. Anayasada belli zümrelere özgü maddeler olmamalı. Herkesi kapsayan bir hukuk sistemi ve bir anayasa olmalı. Ben ne kadar özgürsem, Ermeniler de o kadar özgür olmalı, Ermeniler ne kadar özgürse, eşcinseller de o kadar özgür olmalı. Kürtler de özgür olmalı, Çingeneler de. Hepimiz bir bütünlük içerisinde 


yaşamalıyız. Ben gece özgürce yürüyebilmeliyim. Polis gelip bana kimlik sormamalı. 
Yani cinsel yönelimim dolayısıyla beni taciz etmemeli. Ben böyle bir anayasa istiyorum. 

Değişmesi en zor olan şeyler neler peki? 

O kadar çok şey var ki! Din, mesela. Değişmesi en zor olan şey. İkincisi de basın. Basın bizim yaramızı çok kaşıyor. Hâlbuki gerçeği yazsalar o kadar çok şey değişecek ki. Ama homofobiyi, transfobiyi en çok besleyen, basın oluyor. 

Belgin, cinsiyet kimliğini nasıl tanımlarsın? 

Ben transseksüel bir kadınım. Ruhen kadın olarak hissediyorum kendimi. Kadınlık kimsenin tekelinde olmayan bir şey. Kendine kadın diyen herkes benim için kadındır ve ben kadınlığımı çok seviyorum. 

Belgin, kaç yaşındasın? 

Elli yedi yaşındayım. 

Dindar mısın? 

Dindar bir ailenin içinde ateist olacak halim yoktu tabii. Hâlâ da bismillah gibi kelimeleri kullanıyorum. Ama bir yandan da Muhammed'i, İsa'yı, Musa'yı eleştiriyorum. 
Çünkü onlar da birer insan. Kimse melekle, kanatla inmedi gökten. Tabii şimdi, şu halimle eleştiriyorum hepsini. Ama dediğim gibi, geçmişte ateist değildim. Çünkü çok tutucu bir ailenin içindeydim, dindar bir ailenin içinde yetiştim. Ama şimdi dini sorguluyorum. Bakın, din kime dayatılır? Krala 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dayatılmaz, başbakana dayatılmaz, cumhurbaşkanına dayatılmaz, üst kademelere dayatılmaz; alt tabakaya, varoş dediğimiz fakire, fukaraya dayatılır. Kiliseler, camiler, hocalar, papazlar, hahamlar onları korkutur. Ve onlardan beslenir. Ama en büyük dinsizliği de onlar yaşar. Üst kademe dini yaşamaz. 

Belgin kimleri çekici buluyorsun? 

İyi olan, kendini seven, kendisine saygısı olan insanları çekici bulurum. 

Belgin ne iş yapıyorsun? 

Pembe Hayat derneğinde aktivistlik yapıyorum. Raportörüm. Çok zor ve sabır isteyen bir meslek. Çünkü kolu kırılmış, bacağı kırılmış, polis tarafından şiddet görmüş insanlara yaşadıkları olayı tekrar hatırlatmak ve anlattıklarını kaleme almak zorundayım. 

Daha önce neler yaptın? 

Daha önce de raportördüm. Yani 2007, 2008 
ve 2009 yılı raporlamalarını yaptım. Eskiden yaşanan bu şiddet olayları kayda geçilmediği için unutuluyordu. Artık hiçbir şey unutulmuyor, kitap haline geliyor. 

Cinsiyet kimliğinin yaptığın işe bir etkisi oldu mu? 

Hayır, olmadı. 

Belgin, en çok yapmak istediğin iş nedir? 

Arkeolog olmayı çok isterdim. Arkeolojik kazı yapmayı çok isterdim. 


Bize muhtarlık seçim sürecinden biraz bahseder misin? 

Evet, son yapılan yerel seçimlerde muhtar adayı oldum. Aslında böyle bir şey hiç aklımda yoktu. Bir gün Amargi'ye geldim. 
Sevgili arkadaşım Pınar Selek ve diğer arkadaşlar "Muhtar adayı olur musun?" dediler bana. Bu öneri Esmeray'a da iletildi. O da Tarlabaşı'ndan aday olacaktı. Ama Esmeray kabul etmedi. Aniden böyle bir öneriyle karşılaşınca şaşırdım. "Ben bir düşüneyim," dedim. Eve geldim ve şöyle bir düşündüm. 
Eski muhtar olsaydı, asla karşısına çıkamazdım. Çünkü sevilen, sayılan bir adamdı. 
Görevdeki muhtar valilik tarafından atanmıştı. Adamın çok sivri lafları vardı. 2007'de, benim raporlama yaptığım dönemde, polisle işbirliği yapıp, trans kadınların evlerine baskın düzenledi. Ayrıca, Mor Çatı'daki kadınların hepsinin fuhuş yaptığını söylüyordu. O yüzden bu muhtarın karşısına çıkmak istedim. Ertesi gün geldim ve "Evet, kabul ediyorum," dedim. Pınar ve diğer arkadaşlar, bu cevabı sevinçle karşıladılar. Nasıl kampanya yürütüleceği konusunda hiçbir fikrim yoktu. Önce bir afiş yaptırdık. "Daha büyüğünü yapmalısın", dediler. Gidip daha büyüğünü yaptım. Her şeyi öğrene öğrene yaptım... Beş faşist ve karşılarında bir trans kadın. Demecimde şunu söyledim: "Yalnızca bir oy bile alsam, bir taşı yerinden oynatmışım demektir." Önceleri gazetelerde çok az yer alıyordum. Bir sure geçtikten sonra bırakın Türkiye'yi, İngiltere'den, Fransa'da, İtalya'dan gazeteciler geldi. Ve geldik seçime. Seçimde çok büyük adaletsizlikler 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yaşandı. Ama sonuçta üçüncü geldim seçimde. Çok onur vericiydi. Birçok milletvekilli o kadar oy alamamıştır o bölgeden. Seksen küsur oy aldım. Hem de belden aşağıya vurmalarına rağmen. Şimdi İstanbul'da seksen küsur seçmenim var. Buradan şu sonuç çıkıyor bir kere daha: Aslında bizim halkla hiçbir sorunumuz yok. Bizim halka aramızı açan, dediğim gibi, medya ve yasalar. Komşumuz Ayşe Hanımla, Fatma Hanımla, Ahmet Beyle, kasabımızla, manavımızla aramız çok iyi. Onlar bizden gerçeği dinledikçe basının ne kadar yalancı olduğunu, o kolluk kuvvetlerinin ne kadar haksız muamelelerde bulunduğunu öğreniyorlar. Çünkü bizden dinliyorlar. Bu binadaki komşularımızla aramız gayet iyi. Sonuçta biz uzayda yaşamıyoruz. 
Halkın içindeyiz... Dediğim gibi, seçim sonuçları benim için mutluluk vericiydi. Bir seçim olsa, yine aday olurum. Çünkü şimdi her şeyi öğrendim; seçimin ne olduğunu, neler yapmak gerektiğini... Muhtarlık diyip de küçümsememek gerekiyor. Sonuçta ulaşılan başarıyı Türkiye'deki ve tüm dünyadaki transların başarısı olarak görüyorum. 

Belgin, ailen kimler? Kendini kimlerle birlikte aile gibi hissediyorsun? 

Annem. Annemle biz iki kız kardeş gibiyizdir, anne-kız gibi değil. Ama uzun süre küslük, annemi bulmam, annemin beni bulması... 
- bunlar uzun hikâye. Biz annemle gayet iyiyiz. Annemin en büyük kızıyım. Bir de Kız kardeşim var. Üvey. Baba ayrı, anne bir. 
Annem sosyalisttir. Uğur Mumcu'yu okur, Ahmet Kaya'yı dinler. Dostoyevski okuyan 


bir kadındır. Namaz da kılar. O da benim gibi Tanrı'yı sorgular. Ama namazını da kılar. 
Bu açıdan ona saygı duyuyorum. Sonra, ben şöyle düşünüyorum: Dünyanın neresinde olursak olalım, biz TT'ler en büyük aileyiz. 
Yani ara sıra birbirimize küssek, darılsak da, biz travesti ve transseksüeller dünyanın en büyük ailelerinden biriyiz. Geçmişte, yetmişli yıllarda bize ev vermezlerdi. Bir odada yirmi kişi barındığımızı bilirim. En büyük aile budur işte. Bir ailede bile bunu başaramazsın. Dayanışmayı çok iyi biliriz. Ve ben şuna inanıyorum; Amerika'daki translar da aynı bizim gibidir, Fransa'daki de, Arabistan'daki de. 

Belgin, hayatta en baskıcı bulduğun şey nedir? 

Devlet baskısı, polis baskısı, darbe... Bunlar insanın hayatını çekilmez kılan şeyler. Özgür olamıyorsun çünkü. 

Belgin, trans bireylere yönelik şiddet ve nefret suçları seni nasıl etkiliyor? 

Çok fazla. Dünyanın neresinde olursa olsun, translara yöneltilen nefret ve şiddet beni fazlasıyla üzüyor. 

Belgin, büluğ çağında rol modellerin kimlerdi? 

Onu hiç yaşamadım. Rol modellerim yoktu. 
Ama kendimi geliştirdikçe, kadınlığın kokuları yavaş yavaş üzerime sindikçe, beyazperdede oynayan sanatçıları rol model almaya başladım. Türkan Şoray, Filiz Akın, Fatma Girik. 
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Şimdi kimler? 

Şimdi yok. Şimdi artık ben bir rol modelim. 

Hayallerin ve ilham kaynakların nelerdir? 

Hak ihlallerinin olmaması, iyi bir gelecek, iyi bir anayasa, iyi bir demokrasi... Hayallerim bunlar. Şiddetin olmaması, faşizanlığın olmaması. Nefretin olmaması, hoşgörünün olması. Başka da bir şey istemiyorum. 

Bu projenin nelere ulaşmasını istersin? 

Olabildiğince çok kişiye ulaşmasını ve insanların kafasında bazı şeylerin değişmesini isterim. 

# 
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ŞEVVAL KILIÇ: Buse, en baskıcı bulduğun şey nedir? 

Talihsizlik. 

Toplumda nasıl bir değişiklik görmek isterdin? 

Aynı renge sahip olmasalar, aynı dili konuşmasalar, aynı varoluşu yaşamasalar da insanların birbirine karşı daha hoşgörülü olmalarını, birbirlerini anlamalarını isterdim. 

Buse, seni trans örgütlenmesine iten ne oldu? 

Öteki olmam galiba. Ben ötekiliği sadece bir trans olarak yaşamadım Türkiye'de. 
Kürt, Alevi ve engelli olarak da yaşadım. 
Ama trans olduğumu anladığımda diğer ötekiliklerin aslında çok da öteki olmadığını gördüm. Çünkü konu cinsiyet kimliğine geldiğinde diğer grupların transları direkt reddettiğini gördüm ve bu hareketin benim için öncelikli olması gerektiğini düşündüm. 


Buse başka sosyal adalet konularına da hassasiyetin var mı? Örgütleniyor musun? 

Elbette. İçinde bulunduğum LGBTT örgütlenmeleri de bir şemsiye örgütlenmesi aslında. 

Kendini feminist olarak tanımlar mısın? 

Hayır. Benim için feminizm LGBTT hareketi içinde şekillenen bir şey. Kendi varoluşumu çok da cinsiyete dayalı bir şey olarak görmüyorum. Kadınlığımı ve erkekliğimi birinci sıraya koymuyorum. Benim için varoluşumun kendisi önemli. Kadın-erkek hakları dendiğinde ise başka bir şey çıkıyor ortaya. 
O yüzden feminizm beni çok bağlayan bir şey değil. 

Buse, Türkiye'de trans bireylerin durumunu nasıl tanımlarsın? 

Güllük gülistanlık bir durum yok tabii ortada. 
Aslında her taraf sıkıntı dolu. Eşcinsel özgürlüklerinin kazanıldığı yerlerde de böyle bu. Polisin, yasaların, kanun koyucularının, hiyerarşinin ve olmayan bir demokrasinin mağdurlarıyız hepimiz. Daha kötüye. Şiddet bitmediği müddetçe daha iyiye gidebileceğini söyleyemeyiz. 

Değişmesi gereken en önemli şeyler neler sence? 

Değişmesi gereken bizleriz. Yani dünyayı şekillendiren insanlar. 

Sence değişmesi en zor olan şey ne peki? 

Yine insan. Bir de kapitalizm, devletler ve 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sınırlar tabii. Hem bedenlerimize hem de yaşam alanlarımıza öyle sınırlar koymuşlar ki. 

Buse, cinsiyet kimliğini nasıl tanımlarsın? 

Cinsiyet kimliğimi tanımlamak istemiyorum açıkçası. Ben benim. Bana bir trans yaftası yapıştırmışlar, ben de onu taşıyorum. 
Türkiye'de translara yönelik şiddet olduğu için taşıyorum onu da. Yoksa benim için cinsiyet kimliği önemli değil. 

Buse nerelisin? Geçmişinden ve kendi hikâyenden neler paylaşmak istersin? 

Türkiyeliyim. 

Kaç yaşındasın? 

Hissettiğim yaştayım, (gülüşmeler) Sadece bedenimi biraz hor kullandığımı düşünüyorum. 

Buse, dindar mısın? 

Evet. Dindarlık mı bilmiyorum, ama Tanrı'ya karşı bir zaafım var. Bir Tanrı var hayatımda. 
İlla olması gerekiyor mu, gerekmiyor mu, bilmiyorum. Şu an bir Tanrı inancına ihtiyaç duyuyorum, çünkü kendimi güvende hissetmediğim bir coğrafyada yaşıyorum 

İçinde yaşadığın çevre dindar mıydı peki? 

Aleviler sürekli namazında niyazında insanlar değillerdir. Her gün oturup ibadet etmez, Allah'tan konuşmazlar. Ama bir bağlılıkları vardır. Ben, bedenimi keşfettiğim dönemlerde, ailemdeki değil de mahalledeki dindarlıktan etkilenmiştim. Herkes 


namaz kılıyordu, bir şey istiyordu, bir şey umut ediyordu. Toplumun gözünde trans olmak kötü bir şey olduğu için o dönem ben de belki kurtulurum diyip namaz kılıyordum. "Allah'ım, ben dört kızdan sonra o eve gelen ilk erkek çocuğuyum ve anneminbabamın övündüğü tek şey bu; ne olursun, beni bundan kurtar," diye dua ediyordum. 
Kendi mutluluğum pahasına da olsa onlar mutlu olsun diye böyle dua edip namaz kılıyordum. 

Buse, cinsel yönelimini nasıl tanımlarsın? 

Hem kadınlardan hem erkeklerden hoşlanıyorum. Yani ben insan seviyorum. 

Ne iş yapıyorsun? 

Valla bir sürü iş yapıyorum. Bir ara resmen sevgilime hizmet ettim. Sonra sokaklarda saçı başı dağınık aktivizm yaptım. Sonra bir ara biraz fahişelik yapayım dedim. Pembe Hayat'ta çalışıyorum, on beş yıllık LGBTT hakları savunucusuyum. 

Buse örgütlenmenle ilgili ne düşünüyorsun? 

Biz Türkiye'deki LGBTT aktivistleriyiz ama sadece LGBTT aktivistleri de değiliz, bunun altını çizmek lazım. Biz savunucuyuz aslında, savunuculuk yapıyoruz. Bu savunuculuk, diğer ötekilere karşı geliştirdiğimiz bir şey. 
Pembe Hayat savunucuların önüne geçebilecek bir şey değil. İnsanların bir araya gelip buldukları bir isim sadece. Bu şu an gerekiyor mu? Karşımızda devletler olduğu ve önümüze evraklar konduğu bir şeyleri 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imzalamak zorunda olduğumuz müddetçe bu böyle devam edecek maalesef. 
Evlenmeye mecbur kılınmak gibi, bir aile kurumu gibi bir şey benim için bu. Onun için de beni çok rahatsız ediyor. Ben bugün Pembe Hayat'ta örgütleniyorum ama Pembe Hayat'ta örgütlenmek zorunda değilim. 
Ben bir savunucuyum, her alanda örgütlenebilirim. Bir trans olarak da her alanda örgütlenebilirim. İlla ki LGBTT alanında örgütlenmek zorunda değilim. Ama enerjimi buna yoğunlaştırmak istediğim için Pembe Hayat'tayım. Pembe Hayat, 2006 yılında kurulmuş bir LGBTT örgütü. Ağırlıklı olarak trans hakları üzerine çalışır. 

Buse, en çok yapmak istediğin iş nedir? 

En çok yapmak istediğim şey hukukçu olmaktı. Çünkü hukuk sistemine hiç inancım yok. İnsanlar hukuk üzerinden bizi terbiye etmeye çalışıyorlar. Ahlaksızlığı içselleştirmiş bir kadın olarak o hukuk ahlakının içine etmeyi çok isterdim. Bütün ahlaksızlığımla orada olmak isterdim. Mesela, kazanamayacağım davalarda, gidip hâkimle yatıp, o davayı kazanmak isterdim. En azından inandığım davalarda. Veya başka ahlaksızlıklar bulup onun içini boşaltmak isterdim. Ama işte olmadı. Yine de olmayacağı anlamına gelmez bu. Eskiden, okumayı, öğrenmeyi reddeden bir insandım. Şimdi bir üniversiteye gidip okumak istiyorum. Bir dil öğrenmek istiyorum. Gece fahişelik yapıp gündüz okumak istiyorum. 


Buse hayatında ve işinde sana kimler destek oluyor? 

Bana hayatımda destek olanlar sadece LGBTT bireyler değil elbette. Örgütlendiğim, dayanıştığım, yanlarında mutlu olduğum, rahat hissettiğim herkes, her şey benim için bir destek. Bu doğanın kendisi de olabilir, bir hayvan da olabilir, bir insan da olabilir. 
Sanırım yaşadığım atmosferi benimle paylaşarak ve bana tahammül ederek destek oluyorlar bana. Bu destek beni rahat hissettiriyor ve bir şeyler yapmaya teşvik ediyor. 
Nihayetinde insan ancak rahat olduğu bir ortamda üretebilir. 

Buse, ailen kimlerden oluşuyor? Kendini kimlerle birlikte aile gibi hissediyorsun? 

Aile lafını çok sevmiyorum. Bana zarar vermediği müddetçe, birlikte yaşadığım her grup, bir şeyler paylaştığım herkes benim için aile demek. 

Buse, trans bireylere yönelik şiddet ve nefret suçları seni nasıl etkiliyor? 

Trans birey olduğum için olumsuz etkiliyor tabii. Savunucu olduğum için de yine olumsuz etkiliyor. En son 17 Mayıs'ta bir şiddet olayı yaşadım: Pembe Hayat üyesi dört arkadaşımla arabada giderken polis araçları önümüzü kesti. Sorgusuz sualsiz arabalarına binmemiz istendi. Böyle durumlarda suçum ne diye sorduğunda, trans olmak getiriliyor önüne. Korkup arkadaşlarını arıyorsun, yirmi-otuz savunucu çıkıp geliyor. Onların gözleri önünde gazla arabadan çıkartılıp saçlarından sürüklenerek polis arabasına 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bindiriliyorsun. Dayak yiyorsun, nereye gittiğini bilmiyorsun, gözünü açamıyorsun. 
Bunların tek bir nedeni var: trans olmak. Her türlü şiddetin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. 
İnsanların bir transı öldürüp sonra da "İyi yaptım, değil mi?" diye destek beklediği bir ülkede yaşıyoruz. Hep şu düşünce var kafamızda: Şimdi, burada varız ama bu kapıdan çıktıktan sonra dönmeyebiliriz. Birbirimize olan inancımızı ve söylemek istediklerimizi zaman kaybetmeden söylemeliyiz. Çünkü bunun için bir daha fırsat bulamayabiliriz. 
Türkiye'de bir LGBTT savunucusu olmak çok zor. David Kato'nun başına gelenler her an bizim de başımıza gelebilir. 

Nefret söylemi veya nefret suçlarına karşı çalışmalar yapılmadığı müddetçe bundan herkes nasibini alacak. Biz, LGBTT örgütler, bir gökkuşağı koalisyonu kurduk. Nefret söyleminin ve nefret suçlarının artık yasalar- da yer alması gerektiğini söylüyoruz. Nefret söylemini hayatlarımızdan çıkartmadığımız müddetçe, her geçen gün sayısı daha da fazlalaşan nefret suçlarının mağdurları olacağız. O yüzden nefret suçunun ve söyleminin sadece Türkiye'de değil bütün dünyada cezalandırılması ve bu tür suçlara karşı büyük yaptırımların olması gerektiğini düşünüyorum. Nefret suçu ve söylemi insanların neredeyse hiç umursamadığı bir şey. Televizyon tarafından, radyolar tarafından, sokakta yürüyen insanlar, annelerimiz, babalarımız tarafından nefret söyleminin mağdurları haline dönüştürülmüş bireyleriz. 


Buse, büluğ çağında rol modellerin kimlerdi? 

Bülent Ersoy diyebilirim. Zeki Müren ve Bülent Ersoy'u gördüğüm dönemler biraz sarsıntılıydı benim. Ama hiçbir zaman Bülent Ersoy gibi olmak istemedim aslında, bu ayrı bir şey. Rol model neyi kapsıyor bilmiyorum ama, ailem veya arkadaşlarım Bülent Ersoy'a küfür ettiklerinde, ben de onun gibiyim, bana küfrediyorlar o zaman, diye düşünüyordum. Bu toplum bana önce bir kadın algısı empoze etti; pazara giden kadın, bulaşık yıkayan kadın, kocasına hizmet eden kadın... "Nasıl kadın olunur?"u göstermeye çalıştı. Ben bir noktada "burada bir terslik var," demeye başladım. "Ben böyle bir kadınlık istemiyorum hayatımda," demeye başladım. Sonra da kendi kadınlığımı doğurmaya karar verdim. İstediğim şeyleri yapıp istemediklerimi yapmamaya başladım. Çoğu zaman translardan eleştiri aldım, "kadınım diyorsun, nasıl oturuyorsun, nasıl kalkıyorsun?" diyen ablalarımdan, annemden eleştiri aldım ama umursamadım. 
Sonra da kadınlığı ve erkekliği bir kenara bıraktım ve kendi koyduğum isimle Buse olmaya çalışıyorum. 

Buse cinsiyet kimliğin sana nasıl kapılar açtı ya da kapattı? 

Ben her zaman şunu söyledim: İyi ki böyle bir varoluşla dünyaya gelmişim. Çünkü aile yapımı biliyorum her şeyden önce. İşte iyi bir evlat olmak için okuyacaktım, bir işim olacaktı, sonra iyi bir eşim olması için birileri seçilecekti. Ben istemesem bile benim için 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iyi olduğuna ikna edilecek ve birini seçip evlenmek zorunda bırakılacaktım. Belki çoluğum çocuğum olacaktı. Çalışacaktım, yılda on - on beş gün tatile çıkacaktım. Yok, ben böyle olamazdım. Düşünsene, seni bir şeyin içine kapatıyorlar. Bu kadar büyük bir dünyada ufacık bir yerde bir şeyler yaşaman isteniyor senden. Yapamazdım herhalde. Bu hayat bana ne ölüm korkusu veriyor ne de çok yaşamam gerektiğini söylüyor. Ne yüzümdeki çizgileri dert etmemi ne de birileri için güzel olmam gerektiğini söylüyor. Yani bu açıdan çok rahat bir dünyanın içindeyim. 

Bu projenin neye ulaşmasını istersin Buse? 

Açıkçası neye ulaşacağını pek öngöremiyorum bu projenin. Çünkü insanların nasıl bakacağını bilemiyorum. Benim bu projede yer almamın nedeni şu: Gabrielle'in bir cümlesini duydum arkadaşlarımdan: "Ben sanatçı değilim. Benim modellerim ve bu işi yapan insanlar sanatçı." Kişinin kendisine mal etmeden, egosunu bir kenara bırakarak yaptığı her çalışma her zaman başarılı bir çalışmadır. "Eğer ülke ülke, diyar diyar dolaşabiliyor ve farklı şeyleri çalışmalarına dâhil edebiliyorsa, zaten başarılı bir projedir," diye düşünerek girdim. 
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ŞEVVAL KILIÇ: "Trans Onurlu ve Türkiyeli" projesi kapsamında birkaç soru sormak istiyorum sana. Hazırsan, başlayalım istersen. Adını öğrenebilir miyim? 

Demet Demir. 

Demet, cinsiyet kimliğini nasıl tanımlarsın? 

Transseksüel kadınım. 

Kendini feminist olarak tanımlar mısın? 

Evet, feminist bir kadınım. Yirmi yıldır feminist politikalar içerisindeyim. 

Bu senin için ne anlama geliyor? 

Geçmişim dolayısıyla da politik kimliğim 
feminist. Türkiye feminist politikalarla 1980 
sonrası tanıştı. Ve 85'li yıllardan sonra feminizm politikası Türkiye'de gelişmeye başladı. 
Ben feminizm hareketine 89'da katıldım. On iki yıl falan olmuş. Cinsiyet kimliğim, dolayısıyla da bir kadın olduğum için, bir kadına 


yapılan bütün ayrımcılık ve şiddeti gördüğüm için feminist politikalar içinde yer alıp mücadelesini veriyorum. 

Toplumda nasıl bir değişiklik görmek isterdin? 

Çok şey görmek isterdim. Bu yönde de bir ilerleme vardı, ama şu son yıllarda ırkçılık ve muhafazakârlığın yükselmesiyle geriye doğru bir gidişin olduğunu görüyorum. 

Seni trans örgütlenmesine iten ne oldu? 

Trans örgütlenmesine 88 yılında katıldım. 
Hareketin içinde ilk yer alanlardan biriyim. 
O dönemde çok fazla şiddet ve polis baskısı vardı. Kadın görünümüyle sokağa çıkmaya ve bu şekilde yaşamaya başladığımdan beri hem polis hem de toplum tarafından ayrı bir şiddete maruz kaldım. Ayrıca ben 
12 Eylül öncesi hareket içinden geliyorum. 
Dolayısıyla beni bu mücadeleye iten baskı, şiddet ve ayrımcılık oldu. 

Türkiye'de trans bireylerin durumunu nasıl tanımlarsın? 

Birçok alanda ayrımcılığa maruz kalıyoruz. 
Trans cinayetlerine maruz kalıyoruz. Can güvenliğimizin, yaşama hakkımızın olmaması, tek alternatifin seks işçiliği olması, diğer iş alanlarında çalışamamak gibi sorunlarımız var. Arkadaşlarımızın eğitimli olmalarına rağmen mesleklerini sürdürmeleri çok zor. 
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Trans bireyler için durumun daha iyiye mi gittiğini söylerdin yoksa daha kötüye mi? 

Ailelerin durumu biraz daha kabullendiğini görüyoruz. Bazı trans bireylerin aileleri çocuklarına sahip çıkıyor. Bir yirmi yıl öncesine göre kabullenmenin arttığını görmeye başladık. 

Ama diğer taraftan trans bireylere hâlâ iş verilmiyor, trans cinayetleri çok artmış durumda. 

Demet, sence değişmesi gereken en önemli şey nedir? 

Ben bir sosyalist, feminist ve LGBT aktivisti olarak üç alandaki sınıf sorunlarının çözülmesi, sınıf temelli bir mücadelenin verilmesi, cinsiyet kimlikleriyle ilgili mücadelenin yoğunlaşması ve insanlara haklarının verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Başka bir dünya mümkün, diye güzel bir sloganımız var. Bugün başka bir dünya, kapitalizmin, sömürünün, ayrımcılığın, ırkçılığın olmadığı bir dünya düzeni istiyoruz. 

Demet, değişmesi en zor olan şey nedir sence? 

Değişimin kendisi. 

Nerelisin? Kendi hikâyenden neler paylaşmak istersin bizimle? 

Ben Yalovalıyım. Annem babam Bulgar. 
Ben göçmen bir ailenin çocuğuyum. Beş yaşımdan beri İstanbul'da yaşıyorum. Elli yaşındayım. 


Demet, dindar mısın? 

On yedi yaşımdan itibaren dini sorgulamaya başladım. Sosyalist hareket içerisinde yer aldıktan sonra kafam iyice netleşti. Otuz yıldan fazladır da ateistim. 

İçinde büyüdüğün çevre dindar mıydı? 
Tabii ki, annem, ailem... Eski kuşak daha dindar. Hatta annem hacca falan da gitti yirmi yıl evvel. Ama ben onlardan çok uzak bir dünyada yaşıyorum. 

Kimleri çekici buluyorsun? 

Ben heteroseksüel bir transseksüelim. Beni mutlu edecek başka bir yönelimim yok. 
Belki biseksüellerle bir ilişki yaşayabilirim, ama bir eşcinsel deneyimim yok. 

Şu an ne iş yapıyorsun? 

Emekliyim. Bu vakıfta, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı'nda bir yıllık bir proje içerisinde yer alıyorum. Ama bitiyor, bu ay son. 

Hayatında ve işinde sana kimler, nasıl destek oluyor? 

Dostlarım var. Yine de, politikleşme ve bir iş yapma söz konusu olduğunda, inandığım bir mücadelede, destek olmasa da, tek başıma da olsam yürürüm. 

En çok ne yapmak isterdin? 

Politik aktivizm. Ve bunu da bir mücadele olarak gördüğüm için, en çok yapmak istediğim işi yapıyorum zaten. 
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Ailen kimlerdir, kendini kimlerle birlikte aile gibi hissediyorsun? 

Annem var... babamı saymıyorum. Küçük yaşta annemle babam ayrıldığı için babamı asla sevmedim. Ablam ve annem var ailem olarak. Kan bağı olarak diyeyim yani. 

Demet, en baskıcı bulduğun şey nedir? 

Yapmak istediğimi yaptırmayan insanlar diye düşünüyorum. 

Demet, trans bireylere karşı nefret ve şiddet suçları seni nasıl etkiliyor? 

Bir aktivist olarak, duyarlı bir insan olarak tabii ki çok rahatsız ediyor. Bir söz vardır ya, bir düşünürün sözüydü sanıyorum, şimdi ismini hatırlayamıyorum: Daha çok şey bildikçe, daha çok rahatsız oluyorsun. Bunun için de bir şey yapmak gerekiyor ki ben hep yaptım. Kenarda oturup ateşte ısınmadım; ateşin içinde yer alıp yanmış oldum sürekli. Başıma bir sürü şey geldi. Yaşadıklarım, mahkemeler, ceza evleri, hastaneler, şunlar bunlar hep aktivizmin getirdiği yan etkiler, diyeyim ben. 

Büluğ çağında rol modellerin kimlerdi? 

Va İla, bilmiyorum. Kendime bir rol modeli seçmedim herhalde. 

Cinsiyet kimliğin sana ne gibi kapılar açtı veya kapattı? 

Cinsiyet kimliğim çok fazla kapı açmadı, daha çok kapattı. Ama daha sonra ben kapıları zorlayıp açtım. İnsan Hakları Derneği'ne yirmi küsur yıl önce, ilk üye olan 


transseksüelim. Politik bir partiden, erkek görünümüne sahipken -ki o zamanlar eşcinsel deniliyordu- eşcinselim, homoseksüelim diye ihraç edildim. O dönemden sonra da birçok sol hareketin kapısını daha zorladım. 
Ve kapılar açılmış oldu. Politik anlamda yani, ama iş alanında öyle değil. 

Hayallerin ve ilham kaynakların nelerdir? 
Aslında hayallerimi gerçekleştirmek için mücadele ettim ve birçoğuna da başarıyla ulaştığımı düşünüyorum. 

Bu projenin neye ulaşmasını istersin? 

Bizim mücadelemiz heteroseksizm ile, heteroseksüellikle değil. Projenin de bu zihniyeti değişip dönüşmeye, insanların bizi anlamalarına katkı sağlamasını istiyorum. 
Anladıkları zaman zaten her şey kolaylaşır. 

Demet, dindar mısın? 

Hayır, ateistim ve bunu da açıkça söylemekten hiçbir zaman çekinmedim. Yirmi küsur sene önce de söyledim bunu. Bir transseksüelin kimliğinin, cinsiyet kimliğinin bile kabul edilmediği, aşağılandığı bir dönemde, artı bir de üzerine ateist ve dinsiz etiketinin eklenmesi, taşlanmak ve öldürülmek için çok büyük bahaneler. Birçok insan rol icabı da olsa dini savunur. Dinine, gelenekleri- ne saygılı bir insan saygınlık görür çünkü. 
Ama ben çat çat söyledim ateist olduğumu, zor olanı yaptım. Asıl mesele de zor olanı yapmak zaten, kolayını herkes yapar. 
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Yani bulunduğun çevrede ötekinin ötekisi oldun. 

Tabii ki. Sadece ateizmle de değil. Otuz sene evvelinden bahsediyorum. Ben Taksim'e otuz yıl önce çıktığımda, liberal kültür içerisinde -LGBT bile demiyorum- eşcinsel diye bir kavram vardı sadece. Geylik kavramı hiç yoktu, lezbiyenlik hiç yoktu, bilinmiyordu. Translar için dönme deniyordu. 
Eşcinselsen kadın olmak zorundasın gibi bir görüş vardı. Ki kimliğimiz hakkında çok fazla bilgi sahibi de değildik o zamanlar; hiç kimse değildi yani. Dünyada bile, yeni yeni Avrupa'da, Amerika'da bir şeyler oluyordu. 
Türkiye'de bir şey yoktu. Sadece içgüdüsel hareketlerle olan bir şeydi. Ki ben cezaevine girmiştim 82'de. Adım teröriste, ateiste çıkmıştı. Transseksüel kimliğim içerisinde de, trans arkadaşlarım arasında da. Politik kimlikleri onlara göre zaten şey: Transsan zaten bir kimliğin vardır, daha fazla kimlik üstlenme. Daha işbirlikçi gibiler. Ben asla işbirlikçiliği kabul etmedim. Sistemin karşısında durdum. Hem de yıllarca bu şekilde durdum, üç kimliğimle birlikte: ateist, komünist, transseksüel. Ondan sonra da şey, çok fazla eleştiri aldım. Çok fazla şey söylendi hakkımda. Ama cinstaşlarımın başına bir şey geldiğinde ilk başvurdukları kişi de ben oldum. 

Demet bize biraz da Türkiye'de seks işçiliğinden bahseder misin? Mesela Ülker Sokak deneyimlerini paylaşır mısın bizimle? 

Türkiye'de bir transseksüelin tek alternatifi 


seks işçiliği yapmaktır. Başka bir alan yoktur. 
Bugün başka alanda çalışanlar az da olsa var belki. Ama bizim öyle bir şansımız yoktu. 
Daha doğrusu feminen görünmeye başladıktan, bedensel değişime uğradıktan sonra -ki ille de vajina ameliyatı olman gerekmez, kadın kıyafetleriyle dolaşmaya başladığın andan itibaren- geriye sadece seks işçiliği kalıyordu. Bunun yanında, bu süreçte bir de 
12 Eylül askeri darbesi yaşandı. Seks işçiliği 
yapan trans bireylere ve eşcinsellere saldırmaya başladı askeri cunta. Bedensel değişim ameliyatı olmaları yasaklandı, kadın kimliği almaları yasaklandı (o dönemde erkek translık görünür değildi). Ameliyatlar yasaklandı. Ameliyat olmuş ve kadın kimliği için başvurmuş olanlar kimlik alamadılar. Aşağı yukarı dokuz yıl sürdü bu yasak. Bülent Ersoy bile sahneye çıkamıyordu o dönemde; uzun bir müddet Almanya'da yaşamak zorunda kaldı. Birçok kişi sahneden indirildi. O insanların seks işçiliğine zorlanması anlamına geliyordu bu. 84 veya 85'te şehir dışı sürgünleri yaşandı. Trenlere doldurulup Eskişehir'e gönderiliyordu insanlar. Çoğu insan trenden atlayıp kaçtı. Otobüsü denediler, insanlar yine kaçtı. Şehir dışı sürgünlerinin haricinde, İstanbul'da ormana götürüp bırakılmalar yaşandı 90'lı yıllarda. Karda, kışta çırılçıplak soyulup, götürülüp ormana bırakılıyordun. Çantan, paran, her şeyin alınıyordu. O dönemde kömür ocakları vardı o civarda. Kömür ocaklarındaki kamyoncuların arabasına binerek İstanbul'a gelmek zorunda kalıyordun ve kamyoncular cinsel ilişkiye zorluyordu seni. Ankara'dakileri Haymana 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yoluna bırakıyorlardı, İzmir'dekileri Manisa yoluna. O dönemde ancak üç kentte kendine yaşam alanı bulabiliyordun: Ankara, İstanbul, İzmir. Kısacası, 12 Eylül faşizmi solun üzerinden nasıl silindirle geçtiyse, eşcinsellerin ve transların üzerinden de geçti. 
Sonra bir dönem translar sınıf atlamaya başladı. O dönemde çok büyük baskı ve şiddet olmasına rağmen iyi de para vardı. Çünkü tek bir yer vardı İstanbul'da. Edirne'den Kars'a müşteri geliyordu. Trend halindeydi trans kimliği. O dönemde gözaltı süresi çok daha uzundu. Gözaltına alındın mı bir haftana, on gününe mal oluyordu. Veya haftada iki-üç defa gözaltına alınabiliyordun o yıllarda. Benim başıma iki kere geldi; bir hafta ve on gün kaldım. 

Translar Tarlabaşı'nda, tek odalı küçücük yerlerde kalarak hayatlarını devam ettiriyorlardı. Cihangir'de bir alan açtılar sonra. Ben o zaman ailemle kalıyordum. 85'li yıllarda Cihangir'de tek tük trans bireyler ev tutmaya başladı. Dışarıdan müşteriler getiriliyordu. 
Daha sonra müşteriler camdan çağırılmaya başlandı. Çünkü bayağı birmüşteri kapasitesi vardı. Tek bir sokak değildi, dört tane sokak vardı: Kazancı Yokuşu, Başkurt, Pürtelaş ve biraz da Ülker. Bir nevi imparatorluğumuzdu bizim. "Lubunistan" diyorduk biz oraya, "İbneistan" diyorduk, "Tekerlekistan" diyorduk. İmparatorluğumuz tabii ki uzun sürmedi. Büyük bir saldırıya maruz kaldı orası. 
O yıllarda da polisle yine bildiğimiz şeyler yaşandı. Genelev patronları el altından polise rüşvet veriyordu. Çünkü genelevlere müşteri gitmiyordu. Herkes sanki akın akın 


travestilere geliyordu. Gece yarılarında, hafta içi bile... Başkurt'taki o trafiği hiç unutmuyorum. Sokak, uzun bir sokaktı. Gecenin üçünde bir ucunda arabalar korna çalıyordu. 
Müthiş bir sahneydi. Patronların hoşuna gitmedi tabii. Bir komiser vardı, insanlara çok zulüm ediyordu. Evlerimiz basılıyordu; sanki hücre evi, terörist eviymiş gibi. Sivil polisler geliyordu. İki yüz polis gördüğümü bile hatırlıyorum; panzerler, ambulanslar, itfaiyeler... Operasyona öyle geliyorlardı ki, sanki Türkiye'nin en büyük örgüt liderini almaya, yüzlerce insanı öldürmüş birini yakalamaya, imha etmeye geliyorlardı. 89'ların sonundan itibaren o sokak da düşüşe geçti. Trans bireyler yavaş yavaş terk etmeye başladı orayı. 90'da, 91'de kimse kalmadı o civarda. 
Sonra bir grup Ülker'e geçti. Ülker'de de aynı şey yaşandı. Orada daha tecrübeliydik ama. Cihangir deneyimimiz vardı. Cihangir bizim biraz daha arkaik dönemimizdir diyeyim. Henüz tam bir politik bilince sahip değildik ama ilk eylemimizi orada yapmıştık. 88'de otuz beş travesti alkışla protesto yapmıştık mahallede. Polis bizi ablukaya aldı. Sonrasında hep birlikte, hiç fire vermeden gittik suç duyurusunda bulunduk. 
Trans bireylere ait bir yer kazanmak çok önemli. Kazandığını tutmak daha da önemli bana göre. Aynı hikâye Ülker'de de yaşandı. 
Orada da herkes kaçtı gitti. Yani üç-beş kişi sahip çıktı. Şimdi birkaç kişiyiz orada. Aynı hikâyeler işte. Ezilenlerin en büyük hatası, bana göre sistemle, polisle işbirliği yapmak, zoru görünce kaçmak, sorunları başkaları çözsün, diye düşünmek. Tatile giden tipler 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vardı; telefon açıp durum düzeldi mi, diye soran, düzelince gelip oturan. Biz Ülker'de ülkücü mafyanın saldırısına uğradık; haraç istediler. Polis şiddeti, mahalleliyle kavgalar... Birazdaha tecrübeliydik Ülker'de. Benim politik bilincim de vardı, politik çevrem de oluşmaya başlamıştı o dönemde. İlk örgütlenme filizlenmesi insan hakları derneği Yeşil Bizans'ta olmuştu. Radikal demokratik, Yeşil Parti girişimi gibi bir şeydi. Sonra sol kendisiyle yüzleşmeye başladı o süreçte. 
Sol hareketler eşcinsellik, translıkla ilgili olarak kendini sorgulamaya başladı... Ben orada tek kaldım. Tek benim evim kalmıştı. 
Birkaç arkadaşla birlikte direnişe geçmiştik. 
Bir - bir buçuk yıl, polisin ve belediyenin de baskısıyla, bakkalın, esnafın bize bir şey satmasını engelledi mahalleli; ihtiyaçlarımızı gidip dışarıdan aldık. Bir yıl boyunca gece evde televizyon açmadan, ışık yakmadan oturdum. Çünkü evde olduğumu anladıkları anda polis baskına geliyordu. Sadece benim evim kalmıştı son dönemde; üç - beş ay içerisinde herkes kaçıp gitti. Bir komiser gelip tehdit ediyordu; bunu öldürün, atın, gebertin bu ibneyi diye. Kapımın kilidini kırdı birkaç defa da açamadı. Bana göre orada berabere kaldık. Son kalan ev benimkiydi. 
Onlar beni attırmak için son kale diyerekten taarruza geçmişlerdi. Ama ben hâlâ oradayım. Bu olaylar 2001'lere kadar sürdü. Böyle bir yaşanmışlık, böyle bir gettomuz vardı, ama onun gibi bir yeri bir daha elde etmek zor. Oranın yaşam koşulları çok farklıydı tabii. Herkes kendisi için çalışıyordu. Kendi içimizde kendi kapitalizmimizi yaratmaya 


başladık. Günlük para ortaya çıktı. Kiralar çok yüksekti. On milyonluk yer için otuz milyon kira isteniyordu, vermek zorundaydım Kendi başını yedi translar orada. 
Direnenler çok olmadı. Polisle işbirliği yapanlar çok oldu. Hiç affedilecek şeyler değil bunlar. Ki bunu kendi cinstaşlarımız yaptı. 
Daha da direnebilirdik aslında. Ama kendi içimizdeki hainler yüzünden orada yaşayan trans bireylerin isimleri, soyadları, hatta ailesiyle görüşenlerin telefonlarına varıncaya kadar ele geçirilip aileleri tehdit edildi. 
# 
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ŞEVVAL KILIÇ: Kaç yaşındasın? 

Yirmi yedi. 

Dindar mısın? 

Değilim. Namaz kılmam, her zaman dua etmem ama Allah'a inanırım. Geçmişte çok dindardım. Anneannem hacıdır. Onun yanında yetiştiğim için ben de çok dindardım. 
Açılıp ailemden ayrıldıktan sonra değiştim. 

İçinde büyüdüğün çevre dindardı yani. 

Evet. 

Kendini bu dinin içinde mutlu hissediyor musun? Ya da nasıl hissediyorsun? 

Bilmiyorum. İnsanın kaderi doğmadan önce yazılır ve insan o kaderi mi yaşar, diye soruyorum kendi kendime bazen. Ama en dindar insanlar bile bizi neredeyse toprağa gömüp taşlayacaklar. Eğer bizim kaderimiz, doğmadan önce Allah tarafından yazıldıysa ve biz o kaderi yaşıyorsak, neden bizi ötekileştirip 


dışlıyorlar, onu anlamaya çalışıyorum. Bu konuda kafam çok karışık. Dindar olmalı mıyım, dindarlarla beraber mi yaşamalıyım, yoksa dinin dışında mı olmalıyım, bilmiyorum. Çünkü dindarlar da kendi içinde çelişiyor. Bir ilahiyatçı profesör çıkıp bir şey diyor, başkası çıkıp başka bir şey diyor. O yüzden kendimi dinin neresinde gördüğümü ben de tam olarak bilemiyorum. 

Peki, nerelisin? Geçmişinden ve kendi hikâyenden neler paylaşmak istersin bizimle? 

Aslen Siirtliyim. İstanbul'da doğup büyüdüm. On üç yaşımda trans kimliğimi fark edip aileme açıldım. Açıldıktan hemen sonra da ailemden ayrıldım. Seks işçiliği yapmaya başladım. İki sene öncesine kadar seks işçiliği yapıyordum. Hayatımı devam ettirebilmek için bugün de zaman zaman yapıyorum. Onun dışında, işte her trans gibi çok sorunlu bir geçmişim var. 

Deniz, LGBTT dışı konulara karşı da hassasiyetin var mı? Başka sosyal adalet konularında da çalışıyor musun? 

Tabii ki. Türkiye'deki en önemli problemler arasında Kürt meselesi ve kadın hakları da yer alıyor. Ben bu konularda da elimden geleni yapıyorum. Amargi İzmir'le sürekli ortaklaşa çalışmalar yapıyoruz. Aslında insan hakları ihlalinin olduğu her alanda çalışıyoruz. Kişisel olarak da, örgüt olarak da bütün ayrımcılıklara karşı mücadele ediyoruz. 
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Kendini feminist olarak tanımlar mısın? 

Feminist hareketler içinde pek yer almasam da, evet, kendimi feminist olarak tanımlayabilirim. Bu toplumda en büyük işi kadınların yaptığını biliyoruz ve bunun hiçe sayılmasını birçok insan gibi ben de kabul etmiyorum. 

Cinsiyet kimliğini nasıl tanımlarsın? 

Cinsiyet kimliğimi trans kadın olarak tanımlıyorum. 

Cinsiyet kimliğin bugüne kadar sana nasıl kapılar açtı ya da kapattı? 

Babamla, kardeşlerimle görüşsem de amcalarım, dayılarım ve diğer akrabalarımla görüşemiyorum. Bir resmi daireye gittiğimde birçok zorlukla karşılaşıyorum. Ama açtığı kapılar da var tabii. Bunların en önemlisi, insan hakları alanında mücadele etmem. 
Aktivistlerle tanıştım ve şu anda insan haklarıyla ilgili aktivistlik yapıyorum. Kazanırınım bu. 

Seni trans örgütlenmesine iten ne oldu? 

LGBTT örgütleriyle tanışmam tesadüf eseri oldu. Bir etkinliğe katıldım ve ardından örgütlenmeye karar verdim. 2008 yılından beri de örgütlüyüm. 

Bu örgütlenmenin senin için anlamı nedir? 

Bir şeylerin ancak örgütlü bir mücadele ile kazanıldığını öğrendim ve bu yüzden de örgütlü mücadeleye dâhil olmayı seçtim. 

Çeşitli toplantılar, eylemler ve etkinlikler 


için başka şehirlere de seyahat ediyorsun; sence İzmir'deki örgütlenme ile diğer şehirler arasındaki fark nedir? 

İzmir'deki örgütlenme çok yeni. Aslında buradaki örgütlenmenin geçmişi çok eskilere dayanıyor. Fakat insanlar ancak yakın geçmişte haberdar olmaya ve örgütlenmeye dâhil olmaya başladılar. Ben çok ilerlediğini düşünüyorum. Ama tabii ki İstanbul ve Ankara'nın bayağı bir gerisindeyiz. Mesela trans kadınlarla pek fazla iletişime geçemiyoruz. Yeni yeni iletişime geçmeye başladık ve yavaş yavaş katılımlar artıyor. 

Deniz, Türkiye'deki trans bireylerin durumu hakkında ne düşünüyorsun? 

Türkiye'deki trans bireylerin durumu hiçbir alanda iyi değil. Resmi dairelerde sorunlar yaşanıyor, sokağa çıkıldığında sorunlar yaşanıyor. Aslında yok sayılıyoruz. Yani akşamları, seks işçiliği yaptığınız saatlerde sizi tanıyorlar, görüyorlar, yanınıza geliyorlar ama sonrasında her şey bitiyor ve size düşman kesiliyorlar. 

Peki sence trans bireylerin durumu daha iyiye mi gidiyor, yoksa daha kötüye mi? 

Trans bireylerin durumunun daha iyiye gittiği çok açık. Çünkü örgütlü bir mücadele var. Bütün trans bireyler örgütlenmese de örgütlü bir şekilde çalışan trans bireyler var ve bu insanlar gerçekten çok iyi şeyler yapıyorlar. 

Nasıl bir değişim görüyorsun peki? 

Mesela yakın zamanda, Aile ve Sosyal 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Politikalar Bakanı, kadın örgütlerini çağırdığı bir toplantıya LGBTT örgütlerini de çağırdı. Bence Türkiye için büyük bir değişim bu. Bir bakanın LGBTT örgütlerini muhatap alması, LGBTT örgütlerinin gerçekten bir şeyler yaptığının bir işareti. Demek ki örgütlendiğin zaman bir şeyler yapabiliyorsun. 

Trans bireylere yönelik şiddet ve nefret suçları seni nasıl etkiliyor? 

Trans bireylere yönelik nefret beni en çok 
2010 yılının Nisan ayında etkiledi. Ev arkadaşım bir nefret cinayetine kurban gitti. 
O günden sonra seks işçiliği yapmaktan iğrendim. Çünkü gözümün önünde arkadaşımın başına böyle şeylerin gelmesi psikolojimi bozdu. Nefret cinayetleri sürekli yaşanıyor. Doğal olarak psikolojiniz bozuluyor ve kendinizi toplumdan yavaş yavaş soyutluyorsunuz. 

Deniz, hayatta en baskıcı bulduğun şey ne? 

Toplumun heteroseksist ve ataerkil bir yaşamı dayatması. Ben heteroseksüel değilim, öyle yaşamak zorunda değilim. 
Ben bir trans kadınım, trans kadın gibi yaşayabilmeliyim. 

Deniz, toplumda nasıl bir değişiklik görmek isterdin? 

Bütün ayrımcılıkların kalktığı, Ermenilerin, Kürtlerin, LGBTT bireylerin özgür olduğu, temel hakların çiğnenmediği bir toplum görmek isterdim. 


Değişmesi gereken en önemli şeyler neler sence Deniz? 

Birçok alanda birçok şeyin değişmesi gerekiyor. Nefret suçları yasasının bir an önce çıkması gerekiyor, çünkü her gün bir trans kadın, bir LGBTT birey öldürülüyor. Kota uygulamasına geçilip, her alanda çalışabilmeleri için trans bireylerin önlerinin açılması gerekiyor. Aslında trans bireylere pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor. Çünkü herkesin ötekileştirdiği, itip kaktığı trans bireyler aslında çok başarılı insanlar, ama fırsat verilmediği için hiçbir şey yapamayıp zorunlu olarak seks işçiliğine yöneliyorlar. 

Değişmesi en zor olan şeyler neler sence? 

Yasalarla birçok şey değişebilir ama insanların zihniyetinin bütünüyle değişebileceğini düşünmüyorum. LGBTT bireylerin bütün haklarının verildiği, her şeyde eşit oldukları, hatta daha fazla hakka sahip oldukları ülkelerde bile transfobi, homofobi çok öne çıkabiliyor. 

Ne iş yapıyorsun Deniz? 

Şu an dernekte çalışıyorum ama zaman zaman gene seks işçiliği yapıyorum. 

Nasıl başladın seks işçiliğine? 

Dediğim gibi, on üç yaşımda, gecenin bir vakti ağlaya ağlaya aileme açıldım. Aslında çok büyük bir tepki göstermediler, ama ben babamın daha sonraki tepkilerinden korktuğum için herkes yatarken eşyalarımı topladım ve yola çıktım. 

Bir çocukluk arkadaşım vardı, onunla 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beraber kaçtık. Onun ailesi zaten biliyordu. 
Önce Antalya'ya gittik. Orada seks işçiliği yapmaya başladım. Tabii rekabet dolayısıyla birçok trans kadın tarafından tartaklandım, istenmedim. Buna benzer birçok şey yaşadım. 

Deniz, en çok yapmak istediğin iş ne? 

En çok yapmak istediğim, hayalimdeki iş, avukat olmak. Bu sene açık liseye başlayacağım. Sonra da üniversite sınavlarına girip avukat olmak istiyorum. 

Neleri ve kimleri çekici buluyorsun Deniz? 

Çekici bulduğum erkek tipleri zaman zaman değişiyor. Ama genel olarak "babyface" denilen (gülüyor), yirmi beş - yirmi altı yaşını geçmemiş erkekleri çekici buluyorum; altı buçuk senedir birlikte olduğum sevgilim gibi. Ama herhalde bir iki sene sonra onun da modası geçecek, şutlayacağız (gülüyor). 

Deniz, hayatında ve işinde sana kimler, nasıl destek oluyor? 

En başta ailem. Önceleri biraz sorun yaşamış olsak da ailemle aram çok iyi, bana her konuda destek oluyorlar. Beni hiç yalnız bırakmayan üç-dört arkadaşım var. Özellikle de dernekteki arkadaşlarım. Sevgilim de seks işçiliği yapmayıp dernekte çalışmam ve o konuda ilerlemem için bana çok destek oldu. Trans arkadaşlarım önceleri dalga geçiyorlardı benimle (gülerek söylüyor). 
Ama sonrasında "Bizi de derneğe aldır, biz de yurtdışına gidelim, biz de Ankara'ya, 


İstanbul'a gidelim," demeye başladılar. 

Deniz, büluğ çağında rol modellerin kimlerdi? 

Ben televizyonla falan çok haşır neşir bir çocuk değildim. Hep annemi örnek alırdım. 
Kız kardeşim çıkıp dışarıda futbol oynarken ben annemin dizinin dibinden ayrılmazdım; misafirler geldiğinde onlara çay verirdim, anneme yardım ederdim. Komşularımız şöyle derdi anneme: "Ayşe Hanım, bir şey söyleyeceğiz ama sakın yanlış anlama. Sen bunları ters doğurmuşsun sanki. Kızın dışarıda futbol oynuyor, oğlun gelmiş bize kahve servisi yapıyor." Annemin, anneannemin dizinin dibinden ayrılmazdım. Onlar nereye giderse, ben de giderdim. 

Şimdi kimler? 

Buse Kılıçkaya, Şevval Kılıç, Ebru Kırancı. 
Çünkü onlar gibi başarılı olmak istiyorum. 
Onlar gibi aktivizmin içinde çok iyi yerlerde, çok iyi roller almak istiyorum. 

Deniz, hayallerin neler? 

Hayalim avukat olmak. Hem aktivistlik hem de avukatlık yapmak istiyorum. Eskiden arkadaşlarımız gecenin bir vakti karakola düştüğünde avukatlar gelmiyordu; kızlar sabaha kadar keyfi olarak karakolda tutuluyordu ve bu da müdahale gerektiriyordu. 
Ben gide gele, biraz da hukukla ilgilendiğim için, böyle bir hayal kurmaya başladım ve onu da gerçekleştirmek istiyorum. 
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Peki nelerden ilham alıyorsun? 

Ailemin desteği, dernekteki arkadaşlarımın desteği ve LGBTT bireylerin örgütlü bir şekilde mücadele etmesi bana ilham veriyor. 
Her şeyin zamanla düzeleceğine ve güzel olacağına inanıyorum ve buna benim de katkım olsun istiyorum. 

Deniz bu projenin neye ve nerelere ulaşmasını isterdin? 

Eminim benden çok daha iyi konuşan arkadaşlarım vardır bu projede. Bu konuşmaları bakanların, milletvekillerinin de duyup trans bireylerin seks işçiliği dışında da şeyler yapabileceğini, birçok alanda çalışıp birçok şeye katkı sunabileceğini öğrenmelerini isterdim. LGBTT bireylere karşı ön yargılı olan herkesin bu konuşmaları okuyup, dinleyip bizim de çok iyi düşüncelerimiz olduğunu görmesini isterdim. 

Neden bu projenin içinde olmak istedin? 
Nasıl oldu bu? 

Bu projeden Trans Pride'da Şevval Kılıç sayesinde haberdar oldum. Onun olumsuz bir projede yer almayacağını biliyordum. 
Birçok aksaklık olsa da, gelişim biraz gecikse de, sonunda buradayım ve böyle bir projede yer aldığım için çok mutluyum. 

# 
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ŞEVVAL KILIÇ: Destina dindar mısın? 

Dört dörtlük olmasa da, evet, muhafazakâr ve dindarım. 

İçinde büyüdüğün çevre dindar mıydı? 

Ailem çok da dindar değildi. Öyle beş vakit namaz kılan kimse yoktu etrafımda. Ama dini günlere önem verirlerdi, evde dini konuşmalar yapılırdı. 

Kendini bu dinin içinde mutlu hissediyor musun, ya da nasıl hissediyorsun? 

Evet, dinimin içinde çok mutlu hissediyorum. 

Peki din ve maneviyatın hayatındaki yeri ve önemi nedir? 

Din ve maneviyat, hayatımda çok büyük önem taşıyor. Çünkü birçok zorluğu inancım sayesinde atlattığımı düşünüyorum. 

Destina, toplumda nasıl bir değişiklik görmek isterdin? 

Tamamen insan haklarına saygılı bir toplum isterdim. İnsanların yaşam şekilleri, dini 


inançları, ırkı, cinsiyeti, dili ne olursa olsun, kimsenin kimseye karışmadığı bir toplum... 
Buna örnek olarak da Mardin'i verebilirim. 
Orada insanlar kavga etmeden, güzel güzel yaşıyorlar işte. Tüm Türkiye'de de bu örneği görmek isterdim. 

Seni trans örgütlenmesine iten ne oldu? 

Tamamen tesadüf eseri oldu trans örgütlenmesine girmem. İstanbul'daydım, tesadüf eseri Pembe Hayat'ın kurulduğunu öğrendim. Ankara'ya gezmek için geldim. Ve o arada toplantı olduğu söylendi. Derneğe toplantıya gittim. Giriş o giriş. 

Bize kendi örgütlenmenden bahseder misin biraz? 

Örgütlenmemizin başlangıcını bilemiyorum. 
Çünkü ben geldiğimde çoktan kurulmuştu. 
Toplantılar yapılıyordu artık. Şu anda ise Pembe Hayat olarak çok çok iyi bir yerlerdeyiz. Çok kısa bir sürede, çok büyük yollar kat edildi. Daha da ilerleyeceğini düşünüyorum. 

Destina, başka sosyal adalet konularına da hassasiyetin var mıdır? LGBTT dışı konularda da örgütleniyor musun? 

İstiyorum aslında. İnsan hakları konusunda, hayvan hakları konusunda, doğa konusunda. Kesinlikle istiyorum ama zamanım el vermiyor maalesef. 

Kendini feminist olarak tanımlar mısın? 

Kesinlikle evet. 
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Bu senin için ne anlama geliyor? 

Bence insan hakları yolunda atılmış başka bir adım bu. Yani kadın hakları, erkek hakları gibi bir şey olmamalı. Herkesin hakkı vardır. 

Destina trans bireyler için durumun daha iyiye mi gittiğini söylerdin, yoksa daha kötüye mi? 

Türkiye'de trans bireylerin durumu çok daha kötüye gidiyor. Bunda politikanın, iktidardaki hükümetin etkisi çok fazla. Toplumun bakış açısı son dönemlerde iyice değişti, insanlar daha da saldırganlaşmaya başladılar. 
Attığımız her adımda, her an bir katille göz göze gelmemiz çok olası. 

Destina değişmesi gereken en önemli şeyler neler sence? 

Sistemin değişmesi gerekiyor. Kesinlikle! Söyleyeceğim ilk ve tek şey bu: Sistem değişmeli. 

Destina cinsiyet kimliğini nasıl tanımlarsın? 

Ben tam anlamıyla heteroseksüel bir transseksüelim. 

Kaç yaşındasın Destina? 

Bu soruyu geçsek olmaz mı? 

Geçtik. (Gülüyor) 

Peki nerelisin? Geçmişinden ve kendi hikâyenden neler paylaşmak istersin? 

Ne bileyim, "Türkiyeliyim," diyeyim ben buna. Nerde doğduğum çok da önemli değil. Hikâyeme gelince... Ailemde hep kız 


gibi büyüdüm; dayaklarla büyüdüm, yasaklarla büyüdüm. Rahmetli babacığım emniyet mensubuydu ve otoriterdi. Yaşım ilerledikçe trans duygularım arttı ve okul arkadaşlarım bana kız diye hitap etmeye başladı. Yaşım ilerledi, kaşlarımı aldırdım; yaşım ilerledi, cila kullanır oldum; yaşım biraz daha ilerledi, hafif hafif makyaj yapmaya başladım. 
Cinsel kimliğim dolayısıyla defalarca işten atıldım. Patronum benimle birlikte olmaya kalktı; ben reddedince de iki hafta sonra beni işten attı. Bunları da yaşadım. Transların geçmişi birbirine çok benzer. İntihara kalkışanlar, son anda ölümden dönenler... 
Ben de intiharın eşiğinden döndüm. Altı ay psikiyatrik tedavi gördüm. Altı ay sonunda doktor bana velini getir dedi. Ablamı götürdüm. Doktor "Kardeşin böyle bir ruha sahip; bunu değiştirmek imkânsız. Bir hastalık olsaydı tedavi edilebilirdi, fakat ben bunu tedavi edemem," dedi O an ablam saldırganlaştı ve doktorun yakasına yapıştı. "Benim kardeşim homoseksüel olamaz!" 
dedi - o zamanlar eşcinsel kelimesi yoktu. 
Doktorla birbirlerine girdiler. Yani bunu da yaşadım... Şu anki hayatım... İyi desen de yanlış, kötü desen de yanlış. İyi tarafı şu: Bedenimle ruhumu birleştirdim; istediğim şekildeyim. Kötü olan tarafı, mecburen seks işçiliği yapmam. Bu kimliğimle, bu görüntümle devlet sektöründe ya da özel sektörde çalışabilmeyi isterdim. Bir bakkal açabilmeyi veya okuyup iç mimar olmayı çok isterdim. Ama maalesef okuyamadım, üniversiteyi bitirmedim. Devlet de iş vermedi. Aslında o zamanlar lise mezunlarına 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iş veriliyordu; ama eşcinselliğimden ötürü olmadı. Özel sektörde eşcinselim diye defalarca işten atıldım. Bana kalan tek yol bu oldu. Bedenimi ve ruhumu birleştirdiğim takdirde yapabileceğim tek şey vardı, gece hayatında seks işçiliği yapmak. Şu anda seks işçiliği yapmaya devam ediyorum. 

Destina, duyduğumuza göre tiyatroyla da ilgileniyormuşsun, hatta bir süre oyunculuk bile yapmışsın. Bize biraz da bundan bahseder misin? 

Aaaa, ne zaman tiyatro yaptım ben? (gülüyor) Ailemle yaşarken, yani trans ortamına girmeden yaklaşık dört yıl önce tiyatro yaptım amatör olarak. O zamanlar bir konfeksiyonda çalışıyorum, tezgâhtardım. 
Bizim yan mağazadaki adam tiyatrocuymuş meğer. Bir gün bir muhabbet esnasında söyledi. "Bir oyuncumuz eksik," dedi, "sen gelir misin?" Olur mu olmaz mı derken kalktım gittim o akşam provaları izlemeye ve tesadüf eseri bir anda kendimi oyunun içinde buldum. İlk oyunum da Bekir Yıldız'ın oyunu, hiç unutmuyorum. Sahipsizler diye bir oyun. Fakat yönetmen oyunu baya değiştirmiş. O amatör halimle, hiçbir şey bilmeden, dört rol birden oynadım. Üç buçuk saatlik, iki perdelik bir oyundu. Biz o oyunla turnelere çıktık. Çok güzel zaman geçirdik... 
Onu diyecektim, orada çekilen resimlerim vardı benim. Hani makyajlı falan resimler. 
Girdiğim kılığa göre makyaj yapmak zorundaydım. O resimleri odam saklıyordum; gardırobun çekmecesinin arkasına, kırmızı dantelli iç çamaşırlarımın yanına koymuştum. 


Annem benden şüphe ettiği için sürekli odamı karıştırıyor. Bir gün bulmuş bu resimleri. Hepsini yırtmış atmış. Ne bir resim kaldı, ne bir hatıra. Hiçbir şey yok geçmişime dair. Sadece evden ayrılırken yanıma aldığım bir albüm var. 

Nasıl erkekleri çekici buluyorsun? 

Bakımlı olması benim için çok önemli, bu bir. 
Çalışıyor olması çok önemli. Çalışmayan bir erkek, isterse dünya yakışıklısı olsun, ayaklarımın altında paspas olmaya mahkûmdur. 
Bakımlı derken de, öyle çok bakımlı olmayacak. Yani makyaj yapmayacak, kaşını gözünü almayacak. Bunları istemem bir erkekte. Bana göre çok ters. Çünkü öyle erkek, benim gözümde yumuşak erkektir. 
Ben bunu sevmiyorum. Saygılı olmalı ve sevgi verebilmeli. 

Destina, en çok yapmak istediğin iş nedir? 

En çok yapmak istediğim iş, okul yıllarımdayken iç mimar olmaktı. Sonra tiyatro oldu. Oyuncu olmayı çok isterdim. Ayrıca stilist olmayı da çok isterdim. 

Destina, hayatında ve işinde dostların sana nasıl destek oluyor? 

"Acaba bizim ortamda dost var mı?" diye çok soruyorum kendime. Sadece arkadaşız. 
Aynı işi yaptığımız için arkadaşıyız. Herkesin kaderi çok farklıdır. Ben bunu her zaman dile getiririm. Biraz dobra konuşan bir insanım, sivri dilliyim. O yüzden de bizim camiada sevilmeyen bir insanım, bunu da 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söyleyeyim. 

Ailen kimlerden oluşuyor? Kendini kimlerle birlikte aile gibi hissediyorsun? 

Ailem dışında kimseyle kendimi aile gibi hissetmem. Benim için aile gerçekten de anne, baba ve kardeşlerden, yeğenlerden oluşur. 
Onların dışında hiç kimse ailem olamaz. 
Trans arkadaşlarımı aile gibi görmedim, göremem de. 

Destina, hayatta en baskıcı bulduğun şey ne? 

Şu anki politikacılar, başımızdaki insanlar. 

Peki trans bireylere yönelik şiddet ve nefret suçları seni nasıl etkiliyor? 

Çok kötü etkiliyor. Bugün başkasının başına gelenin yarın da benim başıma geleceğini düşünüyorum. O sokakta tacize uğruyor, tecavüze uğruyor veya şiddete maruz kalıyorsa, yarın bir gün aynı şeyi bana da yapabilirler. 

Destina, büluğ çağında rol modellerin kimlerdi? 

Kendime buluğ çağında bir rol model seçtim mi, hatırlayamıyorum. Ama Ajda Pekkan'ı çok seviyordum. Hala da idolümdür o kadın. 
Bir de Billur Kalkavan. O insanlar gibi olmayı isterdim. 

Destina, cinsiyet kimliğin sana nasıl kapılar açtı ya da kapattı? 

Cinsiyet kimliğim bana hiçbir kapı açmadı. 
Bu ülkede kırk tane cinsiyet kimliğini eline 


alsan da hiçbir kapıyı açmaz. Aksine daha da kapatır. Eğer ben gey olarak yaşamayı becerebilmiş olsaydım, belki. Tırnak içinde söylüyorum bunu. Belki devlet sektöründe veya özel sektörde çalışabilirdim. Ama trans kimliğine geçtikten sonra bütün kapılar kapandı. 

Destinacığım, hayallerin ve ilham kaynakların nelerdir? 

Hayalim, seks işçiliği yapmadan yaşamak. 
Seks işçiliği yapmıyorsam, dünya benim için bir ilham kaynağıdır artık. Fuhuş sektöründe olmadan yaşayabiliyorsam, ne mutlu bana. 

Bu projenin neye ulaşmasını istersin? Bu projenin nerelere ulaşmasını istersin? 

Valla önce devletin başındakilere ulaşmasını isterim. Ulaşsın ki bizim de insan olduğumuzu görsünler. 

# 
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ŞEVVAL KILIÇ: Esmeray, toplumda nasıl bir değişiklik görmek isterdin? 

Vallahi ben anarşistim. Keşke anarşizm bütün dünyaya yerleşse, keşke bütün sınırlar kalksa; bütün renklerimizle, farklılıklarımızla yan yana olabileceğimiz, birbirimizi öldürmek yerine anlamaya çalıştığımız bir dünya olsa. Hayalimdeki dünya bu. Ama hemen mümkün olabilecek bir hayal değil bu. 

Seni trans örgütlenmesine iten ne oldu? 

Yaşadığım sorunların hepsi. Ama şöyle bir tarafı da vardı: ben Kürdüm. Beni politika- ya iten asıl Kürt kimliğimdi zannedersem. 
Çünkü ben politik bir ortamda doğdum ve politik sorunların içinde büyüdüm. Annembabam da dâhil olmak üzere etrafımdaki herkes politikti. Sonraları da politikayla alakamı hiç kesmedim. Zaten şimdiye kadar hiçbir zaman politikayı ayrı, hayatı ayrı bir yere koymadım; politika parlamentoda ya da masa başında yapılır, eve gelince veya başka bir yere gidince hayatını yaşarsın diye düşünmedim. Öyle değil çünkü. Hayatın 


bütünü politiktir. Trans örgütlenmesinden önce de bir sol partiye üyeydim. O zamanlar henüz doğru dürüst bir eşcinsel örgütlenmesi yoktu. KAOS-GL vardı. Gey ağırlıklı, kadınların çok az olduğu, aralarında bir-iki transın bulunduğu, küçük bir oluşumdu. 
Dediğim gibi, Kürt kimliğimden dolayı yaşadığım bütün sorunlarla, trans kimliğimi açıkladıktan sonra yaşadığım bütün sıkıntılarla baş edebilmek için harekete geçtim ve kendimi sol hareketin, eşcinsel hareketin, feminist hareketin içinde buluverdim. 

Esmeray LGBTT dışındaki sosyal adalet konularında da örgütleniyor musun? 

Tabii ki. LGBTT örgütlenmesi sadece LGBTT sorunlarıyla ilgilenmemeli zaten. Yani biz LGBTT bireyler olarak bu sorunlu hayatı birlikte değiştirelim diye politika yapmıyor muyuz? Hayatta var olan bütün sosyal sorunlar hepimizi sorunu. 

Ben hem feminist hareketin hem de Kürt hareketinin içindeyim. Kongre oluşumu var, bu oluşum içerisinde aktif olmaya çalışıyorum. 
Kapitalizme karşı tüm oluşumlarla birlikte çalışıyorum. Muhalif bir yerden hayata baktığım için, sisteme karşı olduğum için bütün sorunlara karşı tabii ki de örgütleniyorum. 

Feminist olduğunu söyledin. Bunun senin için anlamını anlatır mısın bize? 

Aslında feminist teoriye inanıyorum. Yani feminizm benim için bir kimlik değil, bir teoridir. Çünkü ataerkil bir sistemde yaşıyoruz ve ataerkil sisteme karşı durmak da feminizm yoluyla gerçekleşir. Kadınların 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bir araya gelip pozitif ayrımcılıkla ilgili politikalar üretmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. 

Türkiye'deki trans bireylerin durumunu nasıl tanımlarsın? Sence iyiye mi gidiyor yoksa kötüye mi? 

Vallahi vahim. Şu anlamda vahim: Türkiye'de, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, trans bireyler seks işçiliği yapmak zorunda bırakılıyor. Bu bireyler şiddetle karşı karşıyalar, her gün ölümle burun burunalar, hiçbir sosyal güvenceleri yok ve devletin de bu konuda attığı herhangi bir adım yok. Zaten anayasada trans tanımı bile yok. En büyük sorunlardan biri bu. 

Bugün trans örgütlenmeleri var. Bu çok iyi, çok güzel bir şey. Bu anlamda çok umutluyum. Trans örgütlerinin, trans ağırlıklı LGBTT örgütlerinin yaptıklarını yadsımamak lazım. Son zamanlarda cidden güzel işler yapılıyor. Ama genel anlamda çok ilerleme yok. Bunu burada söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama ne istediğimizi tam olarak bilmiyoruz. Yani mesela bazen şunu soruyorum kendime: Devlet bize bir hak verdi, sosyal güvencemiz oldu, artık kimse bizi öldürmüyor; bu durumda biz seks işçiliği mi yapacağız sadece? Sadece bunu mu yapacağız? Bunun dışında bir şey talep etmiyoruz henüz. Bunu kendi aramızda oturup konuşmamız lazım. Bunlar eksik şeyler. 

Peki nasıl geçmişle bugün arasında nasıl bir fark görüyorsun? 

Artık trans bireyler örgütlenmenin 


zorunluluğunu anlıyor. Çoğu bunu biliyor. 
Ve herhangi bir şey olduğunda kayıtsız kalmadıklarını görüyoruz. Eskisi gibi değil. Bir trans birey öldürüldüğünde ya da herhangi bir sorun yaşandığında, bir eylem olduğunda, katılım çok ciddi oluyor. Bu tür ilerlemeler var. Ama hala çok eksik var. Keşke dernekler her gün öyle dolsa. İnan, daha çabuk yol alabiliriz. Ne kadar çok açığa çıkarsak, geyliği, lezbiyenliği, LGBTT bireyleri ne kadar görünür kılarsak, o kadar çabuk çözülür sorunlarımız. Herkes bizi daha çok dikkate alır. Hatta siyasi partiler peşimizden koşar, oy potansiyeli nedeniyle. Şu anda azınlık gibi göründüğümüz için kimse dikkate almıyor. Oysa azınlıkta değiliz. 

Peki değişmesi gereken en önemli şeyler neler sence? 

Zihniyetler. 

Peki sence değişmesi en zor olan şeyler nelerdir? 

Gene zihniyet. 

Cinsiyet kimliğini nasıl tanımlıyorsun? 

Kadınım ben. Transseksüel kadınım. Transseksüeli, travestiyi politik anlamda kullanıyorum. Yoksa kategorize etmek için değil. 
Ben kadınım, bu kadar basit. 

Nerelisin? Geçmişinden ve kendi hikâyenden neler paylaşmak istersin? 

Ben Karslıyım. Benim bir oyunum var ve kendimi anlatıyorum. İsterseniz gelin, orada görün. Hayatımda bazen güzel şeyler oluyor. 
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Bazı şeyler ürkütüyor beni. Mesela son zamanlarda şöyle bir gelişme oldu: Bir gazetede köşe yazısı yazıyorum. Köşe yazarı diye lanse edildim. Oysa öyle bir niyetim yoktu. 
Sadece Cadının Bohçası'nda olduğu gibi bazı şeyleri insanların yüzüne haykırmaktı niyetim, bunu da yazıyla yapmaktı. Tarlabaşı'nda bir sorun vardı. Onu yazdım ve bu herkesin okuyabileceği bir yerde çıksın dedim. Taraf gazetesi kabul etti. Ondan sonra "Türkiye'nin ilk travesti köşe yazarı" diye bütün sitelerde yazıldı. Basından arıyorlar falan. Köşe yazarı olayım, gazeteci olayım diye bir düşüncem asla yoktu ama birden bire kendimi içinde buldum. Ve bu popüler durum, popüler hal ürkütüyor beni. Ama güzel. Benim tiyatro yapmam, insanların karşısına çıkıp bir şeyler anlatmam, gazetede yazmam örnek teşkil etmesi açısından önemli. İnsanlar bundan cesaret alabilir. Şu an yapmak isteyip de cesaret bulamayanlar vardır belki, inşallah onlara örnek teşkil eder. 

Kaç yaşındasın? 

Otuz sekiz yaşındayım. Ama bu yaşa nasıl geldim, gerçekten anlamıyorum. Bazen "gerçekten otuz sekiz yaşında mıyım?" diye soruyorum kendime. Hiç bir şekilde yaşımı hissetmiyorum. Aynanın karşısına geçip çizgilerimi sayıyorum. Bir türlü yakıştıramıyorum. Bazen on sekiz yaşındaki Mehmet'im, bazense ondan sonraki Esmeray. Önümde bir yüzyıl daha var sanki. Bu yüzyılın içerisinde bir sürü şey üreteceğim gibi geliyor bana. 


Dindar mısın? 

Ne dindarım, ne de değilim. Şöyle düşünüyorum açıkçası: Uzay çok büyük. Biz bu uzayın içerisinde gözle görülmeyecek kadar, mikrop kadar küçüğüz. Bu uzayın içinde nelerin olup bittiğini tam olarak anlamaktan aciziz. Şimdi "Allah vardır!" diye dayatıyorlar ya, o bana çok saçma geliyor. Aynı şekilde yoktur denmesi de bana çok saçma geliyor. 
Çünkü ikisi de bilinmiyor. Dediğim gibi, insanoğlu bu konuda çok acizdir. Hiçbir şey bilmiyoruz. Tek bildiğimiz şey, bu dünyada birlikte mutlu olmak istediğimiz. 

İçinde büyüdüğün çevre dindar mıydı peki? 

Yok. Ben şanslıydım. Kars Sovyetler Birliği'ne yakın olduğu için sosyalizmden bir şeyler sıçramış bu taraflara. Cidden sıçramış. Kars'ta öyle bir durum var. Tamam, annem-babam Müslüman'dı, arada bir namaz da kılarlardı; ama babam ayda bir Cuma namazına giderdi, o da birilerinin zorlamasıyla. 

Kendini bu dinin içinde ve mutlu hissediyor musun? Ya da ne hissediyorsun Müslümanlıkla ilgili olarak? 

Hiçbir dinin içinde mutlu olacağımı düşünmüyorum. Din insanların afyonudur. 

Cinsel yönelimini nasıl tanımlıyorsun? 

Ben heteroseksüelim galiba. Çünkü erkekleri çekici buluyorum. Ama ileride ne olur, bilmiyorum. 
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Ne iş yapıyorsun? 

Hayatımın bir döneminde seks işçiliği yaptım. Onu bıraktıktan sonra birçok işte çalıştım. Ama şimdi profesyonel olarak tiyatro yapıyorum. O kadar. Bir de yazı yazıyorum ama o iş değil. Oradan para kazanmıyorum çünkü. 

Cinsiyet kimliğinin yaptığın işe iyi ya da kötü anlamda bir katkısı oldu mu? 

Tabii ki, avantajları da oluyor, dezavantajları da. Çünkü bazen insanların çoğu bu travesti ne anlatacak diye merak ediyor ve salon tıklım tıklım oluyor. Bu bir avantaj, ama öbür taraftan da dezavantaj. Çünkü "Bu travesti ne anlatacak ki" deyip hiç gelmeyen insanlar da oluyor. 

Esmeray en çok yapmak istediğin iş nedir? 

Galiba o işi yapıyorum. 

Hayatında ve işinde sana kimler, nasıl destek oluyor? 

Herkes çok destek oldu bana. Bazen şaşırıyorum. Çevremdekiler, yakın dostlarım, o kadar çok destekleyen insan var ki isim bile söyleyemiyorum. Mesela bazen sıkışıyorum, kiramı ödeyemiyorum. Söylüyorum arkadaşlarıma. Bir de bakıyorum ki benden habersiz bir oyun organize edilmiş, ben oynamışım ve kiram ödenmiş. O yüzden duyarlı olan her kesimden destek geliyor. Sokaktaki Ali amcadan da, esnaf Ayşe teyzeden de destek geliyor, boyacı Ahmet'ten de destek geliyor; bazen de hiç beklenmedik birinden, 


mesela başörtülü/türbanlı bir kadından da destek geliyor. O yüzden ben bu durumdan çok memnunum. 

Ailen kimler? Kendini kimlerle aile gibi hissediyorsun? 

Kan bağım olan, biyolojik ailem benim için hala önemli. Onlarla görüşüyorum. Ama çok da kutsallaştırmıyorum ailemi. Olmazsa olmaz değil. Onun dışında evde yalnız yaşıyorum. Ama dışarıda en yakın arkadaşlarım, yol arkadaşlarım benim ailemdir. 

Hayatta en baskıcı bulduğun şey nedir? 

İnsan bedenine yönelik baskı. İnsanların benim bedenimle ilgili yorum yapması ve bana müdahale etmesidir. İnsanın bedeninden başka bir şeyi yok ki. Beden benim bedenim. 

Trans bireylere yönelik şiddet ve nefret suçları seni nasıl etkiliyor? 

Çok kötü etkiliyor. İnsan her gün öldüğünü zannediyor. Ne yapıyoruz, ne yapmamız lazım, nasıl oluyorda ölüme kadar gidiyoruz, neden bir şey yapamıyoruz da böyle oluyor gibi bir sürü şey geliyor aklıma. Bazen uykularım kaçıyor. Çünkü aynı sorunla karşı karşıyayım. O kadar basit ki, adam öldürüyor ve bir de çıkıp televizyonda konuşuyor. 
Hiç unutmuyorum, yıllar önce adamın birisi televizyonda diyor ki "Benim savcıya bir önerim var; yasak avlanma kapsamında yargılasın beni". Bir insanı öldürmüş ve bunu söylüyor. Ve yasalar da o kadar korkunç ki. 
Adam "Ben kadın zannettim, gittim, erkek 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çıktı. Öldürdüm," diyor. Hâkim de bunu dikkate alıyor ve cezada indirime gidiyor. Çoğu dosya kapatılıyor. Trans bir bireyi öldürmek o kadar basit ki. Yeri belli, adresi belli. Öldürmek isteyen müşteri kılığında gider, öldürür, yolun kenarına atar. Müşterisi öldürdü. 
Bitti. Bütün bunları bilmek çok korkutucu. 
Bir adam "Kadın zannettim, erkek çıktı, öldürdüm," dediğinde, bunu dikkate alıp ceza indirimi uygulayan hâkimlerde ciddi sorun var. Bu hâkimlerin derhal görevden alınması lazım. 

Büluğ çağında rol modellerin kimlerdi? 

Annem. Çünkü annem çok güzel bir kadın. 
En yakınımdaki kadınlardı aslında. Televizyon vardı köyde, bütün o artistleri biliyordum ama hiçbiri rol modelim değildi. 

Şimdi kimler peki? 

Bilmem. Hiç düşünmedim. Yok galiba. 

Peki neden şimdi yok? Zaman içinde değişen nedir? 

Çünkü İstiklal Caddesi'ne çıktığımda bütün kadınların birbirine benzediğini görüyorum. 
Olabilir mi böyle bir şey? Hepsinin gözü aynı, hepsinin burnu aynı, hepsinin dudağı aynı. Şimdi neden böyle bir model alayım ki? Burnumu yaptırdığım için çok pişmanlık duyuyorum. Neden hepimiz birbirimize benzeye çalışıyoruz? Bir model koymuşlar önümüze; kalkık burun, kalkık dudak, çekik göz... Artık vajinaya girmiyorum, kesin onunla da ilgili bir şeyler vardır. 


Cinsiyet kimliğin sana zamanla nasıl kapılar açtı ya da kapattı? 

Tek tek sayamayacağım ama birçok kapı kapandı. Mesela en sevdiğim arkadaşlarımdan uzaklaştım. Ama şimdi yeniden görüşüyorum. Ailemden çok uzaklaştım. Cinsiyet kimliğim bana tiyatronun kapısını açtı. Bazen "Acaba Mehmet olarak kalsaydım tiyatro yapabilecek miydim?" diye düşünüyorum. 
İlk aklıma gelenler bunlar. Yani açılan yollar da var, kapanan yollar da var. 

Hayallerin, ilham kaynakların nelerdir? 

Evim olsun, arabam olsun, kocam olsun gibi hayallerim yok. Çünkü insanlar böyle mutlu olmuyorlar, çok iyi biliyorum. Bazen diyorum ki "keşke gözlerimi kapatsam ve ertesi gün uyandığımda durumun tersine döndüğünü görsem". Herkes eşcinsel olsa ve heteroseksüeller bizim yaşadıklarımızı anlayabilse, nasıl ötekileştirildiğimizi görse. Böyle bir hayalim var. İlham aldığım çok şey var. Mesela yazı yazarken evde tek başıma yazmıyorum. Gidip Mis Sokak'ta bir yere oturuyorum. Orada oturan, yanımdan geçen herkesten ilham alabiliyorum. Bazen denizden ilham alıyorum. Değişiyor. 

Bu projenin neye ve nerelere ulaşmasını isterdin? 

Tüm dünyaya. Ulaşabildiği her yere ulaşır ve istediğimiz toplumsal dönüşüme bir katkısı olur umarım. Muhalif insanların yaptıkları işler genelde kendi aramızda kalıyor. Biz çalıyoruz, biz oynuyoruz, biz görüyoruz. 
Bunun dışına çıkamıyoruz bir türlü. Görünür 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olamıyoruz, insanlara ulaştıramıyoruz. Bu tür işler ulaşır inşallah. 

* 
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şevval KILIÇ: Eylül, toplumda nasıl bir değişiklik görmek isterdin? 

Sürekli bakış altında olmadan, rahatça, özgürce hareket edebildiğim bir toplum isterdim. 

Seni trans örgütlenmesine iten ne oldu? 

Yaklaşık iki yıldır trans görünümümle yaşıyorum. Fakat bundan önce de örgütlü bir hayatım vardı. Yaklaşık beş yıldır örgütlü mücadelenin içerisindeyim. Haklarım için mücadele etmek benim için bir zorunluluk, o yüzden örgütlüyüm. 

Eylül, LGBTT dışındaki sosyal adalet konularında da örgütleniyor musun? 

Evet, Eskişehir Demokratik Kadın Platformu, Sosyalist Feminist Kadınlar gibi örgütlerle de iletişim içerisindeyiz. 

Kendini feminist olarak tanımlar mısın? 

Evet, kendimi feminist olarak tanımlıyorum. 

EYLÜL YILDIZ 


Eylül, Türkiye'deki trans bireylerin durumunu nasıl tanımlarsın? 

İyi diyemem tabii... Ama seks işçiliği yapan translarla yapmayan transların, İstanbul'daki translarla Diyarbakır'daki transların durumu birbirinden çok farklı. Yaptıkları işe, yaşadıkları coğrafyaya, çevreye göre değişiyor durumları. Yine de iyi diyebileceğim bir durumda değiliz kesinlikle. Özellikle de seks işçiliği yapan trans bireyler için durum üç kat daha zor. Çünkü Türkiye'de seks işçiliği bir meslek olarak tanınmıyor. Yani fuhuş bir suç. İnsanlar size ev vermek bile istemiyor. Ev tutsanız bile komşularınızla sorun yaşıyorsunuz. İnsanlar sizinle konuşmuyor. 
Bütün sıkıntılar katmerleniyor. 

Trans bireyler için durumun daha iyiye gittiğini mi söylerdin yoksa daha kötüye mi? 

Bu hükümet varken hiç de iyiye gidiyor gibi gelmiyor bana. Daha kötüye gidiyor gibi hissediyorum. Umudumu giderek yitiriyorum. 

Eylül, değişmesi gereken en önemli şeyler neler sence? 

İnsanlar ve yasalar. İkisinin de değişmesi gerekli, ikisini de değiştirmek çok zor. 

Cinsiyet kimliğini nasıl tanımlarsın? 

Trans kadın olarak tanımlıyorum kendimi. 

Eylül nerelisin? Geçmişinden ve kendi hikâyenden neler paylaşmak istersin? 

Eskişehir'de doğup büyüdüm, ailem Eskişehir'de, Eskişehir'de çalışıyorum. 
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Yaklaşık iki-üç yıldır ailemden ayrı yaşıyorum. Sağ olsun annem şehir merkezinde ayrı bir ev aldı bana, orada kendi hayatımı sürdürüyorum. Ailemle aram çok iyi, hâlâ görüşüyoruz. Onun haricinde, aşçılık bölümü mezunuyum. Liseyi ve üniversiteyi aşçılık üzerine okudum. Ama kendi mesleğimi yapmıyorum. Yemek yapmayı seviyorum ama endüstriyel mutfak ile ev mutfağı çok farklı. On dört yaşımdan beri çok çeşitli işlerde çalıştım. Fastfoodcuda, otelde, restoranda, elektrikçide, yufkacıda çalıştım. 
Emek sömürüsünün en yoğun olduğu işler bunlar. Yaklaşık iki yıldır seks işçiliği yapıyorum. İlk zamanlarda çok zorluk çektim, fakat bu işte emeğimin hakkını alıyorum, iyi para kazanıyorum. Seks işçiliğini sevmediğim zamanlar oluyor ama diğer işlerle kıyasladığımda emeğimin hakkını aldığımı görüyorum. Severek yapıyorum. Fakat seks işçiliği bedeni en çok yoran işlerden biri. O yüzden bu işi uzun süre yapamayacağım konusunda eminim. Amacım, belli bir birikim yapıp kendi iş yerimi açmak. Çünkü yemek yapmayı ve yemek yedirmeyi çok seviyorum. Bir kafe veya ev yemekleri yapan bir yer açmayı düşünüyorum ileride. Eskişehir'de güzel bir hayatım var; yalnız yaşıyorum, bir tane kedim var, adı concon (gülüyor). Çok tatlı bir kedi, ikimiz güzel bir hayat yaşıyoruz şu anda. Aktivizm yapıyorum, bu da beni rahatlatan bir şey. 

Eylül kaç yaşındasın? 

Yirmi beş. Bunu hatırlamak güzel oluyor bazen, (gülüyor) 

62 


Eylül dindar mısındır? 

Hayır, değilim. Kendime göre bir dinim var. 
Mevcut dinlere inanmıyorum. Şükretmeyi seviyorum ama Müslümanlık bana göre değil. Diğer dinler de bana göre değil. Tanımlamak gerekiyorsa, deistim diyebilirim. 
Şükretmeyi seviyorum, enerjiye inanıyorum. 
Kendime göre bir tanrım var, kendime göre bir ibadetim var. 

Peki içerisinde büyüdüğün çevre dindar mıydı? 

Hem de nasıl! Başta annem! Beş vakit namazını kılan, orucunu tutan biridir. O yüzden din konusunda anneme açılamamıştım. Ama açıldığımda hiç de beklediğim gibi bir tepki vermedi. Yani o konuda da çok rahatım. 

Eylül, neleri ya da kimleri çekici buluyorsun? 

Beni tutanlar ve tutmayanlar var. Eskiden çok büyük tabularım vardı ama şimdi bu konuda da rahatım. 

Seks işçiliğine nasıl başladın? 

Barda çalışıyordum. Zaten orada da mutlu değildim ama trans kimliğimle dolaşmaya başladıktan sonra orada çalışamadım. Kabul etmediler beni. Sonrasında da seks işçiliğine başladım. 

Eylül, hayatında ve işinde sana kimler destek oluyor? Dostların ve destekleyicilerin sana nasıl destek oluyorlar? 

Arkadaşlarımın ve ailemin desteği olmasaydı bugünlere gelemezdim. Onlara buradan 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teşekkür ediyorum. 

Eylül, ailen kim? Kendini kimlerle birlikte aile gibi hissediyorsun 

Biyolojik ailem, üst katımda oturan en yakın arkadaşlarım ve çocuğum, kedim. 

Eylül en baskıcı bulduğun şey nedir? 

Toplum. Benden sürekli kendimi saklama- mı veya gizlememi beklemelerinden nefret ediyorum. Bu baskı beni deli ediyor. 

Eylül, trans bireylere yönelik şiddet ve nefret suçları seni nasıl etkiliyor? 

Örgütlü hayatıma başlamadan önce hiçbir şeyden haberim yoktu ve çok rahattım. 
Başıma herhangi bir şiddet olayının geleceğini düşünmüyordum. Deli cesareti diyebiliriz belki buna. Seks partneri bulmak için caddeye çıkıyordum mesela ama yanıma ne bir biber gazı, ne bir çakı, ne de başka bir şey alıyordum. Ama şimdi, trans cinayetlerini, bütün o şiddet olaylarını duyduktan sonra öyle rahat çıkamıyorum sokağa. Toplumdan korkar hale geldim. Yanımda sürekli biber gazı ya da başka şeyler bulundurmaya çalışıyorum. 

Eylül'cüm, büluğ çağında rol modellerin kimlerdi? 

Buluğ çağımda gey bir arkadaşım vardı ve ona çok imrenirdim. Bana göre çok rahattı. 
Onun gibi olmak isterdim. 

Şimdi kimler? 

Sen varsın, Şevval. Senin gibi aktivistler var. 


Örnek aldığım aktivistlersiniz. 

Cinsiyet kimliğin sana nasıl kapılar açtı ya da kapattı? 

Trans kimliğimle dolaşmaya başladıktan sonra çok zorluk çekeceğim, çevremdeki insanlar azalacak, ailem beni reddedecek, akrabalarım beni reddedecek diye çok korkuyordum aslında. Ama öyle bir şey olmadı (gülüyor). Yani, gayet iyiyim, hatta böyle çok daha mutluyum; isterdim ki liseyi de, üniversiteyi de trans kimliğimle okuyayım. Şu erkekler üzerinde kadınlığını kullanma olayı var ya, çoğu kapıyı açıyor ya, o benim çok hoşuma gidiyor. Kadın olmanın avantajlarını kullanmak gerçekten hoşuma gidiyor. 

Eylül, hayallerin nelerdir? 

Hayallerim... şimdi belli bir yaşa kadar seks işçiliğine devam etmeyi planlıyorum. Birikimimle birkaç ev alıp onları kiraya vermeyi, böylelikle sürekli bir gelir sağlamayı istiyorum. Hatta açabilirsem bir mekân açıp orayı işletmeyi; ne bileyim işte, gezmeyi, tozmayı, aktivizme daha fazla vakit ayırmayı istiyorum. 

Bu projenin nerelere ulaşmasını istersin? 

Bu projenin olabildiğince çok insana ulaşıp, onları toplumsal baskıya ve adaletsizliğe başkaldırma konusunda cesaretlendirmesini dilerim. 
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ŞEVVAL KILIÇ: Bize adını söyler misin? 

İsmim Gani. Aslında Ganimet'ten geliyor, evrimleşerek Gani haline döndü. 

Ganimet dindar mısın? 

Çok eskiden inancım vardı ama... On üç-on beş yaşında din sorununu hallettim. Yok artık dinim. 

İçinde büyüdüğün çevre dindar mıydı peki? 

Garip bir şekilde aşırı dindardı, evet. Atatürkçülük, Alevilik kisvesinde aşırı muhafazakâr ve dindardılar. Öyle hatırlıyorum. 

Ganimet, seni trans örgütlenmesine iten ne oldu? 

En başta kendi yolculuğum oldu tabii. Aslında bir eşcinsel ya da trans örgütlenmenin var olmasını istiyor muyum, istemiyor muyum, bu gerekli mi, değil mi? - bunlar iç dünyamda kendi kendime tartıştığım şeyler. 
Aslında eşcinsel veya trans örgütlenme seni bir anlamda ötekileştiriyor, ama diğer taraftan da vazgeçilmez bir şey. Mesela Ankara'daki ilk trans örgütlenmesine çok emek verdim ben. Evet, gerekiyordu; insan fazlalığı, örgütlü bireyler, heteroseksüel toplumun baskısını biraz olsun azaltıyor, evet. Örgütlü olmak zorunlu seks işçiliğinde polisle ilişkilerimi biraz daha yumuşattı diyebilirim. 


Ganimet, başka sosyal adalet konularına karşı da hassasiyetin var mı? LGBTT dışı konularda da örgütleniyor musun? 

Kadın hareketinin içerisinde de bunu soruyorlar. Transseksüel hareketi ile kadın hareketi aslında birbirine yakın, hatta kesişen hareketler. İlk önce kadın hareketinin içerisinde kendimi var etmeye çalıştım. O zamanlar erkek görüntüsüne sahip bir kadındım. Erkek olarak görülüyordum ama kadınım diyerek transseksüel ve kadın hareketinde kendimi var etmeye çalışıyordum. 
Fakat biyolojik erkek olmam veya erkek görünümlü bir kadın olmam, kadın hareketini allak bullak etti. Ve tabii ki kadın olduktan sonra da kendimi öteki olarak görmekten vazgeçemedim, bende bir hastalık bu. Sonra tam travesti kadına benzediğimde de kadın sevdiğimi fark ettim. Ve gene o grubun da ötekisi oldum. Sanki kadın eksenli çalışmak gerekli ve ben de kadınlarla çalışmayı seviyorum. 

Türkiye'deki trans bireylerin durumunu nasıl tanımlarsın? 

Kötü. Burada yaşamak zor. Din buna çok uygun değil. Toplumun yapısı çok uygun değil. Gettonun bir parçası olmak zorundasın. Türkiye'de trans olabilmek için her şeyi vermek gerekiyor ve sende kalan hiçbir şey olmuyor. Türkiye'de trans olmak birçok zorlukla karşı karşıya olmak demek. 
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Ganimet, trans bireyler için durumun daha iyiye gittiğini mi söylerdin, yoksa daha kötüye mi? 

Aslında iki ucu boklu değnek. Bu Avrupa Birliği süreci, insanları sapla samanı karıştırır hale getirdi. Şiddet karşısında örgütlenirken, çalışma alanlarımız bir taraftan bu kadar görünürleşirken, bir taraftan da yok ediliyor. Transfobi daha az gündeme geliyor çünkü trans olmayınca transfobi de olmuyor. Yaşam alanlarımızı, çalıştığımız alanları, sosyalleşebildiğimiz barları sistemli bir şekilde yok ediyorlar. Ama biz de kendimizi bunun üzerinden var edebilir hale geldik, tırnak içinde bir derneğimiz oldu. Ama işte polis bizi eskiden dinlemez, suçlarken, şimdi sokak çetelerinin eline attı... Sokak çeteleri bizi döverken, gasp ederken, bize tecavüz ederken polis ortadan kayboluyor, görmezden geliyor. Gerçi okuduğum üniversitede de böyle bir şey vardı. Ülkücüler döverken bir şey olmaz, gelmez polis. Polisle ilgili böyle bir sorunumuz var. Polis devleti olmakla ilgili herhalde. Ben karışmam; polis beyler, amirlerimiz, pirlerimiz, devletimizin erkânı bilir. 

Ganimet, değişmesi gereken en önemli şeyler neler sence? 

Ay, şöyle sihirli bir değneğin olacak... Değişmesi gereken her şey aslında beni sadece yalnızlığa, ötekileştirilmeye maruz bırakıyor. 
Burada çok yalnızım, çok güçsüzüm. Trans bir aile kurmak zorunda kaldım, translarla sosyalleşmek zorunda kaldım. İstediğim şey bu değildi belki de. Çok sınırlı bir alana 


hapsedildim, günümün büyük bir bölümünü kendimi uyuşturmakla ve seks işçiliği yapmakla geçiriyorum. Aslında sistem de memnun bu hale getirilmemden herhalde. 
Elimde sihirli bir değnek olsa neyi değiştirebileceğimi gerçekten bilmiyorum. Değişmeyecekmiş gibi geliyor, hiç ümidim yokmuş gibi geliyor. Ama bu sene Trans Pride'ı bu kadar kalabalık, üç bin - beş bin kişi görünce çok ümitlendim. Bir şeyler olabilir belki, bilmiyorum. 

Ganimet, değişmesi en zor olan şeyler neler sence? 

Militarizmle başlamak gerek. Feodalizmin bu kadar daraltıcı olmaması gerekiyor. 
Mademki her şey aileden geliyor, ailenin ve polisin, askerin değişmesi, yumuşaması herhalde birçok şeyi değiştirecektir. 

Ganimet cinsiyet kimliğini nasıl tanımlarsın? 

Aslında bir kimlik içerisinde tanımlanmak pek hoşuma gitmiyor. Çok eskiden "trans blender" diye esprili bir ifade kullanmıştım. 
Toplumsal cinsiyet ka rıştı rıcı siyi m ben, demiştim. Kendimi bir kalıba sokamıyorum. 
Aslında bir kimliğim yok gibi, kimliksizim. 
Aaayy, kimliksizim, evet! Çok iyi, kimliksizim! Cinsiyet kimliksizim! 

Ganimet nerelisin? Geçmişinden ve kendi hikâyenden neler paylaşmak istersin? 

AnkaralIyım. Hayatımı ikiye bölüyorum: bıraktıklarım ve aldıklarım, diye. Geçmişim, evet, bana ait, kabul ediyorum ama ben 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olabilmek için geçmişimden kurtulmam gerekliydi. Otuz yaşına kadar verdiğim tüm emeği, her şeyimi; dişimle, tırnağımla ben olarak var ettiğim her şeyi cinsiyet kimliğim yüzünden bir kenara bıraktım. Çok üzüldüğüm şeyler de var. Annemle olan ilişkim mesela... Otuz yaşına kadar onların istediği gibi bir bireydim. Askere gittim, ki annemin bana attığı bir kazıktır bu. Ben vicdani reddi kafama koymuşken annem yalvardı; hayatımı zindan etti kadın. "Lütfen askere git, lütfen askere git..." Trans kimliğim bilindiği halde beni askere göndermek istedi. Sırf annemi kırmamak için askere gittim. Bana attığı en büyük kazıktır bu. 

Hikâyem böyle işte. Üniversitede okudum. 
Solcu oldum, feminist oldum... Trans olunca sola yaptığım hizmet boşa gitti, pufff... 
Gerçi her şey boşa gitti: annemle olan ilişkim, karşı komşumuzla, bakkalımızla, postacımızla olan ilişkim; eğitimim, bir dönem yaptığım tiyatro çalışmalarım... Başka bir kimlik oldum, aslında kendim yeni bir kimlik yarattım. İstemediğim şeyler değildi diğerleri aslında. Ama ben ben değildim. Şimdi beni var ettim. Beni, yani kadın Ganimeti var etme sürecinde erkekliği öğrendim. 
Çok enteresan; kadın olabilmek için erkek oldum. Fuhuş yapabilmek için sokakta erkeklerle kavga ettim. Çok erkekçe bir şey. Hangi biyolojik kadın gece üçte seks işçiliği yapmak için ıssız bir yere çıkabilir ki? Kadın olabilmek için erkeklerden daha erkek olmak zorunda kaldım. Eskiden sokak serserileriyle hiç yolum teğet geçmezdi, şimdi sokakla arkadaş oldum; uyuşturucu 


bağımlıları, hırsızlar, gaspçılar, tinerciler, kâğıt toplayıcıları, kendilerini geceleyin var eden insanlarla bir oldum ve eski hayatımdan aldığım hiçbir şey burada fayda etmiyor. 
Yani üniversite eğitiminin sokak serserisiyle, bir hırsızla, tinerciyle, gaspçıyla veya seks yaptığın insanla konuşurken sana hiç bir faydası olmuyor. Mesela yabancı dilimin hiç bir faydası olmadı veya bilgisayar kullanmayı bilmemin. Çok ayrı bir dünyaya girdim. Bu dünyaya kadın olmak için gelmiştim. Ama sonra anladım ki kadın olabilmek için çok şey vermişim, abartmışım, erkek olmuşum. 
Bu da başka şeyleri getirdi yanında. Kimliklerden uzak durmayı öğretti. Duygu dünyam açısından birçok şeyi değiştirdi. Ne bileyim, eskiden penis severdim, penise itaat ederdim, tapardım. Yaratılış nedenim o gibiydi. 
Ama kadınlığa geçişte kendimi özgürleştirdim. Saygı duyulmayı öğrendim, bedenlerin dillerini öğrendim, beden politikalarını öğrendim. Bu yol, yani eşcinsel olmak tırnak içinde bir özgürlüktü, çünkü birçok şeyi eşcinsellikle halletmiştim. Transseksüel olmak daha başka bir özgürlük. 

Neleri ve kimleri çekici buluyorsun? 

Aslında faşistleri çekici buluyorum. Çok enteresan. Çocukluğumdan gelen bir şey. Faşistler çok seksi geliyor bana. Askerler, üniforma... Benim yaşımdaki kızların hepsi bir askerle, bir polisle evlenmek isterdi. İktidar, güç, silah... Tabii ki bu haz alma halim kırk yaşında lak diye başlamadı, politik kimliğim de bunu şekillendirmiyor. Herhalde nefret ettiğim şeyler bana daha çekici geliyor. 
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Ganimet, en baskıcı bulduğun şey nedir? 

O kadar baskı altında yaşıyorum ki, en baskıcısı hangisi anlayamıyorum. Ama iş hayatında polis. Nefret ediyorum. Çok baskı yapıyorlar, yaşamımı felç ediyorlar. 

Ganimet ne iş yapıyorsun? 

Seks işçisiyim. 

Peki o olay nasıl başladı? 

Uyuşturucu... Hahaha! Uyuşturucu ve çaresizlik aslında. Tam da heteroseksüellerin istediği gibi bir tanım oldu bu. Evet, maalesef, benim için süreç böyle oldu. Garip bir ilişki yaşamıştım iç dünyamda; o beni yalnızlaştırdı ve sanki uyuşturucu bedenimi daha kolay gözden çıkartmama sebep oldu. 
Ve bunu yaptığımda da özgürleştiğimi fark ettim. Lanet olsun, her şeyi garip anladığım gibi burayı da garip anladım herhalde. Özgürleştiğimi gördüm. Zorunlu seks işçiliği bana birçok şey kaybettirirken birçok şey de kazandırdı aslında. Benim de fantezilerim varmış. Başka fanteziler de varmış, başka yaşamlar da, başka bedenler de, başka organlar da varmış. Bir ilişkiye seks yaparak başlarsan, aslında her şeyi gerçekten tanımış oluyorsun gibi geliyor bana. Her şey bitiyor orada ya da her şey başlıyor. Aslında seks işçiliği sadece bedenle yapılan bir iş değil, seks işçiliğinde biraz konsomatrissin, biraz psikologsun, biraz psikiyatristsin. Uyuşturucu da kullanıyorsan her şeyi daha kolay çözümlüyormuşsun gibi geliyor. Kırk yaşıma geldiğim için endişelerim biraz daha artmaya başladı, erkek beğenisinin karşısında 


duramaz hale geldi yüzüm, gitgide aşağıya doğru çöküyor ve bedenim gitgide kilo alıyor. 

Seks işçiliğinde, daha çok heteroseksüeller ve gizli eşcinseller tarafından tercih ediliyoruz. Biyolojik olarak gitgide yaşlandığım için ya çalışma alanımı değiştirmem ya da benim de pes edip estetik furyasına katılmam gerekiyor. Geçebileceğim çok da fazla alan yok gerçi; seks işçiliği, pezevenklik... 
İşler giderek zorlaşıyor. 

Ganimet en çok yapmak istediğin iş nedir? 

En çok yapmak istediğim iş aktivizm herhalde. Böyle birçok alanda çalışabilirim. 

Hayatında ve işinde sana destek olan nedir, kimlerdir? 

Aslında, bir trans kültürü var. Yani getto kendi kendini kuruyor ve kurarken de kendi kurallarını belirliyor. Bu kurallara riayet edersen, işte sokak serserileriyle, polisle ilişkilerini düzgün kurarsan, trans arkadaşların sana yardımcı oluyor. 

Ganimet, ailen kim senin? Kendini kimlerle birlikte aile gibi hissediyorsun? 

Aile... Benim aşmakta en zorlandığım konu buydu sanırım. Çok istememe rağmen biyolojik ailemle düzgün bir ilişki kuramadım. 
Şimdi ailem trans arkadaşlarım zannedersem. Mutlu muyum? Bilmiyorum; birçok zorluk var, ama beni böyle kabul ediyorlar en azından. 
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Peki trans bireylere yönelik şiddet ve nefret suçları seni nasıl etkiliyor? 

Ben de insanım, benim de duygularım var. 
Birçok arkadaşım öldürüldü. Seks yaptığım, aşk yaşadığım, seviştiğim arkadaşlarım öldürüldü. Zor yaşıyorum, beni mutsuz yaşatıyorlar. İstediklerimizi yaşamamıza engel oldukları için mutsuz ediyorlar bizi. Fiziksel, psikolojik, ölüme kadar varan şiddetle karşı karşıyayız. Birçok şeyimizi kaybettik. 
Ben "entelektüel" dönemlerimde şiddetten arınma antrenmanlarına filan katılmıştım. 
Ama sonra bir baktım ki şiddeti besleyen bir yerdeyim, şiddetin tam da içindeyim. 
Şiddetle yaşamak insanları mutsuz ediyor. 
Ben mutsuzum bu yüzden, çok mutsuzum. 

Ganimet, büluğ çağında rol modellerin kimlerdi? 

O dönem benim için çok karışıktı. Rol modellerim... Bilmiyorum, sinemada vardı, tiyatroda vardı. O dönemlerde bir kadın vardı, Samantha Fox. Böyle kocaman memeleri olan bir kadındı. Hep onun gibi olmak isterdim. 

Şimdi kim peki? 

Serra Yılmaz. Biraz da hani bedenimle barıştım. Aslında pek rol modelim kalmadı herhalde, kendim bir model oldum. 

Hayallerin ve ilham kaynakların nelerdir? 

İlham kaynağım esrar. Esrardan besleniyorum sanki. Esrar içmeyi çok seviyorum ve esrar alınca üretebiliyorum. On liralık paket bu ülkede suç. İlham kaynağımı içmem bile 


suç yani. Hayallerim... Aslında kalmadı. Kırkımdan sonra hayallerimi iyice sınırlandırdım. Son nefesime kadar dolu dolu yaşamak, diyebilirim belki. 

Bu projenin nerelere, kimlere ulaşmasını istersin? 

Aslında bu projeye bir arkadaşım sayesinde katıldım. Şevval adında, çok iyi çalışmalar sergileyen çok güçlü, çok iyi bir arkadaşım. 
Bu proje nereye gider, ne eder bilmiyorum. 
Ümit ederim ki iyi yerlere gider, doğru yerlere gider. Babam görmesin sadece. 

# 
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ŞEVVAL KILIÇ: İlksen, toplumda nasıl bir değişiklik görmek isterdin? 

Herkesin kabul göreceği şekilde değişmesini isterdim toplumun. 

Seni trans örgütlenmesine iten ne oldu? 

Bulunduğum çevrede ve Türkiye'de kimliğimin kabul edilmemesi ve kadın-erkek kalıplarını yıkmak istemem. 

Başka sosyal adalet konularına hassasiyetin var mı? Yani LGBTT dışı konularda da örgütleniyor musun? 

Çevreyle, ekolojiyle, insan haklarıyla, hayvan haklarıyla ilgili ve temelde kapitalizme karşı birçok örgüt içinde zaman zaman yer alıyorum ama çoğunlukla LGBTT örgütleri içindeyim. 

Kendini feminist olarak tanımlar mısın? 

Feminizm çok geniş bir teori. Kendimi feminist olarak tanımlıyorum ama benim 


feminizm anlayışım farklı. Türkiye'de kadın 
hareketleri üzerinden gidiliyor ve mesela 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yürümeye kalktığımızda, "siz erkeksiniz, çıkın!" diye bizi dışarı atıyorlar. O yüzden, önce feminizmin ne olduğunu sormak lazım. 

Ayrımcılık nedeniyle ortaya çıkmış bir teori, ama bu ayrımcılık Türkiye'de feminizm içinde de giderek büyümekte. Mesela biz trans olduğumuz ve hormon kullandığımız için feministler tarafından erkek olarak algılanıyoruz. O yüzden 8 Mart yürüyüşlerinde istenmiyoruz. Bu sene 8 Mart yürüyüşüne katılmak için pembe kimliğimi göstermek zorunda kaldım ve bu beni çok rahatsız etti. 
Sakallı olup da kendini kadın olarak tanımlayan insanlar olabilir. Ben bu tür bir ayrımın yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. 
Sadece kadın örgütlenmesi olarak kaldığın- da, feminizmin ikili cinsiyet sisteminden bir farkı olmayacak. O yüzden transseksüellerin ve toplum tarafından dışlanmış hisseden herkesin feminizm içinde yer alabilmesi gerektiğine inanıyorum. Ben kendimi feminist olarak algılıyorum ama Türkiye'deki feminist hareket içerisinde değilim. 

Türkiye'deki trans bireylerin durumunu nasıl tanımlarsın? 

Türkiye'de trans bireylerin çok zor şartlarla mücadele etmesi gerekiyor. Fakat insanlar bunun pek bilincinde değil. Örneğin Voltrans'ta yedi-sekiz kişi aktivistlik yapıyor fakat Türkiye'deki trans bireylerin sayısı elbette bununla sınırlı değil. Trans kadınlar daha görünür oldukları için daha çok 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dışlanmaya maruz kalıyorlar; bu yüzden de Türkiye'de kendilerini ve kimliklerini daha iyi savunabiliyorlar, daha fazla trans kadın aktivist bulabiliyoruz. Fakat trans erkek aktivist bulmak gerçekten çok zor. Voltrans kurulalı dört yıl gibi bir zaman oldu fakat bu süre içinde aktivist sayısı yedi-sekiz kişiyi geçmedi. Çünkü trans erkekler trans kadınların yaşadıkları şiddete maruz kalmamak ve dışlanmamak için toplum içine karışarak kayboluyor ve heteroseksist düzenin içinde yaşamaya devam ediyorlar. 

Sence durum trans bireyler için daha mı iyiye gidiyor yoksa daha kötüye mi? 

Aktivizm içinde daha iyiye gittiğine inanıyorum. Fakat Türkiye'deki politikalar açısından iyiye giden bir şey göremiyorum. 

Türkiyeli bir trans perspektifinden baktığında, nasıl bir değişim görüyorsun? 

Aktivizm perspektifinden baktığımda, Türkiye'de bir değişim görebiliyorum. Daha fazla insan mücadele ediyor. Aktivist sayısındaki bu artış bir yandan iyiye doğru bir işaretken, bir yandan da politika içinde bize yer ayrılmadığı için daha çok mücadele etmek durumunda kaldığımızı gösteriyor. 
Yasal haklarımız yok, hastalıklı bireyler olarak tanınıyoruz. Türkiye'de insanlar hâlâ bilinçsiz. "Ben hastayım ve bunu böyle kabul ediyorum," diyorlar çünkü bunun ancak bir hastalık olarak açıklanabileceğini düşünüyorlar. Çeşitliliğin bir parçası olduğumuza önce kendimiz inanmalıyız. İşte o zaman ikili cinsiyet sisteminin aslında hasta olduğunu 


fark edeceğiz. Fakat Türkiye'de bu yerleşmiş kalıpları kırmak gerçekten zor. Zaten bu mücadelenin güçlenmesinin nedeninin de insanların sürekli ayrımcılığa, eşitsizliğe maruz kalması olduğunu düşünüyorum. 

Değişmesi gereken en önemli şeyler neler sence? 

Türkiye'de değişmesi gereken o kadar çok şey var ki. Global bir dünyada yaşıyoruz ama zihinlerimiz kesinlikle global değil ve birbirimize dokunamayacak derecede birbirimizden uzağız. Kimliklerimizden, farklı renklerimizden dolayı birbirimizden uzaklaşıyoruz, birbirimizden kaçıyoruz. İnsanların bizi anlaması için onlara biraz daha yaklaşmamız ve onların da bize yaklaşmasını sağlamamız gerekiyor. 

Sence değişmesi en zor olan şeyler neler? 

Değişmesi en zor olan şeyler bence düşünceler. Kendi içimizde bile yıkılması gereken o kadar çok kalıp, o kadar çok aidiyet var ki. Bunu başarmak bile çok büyük mücadele istiyor. Biz bunu toplumda yapmaya çalışıyoruz ama insanların bunun farkına varıp kendi içlerinde de bu kalıpları kırmaya çalışması gerekiyor. Bu da Türkiye'de değişmesi en zor şey olarak görünüyor bana. 

Cinsiyet kimliğini nasıl tanımlarsın? 

Cinsiyet kimliğimi trans olarak tanımlıyorum. Fakat toplumun içinde transım. 
Çünkü toplumda o kadar çok kalıp var ki, benim trans olmamam mümkün değil bu kalıpların içinde. Ben bu kalıpların içinde 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yaşayamadığım için transım. Bütün bu kalıplar olmasaydı bende zaten translık diye, değişim diye bir şeye gerek kalmayacaktı yani. Ama değişimimiz engelleniyor, insanların farklılıkları kısıtlanıyor, değişimimiz ve seçimlerimiz hastalık olarak tanımlanıyor. 
Kendimi trans olarak tanımlıyorum ama hiçbir şekilde hiçbir kimliğin sabit kalacağına inanmıyorum. Doğada ve insanın yapısında değişim var, ama normlar ve kalıplar bizi sabitleştiriyor. Bu kalıpların dışına çıkamıyoruz ve bir süre sonra onları doğamız kabul ediyoruz. Yani farklı olmamayı o kadar içselleştiriyoruz ki bir süre sonra bunun doğamız olduğuna inanmaya başlıyoruz. 

Şimdi sana biraz daha kişisel sorular soracağım. Nerelisin? Geçmişinden ve kendi hikâyenden neler paylaşmak istersin? 

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinin bir köyün- de, Çiftlikköy'de doğdum. Aslında sözünü ettiğim kalıplar Türkiye'nin hiçbir yerinde değişmiyor. Fakat kırk-elli haneli bir köyde transseksüel olarak yaşamak çok daha zor oluyor. Çünkü insanlar sizin farklılığınızı daha çabuk fark ediyor ve bu yüzden küçük yaşlarda sizinle daha fazla dalga geçiyorlar. 
Gözler sürekli sizi takip ediyor. Annenizden, babanızdan, çevredeki her bireyden baskı görüyorsunuz. İstanbul'da aynı apartmandaki insanlar bile birbirini tanımıyor. Ama köyde herkes birbirini tanıyor. Herkesin birbirini tanıması herkesin birbiriyle ilgilenmesi ve herkesin birbirine müdahale etmesi anlamına geliyor. O yüzden orada yaşamak daha zordu benim için. Daha sonra ailemin 


yanından ayrıldım. Edirne'de güzel sanatlar lisesinde okumaya devam ettim. Orası da zordu benim için, çünkü kız yurdunda kalıyordum. Yurtlar karma değildi. Yurttaki tek trans bendim, o yüzden benim için zor bir süreçti. Örneğin ilk etapta benim odama kimse gelmek istememişti. Başka kişilerle sorun yaşadığı için sonradan birkaç kişi gelmişti. Bunun gibi ayrımcılıklar yaşadım. 
On sekiz yaşında İstanbul'a üniversite için geldiğimde araştırma yapmaya başladım ve aktivist olmaya karar verdim. Lisede sadece rehber öğretmenime açılabilmiştim ve o da bana etek giyersem, makyaj yaparsam değişeceğimi söylemiş ve beni psikiyatriste göndermişti. Gittiğim psikiyatrist benim istediğim gibi yaşayabileceğimi ve bunun benim seçimim olduğunu, istersem ameliyat olabileceğimi söyledi. Rehber öğretmenime tekrar gittiğimde, bana "Kesinlikle öyle bir şey yok. O psikiyatrist kesinlikle hiçbir şey bilmiyor. Çok genç olduğu için seni yanlış yönlendirmiş," dedi. Sonra da bana makyaj yapmamı önerdi. "Makyaj yapmazsan, etek giymezsen annenler çok üzülecek, aileni hayal kırıklığına uğratacaksın. Baban sana şiddet uygulayabilir. Ailendekiler sana şiddet uygulamasa bile kendileri toplumdan çok büyük şiddet görecekler. Buna nasıl dayanacaksın, nasıl müsaade edeceksin," gibi şeyler söyledikten sonra ben de vicdan azabı duymaya başladım. O yüzden etek giydim, makyaj yaptım. Fakat bütün bunlara rağmen hiçbir şeyin değişmediğini gördüm ve kendi kimliğimi ben nasıl hissediyorsam öyle yapılandırmaya başladım. 
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Fakat İstanbul'da terapiye başladığımda, kimliğimi kendim yapılandırmaya çalışsam bile toplumun buna müsaade etmediğini, bir şekilde beni değiştirmeye çalıştığını gördüm. Trans erkeğim diyorsunuz ama bu sefer de erkeklik kalıpları içine giriyorsunuz. 
Bir erkek olarak yaşamaya çalışıyorsunuz, daha çok kabul görmek için. Annemse beni kadın olarak yetiştirmeye çalıştı. Doğuştan erkek olmuş olsaydım annemin karşısında şu fuları takmam bile büyük bir sorun olabilirdi. Fakat şu anda böyle bir problem yok. 

İlksen kaç yaşındasın? 

Yirmi altı yaşındayım. 

Dindar mısın? 

Dindar değilim. 

İçinde büyüdüğün çevre dindar mıydı peki? 

Çok fazla dindar değildi. 

Kendini bu dinin içinde mutlu hissediyor musun? Ya da nasıl hissediyorsun? 

Kendimi hiçbir dinin içinde mutlu hissetmiyorum. Kendimi hiçbir dine ait hissetmiyorum. 

Dolayısıyla din ve maneviyatın hayatında pek yeri ve önemi yok. 

Benim kendime ait bir dinim var, kendime ait kimliğim olduğu gibi. 

Ne iş yapıyorsun İlksen? 

Müzisyenim. Öğretmen olarak çalıştım. 
Aslında korolarda çalışmak istiyorum daha 


çok. Türk müziği okudum ama bu alanda da ikili cinsiyet sistemi hâkim olduğu için, okul hayatım boyunca ancak bir kere konsere çıkabildim. Ud çaldığımda erkek kıyafetleri giymemi istediler. Koroya çıktığımda ise sesim kadın sesi olduğu için kadın kıyafetleri giymemi istediler. İki durumda da kendime yer bulamadığım için, müziği çok sevmeme rağmen, konservatuarda sadece bir defa konsere çıkabildim. Bu da benim için çok üzücü bir şey tabii. 

En çok yapmayı istediğin iş ne? 

En çok yapmak istediğim iş bir orkestrada yer almak, ud çalmak. 

Hayatında ve işinde sana destek olan kimlerdir? 

Ailem ve arkadaşlarım bana destek oluyorlar bu konuda. O yüzden kendimi şanslı hissediyorum. 

Kimler senin ailen? Kendini kimlerle birlikte aile gibi görüyorsun? 

Biyolojik ailemi de aile olarak görüyorum. 
Çünkü durumumu anladılar ve onayladılar. 
Onlarla ilgili çok sorun yaşamadım. Fakat birlikte aktivizm yaptığım insanlar benim için en büyük aile. Birbirimizi koşulsuz kabul ettiğimiz geniş bir aile. 

Hayatta en baskıcı bulduğun şey ne? 

Hayatta en baskıcı bulduğum şey din ve heteronormativite. 
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Trans bireylere yönelik şiddet ve nefret suçları seni nasıl etkiliyor? 

Trans bireylere yönelik nefret suçları beni gerçekten çok üzüyor. Bir insanın kimliğinden, görüntüsünden dolayı dışlanması gerçekten üzücü. Türkiye'de onlarca gerçek sorun varken insanların özellikle trans kadınların varlığına sorun muamelesi yapması, bu da yetmezmiş gibi onlara şiddet uygulaması benim için gerçekten acı verici bir şey. 

Büluğ çağında rol modellerin kimlerdi? 

Buluğ çağında rol modellerim Zeki Müren ve Bülent Ersoy'du. O zamanlar kendimle özleştirebildiğim onlar vardı. Ama onları çok da model almadım. Kendimi bulmaya, kendimi tanımaya, bu kimliği anlamaya çalıştım daha ziyade. 

Şimdi kimler peki? 

Şimdi kimse yok. Sadece kendimi yaratmaya çalışıyorum diyebilirim. 

Cinsiyet kimliğin sana nasıl kapılar açtı ya da kapattı? 

Kapanan kapılar yüzünden kendimi mutsuz hissetmiyorum. Kapıların kapanması bazen iyi oluyor benim için. Böyle bir sistemin içinde kendime zaten hiç yer bulamadığım için, kendimi mutlu hissediyorum. O kapıların bana açılması gibi bir beklentim yok; ama trans mücadelesinin içinde olmak, Türkiye'de bir şeyleri değiştirmeye çalışmak beni mutlu ediyor. Türkiye'de insanlara "Transseksüellik nedir?" diye sorduğunuz- da olumlu cevaplar alamayabiliyorsunuz. 


Transseksüel olduğunuzu bilmeyen insanlarla konuşurken onlara transseksüel olduğunuzu söylediğinizde sizinle çok daha farklı diyaloglara girebiliyorlar, aranızda çok farklı konuşmalar geçebiliyor. İnsanlar farkındalık kazanıyorlar. Ben bunları açılmış kapılar olarak görüyorum. 

İlksen kimleri ve neleri çekici buluyorsun? 

Davranışlar çekici geliyor bana. Herhangi bir cinsiyet, kadın, erkek veya başka bir şey değil. Davranış, düşünce. Bana çekici gelen bunlar. Bunların hangi bedende olduğu benim için önemli değil. 

Hayallerin ve ilham kaynakların neler? 

Hayallerim ve ilham kaynaklarım bulunduğumuz çevre içinde bize yaşatılanlar oluyor genelde. Bunlar ilham kaynağı olarak bazen hüzün verici şeyler oluyor. Ama hayallerim beni mutlu ediyor. 

Bu projenin bir parçası olmanın gerekçeleri nelerdir? Neden bu projenin bir parçası olmayı seçtin? 

Türkiye'de trans hakları için çok önemli şeyler yapılmadığına inanıyorum. Yani insanlar trans hakları savunucusu olmadıkları halde projeler yapmaya, trans kimliğini görünür kılmaya çalışıyorlar, bunu topluma kabul ettireceklerini düşünüyorlar ama daha çok kendi isimlerini duyurmaya çalışıyorlar. 
Bu projenin böyle bir proje olmadığına, daha ziyade transgender bireylere yönelik olduğuna inandım. Bu projenin Türkiye'deki transların durumunu yurtdışındaki insanlara 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gösterecek iyi bir proje olduğunu düşünüyorum o yüzden. 
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ŞEVVAL KILIÇ: İnan nerelisin? Geçmişinden ve kendi hikâyenden neler paylaşmak istersin? 

Ankara'da doğdum, büyüdüm. Bir sitede. 
Yani bütün çocukluğum süper güvenlikli, iki tarafı devlet binalarıyla kuşatılmış bir mekânda geçti. Herkesin birbirini tanıdığı, bakkalın çakkalın komşun olduğu, mahalle hayatının olduğu bir yerde. 

Aynı zamanda çok da nezih, orta sınıfa tekabül eden bir yerde. Bisiklete binerdim sürekli, top oynardım... klasik çocukluk işte. 

Kaç yaşındasın İnan? 

Yirmi dört. 

Dindar mısın? 

Deist olduğumu söyleyebilirim. Ama dindarın içini neyle doldurduğuna göre değişir. 
Yani dindar sayılmam galiba. 

İçinde büyüdüğün çevre dindar mıydı peki? 

İçinde büyüdüğüm çevre de çok dindar 


sayılmaz. Annem inanır. Hani iyi bir Müslüman olduğunu söyleyebiliriz. Kurbanmış, aşureymiş, öyle geleneksel şeyleri sever, ama babam çok ilgilenmez. Benim için din, bir ahlak felsefesi olarak çok kıymetli ama sosyal hayatı düzenleyişi bakımından çok kısıtlayıcı. Çocukluğumda, 3 yıl kadar, annemin öğrencilerinden biri ilgilendi benimle. 
Onlar Aleviydi. Daha esnek olduğu için, Aleviliğe daha sempatiyle bakıyorum galiba. 

Cinsiyet kimliğini nasıl tanımlarsın? 

Kadından erkeğe transseksüel. 

Senin trans örgütlenmesine iten şey neydi? 

Sanırım idealist biri olmam. İdealist ve mücadeleci olmam. Yani bir şeyden rahatsızlık duyuyorsam, onu değiştirmek için çalışmam gerektiğini bilirim ve bunun için bir şeyler yapmam gerektiğini düşünürüm. 

Kendi örgütlenmeni nasıl tanımlıyorsun? 

Voltrans, trans erkek inisiyatifi, trans erkeklerin, transgender ve transseksüel erkeklerin birlikte bulunduğu bir örgüt. Çok küçük bir örgüt, çünkü trans erkekleri ikna edemiyoruz örgütlenmeye. Otonom bir tarzda çalışmaya başladık son birkaç yıldır. Sayımız az olduğu için böyle olmak zorunda. Herkes alabildiği yükü alıp bir şeyler üretmeye çalışıyor. 

Bu işin senin için anlamı nedir? 

Kendi yaşam alanımı genişletmek bunun anlamı. Yani örgütlenmek, yaşamak için 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yapmam gereken şey. Daha rahat, daha istediğim gibi bir dünya yaratmak için örgütlenmem şart. 

Sosyal adaletle ilgili başka meselelerle de ilgileniyor musun? LGBTT dışı konularda da örgütleniyor musun? 

Örgütleniyorum. Ben aynı zamanda engelliyim. "Engelleri Kaldır" hareketiyle çok uzaktan da olsa bir bağım var. Lisedeyken politikayla da vardı. Şu ya da bu şekilde LGBTT hareketiyle dayanıştığı için kadın hareketiyle de bağım var. 

Kendini feminist olarak tanımlar mısın? 

Pro-feminist olarak tanımlıyorum genelde. Ne olursa olsun, ben bir erkek figürü olarak feminist hareketin bire bir öznesi olmadığımı düşünüyorum. Örneğin, 8 Mart gece yürüyüşüne gitmemeyi tercih ettim. 
Eğer sevgilim, kız arkadaşım, eşim veya her kimse, böyle biri olsaydı, onu gitmeye teşvik ederdim. 

İnan, kimleri çekici buluyorsun? 

Kadınlardan hoşlandığımı biliyorum, orası kesin. Bazen erkekler de çok hoş geliyor, ama hiçbir zaman bir şey yaşayacak kadar öteye götürmedim bir erkekle ilişkimi. Ama bunu çok da sorgulamıyorum. Yani, eğer bir gün âşık olursam, bir erkekle de yatabilirim. 

Türkiye'deki trans bireylerin durumunu nasıl tanımlarsın? 

Çok ajite etmek istemiyorum ama transların Türkiye'deki durumu epey iç karartıcı. 


Çünkü çok ciddi bir kamusal desteği olan, aynı zamanda devlet tarafından da desteklenen bir ikili cinsiyet sisteminin üzerinde dönüyor her şey. Yani, işte, "kadınsınız: kadınlar bunları yapar. Erkeksiniz: erkekler bunları yapar". Çok ciddi bir baskı mekanizması bu. İkili cinsiyet sistemine göre ikiye ayrılmış bir dünya olmasaydı daha mutlu bir insan olabilirdim. 

Trans bireyler için durumun daha iyiye mi gittiğini söylerdin yoksa daha kötüye mi? 

Bu konu biraz çetrefil. Görünürlük ne kadar artarsa şiddet de o kadar artıyor, böyle bir problem var. Ama şiddetin afişe edilmesi bile belli ölçüde bir kazanım getiriyor. Yani insanlar artık ki trans kadınların var olduğunu biliyorlar. Nasıl diyeyim, Bülent Ersoy ortaya çıkmadan önceki vaziyette değiliz. 
İlk trans kadın ameliyatı 1952 yılında yapılmış. 1970-80'e kadar Türkiye'de böyle bir gerçeklik hiç yok. Şimdi vaziyetin o olmadığını biliyorlar. Bir sürü insanın transseksüel olduğunu biliyorlar. Bizim şimdiki derdimiz, bu insanların kadından erkeğe de transseksüel olabildiğini anlatmak. Trans kadınların görünürlüğü bizim de kazammımız olacak. 
Dolayısıyla onlara destek vermeye gayret ediyoruz. 

Toplumsal açıdan, değişmesi gereken en önemli şeyler neler sence? 

Eğitim şart! (gülüşmeler) Biraz bilinç iyi olurdu aslında. Bu biraz da bireyselleşmeye tekabül ediyor aslında. İnsanların 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başkalarının alanlarını koruması, başkalarının alanlarına tecavüz etmemesi anlamında... Gerçekten düşünerek hareket etmek anlamında. Çünkü insanlar genellikle öğrendiklerini tekrar ederek yaşıyorlar ve hiçbir şekilde kendi süzgeçlerinden geçirmiyorlar. Bu bir problem bence. Ben yüksek lisans yaptım mesela, ve akademik çevrenin sorgulamaya en azından biraz daha yatkın olduğunu gördüm. Sorgulayan insanların sayıca daha fazla olduğu bir yerde, biraz daha rahattım. Sanırım insanların bir şeyleri irdelemesi, biraz daha felsefe, biraz daha düşünce daha iyi olurdu. 

Değişmesi en zor olan şeyler neler sence? 

Değişmemesi için inat ettiklerimiz sadece. 
Yani kendi aileme açılma sürecimden biliyorum, babam mesela, sadece inat ettiği için beni kabul etmiyor. Başka hiçbir sebebi yok. 
Eğer bunu kabul ederse, onun hayatında çok fazla şey değişecek. Buna hazır değil, bu yüzden de böyle bir şey yokmuş gibi yapmayı tercih ediyor. Yokmuş gibi de yapamıyor da, bir kabul alanı oluşturamıyor. Çünkü 
50 yaşına kadar belli sınırlar içinde bir hayat 
yaşamış ve 50'sinden sonra değişmeye hazır değil. Bu yüzden inkâr etmeyi yeğliyor. Eğer değişime açık olunursa, bence hiçbir şeyi değiştirmek zor değil. İradi bir şey olduğunu düşünüyorum. 

Ne iş yapıyorsun İnan? 

Aslında genelde çeviri yapıyorum. Yabancı dilden Türkçe'ye. Ama yapamayacağım herhangi bir iş yok. 


Cinsiyet kimliğinin yaptığın işe bir etkisi oldu mu? 

Freelance çalıştığım için olmadı. Ama önümüzdeki dönemde yayın sektörüne girmeyi düşünüyorum ve bu sektörde çalışacağım yer cinsiyet kimliğim yüzünden problem çıkaracak olursa, bunun için savaşırım. Trans kimliğimin benim kariyerimin önünde bir engel oluşturmasına izin vermem, çünkü eğitimli bir insanım, kalifiye olarak tanımlanan birçok niteliğe sahibim ve sırf trans olduğum için ayrımcılığa maruz kalmaya asla sessiz kalmam. 

En çok yapmak istediğin iş ne? 

Yazar olmak istiyorum. Yıllardır istiyorum. 
Ortaokuldan beri... 

Hayatında ve işinde sana kimler, nasıl destek oluyor? 

Ailemin büyük bir kısmı ve yakın arkadaşlarım her zaman destek oldu. Ben açılmadan önce de böyleydi, açıldıktan sonra daha da çok destek oldular. Aslında insanlardan çok fazla destek bekleyen biri değilim; yani kendi yükümü başkalarına taşıtmayı sevmem. Kendi sorumluluğunu almak, önem verdiğim şeylerden bir tanesidir; bu yüzden yalnızca gerekli olduğunda yardım isterim. Sadece sohbet etmek, sadece o gün birlikte takılmak da olabilir o destek ya da iş konusunda bağlantı ayarlamak gibi bir şey de. Basit, herhangi bir insanın ihtiyaç duyacağı destekler. 
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İnan, ailen kimlerden oluşuyor? Kendini kimlerle birlikte aile gibi hissediyorsun? 

Annem ve babam var. Kardeşim yok. Onun dışında da işte halaydı, teyzeydi, dayıydı... 
Aile olarak onları tanımlıyorum. Genelde LGBTT'ler için ikinci aile denen bir aile var, oradan bir kardeşim olduğunu söyleyebilirim. Özgür'ün gerçekten de kardeşim olmasını isterdim. 

İnan, en baskıcı bulduğun şey ne? 

Erkeklik. Şöyle söyleyeyim: En baskıcı bulduğum şey erkeklik, çünkü her şeyin arkasında onu görüyorum. Mesela kadınlara uygulanan şiddet: erkeklik. Erkeklere uygulanan şiddet: erkeklik. Siyaset, politika: erkeklik. 
Erkeklik yumuşatılabilirse, erkeklik başka bir gözle, daha az baskıcı bir gözle yorumlanabilirse, şu an yaşadığımız sorunların büyük bir kısmı hallolabilirmiş gibi geliyor. Artık ilkel, primitif bir dünyada değiliz. Artık fiziksel güç çok da bir şey ifade etmiyor. 

Trans bireylere yönelik şiddet ve nefret suçları seni nasıl etkiliyor? 

Birebir etkiliyor. Bu şiddetin öznesi ben de olabilirim. Trans bireylere yönelik şiddetin öznesi, trans kimliğini kabul eden veya trans kimliğini savunan herhangi biri de olabilir. Transseksüel olmak zorunda da değil. Şöyle söyleyeyim: Transseksüel olduğum anlaşılmadığı, trans kimliğimi kabul etmediğim sürece, bir anlamda o erkekliğin bir parçası olarak güvende sayılırım. Ama transseksüel olduğumu açıkladığım anda veya bu bir şekilde afişe olduğu anda, ben 


de her türlü şiddetin öznesiyim. Berbat bir şey başıma geldi mesela: Bir gazeteciye röportaj verdim. Bu gazeteci, verdiğim röportajı internette olduğu gibi yayımladı; dandik bir üst başlıkla. Ama ertesi gün, bütün Türkiye'ye dağıtılan bir gazetede, bir eski ve bir de yeni fotoğrafımla birlikte yayımladı, hem de izinsiz. 

Ben o sırada LGBTT hareketinin bir etkinliği olan bir konferans için İzmir'deydim. Yani hiç bilmediğim, şiddetin nereden ve ne zaman gelebileceğini kestiremediğim bir yerde tek başınaydım. Felaket bir şeydi yani. O gün o gazeteyi okuyan herhangi biri, beni mutlaka tanırdı. Gerçekten çok soğukkanlı biriyim d i r. Kolay kolay kaygılanmam. Ama o üç günü nasıl geçirdiğimi bilmiyorum. Bu projede yüzümün görünmesini istemememde bu berbat deneyimin büyük bir payı var. 
Çünkü o gazeteyi okuduktan sonra beni yolda gören herhangi biri beni dövebilirdi, bana tecavüz edebilirdi, beni öldürmeye karar verebilirdi... Herhangi bir trans kadın, herhangi bir trans erkek şiddete uğradığı zaman, bu bana da gönderilen bir "uslu dur" mesajı anlamına geliyor. "Sen görünür olma," anlamına geliyor. Bir trans kadının cinayet haberini aldığım zaman bu beni de incitiyor... O şiddeti kendime uygulanmış bir şiddetten farklı görmediğim için, çok fazla şiddetle karşılaştığımızı düşünüyorum. 

Büluğ çağında rol modellerin kimlerdi? 

Annem babamı örnek aldığımı söyler mesela. Sonra dedem, yani babamın babası olabilir. Sakin, çok efendi bir adamdı. Ben 
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16 yaşındayken öldü. "Kimseyi incitmedi," 
diyordu herkes. Keşke benim arkamdan da böyle bahsedilse, ama bahsedilmeyeceğini biliyorum maalesef. Ne olursa olsun herkesten bir şey alıyorsunuz, gördüğünüz bütün erkekliklerden bir şey alıyorsunuz. Daha önce birkaç erkek arkadaşım da oldu, mutlaka onlardan da bir şey aldım. 

Şimdi bir rol modelin var mı? 

Rol modelim yok. Sadece rol modelim olmayacak erkek modelleri var kafamda. 
Babam gibi inatçı bir adam olmak istemiyorum mesela. Ya da birlikte çalıştığım adamlar gibi çükünün derdinde biri olmak istemiyorum. Duygusal zemini kaybetmek istemiyorum bir şekilde. Bir kadına bir eşyaya davranır gibi davranmak istemiyorum, öfkelendiğimde şiddet gösterme hakkım olduğunu düşünmek istemiyorum ve bunun testosteronla açıklanabilir bir yanı olduğunu sanmıyorum. Testosteron çok yüksek libido yapıyor, daha kolay öfkelenebiliyorsun, daha düz düşünmeye başlıyorsun, vs. 
- ama bunların hiçbiri gerekçe değil. 

Benimle evlenir misin? 

(gülüşmeler) Bunu bir düşünebilirim. 

Peki cinsiyet kimliği sana nasıl kapılar açtı ya da kapattı? 

Transseksüel olmasaydım feminizmle tanışmayabilirdim. İlk görünür şey bu bence. 
Daha önce feminizmle ilgili bir şeyler okumuştum. Bu konularla ilgileniyordum yani. 
Ama feminist hareketi pratik üzerinden, 


gerçekten anlamam trans harekete girişim dolayısıyla oldu. Onun dışında, sanırım biraz daha geniş bir bakış açısı, biraz daha geniş bir vizyon sağladı bana kimliğimi kabul etmek. Biraz daha diyalektik düşünüyorum, sanırım. Toplumda vardır ya hani, klasik: "Ya işte onu erkek gibi yetiştirmişlerdir, erkek gibi olmuştur," falan. Öyle olmadığını anladım. Biraz daha varoluşçu bir çizgiye yaklaştım. Biraz daha hoşgörülü olmayı öğrendim, sanırım. Hangi kapıları kapattı? Bütün bunları göremeyen insanlarla aramdaki kapıları kapattı. Yani eğer inat ediyorlarsa, eğer basit dünyalarında kalmayı istiyorlarsa, benim bu insanlarla iletişimim iyice sınırlanıyor. Söz gelimi, bu kişi babamsa tamamen kopamıyor. Ama bazı arkadaşlarım var, çocukluk arkadaşlarım. Bunlar "Sen İstanbul'a gittin ve böyle oldun," dediği zaman, "Tamam, öyledir," diyip mesafeyi açmaya gayret ettim. 

Hayallerin ve ilham kaynakların neler? 

Çok fazla hayalim var. Dünyanın değiştiğini hayal ediyorum mesela. Seçim sonuçlarının değiştiğini hayal ediyorum. Bütün dünya için, herkes için her şeyin daha iyiye gittiğini hayal ediyorum. İlham kaynağım, sanırım çok içsel bir şey. Ne olduğunu tam tanımlayamam galiba ama naif bir inanç bile olabilir, "daha iyi olabilir" inancı bile olabilir ilham kaynağım. 

Bu projeden beklentilerin neler? 

En azından bunu duymaya açık olan insanlara ulaşmasını isterdim. Herkese yani, olabilecek herkese. 
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Rüzgar, toplumda nasıl bir değişiklik görmek isterdin? 

Güç ilişkilerinin ya da hiyerarşisinin olmadığı bir toplum isterdim. 

Seni trans örgütlenmesine iten neydi? 

Trans olmam. 

Kendi örgütlenmen hakkında ne düşünüyorsun? 

Büyük potansiyeli olan bir örgütlenme. Ayrıca örgütlenmenin başlı başına önemli bir deneyim olduğunu düşünüyorum. 

Sosyal adaletle ilgili başka meselelerle de ilgileniyor musun? LGBTT dışı konularda da örgütleniyor musun? 

Başka alanlarda da örgütleniyorum, evet. 
Sosyal adaletin bütünlüklü bir şey olduğunu düşünüyorum. Zaten kendi örgütlenmemiz- de de bunu göz ardı etmiyoruz. 

Kendini feminist olarak tanımlar mısın? 

Evet. Kendimi feminist olarak tanımladığım 


zamanlar oluyor. Feminizmin kendisine, pratiklerine dair bir sürü eleştirim olsa da, feminist hareketin dokunduklarıyla falan bir şekilde önemli olduğunu düşünüyorum. Kendimi feminist olarak tanımlamam da erkek egemen sisteme karşı bir tepkim olmasından kaynaklanıyor. Şunu da belki eklemem lazım: Feminizmle derdim, iki cins arasında eşitliği savunmasından. Cinsiyetler arasında bir eşitlik değil de cinsiyetlere karşı bir eşitlik olması gerektiğini düşünüyorum. 
Ama feminizm de nihayetinde bu yolda atılmış bir adım. 

Türkiye'de trans bireylerin durumunu nasıl tanımlarsın? 

Boktan! Türkiye'de biz örgütlüyüz ama onlar da örgütlü. Yani sistematik bir şiddet söz konusu. Hem yasal ve kurumsal çerçevede hem de yaşamsal anlamda büyük sorunlar var. Yine de trans camiasının içinde bulunduğu örgütlenme ve dayanışma halinin umut verici olduğunu düşünüyorum. 

Trans bireyler için durumun daha iyiye gittiğini mi söylerdin yoksa daha kötüye mi? 

Örgütlenmek her zaman iyiye işarettir. Bu sayede şiddet olaylarından da haberimiz oluyor. Dayanışma ağlarımız daha geniş. 
Ayrıca proje almaya başladık. Artık bazı trans arkadaşlarımızı parayla çalıştırabiliyoruz. Trans hareketi biraz daha kendi başına bir hareket olmaya başladı. Artık trans hareketi diye bir şey var. LGBTT hareketinden bağımsız bir hareket olmaya başladı galiba. 
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Bunu şey olarak görmüyor musun? Soruna yönelik bir hareket, soruna yönelik bir aktivizm olarak. 

Hayır, bence sorunlar daha önce de vardı. 
Ama biz artık sorunlardan daha çabuk haberdar oluyoruz. Bir yerde bir şey oldu mu, duyuyoruz. Çünkü örgütlüyüz. Mekânlarımız var, birbirimizi tanıyoruz, konuşuyoruz. İnsanlar artık bir sorunla karşılaştıklarında belli bir destek bulabileceklerini de biliyorlar. Bunu hissetmek de önemli. Benim bir camiam var, benim arkamdalar diye. Ama sorun bitmiyor zaten, hep öyle olacak. 

Gelişmesi gereken en önemli şeyler nelerdir sence? 

Devlet sistemi. Sadece devlet sistemi de değil, medeniyet hali çok sorunlu bence. 
Zaten dünyanın her tarafında herkes ayaklanıyor, çünkü artık herkesin canına tak etti. 
Mısır'dan bir kız gelmişti. Orada olan biteni anlattı. Bir yandan çok güzel gerçekten ama devrimden sonra da yine bir sürü bir iş var. 
Sanırım değişmesi gereken şeyler pek bitmeyecek, sürekli devam edecek, sürekli bir şeyleri değiştirmemiz gerekecek. Ama sürecin içindeyken bu süreci nasıl yorumladığımız çok önemli bence. 

Sence değişmesi en zor olan şeyler neler? 

Kanun! Yasaları değiştirmek çok zor. Yani değiştirsek de bir bok olmayacağını biliyorum. Adalete, adalet sistemine inanmak çok zor. 


Cinsiyet kimliğini nasıl tanımlarsın? 

Cinsiyet kimliğimi trans diye tanımlarım. 

Nerelisin? Geçmişinden ve kendi hikâyenden neler paylaşmak istersin? 

İstanbulluyum. Orta sınıf, beyaz olduğuna inandırılan bir aileden geliyorum. Annem asimile olmuş Laz, eski komünist şimdinin Atatürkçüsü. Babam hippi. Aile kurumuna ne kadar karşı olsam da, ailemin hayatımda önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum sanırım. Ben İstanbulluyum ama ailem İstanbul'dan kaçmış. Göç etmişler. Ben son sekiz yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Trans olduğum için çok mutluyum, çok gururluyum. 
Selay'dan alıntı yapayım. 

Kaç yaşındasın? 

Yirmi dört yaşındayım. 

Dindar mısındır? 

Dine dair çok farklı hislerim, düşüncelerim var. Laik bir aileden gelsem de, Müslüman kültürü içinde büyüdüm ve bu kültür içinden hoşuma giden parçaları seçip hayatımda pratiğe dönüştürebildiğime inanıyorum. 

Neleri ve kimleri çekici buluyorsun? 

Çok değişebiliyor aslında. Sanırım mimikler benim için çok önemli. Birinin sahip olduğu mimikler. Bir şekilde beni zorlaması çok önemli. Onun dışında, bilmiyorum, beraber iş yapabildiğim insanları çok seviyorum. 
Bir takım olmayı ve bunun farkında olmayı. 
Beraber üretmeyi, düşünmeyi çok seviyorum. Çok okumak istediğim ama dikkatimi 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toplayamadığım için okuyamadığım bir kitabı verdiğimde okuyup bana anlatan insanları çok seviyorum. Bir de benim için ten uyumu önemli. Kimya meselesi. 

Büluğ çağında rol modellerin kimlerdi? 

Chicago Bulls'dan Dennis Rodman. Bir de okulda bir resim öğretmenim vardı. 

Şimdi kimler? 

Belirli bir kişi yok ama sakin insanlara çok özeniyorum bazen. Bir de bana ilham verebilen insanlara çok özeniyorum sanırım. 
Yani dostlarım rol modellerim aslında. 

Ne iş yapıyorsun? 

Öğrenciyim. Para karşılığı sürekli yaptığım bir şey yok. 

En çok yapmak istediğin iş nedir? 

Sanırım en çok yapmak istediğim iş, içinde bulunduğum bu camiaya emek vermek ve mücadeleye devam etmek. Bunu da yapıyorum sanırım. 

Hayatında ve işinde sana kimler, nasıl destek oluyor? 

Dostlarım bayağı destek oluyor sanırım. 
Yani beraber çalıştığım, iş ürettiğim insanlar bayağı destek oluyor. Ailem biraz destek oluyor. İnandığım şeyi yaptığım için destek oluyorlar. 

Ailen kimler? Kendini kimlerle aile gibi hissediyorsun? 

Ceylan ile Ann ailem sanırım. Bir de annem, 


babam ve iki abim var. Onun dışında, trans camiasının içinde biraz daha yakın olduğumuz arkadaşlarla da bir aile dayanışmamız olduğunu düşünüyorum. Bir de, Sambacılar gelmişti Tel Aviv'den. Onlarla da aile gibi hissediyorum mesela. Dünyanın başka yerlerinde aynı davaya baş koymuş insanlar olduğumuz için sanırım. 

Rüzgar, en baskıcı bulduğun şey nedir? 

En baskıcı bulduğum şey devlet. 

Trans bireylere yönelik şiddet ve nefret suçları seni nasıl etkiliyor? 

Bilmiyorum. Mesela İrem öldürüldüğünde, iki gün evden çıkamamıştım. İki gün durmadan ağladım. Sanırım olayın niteliğine göre, benim o anki halime göre, etraftaki insanlara göre nasıl hissettiğim değişiyor. Ama genelde ne kadar çok işimiz var diye düşünüyorum. Bazen de böyle ümidim kırılıyor. 

Hayallerin ve ilham kaynakların nelerdir? 

Şu aralar en büyük hayalim bir çiftliğe yerleşip orada aktivist retreat çenter açmak. 
# 
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ŞEVVAL KILIÇ: Bize ismini söyler misin? 

Hangisini söyleyeyim? Kimlik ismimi mi? 
Öyleyse hangi zamandakini söyleyeyim? 
Yoksa annemin bana verdiği kimlik ismimi mi söyleyeyim? Türkiye bana bir sürü kimlik taktı. Ama şu anki ismim Selay. 

Selay, toplumda nasıl bir değişiklik görmek isterdin? 

Herkesin özgürce yaşamasını isterdim. 
Ben sadece siyah-beyaza karşıyım. Bilindik renkler bunlar. Dışarı çıktığımda insanların üzerinde hep kahverengi, siyah ve beyaz renklerini görüyorum. Pembe, lacivert, mor gibi renkleri göremiyorum. Ben pembeyi çok seven bir kadınım. Siyahı çok seven bir kadınım. Şu an siyah beyaz giyinmişim, ama bak, kırmızılarım da var. Bir şeyin tek renk olmasından nefret ediyorum. Evimin her tarafı pembe, lacivert... İnsanların kendilerini sıkarak yaşadıklarını düşünüyorum ben. Hep aynı tarzdalar. Acaba ucuz diye mi alıyorlar 


bunları? Siyah ayakkabı çok mu ucuz? Veya beyaz t-shirt çok mu ucuz? Pembeye güçleri yetmiyor herhalde diye düşünüyorum. Ama bastırılmış duygularını suratlarından anlıyorum. Mutlu değiller. Erkek görünümünde olduğum zamanlarda ben de kendimi hep sıkmışımdır. Tezgâhtar arkadaşımla değişik kıyafetler denerdik bazen. O da pembe giyerdi, kırmızı giyerdi, ama toplum içine karıştığında siyah ve kahverengiye dönerdi hemen. Mecburduk çünkü; bastırılıyorduk, yargılanıyorduk, alay konusu oluyorduk. O yüzden toplumun özgür olmasını, rahat olmasını, insanların istediği şekilde giyinmesini isterim. 

Selay, kendi örgütlenmeni ve bu süreci nasıl tanımlarsın? 

Kendi örgütlenmemizin temel sebebi bizzat benim. Her şey polisten şiddet görmemle başladı. "Balyoz ekibi" denen, travestilere şiddet uygulayan timin kurulması dolayısıyla başladı bu örgütlenme. O zamanlar travesti ve transseksüelleri gördükleri yerde içeri alıyorlardı. Çöplüklere atıyorlardı. Gecenin üçünde-dördünde Ankara'nın dışlarına atılıyorduk. Tecavüze uğruyorduk, dayak yiyorduk. Polisin travesti ve transseksüellere, arkadaşlarıma uyguladığı şiddet artık katlanılacak gibi değildi. Artık bu şiddete dur demenin zamanı gelmişti. Bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Örgütlenmemiz gerektiğini düşündük ve bunun için çalışmalara başladık. 
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Başka sosyal adalet konularında da hassas mısın? Başka konularda da örgütleniyor musun? 

Birçok konuda örgütleniyorum. Hayvan derneklerinin çoğuna üyeyim. Birçok sivil toplum örgütünün etkinliklerine katılırım. 
İnsan ihlali, canlı hakları ihlali neredeyse, ben oradayım. 

Selay, kadın hareketinin içinde bulundun mu? Kadınlarla beraber yürüdün mü? 
Kadın hareketini, LGBTT hareketini nasıl görüyorsun? Nasıl tanımlıyorsun? 

Kadın hareketleri içinde bulundum. Kadınlarla yürüdüm, türbanlı kadınlarla da yürüdüm. Ama kadın örgütleriyle LGBTT örgütlerini karşılaştırıyorum da bazen... Aslında kadınlar bize şiddet uyguluyor gözlemlerime göre. Tamam, mücadelemizde birlikteyiz, ama toplum hayatındaki dışlamaların çoğunu kadınlar yapıyor. Yani kadınlar bizi aşağılıyor. O yüzden kadınlarla örgütlenmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. 
Kadınlarla örgütlenmemiz gerekiyor yani. 
Onlar tarafından ne kadar dışlansak da, aşağılansak da bir arada olmamız gerektiğini düşünüyorum. 

Selay, Türkiye'deki trans bireylerin durumunu nasıl tanımlarsın? 

Türkiye'de trans bireylerin durumu vahim bence. Bütün kötülükler önce transları buluyor. Milletvekillerimiz yaptıkları çalışmalarda hep "insan hakları üzerinde duralım," derler, derler ama transların başına yine de kötü şeyler gelir hep. Toplum tarafından 


hep aşağılanırız, herkes bize istediği gibi tacizde bulunabilir. En son dün Antalya'da kızlar bankaya para yatırmaya giderken esnaf tarafından linç edildi. Aslında önce taciz ediliyor, aşağılanıyor, sonra linç ediliyor. Niye linç ediliyor? Travesti, ibne çünkü. 
Toplum bizi ahlaki çöküntüye uğramış, sahipsiz, uyuşturucu kullanan, pislik, satırla oraya buraya saldıran kişiler olarak tanıyor. 
Çünkü devlet bizi böyle tanıtıyor. İş vermiyor. Üniversite mezunu birçok arkadaşım, şu an seks işçiliği yapıyor sokakta. Yani harcanıyor. Dışarıdaki insanların baskısına maruz kalıyor doğrudan. O yüzden Türkiye'de travesti ve transseksüellerin durumu çok kötü. 
Seks işçiliğinden başka bir iş yapamıyorlar. 
Her gün şiddet görüyor, öldürülüyorlar. 
Travestileri öldüren katiller tahrik indirimi sayesinde bir-iki yıla kalmadan çıkıyor. 

Her gün bir travesti nefret cinayetine kurban gidiyor. Kabahatler kanunu yüzünden, bir travesti gördüler mi kolundan tutup usulsüz olarak karakola görüyor, hemen ceza kesiyorlar. 

Trans bireyler için durumun daha iyiye mi gittiğini söylerdin yoksa daha kötüye mi? 

Daha iyiye gittiğini söylemeyi çok isterdim ama maalesef söyleyemeyeceğim. 

Peki nasıl bir değişim görüyorsun Selay? 

Şöyle: Ben eskiden seks işçiliği yapıyordum, şiddete uğruyordum, bir polisten veya bir kişiden şikâyetçi olacağım yerde evime gelip susuyordum. Çünkü korkuyordum. Çünkü 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yalnızdım. Kimsem yoktu. Avukatım yoktu. 
Avukat nedir, nereden bulunur, benimle ilgilenir mi, davamı alır mı, diye korkular yaşıyorsun. Veya polisten şikâyetçi olsam, acaba bana ne yaparlar, diye düşünüyorsun. Ben bir başınayım, kimsem yok. Ertesi gün yine sokağa çıkacağım, bu insanlarla yine karşılaşacağım. Alırlar bu sefer, döverler; birçok arkadaşımın başına geldi çünkü. Bir arkadaşım birinden şikâyetçi oluyordu, ertesi günü otuz tane polis o arkadaşımı arıyordu; nerede, bulacağız onu, bilmem neler yapacağız, bulacağız onu... Küfürler, hakaretler... 
Korkuyordum yani. Yalnızdım çünkü. Bugün ise örgütlü olduğumuz için korkmuyorum. 
Ne zaman haksızlığa uğrasam gidip hemen şikâyetçi oluyorum. Dört-beş tane davam var polise karşı. Onlar da beni tanıdı artık. 
Örgütlü bir kadın olduğumu biliyorlar ve ona göre hareket ediyorlar. O yüzden örgütlü olmak çok önemli. Örgütlenmemiz sayesinde birçok şey değişti. 

Selay, değişmesi en zor olan şeyler neler sence? 

Beyinleri değiştirmek çok zor. Bir insanın başka bir insanı dövmesi, linç etmesi, öldürmesi... Bunları benim kafam almıyor. 
Yani o insanı değiştiremiyorsun, o beyni değiştiremiyorsun. Can acıtmak kolay bir şey değil. Peki deden? Travestiler, transseksüeller, LGBTT üzerinden konuşalım. Neden bu insanı sokaktan alıp bir işyerinde çalıştırmıyorsun. Neden ona bu imkânı vermiyorsun? Neden onu korumuyorsun? Kendi vatandaşını habire köstekliyor, sokağa atıyor, 


uyuşturucu bağımlısı yapıyorsun. Sonra da diyorsun ki travestiden güzellik bekleyelim, travestiden insanlık bekleyelim. Travestinin neyinden insanlık bekleyeceksin ayol? Ben bir gecede kaç tane insanla yatıyorum! 
Yemin ederim, travesti olduğum için daha mutlu hissediyorum bu insanları görünce. 
Kadınlara acıyorum. Anneme acıyorum, ablama acıyorum. Karşı komşumun karısına, kızına acıyorum. Ben gerçeklerle yüz yüzeyim. Geceleri o erkekler neler anlatıyor, neler! Erkek diye bir şey yok gerçi, ben kabul etmiyorum; insan, canlı diyeyim. Onların yaşam tarzlarını, sapıklıklarını, pisliklerini, iğrençliklerini, karılarıyla, teyzeleriyle nasıl seks hayalleri kurduklarını biliyorum. Adam yatakta anlatıyor bunları - üst komşusunu anlatıyor, teyzesinin kızını anlatıyor. Adam bildiğin sapık, ama ceketini, pantolonunu giyip eve gittiğinde apartmanda onu "iyi akşamlar abi," diye selamlıyorlar. Ama bize gelince "ibne lan bu, top, götünü siktiriyor," diyorlar Böyle bir şey var mı ya? Böyle ikiyüzlü bir toplum. O yüzden sinirleniyorum. 

Selay, cinsiyet kimliğini nasıl tanımlarsın? 

Ben kadınım. Önümde beş tane penisim de olsa, arkamdan on tane penis de fışkı rsa kadınım. Bir erkeği de becersem yatakta, ben kadınım. Aktif bir kadınım. Kadınlık vajinayla veya erkeklik penisle falan olmuyor. Beyinle alakalı bir şey bu. İnsan kendini nasıl hissediyorsa, nasıl tanımlıyorsa öyledir - işte o kadar. 
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Selay, nerelisin? Geçmişinden ve kendi hikâyenden neler paylaşmak istersin bizimle? 

Kökenimiz Sivas. Ailem Alevi ve Kürt. Annem Türkçe bile konuşamaz. O zamanlar Kürtçeyi fazla sevmezdim, çünkü arkadaşlarım dalga geçerdi. Ama şimdi keşke Kürtçe konuşabilsem diyorum. Anlıyorum ama konuşamıyorum. Ben Adana'da doğup büyüdüm. Dokuz kardeşiz. Erkek dediğimiz kişilerin en küçüğüyüm. Kız çocuğuyum. Sonra Ankara'ya yerleştim. Şu an Ankara'da yaşıyorum. 

Kaç yaşındasın Selay? 

Yaşımı söylemek istemiyorum. Gösterdiğim yaştayım şekerim. Yani çok da yaşlı değilim. 
Hep on sekiz-on dokuz yaşlarında genç sevgililerim oldu. 

Selay, dindar mısın? 

Önceden çok dindardım. Ama şu an değilim. 2011 yılı İslamiyetine inanmıyorum. 
Kesinlikle reddediyorum. İslamiyet'e, Allah'a inanıyorum. Allah'a her zaman el açar, dua ederim. Peygamberimize inanırım. Ama şu an İslam dedikleri şeye, 2011 İslamına kesinlikle inanmıyorum. Bu İslamsa, ben Müslüman değilim. Linç, dayak, cinayet... Bunlar var şu anda. Oysa Müslümanlık en güzel dindir. Kimseye şiddet uygulamayacaksın, kimseyi hor görmeyeceksin, kimseyi dışlamayacaksın, yardımsever olacaksın - Müslümanlık budur. Benim bildiğim Müslümanlık budur. Ben böyle bir dine inanıyorum. 


Selay, içinde bulunduğun çevre dindar mıydı? 

Yok, değildi. Ben ailemden hiç baskı görmedim. Transseksüel kimliğimi aldıktan, dış görünüşümü değiştirdikten sonra daha çok baskıya maruz kaldım. Ama ailemden gerçekten hiç baskı görmedim. Cinselliğim dolayısıyla da hiç baskı yaşamadım. Çok rahattım: Makyajımı yapardım, eteğimi giyerdim, kadınlarla otururdum, yemekler yapardım. Her şeyi yapardım. Sutyen takardım, annemin eteğini giyerdim. Bütün mahalle bana kız Şehnaz derdi. Bütün ailem de. Ama görünümümü değiştirdikten sonra aramız bozuldu. On iki yıl görüşmedim ben ailemle. Şu an görüşüyorum. Annemle görüşmüyorum sadece. Bütün çevrem, bütün sülalem biliyor zaten. Bir saatte kabul ettiler beni. Uzun süre beni aramışlardı. MSN'de konuşurken kameraları açtık ve birbirimizi gördük. Hiç hakaret etmediler, şiddet içeren hiçbir şey yaşamadım. Giderim, gelirim; beni çok severler. "Teyze, teyze!" derler. O yüzden şanslıyım. Yeğenlerimi çok seviyorum; selamlarımı gönderiyorum. 

Selay, kendini bu dinin içinde mutlu hissediyor musun? Ya da nasıl hissediyorsun? 

Kesinlikle mutlu hissetmiyorum. Nasıl mutlu hissedebilirim ki? Polise diyorum ki, "Ben dinine Müslümanım. Sen de Müslüman'san eğer, bu insanı demirle niye dövdün, niye copladın, niye sprey sıktın?" Müslümanlık- ta böyle bir şey var mı? Böyle bir zihniyet var mı? Bir insanı hiç delil olmadan, sırf 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transseksüel diye on iki - on üç yıl yatırabiliyorsan, Müslüman'ım diyemezsin. İnsan her şeyden önce vicdanlı olmalı, Allah'tan korkmalı. Allahtan korkmayan insan yapar bunu. 

Selay, burada cinsel yönelimin nasıldır diye bir soru var ama ben sana şöyle sormak istiyorum: Neleri, kimleri çekici bulursun? 

Ben artık hiçbir şeyi çekici bulmuyorum. 
Çünkü o kadar yoruldum ki, o kadar çok sorumluluğum var ki. Ama yine de, renkli olan, rahat olan her şey ilgimi çeker. İnsanların görünüşüyle ilgilenmiyorum artık. İç dünyalarıyla ilgileniyorum. Deneyimli ve bilgili insanlardan bir şeyler öğrenmek daha çok çekiyor ilgimi. 

Selay, ne iş yapıyorsun? 

Seks işçisiyim. Ama bu işi zorunda olduğum için değil, sevdiğim için yapıyorum. Kendi kendimin patronuyum, kendi işim. İşimi yaparken de güvenliğime dikkat ediyorum. 
Ayrıca sigortam olsun, güvencem olsun istiyorum. Çünkü nihayetinde ben bir hizmet veriyorum, bu işe emek veriyorum... Erkeklerle beraber olurken de severek oluyorum. 
Önceleri zordu seks işçiliği yapmak. Ama on beş yıl boyunca bu meslek dayatıldı bana. 
O yüzden bir devlet işinde veya başka bir yerde çalışamam artık. On beş yıl seks işçiliği okudum ben, o yüzden bu alanda başarılıyım. Arkadaşlarım ağlayarak, uyuşturucu kullanarak, zorla yapıyorlar bu işi. Para karşılığı bir erkeğin altına yatmak etlerini, 


canlarını yakıyor. Saygı duyuyorum. Çok zor bir iş, dünyanın en zor işi. Yatmak, kalkmak değil mesele; karşındaki insanla konuşmak, onun psikolojisi... Kimle karşılaşacağını bilmiyorsun ki. Güvende değilsin. Her an kelle koltukta geziyorsun. 

Selay en çok yapmak istediğin iş nedir? 

En çok yapmak istediğim iş seks işçiliği. Evet, seks işçiliğini seviyorum; bu işi yapmak, böyle bir hizmet vermek istiyorum. Ayrıca ben bu konuda başarılıyım. 

Selay, nasıl başladın? 

Askerliği bitirdikten sonra ailemden kaçtım. 
Sevgilimle beraber askerlik yaptık. O Ankara'da oturuyordu, ben Adana'da. Dayanamadım geldim. Sekiz yıl halamlarda kaldım. Yirmi dört - yirmi beş yaşına gelmiş bir insan ağır geliyor başkasına, kim olursa olsun. O zaman gey bir arkadaşım vardı, onunla takılıyordum. O beni ortamlara götürdü. Halamlar beni evden kovdu. Sonra o arkadaşımla beraber travestilerin çevresine girdik, kulüplerine gittik. Ankara'da sahne alarak başladım çalışmaya, şarkı söylüyordum. Orada kazandığım para bana yeterli gelmedi, sokağa çıktık (o zamanlar sokakta da seks işçiliği yapıyorlardı). İşte o gün bu gündür de seks işçiliği yapıyorum sokakta. 

Selay, hayatında ve işinde sana kimler, nasıl destek oluyor? 

Hayatımda bana hiç kimse destek olmamıştır. Sadece beraber olduğum insan olmuştur. Hayattaysam, onun sayesindedir; 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düzenli, disiplinli bir şekilde yaşadığım içindir. Sevgilim benim en büyük destekçim olmuştur. On iki yıldır beraberiz. Arkadaşlarım hep köstek olmuştur bana. Aramızda sıkı bir dostluk bağının olduğunu düşünmüyorum. Çünkü birbirimize şiddet uyguluyoruz, birbirimizi aşağılıyoruz, birbirimize sahip çıkmıyoruz. Evet, kötü olaylar söz konusu olduğunda, örgütlenme söz konusu olduğunda bir araya geliyoruz. Biz böyleyiz. 
Böyle yaşıyoruz. Birisinin canı acıdığında, evet, gidiyoruz. Ama psikolojik baskı çok daha önemli benim için. O yüzden kendi çevremde dostluğa pek inanmıyorum artık. 
Arkadaşlığa inanıyorum ama dostluk bana fazla inandırıcı gelmiyor artık. Şu hayatta tek başıma olduğumu düşünüyorum. Çünkü tek başıma mücadele verdim ve tek başıma bu seviyelere geldim. Tek desteğim sevgilimdi. 
O da benden kaynaklanıyordu belki. Belki de iyi bir insan olduğum için bu seviyelere geldim. Şu an aranızda olmayabilirdim. Ben on beş yıldır seks işçiliği yapıyorum. Birçok arkadaşımı gencecik yaşta kaybettim; cesetlerini gördüm, onları kendi ellerimle toprağa verdim. O yüzden hayatta tek başıma olduğumu düşünüyorum şu an. 

Selay, ailen kimler, kendini kimlerle birlikte aile gibi hissediyorsun? 

Benim ailem şu anda arkadaşlarım. Kendi aramızda ne kadar kötü şeyler yaşamış olsak da ailem arkadaşlarım. Sonra canım köpeğim. Ama annem, kız kardeşlerim, dayım, vs. değil. Onlar bana çok uzak ve yabancılar. 


Selay, sence şu hayattaki en baskıcı şey ne? 

Beni erkek olarak nitelendirmeleri, beni halen erkek olarak görmeleri benim için hayatın en baskıcı noktası. 

Trans bireylere yönelik şiddet ve nefret suçları seni nasıl ekiliyor? 

Çok üzüyor. Psikolojimi çok bozuyor. Ben yaşamıyorum belki o şiddeti. Bir arkadaşım (mesela iki gün önce Antalya'daki arkadaşımın başına geldi) sokakta dövülüyor. Bunu duyuyorum, seyrediyorum ve ben dayak yemiş gibi hissediyorum. Benim canım acıyor. Çünkü bir transın başına geliyor bunlar. O an oradan geçen birçok biyolojik kadın-erkek var. Ama birtrans geçtiği zaman şiddet görüyor, tacize uğruyor. Dışarı çıkarken korkuyorum. Çünkü her an başımıza bir şey gelebiliyor. Sürekli tacize uğruyoruz. 

Selay, büluğ çağında rol modellerin kimlerdi? 

Ben Kibariye'yi çok severdim. Onun gibi şarkı söylemeye çalışırdım. Büluğ çağmadayken şarkıcı olmak istiyordum. Hayatımda hep şarkıcılık vardı ve Kibariye'yi örnek alıyordum. Sesi Bergen'i, Kibariye'yi andıran kişileri, pavyon hayatını görmüş, o sigara dumanını yutmuş, hayatın çilesini çekmiş sanatçı kadınları örnek alırdım kendime hep. Hiçbir erkeği örnek almadım. İbrahim Tatlıses'i örnek almadım mesela. 

Şimdi kimler rol modellerin? 

Şimdi sadece Selay. Hiç kimseyi örnek 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almıyorum. Çünkü herkes bana özensin istiyorum. Ben başlı başına bir idolüm zaten. 
Başlı başına bir kadınım. O yüzden kendimden başka kimseyi örnek almıyorum. 

Selay cinsiyet kimliğin sana nasıl kapılar açtı ya da kapattı? 

Yaşam alanımı daralttı. Sosyalliğimi kısıtladı. Şu görünüme sahip olmasam her yere rahatlıkla girebilirdim. Aşağılanmadan veya birileri gizli gizli bana bakıp konuşmadan her mekânda bulunabilirdim. Ama toplumun istediği gibi ikiyüzlü biri olurdum o zaman. Hep ikiyüzlü yaşamıyorlar mı? 
Gerçek olan şeyi bir türlü kabullenmiyorlar. 
Farklı olan, renkli olan, güzel olan şeyler hakkında dedikodu yapıyorlar sürekli. Ama ben ikiyüzlü bir kadın değilim. Öyle yaşayamam. Olduğum gibi yaşıyorum. Her türlü şiddete, baskıya da hazırım; böyle yaşamak için her türlü mücadeleyi de vereceğim. 

Peki hangi kapıları açtı peki? 

Trans kimliğim nedeniyle bu ülkede hep dışlandım, ötekileştirildim. Ermenilerin, Alevilerin ve birçok kadının da ötekileştirildiğini gördüm. Bunlarla mücadele etme kapısını açtı bana trans kimliğim. Ötekileştirilen insanlarla beraber mücadele verip, özgür yaşam alanları istemek için kapılar açtı. 
Hayatta egoist olmayacaksın. Birçok insan şiddete uğruyor, birçok insan şiddete maruz kalıyor, birçok insan ötekileştiriliyor - bana bunları öğretti. "Tek sen değilsin, Selay! 
Kadın dayak yemiş; kalk, git! Hayvanı atmışlar, kesmişler; git o basın açıklamasına!" 


Bana bunların kapısını açtı; özgüvenimin, kendime olan inancımın önünü açtı. 

Selay hayallerin ve ilham kaynakların nelerdir? 

Birsabah kalktığımda herkesin birbirine sevgiyle yaklaştığı, kimsenin dışlanmadığı, ötekileştirilmediği, insanların birbirine yardım ettiği bir dünya görmeyi hayal etmişimdir hep. Herkesin iş olanağına sahip olduğu, istediği gibi giyinip istediği yere gittiği, kimsenin kimsenin arkasından konuşmadığı bir dünya... Başka bir şey istemiyorum. Para pul falan istemiyorum. Özgür olmayı, insanların özgür olmasını istiyorum sadece. Yalnız anlamadığım bir şey var: İnsanların ağzına baksan herkes özgürlük istiyor; ben de özgürlük diyorum, milletvekilleri de özgürlük diyor, komşularım da özgürlük diyor, ama ertesi gün bir bakıyorsun yine bir trans arkadaşımızı toprağa veriyoruz. Kim o zaman onu öldüren, bu özgürlüğü istemeyen? Yani onlar özgürlükten ne anlıyorsa ben onu kastetmiyorum. 

Bu projenin, bu etkinliğin neye ulaşmasını, neyi başarmasını istersin? 

Yaşadıklarımızı birebir görsünler. İkiyüzlü olmadığımızı görsünler. Gece yarılarından sabah altılara kadar seks işçiliği yapıp gündüzleri de nasıl mücadele ettiğimizi, insan gibi yaşamak istediğimizi, bu ülkede bizim de var olduğumuzu ve bu ülkede ne kadar haksızlığa uğradığımızı, keyfi uygulamalara maruz kaldığımızı, tecavüzlere uğradığımızı - her şeyi görmelerini istiyorum. "Bak, ben 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de bir insanım, etten kemikten yaratılmış bir insan." Onlar kadar, seyredenler kadar. 
Onlar bir mekâna gittiğinde eğlenir ama bir transseksüel kovulur. Onlar da o mücadeleyi o kapının önünde versinler. "Siz bu insanı niye almıyorsunuz, arkadaşım! Biz de girmiyoruz!" desinler. Bu projenin bu bakımdan çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz özgürleşmediğimiz sürece kimse özgürleşemez. Bir yerde tıkanma varsa, o tıkanma herkesi etkiler. O yüzden bu projenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Herkes bizi görsün. Yaşadıklarımızı da görsün. Anlattıklarımızı da duysun. O yüzden bir arada mücadele vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Her alanda. 
# 
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ŞEVVAL KILIÇ: Büluğ çağında rol modellerin kimlerdi Sema? 

Bilmiyorum. Genelde kendimden büyük kadınlarla arkadaşlık ederdim. Ve galiba onlar gibi davranmaya çalışırdım. Sanırım büluğ çağımda rol modelim olan insanlar benden yaşça büyük ablalarımdı. 

Şimdi kimler peki? 

Etkilendiğim bir sürü insan var. Hepsi de farklı mesleklerden, farklı yaşlarda, farklı cinsiyetlerde. Ama rol model olarak net bir isim veremeyeceğim. 

Ne iş yapıyorsun Sema? 

Şu an çalışmıyorum. Üniversiteden yeni mezun oldum. Yüksek lisans yapmayı planlıyorum. Olmazsa da bir sene kadar parttime işlerde çalışacağım. 

Cinsiyet kimliğinin eğitim hayatına herhangi bir etkisi oldu mu? 


Cinsiyet(siz) kimliğimin eğitim hayatıma doğrudan etkileri olduğunu düşünüyorum, özellikle de üniversite yıllarımda. Lisedeyken aileme ve arkadaşlarımın bir kısmına açılmıştım. O süreçte ailem beni psikiyatriste götürmeye başladı. Lisedeyken erkek yurdunda kalıyordum. Yurttan ayrılmak zorunda kaldım, notlar düştü, vs. Üniversiteye geldiğimde de kendi cinsiyet kimliğime, cinsel yönelimime, cinselliğime dair bir sorgulama içine girdim ve beş sene kadar önce kendimi transseksüel bir kadın olarak tanımladım. Ama üniversite hayatım boyunca, kadınlık ve erkeklik arasında sürekli gidip geldim. Bir yandan feminist kadınlarla sosyalleştim, bir yandan da erkek yurdunda kalmaya devam ettim. 

Üniversite hayatım boyunca bir yandan da toplumsal cinsiyetle, cinsellikle alakalı dersler almaya çalıştım ve sürekli bu konular üzerinde düşünerek, hem kendi hayatımı değiştirmeye hem de akademik olarak bu konuda bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Bu şekilde cinsiyet kimliğimi oluşturmaya, kendimi tanımlamaya çalıştım ve çabam eğitimimi de doğrudan şekillendirdi. Lisansüstü eğitimime de yine toplumsal cinsiyet çalışmaları, kadın çalışmaları, sosyoloji ya da kültürel çalışmalar gibi bir bölümde devam etmek istiyorum. 

İleride, iş hayatında, cinsiyet kimliğinle ilgili olarak neler yaşayacağını düşünüyorsun? 

Trans olduğum, kendimi transgender olarak tanımladığım; kadınlık ile erkeklik arasında, 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bazen kadın bazen erkek bazen de hiçbiri olarak var olmaya çalıştığımdan, birtakım işleri yapabileceğimi hiç düşünmüyorum zaten. Bir şirkette çalışmak benim için katlanılmaz bir şey olurdu. O yüzden bir şirkete CV göndermeyi hiç düşünmedim. "Ne yapabilirim?" diye sürekli düşünüyorum. Hele şu anda, yeni mezun olduğum için çok daha fazla gündemimde. Cinsiyet kimliğimi koruyabileceğim, kendimi rahat hissedebileceğim bir yerde çalışmak istiyorum. STK'lar olabilir, ki zaten şu an çeşitli STK'larda gönüllü olarak çalışıyorum. Ya da akademiye devam edersem, akademi içinde biraz daha rahat olabileceğimi düşünüyorum. Az önce bahsettiğim alanlarda çalışabileceğimi düşünüyorum. Onun dışında, eğlence sektörü ya da sanat olabilir; bunlar da ilgilendiğim şeyler. 

Sema, toplumda nasıl bir değişiklik görmek isterdin? 

Her şeyin değişmesini isterdim. Bambaşka bir dünya hayal ediyorum aslında - her türlü cinsiyetten, ırktan insanın rahatça yaşayabildiği bir dünya. Öyle bir dünyaya ulaşabilir miyiz, bilmiyorum; ama bütün o sıfatlarımızın ortadan kalktığı ve herkesin istediği gibi, kendisi gibi olabildiği bir dünya hayalim var. Onun dışında, çok çalışmak zorunda olmadığımız, istediğimiz işi yapabildiğimiz bir dünya isterdim. Bunu herkes ister zaten. 

Seni trans örgütlenmesine iten ne oldu? 

"Trans olmam," gibi doğrudan bir cevap vereyim, ama şöyle: Ben kendime dair 


sorgulamalar içindeyken etrafımda feminist kadınlar vardı ve sorguladığım ilk şeyleri, ilk elden onlarla tartışma fırsatı buldum. 
Mesela tartıştığımız şeylerden biri, kadınlara açık bir kamusal alana bir erkeğin ya da bir transseksüelin dâhil olup olmaması durumu. 
Beş senedir feministlerle bunu tartışıyorum mesela. Hayatımın en büyük meselesi haline geldi. İlkokuldayken veya lisedeyken kadınlarla çok rahat sosyalleşebiliyorken, üniversitede etrafımdaki feminist kadınlarla rahat bir iletişime giremedim. Bir kadın örgütlenmesi vardı ve ben dâhil olamıyordum. 
Bu da beni çok üzüyordu. Sonra gidip "Ben trans olduğumu, kadın olduğumu düşünüyorum. Cinsiyet geçişini şu an düşünmüyorum, ama ileride düşünebilirim; vücudumun bir kısmını değiştirmek isteyebilirim, ama istemeyebilirim de" diyerek tartışmaya başladım ve bir şekilde aralarına girdim. Aslında trans örgütlenmesinden önce feminist örgütlenme içindeydim. Daha sonra konuya dair düşününce, kaçınılmaz olarak trans insanlarla bir arada bulunma, konuşma ve bir şeyler yapma ihtiyacı hissettim. Başka türlü yaşamanın mümkün olmadığını hissettim ve o yüzden trans örgütlenmesine de dâhil oldum. 

Başka sosyal adalet konularına hassasiyetin var mı? Yani LGBTT dışı konularda da örgütleniyor musun? 

Daha önce çalıştım. Şu anda çalışmıyorum. 
Dört-beş yılımı Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü'nde geçirdim ve o süreçte çeşitli etnik kimlikler üzerine çalışmalar yaptık. Bu 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çalışmalar sırasında çingene arkadaşlarım oldu ve onlarla bir örgütlenme sürecine girdik. Bir dernek kurduk. Sonra o dernek kapandı. Mesela böyle bir deneyimim var. 
Onun dışında da, diğer STK'ların ya da diğer örgütlerin eylemlerine, toplantılarına katılmaya, etkinliklerini takip etmeye çalışıyorum. 

Kendini feminist olarak tanımlar mısın? 

Ben tanımlıyorum ama feministlerin hepsi tanımlamıyor. Kendimi dört beş senedir feminist olarak tanımlıyorum ve "feministim, feministim" diye tekrar tekrar söylememin de önemli olduğunu düşünüyorum, çünkü kabul edilmiyor. Yani sürekli ifade etmek zorunda kalıyorum kendimi. Feministler erkek bedenimden vazgeçmediğim, erkekliğin avantajlı konumunu kullandığım için sürekli eleştiriyorlar beni ama ben kendimi feminist olarak tanımlamaya devam ediyorum. 

Türkiye'de trans bireylerin durumunu nasıl tanımlarsın - sence iyiye mi gidiyor yoksa kötüye mi? 

Tanımlanabilecek gibi değil aslında. Eskiye nazaran çok şey değişti ve değişmeye de devam ediyor. Bir yandan çok acı olaylar yaşıyoruz, sürekli arkadaşlarımızı kaybediyoruz, bir dünya sorunumuz var; ama bir yandan da örgütlenmemiz sayesinde, bir arada durabilmemiz sayesinde ufak da olsa bir şeyleri değiştirebiliyoruz. Trans Onur Haftası vardı geçenlerde mesela; bu haftada çok güzel örgütlendik, translar olarak çok kalabalık bir şekilde yürüyebildik. Bu bence 


çok önemli. Sayısız hak ihlali yaşanıyor ve bunlara karşı durabiliyoruz. Ama daha yapılacak, değişmesi gereken çok şey var. Kısa bir şekilde yanıtlanabilecek bir soru değil bu, günlerce konuşmamız gerekir. İyiye mi yoksa kötüye mi gidiyor? İşte bu soruyu yanıtlamak gerçekten çok zor. Mesela bir gün bir eylem oluyor, her şey iyiye gidiyormuş gibi hissediyorum. Ama bir gün başka bir şey oluyor ve o gün yaşama koşullarımız hiç iyileşmeyecekmiş gibi, her şey daha kötüye gidiyormuş gibi hissediyorum. Türkiye böyle. Sürekli şaşırıyoruz ve sürekli bir umutlanıp bir umutsuzluğa kapılıyoruz. 
Ama ben umutsuz olmak istemiyorum. Az da olsa, Türkiye'de trans bireylerin durumunun iyiye gittiğini düşünüyorum. 

Sema, değişmesi gereken en önemli şeyler neler sence? 

Değişmesi gereken bir sürü şey var... devlet olmasın, millet olmasın, cinsiyet olmasın, bayrak olmasın; insanların homofobileri, transfobileri, hiçbir fobisi olmasın. Her şey değişsin. Başka bir dünyada yaşayalım. 

Peki değişmesi en zor şey nedir sence? 

Değişmesini istediğim bu şeyler bence değişmesi en zor olan şeyler, zaman isteyen şeyler. 

Sema, cinsiyet kimliğini nasıl tanımlarsın? 

Ben cinsiyet kimliğimi tammlayamıyorum. 
Yani transgender deneyimini yaşadığımı düşünüyorum. Beş-altı sene önce bu 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konuda çok daha nettim. Yani kendime ilk kez "Ben erkeklerden hoşlanıyorum," dediğimde nettim. Bunu kimseye söylememem konusunda da nettim. Ama işler hiç de benim düşündüğüm gibi gitmedi. İşte bunu kendime itiraf ettiğimde dayanamayıp gidip birilerine söyledim. Ondan sonra da erkeklerden hoşlanan bir erkek olmadığımı, aslında bir kadınlık durumu içinde olduğumu fark ettim. Ama bir yandan da erkekliğe dair pratiklerim vardı; kafam sürekli karışıktı. Bir süre sonra ise sadece erkeklerden hoşlanmadığımı veya onlara yönelmediğimi fark ettim. Her gün değişen, dönüşen bir cinsiyet kimliğim var. 

Sema, nerelisin? Geçmişinden ve kendi hikâyenden neler paylaşmak istersin? 

Ben İstanbul doğumluyum. Annem-babam da İstanbullu. Ama beş yaşından lise dönemine kadar Tekirdağ'daydım. Liseyi Lüleburgaz'da okudum. Sonra üniversite için tekrar İstanbul'a geldim. Hayatıma şöyle bir baktığımda "Ben bir transım," diyorum ve sanki başka bir şey yokmuş gibi geliyor. Bir translık deneyimim var ve bunu her yerde anlatıyorum, anlatmak zorundaymışım gibi hissediyorum. Aslında bir yandan bundan rahatsız değilim, ama öte yandan başka şeyler de var. Yani ben bir öğrenciyim, dans da ediyorum; dans etmeyi seviyorum, müzik dinlemeyi seviyorum. Hayatımda bunlar da var. Ne bileyim, şu an bundan bahsetmek istedim nedense. 


Kaç yaşındasın Sema? 

Yirmi dört. 

Sema, dindar mısın? 

Ben inanmıyorum. Bir dine inanmanın hayatımı çok daha fazla zorlaştırdığını düşünüyorum. Allah, tanrı ya da yaratıcı gibi bir şeyin olup olmadığının bilinemeyeceğini düşünüyorum. Kendimi rahatlatmak için inandığım, tutunduğum bazı şeyler oluyor ama sonra onları da bir şekilde yok ediyorum. 

İçinde büyüdüğün çevre dindar mıydı peki? 

İçinde büyüdüğüm çevre, Türkiye'deki o ikili atmosferin tam çatışma noktasında olan bir çevre. Bir yandan Kemalist, bir yandan da Müslüman olmaya çalışan ama ikisini de tam anlamıyla gerçekleştiremeyen bir ailede büyüdüm. 

Din ve maneviyatın hayatındaki yeri ve önemi nedir Semacığım? 

Hiçbir dine inanmadığım ve kendimi hiçbir dine ait hissetmediğim için, dinin hayatımda bir önemi yok. Ama sonuçta insanların çoğunun dine inandığı bir ülkede yaşıyorum ve dolaylı bir biçimde hayatımda önemli bir yer tutuyor din. Türkiye'de iktidarda olan partinin dindar bir parti olduğunu düşünürsek, dinin hayatımda önemli bir yeri var aslında. 

Sema, cinsel yönelimini nasıl tanımlarsın? 
Kimleri ya da neleri çekici buluyorsun? 

İnsanlardan hoşlanıyorum. 
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Sema, hayatında ve işinde sana kimler, nasıl destek oluyor? 

Hayatımda bana destek olan bir sürü insan var. Ailem, arkadaşlarım... Ailem maddi anlamda destek oluyor daha çok. Ne yazık ki, onlarla manevi bir ilişki içine giremiyorum. 
Çünkü benim hayatımın çok büyük bir kısmını bilmiyorlar. Arkadaşlarım da zaten ailemin bir parçası gibi. Yani artık hepsi eşim, dostum, karım, kocam, bir şeyim oldular ve böyle yaşıyoruz. Maddi-manevi, her şekilde, her zaman birbirimizin yanında durmaya çalışıyoruz 

Ailen kim? Kendini kimlerle birlikte aile gibi hissediyorsun? 

Ailem aslında arkadaşlarım, yakın çevremde olan insanlar; birlikte yiyip içtiğim, yattığım, gezip tozduğum, manevi şeyler paylaştığım insanlar. Ve bir de bana zaten verilmiş olan ailem; annem, babam, vs. Ama onlarla aynı hayatı yaşamıyorum, farklı bir yerde yaşıyorum. Sadece ekonomik bir bağ var aramızda ve arada sırada görüşüyoruz. 

Sema, hayatta en baskıcı bulduğun şeyler neler? 

Aile, devlet ve bunlara benzer yapılar. Belki de yapılar aslında. 

Trans bireylere yönelik şiddet ve nefret suçları seni nasıl etkiliyor? 

Trans bireylere yönelik nefret suçlarının beni doğrudan etkilediğini düşünüyorum. 
Ailem dedim, ama şunu söylemeyi unuttum: tamsam da tanımasam da, dünyadaki bütün 


transları, ailemin bir parçası gibi hissediyorum aslında. Çünkü hiç tanımadığım bir insan öldüğünde bile çok üzülebiliyorum ve biz Türkiye'de trans bireylerin ölüm haberlerini çok sık alıyoruz. İyi şeyler de oluyor tabii ki. Bir trans arkadaşımızın evlilik haberini alıyoruz mesela. Böyle şeyler oluyor ve ben bu insanları tanımasam da sanki bana dair bir şey olmuş gibi hissediyorum. 
Kendim bir şey kaybetmişim ya da kazanmışım gibi hissediyorum. 

Sema cinsiyet kimliğin sana nasıl kapılar açtı ve kapattı? 

Kendimi trans olarak tanımladıktan sonra birçok şeyin benim için çok daha zorlaştığını düşünüyorum. Bir kere kendi transfobimle yüzleşmek, etrafımdaki insanların transfobisiyle yüzleşmek, çeşitli karşılaşmalar yaşamak zorunda kaldım. Bunu ailemden saklıyor olmak, yani onlarla da belirli şeyleri paylaşıyor ama belirli şeyleri paylaşamıyor olmak beni çok yoruyor. Bir yandan da kendimi böylesine ifade edebildiğim, hissettiğim gibi yaşamaya çalıştığım için kendimi mutlu da sayıyorum. En azından trans olarak yaşayabilmek için çaba gösteriyorum ki bunun dışında da bir hayat düşünemiyorum zaten. Dolayısıyla, kendi tutarlılığımı sağladığımı ve bunun da hayatımdaki diğer şeyleri, eğitim hayatımı, arkadaş ilişkilerimi, vs.yi çok etkilediğini düşünüyorum. Mesela ben trans olarak açıldıktan sonra, arkadaşlarımın bir kısmı aileleriyle translığı tartışmaya başladılar. Ve bir süre sonra anneleri falan hediyeler göndermeye başladı. Bu açıdan 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da iyi oldu. Kendimi yalnız hissetmedim, iyi ilişkiler kurabildim. Böyle işte. Avantajları da var, dezavantajları da. Hangisi daha çok, bilemiyorum. 

Sema hayallerin ve ilham kaynakların neler? 

Aslında hayallerimden, nasıl bir dünyada yaşamak istediğimden bahsettim. İlham kaynaklarıma gelince, herhangi bir şey ilham kaynağım olabiliyor. Bir gün yürürken bir şey görüyorum, kendimi onunla ilgili bir hayal kurarken buluyorum ve onun peşinden koşmaya başlıyorum falan filan. Aslında hayal ettiğim çok şey yok - hani sadece rahat, huzurlu, mutlu bir yaşam... Bu pek de mümkün değil aslında, özellikle de böyle bir dünyada... Ama şöyle de bir şey var, hani hayatımızda mutlu veya mutsuz olduğumuz anlar var... İşte bunların, mutlu olduğum anların çoğalmasını hayal ediyorum, istiyorum. Hayallerim konusunda en gerçekçi şey bu olabilir aslında. İlham kaynağım da dediğim gibi herhangi bir şey olabilir - bir kitap, film, vs. 

Sema son olarak, bu projenin nelere ulaşmasını isterdin? 

Daha önce Proudly African and Transgender sergisini gördüm. Dünyanın bambaşka bir yerindeki insanlarla, orada resimleri olan insanlarla bir şekilde iletişim kurabildiğimi, sanki o resimlerin benimle konuştuğunu düşündüm. Bu beni çok etkiledi. Ve ben de böyle bir şeyin içinde yer almak istedim. İletişim kurmanın bir yolu olduğunu 


düşünüyorum bu projenin. Ve bütün herkese ulaşmasını, herkesin bunu görmesini, herkesin bizimle -bu projede yer alan insanlarla- konuşmasını istiyorum. Budur. 
# 
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Sinem, toplumda nasıl bir değişiklik görmek isterdin? 

Hiç kimsenin ayrımcılığa uğramadığı; Türk, Kürt, alevi, Sünni, LGBTT, zengin, fakir, vb. 
demeden herkesin eşit olduğu bir toplum, bir dünya görmek isterdim. 

Seni trans örgütlenmesine iten ne oldu Sinem? 

Öncelikle transseksüelim olmam. Çocukluğumdan itibaren ayrımcılık ve nefrete maruz kaldım. Ankara'da seks işçiliği yaptığım dönemlerde yaşadıklarım dolayısıyla zaten sürekli bir mücadele içindeydim. Ve tektim. 
Benim gibi birkaç bilinçli transseksüel bir araya gelince örgütlü hareket başladı. On beş senedir bu örgütlenmenin içerisindeyim. 

LGBTT dışı konularda da örgütleniyor musun? 

Hayvan haklarıyla çok yakından ilgiliyim. 


Gölbaşı Barınaklarıyla ilgileniyorum şu anda aktif olarak. Kadın hareketi içerisindeyim. LGBTT hareketine katılmadan önce de kadın hareketi içerisindeydim. Ankara Kadın Platformu üyesiyim. Aynı zamanda Çankaya Kadın Meclisi'nde yürütme kurulu üyesiyim. 

Kendini feminist olarak tanımlar mısın? 

Feminizmden anladığımız nedir, ona bakmak lazım önce. Benim feminizm anlayışıma göre, evet, ben bir feministim. Bütün transseksüel kadınların da özellikle feminist olması taraftarıyım. Ama feminist aktivistlerin durdukları nokta bana çok da feministçe gelmiyor açıkçası. 

Türkiye'deki trans bireylerin durumunu nasıl tanımlarsın? 

Türkiye'deki trans bireylerin, özellikle de trans kadınların bulunduğu nokta geçmişle aynı aslında. Sadece biçimsel bir farklılık var. 
Yine her sene otuz transseksüel öldürülüyor bu ülkede. Başları kesiliyor. Bundan önce devlet kendi eliyle öldürüyordu, askerler öldürüyordu, kolluk kuvvetleri işkence ediyordu. Karakollarda itfaiye hortumlarıyla ıslatılıyorduk. Şimdi görünür bir işkence yok ama devletin beslediği çeteler var. Değişen bir şey yok. Türkiye'deki trans bireyler hala aynı durumda. 

İşkencenin boyutu değişti, biraz psikolojikleşti. Örgütlü hareketin getirmiş olduğu bir iyileşme var elbette. Translara karşı işlenen suçlar, onlara yapılan işkenceler artık gizli kalamıyor. Ankara'da işlenen son iki cinayette ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. 
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Ondan önce katiller bile bulunmuyordu. 
Polise mukavemet davalarımız bizim lehimize sonuçlanmaya başladı. Önceden "Sen travestisin!" deyip içeri atıyorlardı. Ama öldürülen trans sayısı her sene aynı, hiç değişmiyor. 

Değişmesi gereken en önemli şeyler neler sence? 

Öncelikle önyargılar. Bunun için de eğitim sisteminin değişmesi gerekiyor. Çünkü bu sistemin eğittiği insanlar ırkçı, faşist, militarist ve aynı zamanda homofobik ve transfobik. Bir transseksüel bu ülkenin hangi kurumuna başvurursa başvursun, transfobiyle karşılaşıyor, Eşitlikçi bir eğitim sisteminin gelmesi ve yasalarla desteklenmesi gerekiyor. Eşitlikçi, herkesi kapsayan bir anayasanın yapılması şart. Ben dört sene öğretmenlik yaptım. Transseksüel olduğum için artık yapamıyorum. Devlet bana yasak koymuş. Ama şimdi ben gidip devlete dava açsam, beni Hakkâri'nin bir köyüne öğretmen olarak atasalar, Hakkâri'deki halk buna hazır mı acaba? Töre cinayetlerinin olduğu bir ülkedeyiz. Altı ayda iki yüz elli kadın cinayeti işlendi... Kadın cinayetlerinin artarak devam ettiği bir ülkedeyiz. Değişmesi gereken o kadar çok şey var ki... 

Peki değişmesi en zor olan şey ne sence? 

Halk. Halkın değişmesi çok zor bence. 


Eşcinselliğin ve transseksüelliğin askeriyede hastalık olarak tanımlanması ne tür sorunlar yaratıyor sence? 

Biz militarist bir ülkeyiz. Bir polis devletiyiz. 
O yüzden dünyanın diğer bölgelerinde- ki LGBTT örgütlenmelerinin politikalarını Türkiye'de uygulamaya kalktığımızda problemler çıkıyor. "Dünya eşcinselleri bunu yapıyor, dünya transseksüelleri bunu yapıyor. 
Biz de yapmak zorundayız," dediğimizde, Türkiye'deki LGBTT örgütlenmesine ket vuracak bazı şeyler çıkıyor ortaya. O yüzden politikamızı değiştirmemiz lazım. Türkiye'de eşcinseller gibi transseksüeller de askere gitmek istemiyor. Bu insanlar askeriyeye rapor almaya gittiklerinde homoseksüel bozukluk tanısı konuyor. Transseksüel bozukluk diye bir ibareye rastlamadım bugüne kadar. Bizim "Bu bir hastalık değildir," dediğimiz noktada askeriyedeki doktorlar çıkıp "Hasta değilseniz, askerlik yapın," diyor ve rapor vermiyor. O yüzden Türkiye'deki LGBTT örgütlenmeleri bir araya gelip farklı bir yöntem bulabilir miyiz diye düşünmek zorunda. Ya da o zaman LGBTT'nin vicdani ret konusunda da çalışması gerekecek. 
Rapor alırsan da şöyle bir durum çıkıyor ortaya, devlet memuru olamıyorsun, yüz kızartıcı suç çünkü. 

Sinem, cinsiyet kimliğini nasıl tanımlarsın? 

Transseksüelim. Heteroseksüel bir kadınım. Hiçbir zaman queer olamadım. Keşke öyle olsaydım ama heteroseksüel bir kadınım. Aslında beyin olarak, düşünce olarak 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cinsiyetsizim ben. Ama ille de bir kategoriye koyacaksanız, heteroseksüel bir kadınım demeyi tercih ediyorum. Keşke olmasaydım, o ayrı bir konu. Dünya zevklerinden mahrum oldum diye düşünüyorum ama elimden gelen bu, yapamıyorum. 

Sinem, nerelisin? Geçmişinden ve kendi hikâyenden neler paylaşmak istersin? 

Doğu kökenliyim. Bir tarafı Kürt, bir tarafı Türk kökenli bir aileden geliyorum. Dersim katliamlarıyla da yakından alakası var kökenimin. Ailem göç etmek zorunda bırakılmış. 
Doğma büyüme AnkaralIyım ben. Kürtçeyi hiç bilmem. Kürt tarafımız sürekli bizden gizlendi. Yeni yeni çıkıyor ortaya. Asimile olmuş bir aileden geliyorum. Çocukluğum hep Ankara'da geçti ama işte kendi cinsiyet kimliğimi bulup çıkardığım andan itibaren doğu kökenli bir aileye üye olmanın problemlerini yaşamaya başladım. Büyük ahilerim beni öldürmeye kalktılar. Ankara'da büyümüş olmam bile yetmedi. Aile meclisi toplandı. Ölüm kararı verildi. On iki metre zincirle dolaştım üç gün boyunca. Beni öldürmeye karar vermişlerdi ama nereye gömeceklerini bilemiyorlardı. Üç gün boyunca bunu düşündüler. En sonunda doğudaki köyümüze götürüp gömmeye karar verdiler. Üçüncü gün sabaha karşı, benim bir büyüğüm olan abim zincirimi çözdü ve dışarıda yaşama şansın daha fazla diyerek tren vagonlarına götürdü beni. Altı ay tren vagonlarında yattım, tinercilerle birlikte. 
Ankara ayazında ısınmak için başka bir çaren yoktu. Kimseyi tanımıyorsun. 90'ların 


başlarında transseksüeller çok görünür değildi. Çocuktum daha o zamanlar, çok korkuyordum. İstanbul'a kaçtım altı ay sonra. 
İstanbul'da iki yıl seks işçiliği yaptım. Seks işçiliği yaparken üniversite sınavına girdim. 
Atatürk Üniversitesi'ni kazandım. İki sene orada okudum. İki sene sonra Ankara'ya yatay geçiş yaptım. Ankara'da okudum. 
Transseksüel kimliğimle yaşayayım ama seks işçiliği yapmayayım derdindeydim sadece... İstanbul'da seks işçiliği yaparken. 
Can güvenliğim yoktu. Kimseyi tanımıyordum. Bir sürü problem yaşadım. Kaçırıldım, dövüldüm, karakollarda işkence gördüm. 
Üniversite bana bir kaçış yolu olmuştu. Seks işçiliğinden kazandığım parayı üniversiteye yatırdım. Eğitim fakültesi, sınıf öğretmenliği mezunuyum. Tayinim çıktı. İki sene Hatay'da, iki sene Muş'ta, dört sene öğretmenlik yaptım. Hiç seks işçiliğine dönmeyecekmiş gibi yaşamaya başladım. Ama bir süre sonra takım elbisenin altına saklanmış bir kadın olarak yaşamak çok zoruma gitmeye başladı. Oje sürmek istiyorsun, saçını uzatmak istiyorsun ama devlet memurusun. Üstelik de erkek kimliğiyle yaşamak zorundasın. 
Bir de doğudasın, hiçbir şey yapamıyorsun. Muş'ta öğretmenlik yaparken artık çok efemineleşmeye başladım ve yavaş yavaş cinsiyet kimliğimi açıklamaya başladım ve "Ben böyleyim ve böyle yaşamak istiyorum," dedim. Tayin istedim, bir sürü yere başvurdum. Sonra altmış sekiz soruşturma açıldı hakkımda. Sendika üyesiydim, sendikadan atıldım. İstifa ettim, Ankara'ya geldim. Yine transseksüellerin, arkadaşlarımın yanına. 
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98'den itibaren yine seks işçiliğine başladım. 
Şu an hem bir yandan aktivistlik yapıyor hem de sek işçiliğiyle hayatımı sürdürmeye çalışıyorum. Öyle mal varlığım yok. Mal varlığımı ya aktivizme ya da üniversiteye yatırdım bugüne kadar. 

Kaç yaşındasın Sinem? 

Otuz dokuz. 

Sinem, dindar mısın peki? 

Ailemin beni reddettiği, ölümden döndüğüm dönemde dindardım. Sonra ateist oldum bir dönem. İstanbul'a gidip seks işçiliği yaptığım dönemde Hıristiyan olmaya karar verdim. Bir kilisede vaftiz ettirdim kendimi. Kiliseye gidip gelirken papaz taciz etti beni. Hıristiyanlığı da bıraktım. Sonra Budist olmaya karar verdim. Bugün tek tanrıya inanıyorum belki, ama tek tanrılı dinlerin öğrettiği bir tanrıya inanmıyorum. Bize öğretildiği gibi LGBTT camiasının cehennemlik olduğuna falan da inanmıyorum aslında. 
Benim dindarlığım benim bu boyutta. 

İçinde büyüdüğün çevre dindar mıydı? 

İçinde büyüdüğüm çevrenin bir kısmı alevi bir kısmı sünniydi. Sünniler çok dindardı. 
Kara çarşaf giyerlerdi. Teyzem benimle aynı odaya girmezdi mesela çocukken. Düşünsenize, o zamanlar ben daha çocuğum ve o benim teyzem. Elini bile öptürmezdi. Böyle bir ailede büyüdüm işte. Kısacası, ailem dindardı. 


Kendini bu dinin içinde mutlu hissediyor musun? Ya da nasıl hissediyorsun? 

Aslında benim hiçbir dinle alıp veremediğim bir şey yok. Sadece, "Ben Müslüman'ım," diyorlarsa, Müslüman olarak yaşasınlar. Bunun da belli kuralları var. İnsanların bu kurallara uymayıp da "Ben Müslüman'ım, Hıristiyan'ım ya da şuyum, buyum," demesine çok karşıyım ben. Aslında ortaklaşa da bir inanç geliştirmeleri lazım diye düşünüyorum. Hani bu da bir inanç. Benim bugüne kadar İslam'da gördüğüm şey şiddet, yasaklar ve günahlardı. Bir şey anlatayım: Erzincan'da üniversitede okurken tek eşcinsel bendim ve çok belli ediyordum. Bütün Erzincan benim eşcinsel kimliğimi biliyordu. O zamanlar eşcinsel diye biliyorlardı, transseksüel değil. Top diyorlardı arkamdan. Süleymancılar birleşip renkli menkli bir broşür hazırlamışlardı. 
Sene 1993. Erzincan'da deprem olmuştu ve onlara göre depremin nedeni bendim. "Katli vaciptir, öldüren cennete gider," diye broşür hazırlamışlardı. Koskoca Erzincan'da bir tek ben vardım. Benim için broşür basılması hoşuma da gitmişti hani. Bilemiyorum... 
Benim gözümde din böyle bir şey işte; din bana hep bunu yaptı. 

Ülkücüler? 

Ben iki üniversitede okudum. Birisi Atatürk Üniversitesi, birisi Gazi Üniversitesi. İkisi de sağcıların ve özellikle de ülkücülerin hâkim olduğu üniversiteler. İkisinde de yırtık pantolonum, taktığım küpeler yüzünden çok dayak yedim. Erzincan'da da Ankara'da da ülkücüler peşime düştüler. Dövdüler. 
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Ülkücülerde reislik denen bir şey var. Sınıf reisleri var, okul reisleri var. Ve ben ne hikmetse bütün okul reisleriyle birlikte oldum ve Gazi'de son iki senemi çok rahat geçirdim. Erzincan'dayken öğrenmiştim bunu. 
Dayak yemekten ancak onun istediğini vererek kurtulabiliyormuşsun. Reislerle beraber olunca Ankara'da çok dayak yemedim işin aslı. Dinci gruplar hakkımda ne kadar söylense de, tek tek gelip benimle birlikte oluyorlardı ve o zaman sorun yaşamıyordum. Bugün de aslında transseksüel kadınların, seks işçisi transseksüel kadınların koca diye tabir ettikleri kişilerin yüzde doksanı MHP'liler, yani ülkücüler. Artık ülkücüler çok mu iyi koca oluyor, çok mu iyi... Aslında anamızdan, ailemizden öğrendiğimiz erkek tipi bu galiba; döven, söven, kavga eden. 
Feminist olmaları gerekirken bunu yapıyorlar. Kocalarından dayak yiyen annelerine benzemek zorunda değiller hâlbuki kadın olunca. 

En çok yapmak istediğin iş nedir? 

Hiç düşünmemiştim aslında bugüne kadar. 
Ama lisedeyken tek hayalim avukat olmaktı. 
91-92'de İstanbul'da seks işçiliği yaparken üniversite sınavına girmemin tek nedeni de hukuk okumak istiyor olmamdı. Renkli renkli coplar kullandıkları, saçlarımızdan sürüdükleri, müşterilerin sürekli tecavüzüne uğradığımız dönemdi. İyi de para kazandığın ama bunun bedenen ve zihnen çok götürüşü olan bir dönemdi. Birkaç yıldır aklımda üniversite sınavına girip hukuk okumak da var. 
Ama bu kimlikle okumak tabii ki. 


Sinem, hayatında ve işinde sana kimler, nasıl destek oluyor? 

Bu hayat bana şunu öğretti ki: Transların translardan başka dostu yok. Çünkü en zor günlerimde bana hep trans arkadaşlarım destek verdi. Ailemden hiçbir zaman destek görmedim. Ailemle on yedi yıl boyunca görüşmedim. Şimdi görüşüyorum, ben onlara destek çıkmaya çalışıyorum maddi anlamda. 
Ama ben maddi ve manevi anlamda, LGBTT camiası da demeyeceğim, kimse kusura bakmasın, sadece trans kadınlardan destek gördüm. Onlar sayesinde yaşıyorum aslında. Üç gün boyunca zincire vurulup dövüldükten sonra her tarafım morarmış, kırıklar içerisinde tren vagonlarına atıldığımda trans kadınlar kurtardı beni oradan. Onlar sayesinde iyileşip büyüdüm, öyle geliştim ve hayatımı trans aktivizmine adamam da bundan kaynaklanan bir şey. Çünkü translar ne olursa olsun birbirlerine destek veriyorlar. 

Ailen kimler? Kendini kimlerle birlikte aile gibi hissediyorsun? 

Şöyle bir durum söz konusu: Ben dindar değilim ama biliyorsunuz, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi bayramlar var Türkiye'de. Bayramın birinci günü sabah ben evde beklerim, kızlarım elimi öpmeye gelir. 
Ben kızlarımı da alırım, hep beraber annemin elini öpmeye gideriz. Bazen oturup kendim de o kadar gülüyorum ki buna. Bayramın birinci günü otuz trans yan yana oturuyoruz ve biri teyzem, biri annem, biri kızım, biri kız kardeşim. Öyle bir durumdayız ki, çok 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büyük bir aile olmuşuz gerçekten. Eski Türk filmleri gibi. 

Sinem, en baskıcı bulduğun şey nedir 

En baskıcı bulduğum şey sistem. Sistemin ta kendisi. Osmanlı mı daha baskıcıydı yoksa Cumhuriyet mi daha baskıcı, diye düşünüyorum bazen. Eşcinsel yazarların, şairlerin olduğu bir dönemden geliyoruz. Antik Yunan'dan değil, yaşadığımız coğrafyadan bahsediyorum. Padişah bu insanlara şiirler ısmarlamış. O yüzden, padişahlık mı daha baskıcıydı, bize demokrasi diye dayattıkları bu sistem mi daha baskıcı, bilemiyorum. 

Sinem, trans bireylere yönelik şiddet ve nefret suçları seni nasıl etkiliyor? 

Hayatıma yön veren şeylerin başında trans cinayetleri geliyor. Ben on üç senedir seks işçiliği yapıyorum ve her gece dışarı çıkarken evime son bir defa daha bakıyorum. On üç senedir istisnasız her gece bir daha bu eve dönmeyecekmişim gibi hissediyorum. 
Bu hayat bana bunu öğretti çünkü. Televizyonda travesti, transseksüel ya da eşcinsel kelimesi geçtiği anda, bir cinayet mi var diye gözümü televizyondan alamıyorum. 
Sabah uyanıp da bir transın beni üç beş kez aradığını gördüğümde, acaba bir cinayet haberi var diye, geri aramaktan korkuyorum. Kendi ölümümden o kadar korkmuyorum. Ama ailem dediğim insanlar hakkında bir haber alacağım diye korkuyorum. Onlar benim annelerim, kızlarım, amcalarım, dayılarım, halalarım, teyzelerim. İzmir'de veya İstanbul'da olmaları önemli değil. Bunlar 


benim, hayatta çok duygulandıran çok korktuğum şey birinin haberini almak. Ben ona yakın ev arkadaşımı, can dostumu kendi ellerimle toprağa verdim bu ülkede. 

Sinem, büluğ çağında rol modellerin kimlerdi? 

Benim hayatta çok rol modelim olmadı aslında ama çocukluğumda Bülent Ersoy'u ve Zeki Müren'i gördükçe onlarda kendimden bir şeyler olduğunu fark etmiştim. Onları rol modeli almamıştım ama şöyle bir şey olmuştu. Ben lise birde başka bir LGBTT bireyiyle karşılaşıncaya kadar, kendimi peygamber gibi hissediyordum. Çünkü bütün dünyada üç kişiydik. Zeki Müren, Bülent Ersoy ve ben. Sanatçı olacağım, peygamber falan olacağım ve herkes beni de alkışlayacak diye düşünüyordum. Kimliğimi hep sakladım ama o süreyi hiç korkmadan, utanmadan geçirdim. Hep, "Sabret, bir gün sanatçı olacaksın," diye düşünmüştüm. Ta ki lise birde Ankara'da Gençlik Parkı'nda LGBTT bireyleri görene kadar. Üç gün evden çıkmadığımı hatırlıyorum. . Çok varmış, ben sanatçı olamayacağım diye ağlamıştım. 

Şimdi rol modellerin kimler? 

Bugün durduğum noktada artık ben bir rol modeliyim. Ben ve benim gibi aktivistler. 

Sinem, cinsiyet kimliğin sana nasıl kapılar açtı ya da kapattı? 

Cinsiyet kimliğim sayesinde insan haklarıyla, canlı haklarıyla ilgilenmeye başladım diyebilirim. Ama kapanan kapılara baktığımda 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hem maddi hem de manevi götürüşünün çok olduğunu görüyorum. Ailenin kapıları kapanıyor sana. Devlet kapıları kapanıyor. 
Eğitim, iş... Ayrımcılığı hayatın bütün alanlarında en yoğun hissedenler transseksüel bireyler. Kürt hareketine katılmaya kalkıyorsun, Kürtler "Bizden trans çıkmaz, "diyor. 
Türkler "Bizden de çıkmaz," diyor; Lazlar "Bizden hiç çıkmaz, "diyor. E biz gökten zembille mi indik? Cinsiyet kimliğini açıkladığın andan itibaren ötekinin de ötekisi oluyorsun. Bütün kapılar kapanıyor sana. 

Sinem, hayallerin ve ilham kaynakların nelerdir? 

Hep başka bir dünya mümkün, diye düşünmüşümdür. Benim Türkiye için hayalim başörtülü bir kadının 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim olması. Benim, 11. 
Ağır'da hâkim olmam. Lezbiyen bir kadının Ankara Hastanesi'nin başhekimi olması. 
Yani hayalim herkesin eşit olması. Demokrasi budur. 

Bu projenin nerelere ulaşmasını istersin? 

Bu projenin çok sayıda transa ulaşmasını ve özellikle de trans aktivizmi konusunda onları bilinçlendirmesini isterim. Türkiye'de beş bin, on bin civarı trans var ama trans aktivizmine bakıyorsun, toplasak elli kişi etmiyoruz. Yurtdışında katıldığım toplantılarda gördüğüm kadarıyla trans aktivizminin durumu her ülkede bu şekilde. Translar aktivizm yapmaktan korkar haldeler. Vakitleri de yok. Seks işçiliği ve gece hayatına yönlendirilmişler. Dünyada bizim gibi hak 


peşinde koşan transların olduğunu görmeleri onları da cesaretlendirecek bir şey diye düşünüyorum. Evet, David Caton'un öldürülmesi beni de ilgilendiriyordu. Onun için ben de ağladım burada. Türkiye'deki bir transın mücadelesi de Afrika'da, Amerika'da, Latin Amerika'da, Bangladeş'te görünür olursa, oradaki trans da, oradaki seks işçisi de, oradaki insan hakları aktivisti de "Bak, dünyanın her yerinde böyle aktivistler var," diyerek kendi benliğini, kendi kimliğini ortaya koyabilir diye düşünüyorum. Benim bu projeden beklentim ve isteğim de bu aslında. 

# 


SİNEM kuzucan 


103 



şevval KILIÇ: Su, toplumda nasıl bir değişiklik görmek isterdin? 

Toplumda hoşgörü görmek isterdim. İnsanların birbirlerini anladıklarını ya da anlamak için çaba sarf ettiklerini görmek isterdim. 

Su, seni trans örgütlenmesine iten ne oldu? 

Beni trans örgütlenmesine iten arkadaşlarımın dürtmesi oldu. Arkadaşlarımdan aldığım bilgiyle trans örgütlenmesine dâhil oldum. İnsanlarla iletişim kurdum ve birçok şeyin farkına vardım. LGBTT arkadaşlarımın da katkısıyla bir şeyler yapabileceğimi, en azından daha güçlü durabileceğimi öğrendim. Tek başıma olmadığımı öğrendim. 

Peki başka sosyal adalet konularına karşı da hassasiyetin var mı? LGBTT dışı alanlarda da örgütleniyor musun? 

Tabii. Mesela hayvan hakları konusunda çok hassasım. Kadın hakların konusunda ve Kürt mücadelesinde de öyle. Zaten ben de Kürdüm. 


Kendini feminist olarak tanımlar mısın? 

Kesinlikle evet. 

Türkiye'de trans bireylerin durumunu nasıl tanımlarsın? 

Türkiye'de trans bireylerin durumu bence hiç de iç açıcı değil. Son dönemlerde artan bir iş sorunu var. Transların çok bilgisiz olması, daha doğrusu örgütlenememesi de birçok şeye zemin sağlıyor. Şöyle söyleyeyim: Antalya'da bir deneyimim oldu. Biliyorsunuz, Antalya'da iki trans arkadaşımıza linç girişiminde bulunmuşlardı. Gidip oradaki translarla görüştüm. Örgütlenmek onlar için hiçbir şey ifade etmiyor. Örgütlenmek için çabalayan iki-üç kişi var ve bu insanlar arkadaşlarını da teşvik etmeye çalışıyorlar. 
Fakat kimse bunu önemsemiyor. Bu beni şaşırtmıştı. Transların birlikte daha çok şey başarabileceklerine inanıyorum. Örgütlenemedikçe hiçbir şeyin üstesinden gelemeyiz diye düşünüyorum. 

Trans bireyler için durumun daha iyiye gittiğini mi söylerdin yoksa daha kötüye mi? 

Daha kötüye gidiyor sanırım. 

Nasıl bir değişim görüyorsun peki? 

Son zamanlarda linç girişimlerinin artması beni korkutmaya başladı açıkçası. Sokağa çıkmaya korkuyorum artık. Ankara'da, İstanbul'da, Antalya'da bunların olması, bunları duymak, insanı tedirgin ediyor. 
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Değişmesi gereken en önemli şey ne sence? 

Yaşama hakkımızla ilgili durum. Yani her insanın yaşama hakkı vardır ve bunun elimizden alınması çok saçma geliyor bana. 

Değişmesi en zor olan şey ne peki? 

İnsanların zihniyeti sanırım. Yani heteroseksüel zihniyet çok zor değişiyor. 

Su, nerelisin? Geçmişinden ve kendi hikâyenden neler paylaşmak istersin? 

Güneydoğuluyum. Paylaşmak istediğim birçok şey var aslında. Aileme açılma dönemim, kendimi kabullenme dönemim... Birçok şey var. Şöyle söyleyeyim: Aslında annem beni kız gibi yetiştirdi. Dört ablam var, annemle birlikte beş kadının içinde büyüdüm. 
Annem ablamlara etek dikerdi mesela. Bana da diksin diye ağlardım ve bana da dikerdi. Saçlarımı kesmezdi. Sürekli oyuncak bebek isterdim, ağlardım, zırlardım; alırdı. 
Her istediğimi yaptırırdım ağlayarak. İlkokulda zorla pantolon giydirmeye başladılar, saçımı kestiler. Benim için çok kötü, hala unutamadığım bir dönemdir. O pantolonu giyip kısacık saçlarımla ağlaya ağlaya okula gittim. Çocukken "Çocuktur, yapar. Giysin, hevesini alsın," diyorlardı. Büyüdükçe her şey değişiyor ama: "Niye kız gibi konuşuyorsun, niye kız gibi davranıyorsun? O bebeklerle artık oynamaman gerekiyor." Bebeklerimi saklar, onlarla gizli gizli oynardım. 
Büyüdükçe, her şeye rağmen yine toz kondurmuyorlar, "erkek evladımız" deyip geçiyorlar. Ama senin ağzından duyunca, "Ben 


transseksüelim, ben kadın ruhuna sahibim," dediğini duyunca her şey değişiyor. Artık sen bir tehlike oluyorsun onlar için. Ben şu an yirmi altı yaşındayım, aileme açıldığımda on altı yaşındaydım. Aileme açıldıktan sonra abimden çok işkence gördüm. Sekiz ay eve kapatıldım; evden kaçmamam için kimliğim elimden alındı. Fiziksel veya sözlü şiddete maruz kaldım. İlk üç yılım çok zor geçti. Abim yurtdışına çıktıktan sonra biraz rahatladım. 

Birkaç defa beni öldürme girişiminde bulundu abim. Dini örgütlerden arkadaşları vardı. 
Onlar benim trans olduğumu duymuşlar ve abimle birlikte benim infaz kararımı vermişler. Bunun üzerine annem beni evden kaçırdı. Annem, eniştem ve anneannem sayesinde evden kaçabildim. Bir süre anneannemde gizlendim. Bu arada tabii infaz etmek için beni arıyorlardı. Abim annemlerle konuşarak bana hiçbir şey yapmayacağını söylemiş ve benimle görüşmek için annemleri ikna etmiş. O görüşmemizde abim saçımı kesti. 
Daha sonra sekiz aylık eve kapatılma süreci başladı. Ayağıma zincir takıp beni kalorifer borusuna bağladı abim. Sadece tuvalete kadar uzanıyordu zincir. Sekiz ay boyunca öyle yaşadım. 

Su, dindar mısın? 

Aslında çok dindar değilim ama inancım var. 
Yaratıcı bir gücün olduğuna inanıyorum. 
Ama dinlere olan inancımı kaybettim. 
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Yaşadığın bölgede eşcinselliğin Batı'dan gelen bir hastalık olduğu düşüncesi yaygın mıdır? 

Tabii ki. Doğuda, "bizden çıkmaz" anlayışı yaygındır. Ama aslında eşcinsellik de yaygındır. Bunu içten içe özümsemiş dürümdalar belki ama toplum içerisinde normal algılanmadığı için dışa vurmuyorlar, gizli gizli yaşamayı tercih ediyorlar. Büyüdüğüm bölgede kadınlar ve erkekler ayrı ayrı yaşarlar, yani pek iç içe değildirler. Kızlar aynı yatakta yatar, erkekler aynı yatakta yatar. 
Kadınlar, kız çocukları birlikte duş alırlar. 
Duş alırken merak edip birlikte olabiliyorlar. Ya da erkekler yan yana yattıkları zaman birbirlerinden etkilenip bir ilişki yaşayabiliyorlar. Ama bunu açık açık söyleyemiyorlar. 
Çünkü namus davasına giriyor. Bu yüzden cinayetler işlenebiliyor. Dolayısıyla da gizli gizli yaşamayı tercih ediyorlar. 

Neleri ya da kimleri çekici buluyorsun? 

Bu soruya cevap veremeyeceğim sanırım, çünkü hiç umulmadık birini çekici bulabiliyorum veya hiç umulmadık bir şeye âşık olabiliyorum. Bir nesneye, bir eşyaya veya bir söze karşı da yoğun hisler besleyebiliyorum. 

Ne iş yapıyorsun? 

Seks işçiliği yapıyorum. 

Nasıl başladın seks işçiliğine? Bu konuda ne hissediyorsun? 

Aslında ailemle birlikteyken de seks işçiliği yapıyordum. Ailemden ayrıldıktan sonra 


bir barda işe başladım. Fakat yapamadım, oradan aldığım ücret çok düşük olduğu için geçinemedim. Ve mecburen seks işçiliğine başladım. O arada değişimimi geçirdim. Değişimden sonra da bu işi yapmaya devam ettim. Fakat isteyerek yaptığım bir iş değil bu. 

Su, hayatında ve işinde sana kimler, nasıl destek oluyor? 

Bana en çok destek olan kişilerden biri erkek arkadaşım, biri de çok yakın bir dostum. Ne zaman moralim bozulsa, sinirlensem ve bir arayış içerisine girsem, onlarla konuşmak beni çok rahatlatıyor. Bir şeyler yapma hevesimi yeniden kazanıyorum. Ayrıca LGBTT camiasına girmek de ruh halimi biraz değiştirdi. Mücadele eden arkadaşlarımı gördükçe ben de hevesleniyorum. Ben de bir şeyler yapmak istiyorum ve bir şeyler yaptıkça da kendimi çok iyi hissediyorum. Bir işe yaradığımı görmek beni rahatlatıyor. 

Ailen kim? Kendini kimlerle birlikte aile gibi hissediyorsun? 

Az önce dediğim gibi, erkek arkadaşım ve dostlarım. Aslında bütün arkadaşlarımı ailem gibi görüyorum. Bir toplantıya giderken ailemi görmeye gidiyormuşum gibi hissediyorum. 

Su, şu hayatta en baskıcı bulduğun şey ne? 

İnsanların başkaları üzerinde hâkimiyet kurması. Yani olur olmaz şeylere karışmaları, senin hayatın üzerine söz söyleme hakkını 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kendinde görmesi. Yolda yürürken bile rahatlıkla sana karışabiliyorlar, o hakkı kendilerinde bulabiliyorlar ve bu da beni çok rahatsız ediyor. 

Trans bireylere yönelik şiddet ve nefret suçları seni nasıl etkiliyor? 

Trans bireylere yönelik saldırıları duyduğum zaman çok etkileniyorum, çok kötü hissediyorum. Ve bir şeyler yapmak istiyorum onlar için. Gidip onlara destek olmak, en azından sorunlarını paylaşmak istiyorum ama yapamıyorum maalesef. Çoğu zaman şartlar uygun olmuyor. Bu da çok kötü hissettiriyor insana kendini. Bugün başkasının başına gelmesi yarın senin başına gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Bütün bu şiddetin durmasını istiyorum artık. 

Büluğ çağında rol modellerin kimlerdi? 

İnsan genelde etrafındaki insanları model seçiyor. Bülent Ersoy'u televizyonda gördüğümde çok dikkatimi çekiyordu mesela, ama hiçbir zaman onun gibi olmak istemedim nedense. Ablamı model alıyordum bazen veya etrafımdaki diğer kadınları. 
Hiçbir zaman bir erkeği model olarak almamışımdır. 

Cinsiyet kimliğini nasıl tanımlıyorsun? 

Trans kadın olarak tanımlıyorum. 

Cinsiyet kimliğin sana nasıl kapılar açtı ya da kapattı? 

Cinsiyet kimliğimin bana pek kapı açtığını söyleyemem. Bütün kapıları kapattı. Ailemle 


ilişkilerim kesildi, doğru düzgün bir yerde çalışamadım, okuyamadım. Cinsiyet kimliğim, bana hiçbir kapı açmadığı gibi, bütün hayatımı zorlaştırdı. 

Hayallerin neler? 

Hayalim, özgür bir ülkede daha rahat yaşayabilmek... Sanırım hep hayal olarak kalacak. 
Yine de inancımı kaybetmemeye çalışıyorum. Bir başka hayalim de seks işçiliğinden başka bir iş yapmak. 

Su, bu projenin nerelere ulaşmasını istersin? 

Bütün dünyanın görmesini isterim aslında. Böyle hayatların var olduğunu herkes duysun isterim. Çünkü birçok kişi gözü kapalı bir şekilde yaşıyor. Biz de varız, bunları yaşayan insanlar da var. Bunları görmelerini ve biraz daha duyarlı davranmalarını isterim. Herkese ulaşmasını isterim tabi ki. 
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ŞEVVAL KILIÇ: Kendini kısaca tanıtır mısın? 

Adım Kemal. Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği'nde çalışıyorum. Yaklaşık beş yıldır trans aktivizmi ile uğraşıyorum. Dernekte hukuki destek programının koordinatörüyüm. Bununla beraber uluslararası ve ulusal savunuculuk ve lobicilik faaliyetlerini de koordine ediyorum. 

Türkiye'deki trans hareketini Batılı ülkelerden farklı kılan şey nedir sence? 

Birincisi, eğer Batılı diye Amerika'yı, Kuzey Avrupa'yı tanımlıyorsak, onlardan temel farkı aslında tabandan örgütlenmesi ve taban hareketinin buradaki trans hareketin politikalarına birebir yansıması. Tabandan bir kopukluk söz konusu değil. Savunuculuk ve lobicilik faaliyetleri Türkiye'deki harekette yeni yeni gelişiyor, Avrupa'da ise çalışmalar sadece o yöne kaymış durumda. Türkiye'de Sokağı dönüştürmek, toplumu dönüştürmek üzerinden de giden bir politika var. 

Son günlerde Türkiye'de trans hareketinin feminizm ve Kürt hareketi gibi farklı hareketlerle nasıl bir etkileşim içerisinde olduğunu düşünüyorsun? 

Trans hareketinin trans kimlik üzerinden 


politika üretmesi bana kalırsa 2005-2006 yıllarından itibaren son derece güçlendi ve trans politikası yürüttüğünü açıkça söyler hale geldi. Bunun üzerinden hem kendini eşcinsel, biseksüel veya daha ziyade 'queer' olarak tanımlayan gruplarla hem de feminist hareketin katkısıyla, bir nebze de olsa, diğer hareketlerle etkileşim haline girdi. Mesela Kürt hareketiyle son derece yoğun bir şekilde etkileşim içerisinde. Özellikle Kürtlerin son dönemde yaptıkları çalışmalara trans özneler de katılıyor. Bununla beraber anayasanın hazırlanma süreçlerinde ya da diğer yasaların yapım süreçlerinde son derece aktif bir şekilde bütün çalışmalara katılıyor translar. Taleplerdeki farklılık ve görünmez de olsa transfobiye nedeniyle ana akım insan hakları hareketiyle çok yakın olamasa da onu etkiler hale geldi. Ana akım insan hakları hareketi trans hareketini görmemezlik üstünden bir politika inşa edemiyor artık. 

Türk kültürünün içinde transfobinin nasıl bir hal aldığını, kültürün trans hareketinin üzerindeki etkisi üzerine ne düşünüyorsun? 

Tek bir Türk kültürü diye bir şeyden bahsetmemiz mümkün olmayabilir ama Türkiye içerisinde farklı kültürlerin ortaya çıkardığı bir kültür var. Bu da muhafazakâr, milliyetçi, bir o kadar da cinsiyetçi, militarist, homofobik ve transfobik bir kültür. Trans hareketini ister istemez etkiliyor. Etkilemek durumunda çünkü trans bireyler toplumun üyeleri. 
Aslında bunun trans hareketini güçlendiren durumlardan biri olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü toplum ne kadar baskıcı, ne kadar muhafazakâr olursa, özneler bir o kadar ses çıkarma ihtiyacı hissediyorlar. 
Trans bireylerin özellikle polisle ya da seks işçisi olan trans bireylerin müşterileriyle karşılaşmalarında yaşadıkları şiddet olayları karşısında daha çok ses çıkardığını görüyoruz. Çok ilginç bir şey bu. Çünkü Türkiye'deki birçok trans kadının dindar ya da Kemalist olduğunu söyleyebiliriz ama polisle karşılaşmalarında polise küfrettiklerini de görebiliyoruz. Burada bir çelişki varmış gibi görünüyor ama aslında yok çünkü toplumun ya da devletin organlarının translara uyguladığı açık şiddet, onlar kendilerini ne kadar muhafazakâr olarak nitelendirseler de, onları sistem karşıtı yapıyor. Muhafazakârlık karşıtı ya da milliyetçilik karşıtı yapıyor. 

Seks işçiliği ile trans aktivizmi arasındaki ilişki nedir? 

Kendini trans olarak tanımlayan insanların seks işçiliğinden bahsediyorsak, bence bu birebir hayatlarının ortasında. Çok abartılı görünebilir ama seks işçiliği aslında trans olmayanların da hayatının tam ortasında. 
Dolayısıyla bir ayrımdan bahsedemeyiz. 
Hali hazırda trans kadınların çoğunun zorunlu olarak seks işçiliği yaptığını söylüyoruz. Türkiye'de böyle bir durum var. Yaşanan nefret cinayetleri özelinde seks işçiliğinin birebir etkisi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla seks işçiliğinin trans kadınlar üzerindeki etkisinden bahsederken seks işçiliğinin trans kadınların var olma hakkı üzerindeki etkisinden de bahsetmek gerekiyor. Doğru- 


dan yaşam haklarının ellerinden alınmasıyla ilgili bir konu bu. Dolayısıyla trans kadınların hayatını birebir etkileyen bir konu. 

Kendi örgütlenmeni nasıl tanımlarsın? 

Kendi örgütlenmemle ilgili aslında çok basit bir cevap verebilirim. Bire bir trans yaşam ve trans deneyimlerinin içinde olduğumu hissettiğim an trans aktivistliği yapmaya başladım. Beni en başta motive eden şey, Eryaman davası sürecinde bir trans kadın olan Dilek İnce'nin öldürülmesi oldu. Bu olay aslında benim bütün hayatımı değiştiren faktörlerden biri oldu. Ama en başta da beni güçlendiren faktörlerden biri oldu. 

Türkiye'deki ilk queer film festivali Pembe Hayat'ın desteğiyle Ankara'da yapılıyor. Queer kavramı sence bu ülkede LGBTT aktivizmi içinde nereye oturuyor? 

Queer kavramıyla ilgili tartışmalar çok eskilere gidiyor aslında. 90'ların başında hareket ilk defa sokakta görünür olmaya başladığın- da queer deneyimleri ve queer tecrübeleri üstünden insanların yaşamlarıyla ilgili ciddi tartışmalar çokça yapıldı. LGBTT ya da queer temalı dergilere ya da küçük fanzinlere baktığımızda bunu görebiliyoruz. Bu aslında şaşırtıcı bir şey. Şunu da gösteriyor: Queer, kendini lezbiyen, gey, biseksüel, trans ya da inter olarak tanımlayan bütün insanların yaşamının gerçekten de tam ortasında aslında. Çünkü cinsel deneyimlerden günlük pratiklere kadar insanların hayatını şekillendiriyor. Eskiden trans kadınların, özellikle de seks işçiliği yapan trans kadınların ilişkide 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bulundukları kişilerle ilgili söyledikleri şey hep şuydu: "Ben pasif oluyorum, müşterim aktif oluyor." Örgütlenmenin artmasından, lezbiyen, gey, biseksüel ya da daha queer olarak tanımlayabileceğimiz tecrübelerin görünür olmasından sonra ve trans kadınların kendilerine özgüvenleri arttıktan sonra, şunu söylemeye başlayabildi trans seks işçilerinin bir kısmı: "Hayır, ben aktif oluyorum." Ya da " Hayır, ben başka (fetişle alakalı olabilir ya da başka deneyimlerle alakalı olabilir) şeyler yaşıyorum." Bu sadece cinsel pratiklerle alakalı kısmı. Bir de gündelik hayatlarıyla ilgili kısımlarına baktığımızda eskiden bütün trans kadınların ya da bütün trans erkeklerin heteroseksüel olacağı düşünülürdü. Ama şimdi, mesela trans kadınların lezbiyen pratikler yaşadığını, trans erkeklerin biseksüel pratikler yaşadığını, vs. 
görüyoruz. Queerlik aslında bir tanımsızlık hali. Queer olarak tanımlamak, o kalıplara sığdırmak olarak görülebilir ama aslında bir tanımsızlık hali. Ve bu tanımsızlık hali aslında LBGTT hareketini güçlendiren ve bütün o kurallara, sisteme karşı çıkmasına sebep olan şey. Buradan beslendiği zaman, politik argümanını buradan kurduğu zaman hareketin çok daha güçleneceğini düşünüyorum ben. Queerfest'in bu konuda zihin açıcı araçlardan biri olacağını düşünüyorum. 
Neden bilmiyorum ama Türkiye'de çok fazla tecrübe edilen şeyler sonradan ortaya çıkıyor. Bu tamamıyla sistemin baskısıyla alakalı, sistemin kişilerin önüne koyduğu bariyerlerle alakalı. Interseks deneyimler ve interseks kişilerin varlığı aslında çok yaygın. 


Bunu bireysel deneyimlerim, tanışıklıklarım üzerinden de biliyorum, kişilerin anlattıkları üzerinden de biliyorum. Bunun önemli olduğunu da düşünüyorum. Çünkü interseks ya da başkalarının söylediği şekliyle hermafrodit ya da çift cinsiyetli olma hali interseks bireyler üzerinde çok ciddi bir baskı oluşturuyor ve bu baskılar dolayısıyla kişiler kendilerini ne yazık ki görünür kılamıyorlar. 
Ama bu çok fazla konuşulması gereken bir konu. Öncelikle LGBTT hareketi içerisinde konuşulması gereken bir konu, çünkü interseks deneyimlerle alakalı ya da interseks yaşamlarla alakalı hiçbir şey bilmiyoruz. Ben iki sene önce interseks bir bireyle karşılaşmıştım. O birey şu anda kendini hala saklı tutuyor. Saklı tutması gerektiğini düşünüyor çünkü aile faktörü var. Ailesi öğrense bile bununla ilgili politika yapmayı hiçbir şekilde istemiyor. Ya da o kişi arkadaşlarının bunu bilmesini istemiyor. Medikal profesyoneller, yani doktorlarla ya da hastane süreçlerinde karılaştığı kişilerle çok ciddi sıkıntılar yaşamış bir kişi. Diğer duyduklarım da çok benzer pratiklere sahipler. Bütün bunları düşündüğümüzde ve LGBTT hareketinin kendi önyargısını, kendi bilgisizliğini eklediğimiz- de, aslında interseks realitesinin konuşulmamasını çok rahatlıkla açıklayabiliriz. Daha önce bahsettiğim queer tanımı ya da queer deneyimlerinin bu kadar önemli olması interseks realitesinin görünmesi noktasında da zihin açıcı aslında. Bir trans kadının biseksüel olamayacağını düşünen ve kendi içinde bununla ilgili çok ciddi tartışmalar yürüten bir hareketin interseks realitesini 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görmesi, bir interseks bireyle karşılaşması ve onun deneyimlerini dinlemesi epey yıkıcı bir şey olacaktır diye düşünüyorum. Bu konuyla ilgili en son Brüksel'de beş farklı kıtadan interseks bireylerin katıldığı bir toplantı yapıldı. Bu toplantıdan çok önemli sonuçlar çıkmış aslında. Farklı kıtalardaki interseks deneyimlerinin görünür kılınması, interseks bireylerin aktivist olmaya başlaması, taleplerini dile getirmeye başlamalarının önünün açılması... Bu çok önemli bir şey. Biraz önce bahsettiğim sebeplerden dolayı Türkiye'de aktivist olmaya çalışan ama olamayan kişiler var. LGBTT hareketinin bundan sonraki çalışmalarında LGBTT'nin yanına Q'yu yani queer'i ya da interseksi de koyarak ve hatta bana kalırsa aseksüeli de koyarak bir politika yürütmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Türkiye hükümetinin trans hareketinin görünür olmasından sonra uluslararası camiada vermiş olduğu taahhütler, altına imza atmış olduğu sözleşmeler, bunlar daha ziyade savunuculuk ve lobicilik alanında etkin olan konular olsa da aslında trans hareketinin de doğrudan içinde bulunmak zorunda olduğu konular bence. Özellikle son dört-beş yıldır, Birleşmiş Milletler'de, Avrupa Konseyi'nde, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nda ve Avrupa Birliği'nin ilgili kurumlarında trans bireylerin yaşadıkları ayrımcılık, nefret suçları, şiddet ya da toplumsal dışlanmayla ilgili çok ciddi kararlar alınıyor. Bu kararların bir kısmında Türkiye hükümeti müdahil ve onaylayıcı konumunda. Türkiye hükümetinin politikasına baktığımızda, birçok insanın, birçok aktivistin de söylediği gibi, 


devlet eliyle uygulanan şiddet, yani kurumsal şiddet, polisin uyguladığı şiddet, kötü muamele, işkence, hukuksuz yazılan para cezaları ya da trans kimliğin, eşcinsel kimliğin hastalık olarak ilan edilmesi ve aslında sistematik birtransfobinin yaratılıyor olması, trans hareketin görünmez kılınmasına yönelik hareketler. Trans hareketin bence bu noktada aktif bir lobicilik çalışması içerisine girmesi gerekiyor ki hükümet Türkiye'deki trans hareketinin aslında güçlü olduğunu, bunları takip ettiğini ve Türkiye hükümetinden adım beklediğini görsün. Bu noktada aslında ve Türkiye hükümetinin pratikteki transfobik tavrının dönüştürebilmesi için trans hareketinin daha da güçlenmesi gerekiyor. 

Türkiye'de trans bireylere yönelik transfobik şiddet ve nefret cinayetleri özelinde çok fazla tartışma var. Trans hareketi de bunu görünür kılmaya çalışıyor. 2011 yılı içerisinde bizim bildiğimiz, görünür olan, medyaya yansıyan beş trans cinayeti var. Bu insanlar vahşice katledildiler ve bununla ilgili hiçbir şey yapılmıyor. Hükümetin çok da ilgisinin olmadığını düşündüğümüz, münferit olaylar diye lanse edilen ama aslında sistematik olduğunu gördüğümüz bir nefret cinayetleri zinciri var. Her ay ya da her iki ayda bir, bir ya da iki trans kadın öldürülüyor; bıçaklanarak öldürülüyor, kurşunlanarak öldürülüyor ve bununla ilgili hiç bir adım atılmıyor. Bunu aslında hükümetin diğer muhalif guruplarla muhatap olmama tavrının bir devamı olarak görebiliriz. Çünkü trans guruplarla da çok fazla muhatap olmuyor. 
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Muhatap olmamanın da ötesinde hem polis gücüyle hem de kendisinin vermiş olduğu eğitim üzerinden ya da kendisinin yaratmış olduğu muhafazakâr ya da transfobik hava üzerinden trans bireylerin öldürülmesine sessiz kalıyor. Bu tavır toplumun kıyısında köşesinde kalmış addedilen görünür trans bireylere karşı bir nefret operasyonunun yürütüldüğünü de gösteriyor. Bu çok fazla tartışılmıyor. Daha etkin gruplar olan Kürtler, Ermeniler ve kadınlara yönelik nefret cinayetleri tartışılırken, gerek trans bireylerin müşterileri üzerinden gerekse de polislerin teşvik ettiği çeteler üzerinden trans bireylere yönelik ciddi bir sistematik operasyonun yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Ortada hiçbir şey yokken insanlar trans bireylere rahatlıkla saldı ra bil iyorla r ve bu konuda hiçbir adım atılmıyor. Ne polis soruşturma aşamasında önlem alıyor, ne adli birimler kovuşturma aşamasında önlemler alıyor ne de devlet trans bireylerin talebi olan nefret suçları mevzuatıyla ilgili herhangi bir çalışma yapıyor. Üstelik yurt dışında böyle bir çalışma yapacağını taahhüt etmiş olmasına rağmen. 

* 
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TRANS AİLELERİ RÖPORTAJLARI 



okuyor. Derslerinde başarılı. 



KEMAL ÖRDEK: Kendinizi tanıtır mısınız bize? 

Ali Murat Akay. Eskiden televizyon yayıncısıyım ama uzun zamandır çalışmıyorum. 


Çocuğunuz size açıldığında ne hissettiniz? Tepkiniz ne oldu? 

Biz eşimle ayrıyız. Çocuğumuz annesinde kalıyordu. Ergenlik döneminde kadınlara olan ilgisini ortaya koyuyordu. Biz lezbiyen olduğunu düşündük. Daha sonra ise çok büyük bir şok yaşandı. İntihara kalktı çocuğumuz. O olaydan sonra öğrendik. Kabullenmemiz gereken bir şey olduğunu düşündük. Benim için hiçbir sorun yoktu. Onun yaşaması önemliydi. Mutlu olması önemliydi. İntihar girişimi nedeniyle zorunlu olarak psikiyatrik tedavi gördü. O süreçte doktorlara ve bize açıldı. Biz "Niye böyle oldun?" 
diye sorgulamadık hiç. Annesi bazen "Acaba yanlış bir şey mi yaptık?" diye düşünüyordu. 
Ayrıntılı bilgim olmasa da, ben bunun doğal bir durum olduğunu biliyordum. Çocuğumuz o dönemde çok mutsuzdu, içine kapanmıştı. Bize açıldıktan sonra onu Pembe Hayat derneğine götürdüm. "Gel" dedim bir gün "şenle bir yere gideceğiz, transların bir örgütü var." Tuttum elinden buraya getirdim. Buse vardı, Sinem vardı. Konuştular. 
Ağladılar karşılıklı. Ondan sonra hayatla barışık yaşamaya başladı. Şimdi üniversitede 


Çocuğunuzu Pembe Hayat'a getirdiğinizden bahsettiniz. LBGTT camia ile ve özellikle hareketle nasıl tanıştınız? 

Pembe Hayat'a yalnız olmadığını, kendisi gibi birçok insanın olduğunu ve bunların da örgütlü olduğunu görmesi için getirdim çocuğumu ben buraya. Hiçbir kaygım yoktu. Buse ile tanışıyordum daha önceden. 
KAOS-GL'nin film gösterimleri ile gerçekleşti benim derneklerle tanışmam. 

Peki aile grubu fikri ne zaman girdi aklınıza? Ne zaman tanıştınız? 

Aile grubu çalışması İstanbul LİSTAG'ın Ankara'ya gelmesiyle başladı. Nefret suçları haftasında konuşmacı olarak gelen üç 
aile vardı. Onlarla buluştuk. Daha sonra 3 
günlük bir proje dâhilinde İstanbul'a davet edildik. Ankara'da da böyle bir grup oluşturma düşüncesi orada oluştu. 4 aile ile başladık. Bu sayı yavaş yavaş artıyor. 

Peki bu aile toplantılarının ne gibi etkileri olduğunu düşünüyorsunuz? 

Aileleri çok rahatlatıyor bu toplantılar. Çünkü aileler genellikle suçluluk duygusuna kapılıyorlar. Çocuklarını büyütürken yanlış yaptıklarını düşünüyorlar. Bu toplantılarda öyle olmadığını, bunun doğal bir durum olduğunu öğreniyorlar ve kabullenme sürecine giriyorlar. Evdeki kavgalar bitiyor, mutsuzluklar bitiyor. Hep verdiğim bir örnek var: Varoş bölgesinden bir anne ve anneanne geldi. Tutucu bir çevreden, muhafazakâr bir 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aile. Ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Derneğe gelip diğer aileleri görünce çok etkilendiler. 
O anne ve anneanneyi orada gerçekle bir araya getirdik. Onları da rahatlattık. Artık gelemiyorlar belki, ama çocuklarının yaşadıklarının onun doğal gelişiminin bir parçası olduğunu biliyorlar. 

Bu aile buluşmalarının çocuğunuzun diğer trans çocuklarla olan iletişimini nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? 

Buluşmalara çocuklar da geliyor, ama toplantılara katılamıyor, dışarıda bekliyorlar. Bu sırada diğer çocuklarla da tanışmış oluyorlar. Zamanla yakın arkadaş oluyorlar Çocuğum İstanbul'da olduğu için İstanbul'daki trans ve gey kişilerle oradaki toplantılarda tanıştı. Çok keyif alıyor onlarla birlikte olmaktan. Onu öyle mutlu gördüğüm zaman ben de mutlu oluyorum. 
# 
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KEMAL ÖRDEK: Çocuğunuz size açıldığında kendinizi nasıl hissettiniz ve tepkiniz nasıl oldu? 

Çocuğum bana açıldığında üniversite birinci sınıftaydı. Aslında ondaki farklılıkları daha önce de hissedebiliyordum ama her ebeveyn gibi ben de görmemezlikten geldim ya da fark edip de fark etmemek işime geldi. 
Çocuğumun yaşadığı içsel sıkıntıları fark edemedim bu yüzden. Üniversite birinci sınıftayken iyice hırçınlaşmaya ve bunalıma girmeye başladı. O dönem, yaz tatilin- de bana teyzesi vasıtasıyla gey olduğunu açıkladı. Ben de ona tek bir şey söyledim: "Tamam, ben bunu kabul ederim ama babanın bulunduğu camia çok farklı. Senden tek bir isteğim var: ayaklarının üstünde dur, okulunu bitir ve toplum içinde kesinlikle kendini deşifre etme." Bunu söylememin tek nedeni de Türk toplumunun bu çocuklara bakış açısının ne kadar yanlış ve hatalı olduğunu bilmemdi. Bu yüzden kendisini saklamasını istedim. Belki doğru değildi, belki yanlıştı ama ben bunu yaparken biraz da kendimi ve çevremi, ailemi düşünerek yaptım. Üniversiteyi bitirdikten sonra çocuğum ile aile bağlarımızda sarsılmalar, kopmalar olmaya başladı. Sürekli dışarıdaydı ve ben çok tedirgin olmaya başlamıştım. Geçen sene LİSTAG aile grubunun Ankara'daki toplantısına kadar kızım bana hiçbir şeyden bah- 


setmedi. O toplantıdan bir gün önce "Anne, ben transım. Ben bu bedeni taşıyorum ama ruhum çok farklı," dedi. Gey olmasını kabullenebilmiştim, ama karşıma geçip de "Anne, ben transım, dediği an dünya başıma yıkıldı. 
Önce kendi içimde bir mücadele verdim, çok ağladım. Bu durumu babasına uzunca bir süre söyleyemedik. Sonra, artık çıkar yolu kalmadığını, babanın da bunu öğrenmesi gerektiğini düşündüm. Bu yükü beş yıldır taşıyordum ve artık gücüm kalmamıştı. Babaya da söyledik. Babayı da bu toplantıya getirdik. O toplantıda İstanbul'dan gelen LİSTAG aileleriyle konuştuktan sonra baba da ılımlı yaklaştı. Ama tabii ne kadar ılımlı yaklaşsa da benim gibi karşılayamadı... 
Ondan sonra Ankara ve İstanbul'dan ailelerle tanıştık. Onlarla tanışmak benim için çok iyi oldu, çünkü böyle bir şeyi tek başıma atlatabileceğimi sanmıyordum. Ona nasıl destek olabileceğimi, nasıl yardımcı olabileceğimi bilmiyordum. 

Peki yakın ve uzak çevrenizin tepkisi nasıl oldu? 

Çevreyi çok fazla düşündüğüm söylenemez. 
Çünkü benim için çocuklarım her şeyden önce gelir. Zaten çevremizden kimse de ters bir tepki göstermedi. , Babam 78-79 yaşında ve "İkinci bir kız torunum var," diyor, başka da bir şey demiyor. Tüm çevrem çok rahat karşıladı. Zaten ortada yanlış hiçbir şey yok. 

Peki baba tarafı? Ya da babanın düşüncesi? 

Baba tarafında... ölüm döşeğinde olduğu 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için babaanneye söyleyemedik. Bu olay ortaya çıktıktan sonra çocuğum dedesiyle ve babaannesiyle görüşmedi. Babasına, "Annem nasıl yaptıysa, babacığım, sen de yap. Herkesle görüş, herkese açıkla durumu. 
Herkes bilsin ki ben de babaannemle görüşebileyim," diyor. Baba da yavaş yavaş altyapısını hazırlamaya başladı. 

Peki içinde bulunduğunuz toplumda bir trans kadın annesi olmak nasıl bir şey? 

Bir trans kız annesi olmak benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü hep erkeklerin egemenliğindeydik aile içinde. Şu anda evimde bana destek olan çok güzel bir kızım var. 
Ben çocuğumun gerçekten bir genç kız ruhu taşıdığına inanıyorum. Ben mutluyum. 
Komşularımdan ve arkadaşlarımdan da ters tepkiler almadım. Kendi aralarında konuşuyorlarsa da e umurumda değil. Ufak tefek değişiklikler olmadan önce kızımın trans olduğu biraz daha belirgindi. O zamanlar tedirgindim. Çünkü biliyorsunuz, bizim toplumlumuzda translar gerek polis tarafından, gerekse de toplum tarafından her türlü şiddete maruz kalabiliyorlar. Ama şu anda öyle bir sıkıntımız yok. Çünkü çocuğum çok bilinçli bir çocuk gerçekten, zeki bir çocuk. 
O sokaktayken ben bir tedirginlik yaşamıyorum. Çünkü onun kendini koruyabilecek kapasitede bir çocuk olduğunu biliyorum. 

Peki diğer ailelerle olan ilişki ne kattı size, neyi değiştirdi? 

Aylık toplantılarda, trans ve eşcinsel çocukları olan ailelerle bir araya geliyoruz. Bir- 


birimizin sorunlarını dinliyor ve elimizden geldiği kadar birbirimize destek olmaya çalışıyoruz. Ailelerle bir arada olmak, onlara yardımcı olmak beni çok mutlu ediyor. Biliyorsunuz bu arada Ankara'da da ayrı bir aile grubu kurduk, Gökkuşağı diye. Güzel işler yapacağımıza inanıyoruz. 

İçinde bulunduğunuz örgütlenmenin trans bireylerin toplum içinde alımlanmasında nasıl değişiklikler yaratabileceğini düşünüyorsunuz? 

En büyük isteğimiz, içinde yaşadığımız ülkede, şehirde çocuklarımızın daha özgür, daha rahat hareket edebilmeleri. Çocuklarımızın haklarını elde edebilmeleri için mücadele veriyoruz. Çünkü hepimizin çocuğu mağdur. Sokağa dahi çıkamayan çocuklarımız var. Çünkü attıkları her adımda hırpalanıyorlar. Çocuklarımızın bunları yaşamasını istemiyoruz. 

# 
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ŞEVVAL KILIÇ: Bize isminizi söyler misin? 

Ben Pınar. Elli yaşındayım, iki çocuk annesiyim, çalışıyorum, üniversite mezunuyum. 
Eşimden on beş yıldır ayrıyım, çocuklarımı ben büyüttüm. İkisi de üniversitede okuyorlar. 

Peki çocuğunuz size ilk açıldığında kendinizi nasıl hissettiniz? Tepkiniz ne oldu? 

Ben geleneksel bir aile yapısı içinde büyüdüm. Her şey kurallara bağlıydı, topluma göre koşullandırılmış davranışlar vardı. Cinsellik ayıptı. Bu tür kelimeleri sarf etmek bile hoş karşılanmazdı. Erkek arkadaş olmazdı. 
Kızlar kırmızı kuşağıyla evlenirdi. Tabular vardı yani benim zamanımda. 

Benim küçük çocuğum transseksüel. Ben 
2006 yılında beyin anevrizması geçirdim. 
İki kere ameliyat oldum. O zaman benim çocuğum biyolojik olarak erkekti ve ben o zamana kadar transseksüelliğin ne olduğunu bilmiyordum. Böyle bir kelimenin varlığından bile haberdar değildim. Dışarıda gördüğüm transseksüel arkadaşlar hakkında özenti, sapkın, aileleri iyi yetiştirememiş diye düşünüyordum ve cinsel kimliğin ne demek olduğunu da kesinlikle bilmiyordum. 
Çünkü doğum yaptığımda çocuğumun cinsel organına bakarak bana oğlun oldu dediler. Biz de öyle biliyorduk; cinsel organına bakıp kız veya oğlan çocuğumuz oldu 


diyorduk. 2006 yılında ben hastaneden eve döndükten sonra çocuğum karşıma oturdu. 
Mutsuz olduğu için ağlıyordu. Benim hastalığımdan etkilendiğini düşündüm. "Ben iyiyim, çocuğum. Sana iyi bir yemek pişireyim, cevizli kek yapayım," gibi şeyler söyleyip onu rahatlatmaya çalıştım. Bir sonraki gün, çocuğum geldi ve "Ben aslında kızım. 
Bedenim başka, ben başkayım," dedi. Bunları duyduğumda şok oldum fakat çocuğumu ürkütmek de istemedim. İlk aklıma gelen onun ruh sağlığının bozuk olduğu, şizofren olduğu ve sanrılar gördüğüydü. Çünkü biz Türkiye'de üniversiteye hiç gitmemiş üniversite mezunları gibiyizdir. Yani hastalandığımızda eczacıya "Şu ilacı alacağım," diyebiliyoruz, doktora gitmeden insanlara teşhis koyabiliyoruz veya hukukçu olmadığımız halde hukuksal meselelerde ahkâm kesebiliyoruz. Ben de çocuğumun ruh sağlığının bozulduğunu, ergenlikteki değişim sürecini iyi atlatamadığını düşündüm. Babasıyla boşandığımız için, evde bir erkek modeli olmadığı için böyle olduğunu düşünerek kendimi suçladım. Suçlu aradım. Babasını suçladım. 
Ben hastanedeyken başına kötü bir şey geldiğini, tecavüze uğradığını düşündüm. 
Ardından uzunca bir bocalama dönemi geçirdim. Doktorumuz çocuğumun transseksüel olduğunu ve bunu kabullenmem gerektiğini söylediğinde çok yeni şeyler yaşadım. Birincisi, dünyaya getirdiğim oğlum benim için artık ölmüştü. Yarım saat kadar süren bir yas süreciydi o. Sonra, yine aynı bankın üstünde, bir kızım dünyaya geldi. 
Kızıma önce toplumun gözüyle bakmaya 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çalıştım. Akrabalarımın, komşularımın, dostlarımın, babamın gözünden baktım. Onun okulunu, benim işimi düşündüm. Sonra da kızımın yerine koydum kendimi. Onun gözünden baktığımda, çocuğumun bedenine hapsolduğunu, bu yüzden çok acı çektiğini ve benim ona can verme zamanım geldiğini gördüm. Çünkü ben onu emzirirken "Sana bir şey olmaması için canımı bile veririm," diyordum. İşte, benim artık can verme zamanım gelmişti. Önemli olan, dünyaya getirdiğim, dokuz ay karnımda taşıdığım bebeğimi, yanlış bilgilerle donanmış bu dünyada, bu toplumda yaşatabilmekti; her insan gibi. Onu koşulsuz severek herkes gibi onun da okuyabilmesini ve kendi ayaklarının üzerinde duran bir birey olmasını sağlamam gerekiyordu. 

Benim dışarıya açılmam kolay oldu. Çünkü söz konusu olan benim çocuğum. Onun bir transseksüel olduğunu öğrendikten, bu konuda iyice bilgilendikten sonra öncelikle patronumla konuştum. "Çok sık izin alıyorum, bilmek istersiniz diye düşünüyorum, benim çocuğum transseksüel ve onun uyum sürecinde yanında olmak, ona destek vermek üzere sık sık dışarıda olmam gerekiyor. Artık size de yalan söylemek istemiyorum," dedim. Patronum dışında kimseye açılmadım, açılma gereği de duymadım. 
Semtimden ayrılmadım çünkü bizim biryanlışımız yoktu; kimseyi öldürmedik, hırsızlık yapmadık, kimsenin hakkını gasp etmedik. 
Evimiz ayrı, kapımız ayrı. Kimse bana "Benim çocuğum heteroseksüel," demediği için ben de kimseye "Benim çocuğum transseksüel," 


demiyorum. Ben kimseye sormuyorum, kimse de bana sormuyor. LİSTAG aile gurubuna dâhil olduktan sonra, röportajlarda açılmış oldum Tabi iki anneme, babama açıldım. Annem önce büyük bir tepki verdi."Sen Müslüman bir erkek olarak doğdun, Müslüman bir erkek olarak öleceksin," gibi şeyler söyledi. Çünkü annem de için de büyüdüğü kültür dolayısıyla her şeyden önce "Elâlem ne der?" diye düşünüyordu. Ama onu da kendi duruşumla yendim. Benim için en önemlisi çocuğum, çocuğumun yaşamı, çocuğumun gelişimi. Kimseyi bilgilendirmek, onları mutlu etmek için harcayacak vaktim de yoktu. Onlar eğer gerçekten ilgilenmek ve öğrenmek istiyorlarsa, beni ve çocuğumu izleyebilirlerdi ve öyle de oldu. Herkes izledi. Açılmadım yani ben kimseye. 

Baba'nın tepkisi nasıl oldu? 

Babası göz doktoru. İstanbul dışında yaşıyor. Herkesin tanıdığı bir hekim. Babaya telefonla durumu anlattığımda "Geçer, ergendir, o öyle sanmıştır," deyip geçiştirdi. 
Ara ara ben abisiyle bilgi gönderiyordum fakat kendisi gelip de bilgi almadı. Bir süre sonra onu ilk defa fondötenle filan gördü. 
Şaşırdı. "Bu halin ne?" dedi. Çocuğum da ona "Sen bir hekimsin, ne halde olduğumu kendin anla, öğren," diyerek karşılık verdi. 
Babası aslında ne köstek oldu ne de destek. 
Gerçi çocuğuma maddi katkıda bulunuyor, üniversiteye kaydını yaptırıp masraflarını ödüyor. Çocuğum geçtiğimiz temmuz ameliyat oldu. Onun parasını da gönderdi. Onun da kendi çevresi var, onun da çekinceleri var, 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tıpkı bizimkiler gibi. Ben bir şey demiyorum. 
Bilgilenmesi gerekiyor, o da onun sorunu. 
İstiyorsa bilgilenir, istemiyorsa öyle kalır; yapacak bir şey yok. 

Yaşadığımız erkek egemen toplumda hem kadın olmak hem de bir trans kadın annesi olmak sizi nasıl etkiliyor? 

Ben erkek hâkimiyeti altında büyüdüm, erkek hâkimiyeti altında bir evlilik yaşadım. 
Hep boyun eğmek zorundaydım. Babam evladıyım diye sıkboğaz ediyordu, evlendikten sonra da bebeğime bakmak için işten ayırdılar beni. Eşim "Sen bebeğine bak," diyordu. İşten ayrılınca onun eline düştüm. O ne derse onu yapmak zorundaydım, o hangi rengi seviyorsa onu sevmek zorundaydım. Ben kimim sorusunu otuz beş yaşımda sordum. Ben kimim sorusuna üç gün cevap bulamadım, çünkü ben kimliğimi yitirmiştim, çünkü ben annemin hayatını, babamın hayatını yaşayarak büyümüş, belimde kırmızı kuşağımla evlenmiştim. 
Eşimin istediği hayatı yaşamıştım. Onların istediği yemeği yemek, onların istediği gibi eğlenmek zorundaydım. Kim olduğumla ilgili yazılar yazdım, hangi renkleri sevdiğimi, ne yapmak istediğimi... Ondan sonra ayağa kalktım. Bir çorba parası bulabilecek yetenekteydim; merdiven silebilirdim, hasta kadın bakabilirdim. Eşimle konuştum ve ayrılıp geldim. İki çocuğumla çok zorluk çekeceğimi biliyordum. Eşim beni parayla terbiye etmeye çalıştı. Para göndermedi. Olsun, ben iş buldum, bilgisayar kurslarına gittim... 
Özetle şunu söylüyorum: Ben iki çocuk, iki 


döşek geldim Anadolu'dan. Aileme boşanmak istediğimi söylediğimde beni evden kovdular. "Git kocanın yanına. Nerden çıktı bu, birini mi buldun?" dediler. Üstüme titreyen ailem bana bunları söyledi. Onlara küstüğüm için bir buçuk, iki yıl evime bile gelemediler. Özgürlüğümü işim sayesinde kazandım. Aldığım ilk maaş ayaklarımın yere daha sağlam basmasını sağladı. Dolayısıyla ben tüm kadınlara diyorum ki erkek egemen, kadın egemen diye bir şey tanımayın. İsteyen, mücadele eden herkes ekonomisini kendi eline alarak özgür olabilir. Para özgürlüktür. "Para hiçbir şeydir," diyenlere ben katılmıyorum. Herkes kendi parasını kazanabilirse, kimse kimsenin hâkimiyeti altına girmez diye düşünüyorum. 

Ameliyat giderleri meselesi nasıl çözüldü? Babası nasıl ikna oldu? 

"Babana duygularını yaz," dedim, "ameliyatın neden bu kadar şart olduğunu anlat, çünkü konunun içinde olmayan biri bunu kozmetik veya estetik bir işlem gibi düşünüyor". Oysa bu çok hayati bir konu. Çünkü transseksüellik bir anlamda bedenle ruhun uyumsuzluğu demek. Benim çocuğum çok ıstırap çekiyordu. Onu müthiş derecede desteklediğim halde o korkunç derecede ıstırap çekiyordu. "Ben kadınım diyorum, bir taraftan sakalım, bıyığım çıkıyor, bir taraftan penisim var," diye üzülüyordu. Beş duyusu olan her insan biraz düşünürse bunun ne kadar acı bir durum olduğunu anlayabilir. 
Dolayısıyla ben de "Yavrum," dedim, "babana anlat". Mektup yazdı babasına."Yeni bir kalp 


TRANS KADIN ANNESİ: PINAR 


121 


istiyorum senden, benim yaşam organım olacak bu," dedi. Babası "Ya ameliyat olursun ya da okula gidersin; ameliyat olursan, okulu dondurursun; okula gidersen, ameliyatını da iş bulunca olursun," diyerek önüne iki seçenek koydu. O kadar girift bir durumdu ki ben dayanamayıp beyin kanaması geçirdim. İki kez ameliyat oldum. Her an ölebilirim ve biliyorum ki ben ölürsem, hukuki, tıbbi, vb. konularda çocuğuma kimse destek olmayacak ve benim çocuğum heba olacak. 
O yüzden "Bugün varım, yarın yokum" diye düşünerek çok hızlı hareket ettim. Babası iki seçenek sununca ben çok kızdım ve babasına tehdit mesajı yazdım. Çünkü o öz kızını yaşadığı yere bile çağıramıyor, kendi evine alamıyor; meslektaşları ne diyecek, insanlar ne diyecek, hastaları ne diyecek, diye düşünüyor. Gelirini kaybedeceğini düşünüyor. Demek ki translık onun gözünde farklı bir şey hâlâ. Ama onun bu düşünceleri beni ilgilendirmiyor, benim için önemli olan çocuğumun nefes alması, okuması ve iş hayatına başlaması. Yasal olarak belirlenmiş hakları var. Ameliyat olabilmenin şartları var, bunları ben uydurmadım ya da benim kızım uydurmadı, "Ben ameliyat olacağım, ben kadınım," diyen herkesi hemen ameliyat etmiyorlar. Ameliyat olmak isteyen kişi birçok süreçten geçiyor. Bunları öğrenmek isteyen herkes araştırıp öğrenebilir. Babasına dedim ki, "ben hem okumasını istiyorum hem de ameliyat olmasını. Çocuğum okuyacak, vakit kaybetmeyecek biran önce hayata atılacak." On beş milyar liralık bir mevzu bu. 
On beş milyar lira çok büyük bir para değil. 


Kredi alınarak da bu sorun çözülebilirdi. Ben çocuklarımın eğitimlerini her sene o şekilde gerçekleştirdim. Tüm bunları düşünerek "çocuğum eğer hem okula gitmez hem de ameliyat olmazsa, İstanbul'dan beş otobüs transseksüel arkadaş getireceğim," dedim. 
Pembe Hayat'tan Kemal'le görüştüm. Bu konuda çok ciddiydim. Kemal de dedi ki "Beş otobüste Ankara'dan arkadaş çağırır, on otobüs gideriz." Yani babasının yaşadığı yere gidip küçük bir "trans pride" düzenlemeyi düşündüm. Hatta orada söyleyeceğim şarkıyı bile düşündüm: dünya yerinden oynar, translar özgür olsa. Fakat bu mesajım karşısında babası sağ olsun ameliyat parasını gönderdi. Bana destek oldukları için Pembe Hayat'a çok teşekkür ediyorum buradan. 

Trans bireylere yönelik suçlar, nefret cinayetleri sizi nasıl etkiliyor? 

En önemli meselelerden biri bu. Çok üzücü bir şey. Bir kere ben hiçbir transseksüelin birini öldürdüğünü duymadım. Nedense hep transseksüeller öldürülüyor. Gazetede böyle bir haber çıktığında ne yazık ki hep transseksüel suçlu oluyor. Ben Bursa'da öldürülen bir transseksüel kızımızın annesini desteklemek üzere duruşmaya katılmıştım. 
Onun kızını bıçaklayıp öldürdüler, aynı şey benim kızımın başına da gelebilirdi. O duygularla gittim. O annenin haykırışlarını unutamıyorum. "Benim çocuğumu dünyaya sığdıramadınız," diye bağırdı. Haberi gazeteden okuduğumda hemen telefonunu buldum ve aradım, çünkü onu en iyi 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anlayacak olan bendim, bir trans annesi olarak onun içindeki acıyı, çığlıkları çok iyi anlıyordum ve duruşmaya katıldım. İlgiyle izlemeye başladım. Kızını öldüren katille karşı karşıyaydı o anne. Katil kalktı ve "Beni tahrik etti, bana ilişki teklif etti," dedi. Anne de dedi ki "Benim çocuğum ilişkide bulunamaz, çünkü çocuğumun yumurtalıkları yok, çünkü ameliyat oldu dedi. Ben çok şaşırdım. 
Öldürülen bir kişiye otopsi yapılır. "Otopsi- de bu durum belirlenememiş mi?" diye düşünüp şaşırdım. Birkaç kişiye söz hakkı verdiler. "Evet, arkadaşımız böyle bir ameliyat olmuştu," diye ifade verdi o kişiler. Sonra mahkeme o hastaneden raporunun alınıp incelenmesini yönünde karar verdi. Bu bana çok dokundu. Hâkim Bey dedi ki "Madem seni tahrik etti, neden evi terk etmedin, bu kadar çok bıçak darbesini neden vurdun, neden öldürdün?" Transseksüel arkadaşlarımız zorunlu olarak seks işçiliği yapıyorlar. 
Eğer biz çocuklarımızı okutmazsak, iş vermezsek evden atarsak, yapacak bir şeyleri kalmıyor. Önce ailede başlıyor şiddet. Ailesi olmayanın hiçbir şeyi olmaz ki; ekmeği olmaz, işi olmaz, yasası olmaz, kapısı olmaz, hakkı olmaz. Bir kere biz aileler bilgisiziz. 
Öncelikle aileleri bilgilendirmek gerekiyor. 
Seks işçileri bütün işlerden daha ağır bir iş yapıyorlar. Hem sağlıkları hem canları tehdit altında. Altında oldukları o kadar baskının üzerine bir de böyle bir yükü yükleniyorlar. 
Açıkçası benim hep ağlayasım geliyor. Çok param olsa onlara üniversiteler inşa ederim. 
Madem ayrımcılık yapıyorlar, ben de transseksüel lisesi yaptırırım, transseksüel okulu 


yaptırırım. Böyle bir hayalim var. İnşallah bir yerden para çıkar. En büyük hayalim böyle bir yardımı yapabilmek. En çok üzüldüğüm şey de çocuklarımıza hiçbir süreçte insan muamelesi yapılmaması. Öldürülüyor, suçlu deniliyor, götürülüp gömülüyor ve üstü kapanıyor. Bu çok büyük bir yara. Hepimiz bu ülkenin insanıyız, hepimiz bu ülkenin çocuklarıyız. Onlarda çokzekiler, onlara iş verdiniz mi? Onlara istihdam sağladınız da onlar mı reddettiler ve seks işçiliği yapıyorlar? Peki bu insanlarla seks yapmaya kimler gidiyor? 
Heteroseksüel erkekler gidiyor, değil mi? Ev bile verilmiyor bu çocuklara, bir lokantada bile oturamıyorlar. Elbise almak için bir mağazaya girdiklerinde tepkilerle karşılanıyorlar. Bunlar ne yapsın Allah aşkına! Çok akıllı olmaya gerek yok, yine söylüyorum; beş duyuya sahip, kalbi olan her insan kendini bir dakikalığına onların yerine koyup ne çektiklerini anlayabilir. Trans çocuklarımız kapıdan çıkarken biliyorlar ki dış kapıyı açtıktan sonra horlanacaklar, aşağılanacaklar, alay edilecekler, gülünecekler. Kim ister bunu? Aşağılanmayı, ötelenmeyi, hakir görülmeyi kim ister? Bu kadar mı düşünceden yoksunuz? Dolayısıyla hepimiz sorumluyuz; sosyologlarımız da sorumlu, hukukçularımız da sorumlu, aydınlarımız da sorumlu, anne-babalar da sorumlu. Böyle bir şeyin var olduğu konuşabilmeli; okullarda rehber öğretmenler çocuklarımıza heteroseksüel, transseksüel, eşcinsel ayrımını öğretmeli ve aileleriyle konuşabilmeli. Mesela benim çocuğum lisedeyken teneffüste tuvalete gitmiyordu, dersin ortasında gidiyordu. 
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Veli toplantılarına gittiğimde herkes çok iyi şeyler söylüyordu, "şahane bir çocuğunuz var, çok terbiyeli, çok efendi, yalnız bir sorun var, derste tuvalete gidiyor," diyorlardı. İyi de niye gidiyor? Bunu bana veli toplantısın- da niye soruyorsun? Önce kendin bir araştır, sonra veli olarak beni çağır. Ben de biliyorum, çocuğum doğduğunda kız çocuğu gibiydi fakat ben onu dövdüm, ittim, kaktım, kız gibi davranma dedim. Okul da aynısını yaptı. Benim karşımda bilgili bir rehber öğretmen olsaydı, bana deseydi ki "Bakın hayatta bu da var; erkekten kadına, kadından erkeğe trans çocuklarımız da var. Cinsel yönelim diye bir şey var," her şey çok farklı olurdu. Veliye ahkâm kesmese, bu işin ehli kişilere yönlendirse, orada bizi bilgilendirseler, biz de çocuklarımıza sarılırız. Dolayısıyla toplum bilgilenirse, aile bilgilenirse, nefret suçları azalır. Aile nefret cinayeti işler mi? Babası öldürüyor, anası öldürüyor, emmisi öldürüyor, halası öldürüyor. Sadece seks için gidenler öldürmüyor ki onları. Dolayısıyla bilgi çok önemli. Sorumluluk almak lazım yani. 

Günümüzde çokça tartışılan anayasa değişikliği ve diğer yasal düzenlemelerin transların hayatını nasıl, ne yönde değiştireceğini düşünüyorsunuz? 

İnşallah böyle bir yasa çıkar diyorum. Çıkması gerekiyor. Her şeyden önce insani bir sorun var ortada. Çocuklarımızın yaşar hale gelmesi ve tanınması açısından böyle bir yasanın gerekli olduğunu düşünüyorum. 
# 
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KİŞİSEL BİR DENEYİMİN IŞIĞINDA... 

Güney Afrikalı atlet Caster Semenya ve sonrasında ABD'li pop şarkıcısı Lady Gaga dolayısıyla geride bıraktığımız sene "interseks" sözcüğüne magazin(!) gündeminde daha önce hiç olmadığı kadar çok rastladınız. Ama interseks bireyler sadece bir avuç sansasyonel haber malzemesi değil, aramızdalar, görünmezler, dilsizler. Queer dünyanın en az sözü edilen kesimi onlar. 
Pek çoğu aramızda sıradan eşcinsel ya da heteroseksüel hatta evli barklı vatandaşlar olarak yaşıyor. Oysaki hemen hemen hepsinin içinde zehir acısı bir öykü, beyhude inşa edilmiş bir travma yatmakta. Aslında, bu son cümlem bir varsayım, okuduklarımdan edindiğim bir izlenim, çünkü bugüne kadar kendimden başka bir interseks bireyle hiç yüz yüze karşılaşmadım! Belki de karşılaştım ama birbirimizi bilmeden, herhangi iki kadın sanarak devam ettik yalnız olduğumuzu düşünmeye. Ama yaşadıklarımdan yola çıkarak, hepimizin normalizasyon uğruna ne eziyetlere maruz bırakıldığını çok iyi biliyorum. 

Anlatacaklarımla kendimi ifşa etmek, kendimi döküp saçmak, insanları ilgilendirmeyen detaylarımı paylaşmak ya da yeniden hatırlamak amacında değilim. Beni tıkayan, acıtan şeyleri kusmak, geride bırakmak istediğim için yazıyorum... ve bir interseks 


neler yaşar, neler hisseder bilmenizi istiyorum. Susmak bizi zehirleyen bir şey. Tek panzehiri ise konuşmak, bizi mahkûm eden, bastıranların üzerine, bunu beceremiyorsak benzerlerimizin üzerine kendimizi kusuvermek, "ben varım" demek. 

14 yaşıma geldiğimde yaşıtlarımın hepsinin regli başlamıştı, neslimizin devamını sağlayacak birer nefer(!) olarak yumurtlayabiliyorlardı. Bende ise hiç bir değişiklik yoktu. Götürüldüğüm ilk jinekolog kızlık zarımın fazla kalın olması nedeniyle kanayamıyor olabileceğim, araç gereciyle zarı çizerek bunu halledebileceği ve benzeri şeyler saçmalamıştı. Diğer bir jinekolog ise yaptığı muayenede klitorisimin normalden biraz daha büyük olduğunu fark etmiş ve bunu aileme anlatmış. "Bugüne kadar neden bununla ilgili bir önlem almadınız? Bu kız evlenince sıkıntı çeker" diye de ailemi azarlamış. 
Ardından da tıp fakültesine sevk etmiş kromozom testi için. Buraya kadar olan kısmı -miş'li geçmiş zamanda anlatıyorum çünkü ben her şeyden habersizdim. 

Bu ikinci jinekolog ziyaretinden itibaren ben ailem tarafından çeşitli bahanelerle doktor doktor, hastane hastane dolaştırılmaya başlandım, neyim olduğunu bilmeden sürekli sintigrafi, ultrason, kan tahlili gibi her nevi tanı araç ve yöntemlerinden geçtim. Bu arada tıp fakültesinde gittiğimiz bir doktor periyodik olarak memelerimi elliyor, gelişim olup olmadığına bakıyordu! Gittiğimiz her doktorda, her hastanede, her laboratuarda, muayene ve uygulamalar esnasında annem ve babam da yanımda oluyor, ben odaya 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alınmadan önce insanlarla fısıldaşarak bir şeyler anlatıyorlardı, çoğu zaman bu fısıltılardan ürküyor, pantolonumu toplayıp sedyeden kalkarak panik içinde ne konuştuklarını soruyordum. 

Düzeltiliyorum(l) 

İğneler başladı... Piyasadan toplatıldığı söylenen, zor bulunan iğneler güç bela bir eczanenin deposundan çıkartıldı ve uygulandı, ne olduklarını hâlâ bilmiyorum, markaları, isimleri aklımda değil, kuvvetle muhtemel hormondular. Sonra haplar geldi, östrojen ve progesteron. Ve onca iğneyi, hapı aldıktan sonra nihayet regl oldum, sadece ilaç kullandığımda meydana gelen, ilacı bir kaç ay kesince ortadan kaybolan bir kanama. Bu arada, kıllanmayı durdurucu yan etkisi de olduğu keşfedilen bir kalp ilacını da kullandım bir süre, bunun üzerimde denenmesi tıbba katkı sağladıysa ne âlâ! Bana bir katkısı olmadı, zaten kurt adam değildim. Narin bir çocuktum, renkli elbiselere, oyuncak bebeklere de, oyuncak arabalara da bayılır, yaramazlıklarımı hiperaktif gösteriler gibi değil saman altından su yürüten bir üslupla yapardım. Her zaman içine kapanık, kız ya da erkek arkadaşlara aynı mesafede duran, yalnızlığı seven bir çocuktum, sokakta arkadaşlarla top oynamak yerine evde kâğıtlara şehir planlarına benzer garip şekiller çizmeyi ya da atlaslarda haritaları inceleyip ülke sınırlarını tükenmez kalemle değiştirmeyi tercih ederdim. İncitilmekten korkar ve karşıdan bakıldığında görünümümde bir farklılık olmamasına rağmen farklı olduğumu bir şekilde hissederdim. 


Ergenlik dönemim başlayınca farklılıklarım da yavaş yavaş görünürleşiyordu. 
İşte tam o sırada bu iğneler ve haplar kalınlaşmaya meyilli çocuk sesimi ve kadınlığın tersine olabilecek bir gelişimi peşinen engelledi. Ama ben müthiş tedirgindim. 
Memelerimin ve kalçalarımın neden yaşıtla rı m ı n ki gibi büyüyüp yuvarlaklaşmadığını, çocukluğumda giydiğim etek ve elbiseleri şimdi neden sevmediğimi, kız arkadaşlar erkek sevgililerinden söz ederken, benim okulda sıra arkadaşım olan kızı görünce neden kalbimin bütün hızıyla çarptığını ve ailemin neden kanamam için sürekli beni iğne ve haplara boğduğunu anlayamıyordum. Estetik açıdan pek tercih edilebilir olmayan kızlar askeri gazinolarda gidip tek başlarına otururlar, kadın özlemi çeken bir erin onlara yanaşmasını beklerlerdi. Bana da bunu neden yapmadığım sorulurdu, zaman zaman çevremdeki erkeklerden gelen teklifleri de büyük bir ürküntüyle reddederdim. 

Liseyi bitirdiğim yıl, 17 yaşımda, ilk cinsel deneyimimi bir kadınla yaşadım. Karşılıklı istekle başlayan cinsel ilişki partnerim büyük klitorisimi gördüğünde gidişat değiştirmiş, tek taraflı denebilecek, garip bir ilişki yaşanmıştı. Bu durum uzun süre devam edecekti, ilk deneyimimi paylaştığım kadın beni reddetmeyecek, onu doyuma ulaştırmamı isteyecek ama bedenime hiç bir zaman coşkuyla dokunmayacaktı. Sevilmeye değer olduğum hissinden çok çaresizlik ve yanlışlık hissi veren bir cinsel paylaşımdı. 

Aynı yaz, ailem yumurtalıklarımda kist olduğunu söyleyerek beni ameliyat olmam 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gerektiğine ikna etti. Üniversite sınavına girdikten hemen sonra. Ameliyat oldum. 
Gözümü açtığımda yumurtalıklarımın olduğu bölge ve karnımla birlikte klitorisimin üzerinde de bir bandaj sarılıydı. 
Anneme neden klitorisimin de bandajlandığını sorduğumda "seni sünnet ettirdik" dedi gülümsemeye çalışarak. Geçirdiğim operasyon görünürde jinekolojik bir operasyondu ama çocuk cerrahisi koğuşunda bir grup hasta küçük çocukla birlikte kalıyordum. Ameliyattan önce formalite gereği sevk edildiğim psikiyatr "Nasılsın? İyi misin? 
Sinema sever misin?" gibi sorular sorduktan sonra beni başından savdı. Kayda değer tek diyalogumuz doğurganlığımın olmayışıyla ilgiliydi, jinekolog böyle bir şey söylemişti, durumumla ilgili bildiğim tek şey buydu, çocuk yapamayacaktım. 

Görünmez adam 

Ameliyat olduğum yazın bitiminde, üniversiteye başladım. Hayatımda ilk defa ailemden ayrı yaşayacaktım. Kafası karışık, 
17 yaşında bir yetişkinken kandırılıp cinsel 
organı kesilmiş, hiç kimseyle romantik bir ilişki yaşamamış, sevilmemiş, kafası fena halde karışık, insanlardan korkan bir kız çocuğuydum. Üzerimde çok karikatür bir kadınlık hali vardı. Taklit etmeyi iyi öğrenmiştim. Ama kapalıydım. Tuhaftım. 
Çünkü kendimi tuhaf görüyordum, sevilmeye değer olmadığımı benim de kendimi sevmeyişimden anlıyordum... Kendimi sevmiyordum çünkü bir örneğim daha olmadığını, yapayalnız olduğumu, defolu olduğumu düşünüyordum. Bedenime yapılan 


müdahaleler "yanlış" ve "arızalı" olduğumu kazımıştı bilincime derin bir biçimde. Bunu net bir biçimde ifade de edemiyordum çünkü nedenini bilmiyordum. Önümde bir duvar vardı hep, çarptığım. Öğrenci evimiz bir bodrum katındaydı, tek odalıydı. 4 kişiydik. İlk başlarda derslere devam etmeye çalıştım, sonra bilmediğim bir güç beni dibe doğru itti. Okula gitmedim. Ev arkadaşlarım anlamasın diye her sabah evden çıkıyor, sokaklarda bir görünmez adam gibi yürüyordum. Hayatın içinden geçip gidiyor, sabahın ve gecenin olmadık saatlerinde her köşesi- ne girip çıkıyor ama ona dokunamıyordum. 
Sabahları dükkân önlerine çıkardıkları hasır taburelerinde çay içen ya da sokağı yıkayan esnafa selam vermeyi bir gün bile aklımdan geçiremedim... Gece sokakta pankart asan ardından da hızla polisten kaçan çocuklara laf atmayı çok istedim, kitapçıda rastladığım kıza gülümsemeyi ya da... ama yapmadım. 

Apartmanların ışıklarına bakar "Hiç bir evde bana yer yok" diye mırıldanırdım içimden. Yalnızca tren istasyonları ve kestane ağaçları bana nefes aldırırdı. Sonra yeni bir dünya yeşerdi içimdeki duvarın dibinde. 
Mektuplar yazmaya başladım. Kimisini o sırada Almanya'da yaşayan, aynı zamanda en yakın arkadaşım olan, -o zamanlarâşık olduğum kıza yazıyordum... Kimisini de kendime. Mektuplarda, devrimci bir sevgilim vardı, içgörü ve duyarlılık sahibi, maceraperest, güçlü bir adam. İri yapılı, esmer, kıvırcık saçlı. Zaman zaman eylemlerden, gözaltılardan fırsat bulunca gelip beni buluyor, beni seviyordu. Âşık olduğum 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kız bu yalana inanmıştı. Ben hiç bir zaman inanmadım... ama bundan beslendim. Bir şekilde ayakta tuttu. Mektuplarda -adı İnan olan- sevgilimin arkadaşlarıyla da tanışıyordum. Duvarın dibinde gitgide genişleyen bir çevre edinmiştim! Bu arada ev arkadaşlarımın gözleri üzerimdeydi, evle pek ilgilenmiyordum, onlarla da... yazıp duruyordum. 
Küçücük eve arkadaşlarını dolduruyorlardı zaman zaman... benle ilgili konuştuklarını duyuyordum. Bir gün, evde benden başka kimse yokken, kapı çaldı. İki polis. Mahallede bir otomobil çalındığını, bununla ilgim olup olmadığını sordular. Bütün saflığımla "Öğrenciyiz zaten. Arabamız filan yok ki bizim" dedim. Nerede öğrenci olduğum vesaire ile ilgili bazı sorular sordular. Sonra yaklaşık on gün kadar evden çıktığım çoğu zaman onları apartmanın önünde beklerken gördüm. Konunun artık bir önemi kalmadığında, çok sonraları, ev arkadaşlarımdan birinin emniyetteki üst düzey bir tanıdığına benim mektuplardan söz ettiğini, yasadışı örgüt üyesi bir sevgilim olduğu şüphesiyle takip edildiğimi öğrenecektim. Ev arkadaşlarım, bu takipler sonucu, telefonda aileme gün içinde nerelerde dolaştığımı da anlattılar. Mektuplarda okuduklarıyla takiplerde gördükleri birbirini tutmamış, kafaları çok karışmıştı. Hiç kimseyle görüşmüyor, konuşmuyordum, anlattığım onca arkadaş, onca yasadışı insan, neredeydiler? Ne zaman görüşüyordum onlarla? Pek anlam veremeseler de, tuhaf olduğuma kanaat getirdiler ve okuldan alınıp ailemin yanına geri götürüldüm. 


En yakın arkadaşım, âşık olduğum kız da Almanya'dan dönmüştü. Bizim evde dönüşümle birlikte gerginlik, şaşkınlık, kaos vardı. 
Babam, eve gelişimle ilgili tek yorum yaptı, arkadaşım da yanımdayken bana "Kadın ya da erkek olmak önemli değil, önemli olan insan olmaktır" dedi. Ölümüne dek konuyla ilgili başka bir şey de söylemedi. Bu çok güzel bir cümleydi ama öte yandan da cinselliğimi yadsıyordu. Annem ve babamın genel tavrı buydu, bir cinselliğim olmadan, bunu hiç düşünmeden yaşayabilirim sanıyorlardı. Hâlâ duvara çarpmaya devam ediyordum. Kafam sorularla doluydu. Cinsel organımın yeni şekline de hâlâ alışamamıştım. Operasyondan sonra kendimi eksik hissetmeye başlamıştım, kadın olmakla ilgili bir zorunluluk duyuyor, klitorisimin kesilmesiyle birlikte, vajinamla ne yapabileceğimi sorguluyordum. Bu bende bir takıntı halini almıştı. Ameliyat olana dek cinsel doyum için vajinamı kullanmayı hiç denememiştim, şimdi beni doyuma ulaştıran uzvum kesilmiş, gereksiz ve yanlış olduğu söylenmişti. 
Bende neyin yanlış olduğunu, normal bir kadın gibi cinsel ilişkiye girip giremeyeceğimi sorup duruyordum kendime. Kafa karışıklığımın, kendimi kendime yabancı hissedişimin ayyuka çıktığı bir gün telefonu açtım ve rastgele bir numara çevirdim. Yarım saat sonra beni arabasında bekliyordu, şehir merkezinde. Tanımadığım bir adam. Dağlara doğru yol aldık. Dokunmaya başladı. 
Burnu kocamandı. Şehirden iyice uzaklaştığımız ıssız bir yerde durup eyleme geçmek istedi. Korktum. Ona hiç dokunmadım. Bana 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dokunmasına izin verdim ama ilerlemesini engelledim sonra. Beni geri götürmesini istedim. Yaptığım şeyin saçma olduğunu anlamam fazla uzun sürmemişti. Adam eve telefon etmeye başladı sonraki günlerde, sürekli beni bir arkadaşının çiftliğine çağırıyordu. Korkudan konuşmayı, yemeyi, gülmeyi unuttum 2 hafta kadar, bitki gibiydim. 
Ailemden beni bir psikologa götürmelerini istedim. Yazdığım o mektuplar, hayali sevgili, ardından telefondan bulduğum yabancı... 
Ne yapmaya çalıştığımı, neyim olduğunu anlamak istiyordum artık. 

"Erkeksen bana -Sen bir erkeksin- de" Psikologum, sesi yumuşacık, gözleri parlayan, yakışıklı, dost canlısı bir adamdı. 
Görür görmez içim ısındı. Tıpkı doktora gittiğimizde olduğu gibi burada da psikologla önce annem görüştü, psikologun bürosundan ağlayarak çıktı, ardından ben girdim. 
Bir kaç ay süren danışma boyunca üzerinde en çok durduğu şey kendime kadın partnerler bulmam, kendimi tanımak için kadınlarla daha çok deneyim yaşamam gerektiğiydi. 
Bu arada, hayali sevgilimden söz ettiğim mektupları da okudu, "Bu mektuplarda anlattığın sensin. Senin içindeki erkek, olmak istediğin kişi." dedi. İşte bu yeni bir haberdi ama nedense hiç şaşımnamıştırm. Şizofren olmadığımı, delirmediğimi öğrenince içim rahatlamıştı hem. Tam da o günlerde, babam emekli oldu ve yaşadığımız şehri bırakıp annemin memleketi olan küçük ilçeye taşındık. Psikoterapi yarıda kaldı. Ama ben zaman zaman psikologumun olduğu şehre gitmeye devam ettim. Bu arada, bu kez de 


ona âşık olmuştum! 

Bunun hayranlıktan öte bir şey olmadığını sonradan anlayacaktım ama o zaman danışma sürecinde çok işime yaramıştı bu hayranlık ve aşk. Psikologuma duyduğum güven, onun da bana güvenmesini, beni sevmesini ve benim için çok çok önemli bir şey yapmasını sağladı. Artık iki arkadaştık, para da almıyordu benden, çünkü benimle ilgili bir sorumluluk almaya karar vermişti, psikolog-danışan ilişkisinin dışında yapmaya karar verdiği bir şeydi bu, benim o sırada haberim yoktu. Bir gece iki şişe bira aldırdı bana. Uzun sessizliklerle kesilen bir diyalog başladı. 

Ailemin benden gizlediği bir şey olduğunu söyledi, ailem bunu benimle paylaşmaması için büyük sözler verdirmiş, neredeyse onu tehdit etmişlerdi. Bu anlamda yaptığı meslek ahlâkına aykırıydı ama evrensel ahlâka, insaniyetine dayanarak bana bunu söylemesi gerektiğini düşünmüştü. Önce eveleyip geveledi. Bazı espriler yaparak sorular sormaya çalıştım ben ne söylemek istediğine dair. Nihayetinde "Erkeksen bana -Sen bir erkeksin- de" diye bir cümle döküldü ağzımdan. Bunu söylerken üzerimde siyah, püsküllü bir etek, kırmızı bir bluz vardı, âşık gözlerle karşımdaki adama bakıyordum... Parçalanmış, bölünmüş hissettirdi sesim bana kendimi. Ama el yordamıyla, karanlıkta duvarı görmüştüm iste, sonunda! 
Tespitimi onayladı. Sonra anlatmaya başladı, % 88 xy kromozomu taşıyordum, operasyonda içimden sökülenler gelişmemiş testislerdi. Aileme büyük öfke duydum. Eve 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gitmek istemedim ertesi gün. Ama gittim. 
Anneme anlattım öğrendiğimi. Babam da duydu. Beni arabaya alıp uzaklara götürdü gece. Konuşmak için. Ama tek bir kelime çıkmadı ağzından, geri döndük. 

Panikteydim. İçselleştirilmiş bir transfobiye batmıştım boğazıma dek, gelecekte erkek olmayı istemekten korkuyordum! 
Şimdi geriye dönüp baktığımda, herhalde dünyanın en saçma korkusu olmalı bu... 
Erkeksi yanımın anlaşılmasından, ifade edilmesinden deli gibi korktum hep. Erkeksi göründüğüm fotoğraflarımdan nefret ettim. 
Ama "normal bir kadın" olmaya çalıştıkça da daha derin sessizliğe gömüldüm, canlılığımı yitirdim, kendimi kayıp hissettim. Bana bir oyun yazıldı, bu oyunu oynamam şiddetle belletildi, Stockholm sendromuna tutulmuş gibi tutundum bu oyuna. Kapı açıktı belki cesur olana ama ben oyunu kendimi hiçe sayarak sürdürdüm, zincirlerimi uzun süre kıramadım. 

Bir ara bir erkek arkadaşım da oldu. Hermafrodit (bu terim artık kullanılmıyor) olduğumu gösteren tahlil sonucu belgesini avucumda buruşturup ağlayarak yanına gittim bir gün. Konuşamadım, belgeyi kendisi okusun istedim. Beni sevdiğini, ne olduğumun önemli olmadığını söyledi. Durumumu ona sakin ve net bir biçimde anlatamadığım, bundan utandığım için azarladı beni. 
Ama hiç bir zaman bir kadını sevdiği gibi sevmedi, ilişkimiz entelektüel paylaşımın ağırlıklı olduğu bir arkadaşlıktı daha çok ki bu açıdan ona hâlâ minnettarım bana kazandırdıkları için... ama cinselliğimiz sönük 


ve yavandı. Ben kadınlara âşık oldum, o da bir kadınla evlendi sonraları. 

Tüm karmaşama ve sorunlarıma rağmen libidom, içsel coşkum, tutkum, sevebilme cesaret ve yetim her zaman yüksek oldu. 
İçimdeki derin belirsizlik, karanlık, yaşadığım aşkların da bana haddinden fazla acı vermesine ve insanların bana nasıl yaklaşacaklarını bilememesine neden oldu. Ben sevildim, bazen çok sevildim hatta. Ama kendimi kabul edemeyişim karşımdaki insanların da beni ne olarak kabul edeceklerini, ilişkiye ne isim koyacaklarını bilememelerine neden oldu hep. İlişkilerimdeki bu belirsizlik bana dönem dönem büyük ızdırap verdi, kendimle olan kavgamı körükledi. Beni askıda bırakan insanların sevgisini ben göremedim bile, hep birlikte bana bir isim bulamayışımız travma, güvensizlik, korku büyüttü. 

Tek bedende iki cinsiyet, tek kalpte iki ömürlük tutku. 

11 yıldır aynı kadına aşığım. Öyle ki ilk 
zamanlar onu bir hafta göremediğimde hastalanıp yatağa düşerdim. Her zaman yoğun bir dostluğumuz oldu. İlişkimizin geç bir safhasında cinselliği de paylaştık. 
Kendim olabildiğim nadir alanlardan birini açtı bana, bir başkasının ruhunda içimde tutsak kalmış, bastırılmış ne varsa dörtnala koşturabilmek lüksü azımsanamayacak bir şey. Emek verdik, dönüştürdük, çoğalttık, manevi anlamda acıktık, susadık, kanadık, birbirimizi doyurmaya ve yaralarımızı yalayıp iyileştirmeye çalıştık, çeşitli aşamalardan geçtik. Hâlâ onun hayatında dostluk haricindeki hangi bilindik ilişki şablonuyla, 


130 


İNTERSEKS AKTİVİST: BELGİN İNAN 


hangi sıfatla yer aldığım belirsiz. Çerçevesiz, içimizden geldiğinde birbirimizi bulduğumuz, nereden gelip nereye gittiğimizi birbirimize sormadan bilebildiğimiz, organik bir ilişki bu. Bunu kabullenmekte zorlandığım, sahiplenilmeyi istediğim, tökezlediğim, yorulduğum ve yorduğum zamanlar oluyor, ama bunun benim seçimim olduğumu bilip şikâyet etmemeye çabalıyorum. Onu tutkuyla sevmeye devam ederken başımdan başka aşk sarsıntıları da geçti... Çoğu zaman bekledim, sustum, durdum, çoğu zaman da hiç bilmediğim topraklarda tünel kazıp neredeyse imkânsız yollardan yeryüzüne çıktım. Yüreğime çok fazla şey sığdırdım. 

Hayatımda büyük iz bırakan iki aşk var ki 29 yaş için bu gayet hatırı sayılır bir yaşanmışlık, kimileri ömrü boyunca tadamaz aşkı. Biri yukarıda söz ettiğim 11 yıllık tutku, vefa, sorumluluk, yoldaşlık. Diğeri ise birliktelik kısmı sadece iki ay süren ama içimde iki asırlık kapılar açan aşk. Babamı 22 yaşımda kaybettim... Okulu bırakıp çalışmaya başladım, babamın rolünü üstlendim. 
Okuldan döndükten sonra uzun bir dönem iş hayatına gömüldüm. İşyeri dışında arkadaşım yoktu. Evden pek çıkmazdım. Bitmek bilmez merakımı ve iştahımı dış dünyaya değil filmlere ve kitaplara yöneltmiştim. 
İnternetten tanıştığım Amerikalı biseksüel bir kadın yazışmalarımızda bana ailesine nasıl açıldığını anlattı bir gün. Bu bende bir uyanışın ilk kıvılcımını çaktı. Bir de "Before Sunset" adında bir film izlemiştim, filmin kapanış sahnesinde müziğini ve kişiliğini çok sevdiğim Nina Simone'un adı geçiyor- 


du. Filmdeki kadın (Julie Delphy) sevgilisine evinde Nina Simone dinletip bir yandan da Simone'un taklidini yapıyordu. Deli gibi tükettiğim kültür ürünlerinin bende gömülü kaldığını düşündüm bu filmin ardından, hiç bir işe yaramadığımı. Oturup ağladım neden benim birlikte Nina Simone dinleyecek kimsem yok diye. Bildiğim şeyler, okuduğum kitaplar, dinlediğim şarkılar benle birlikte çürüyecekti sanki. Bunun gibi ufak uyaranlarla müthiş bir paylaşma ve varlığımı ifade etme arzusuna kapıldım. 

30'uma yaklaşıyordum, daha ne kadar susacak ve ben yokmuşum gibi davranacaktım? Zavallılığımın farkına varıp önümde iki yol olduğunu düşündüm; umutsuzca hayatıma son vermek ya da en yakınımdaki insana, daha doğrusu o sırada hayatımdaki tek insana yani anneme açılmak. Ne tuhaftır ki, % 88 erkek kromozomu taşıdığımı bilen anneme ben romantik ve cinsel anlamda kadınlara ilgi duyduğumu ancak 29 yaşında itiraf edebildim! İşte o geceden sonra üzerimden büyük bir ağırlık kalktı. 

İkiye bölünmüşlüğüm hafifledi, biraz olsun kendime yaklaştığımı hissettim. Özgürlüğün tadını aldım ufak ta olsa. Tam o sırada, tam zamanında kız arkadaşımı buldum. İnternette bir forumdan. Beni ilk etkileyen kullandığı sözcüklerdeki farklı auraydı, zekâsı ve farklılığı en sıradan cümlesinden bile bana el sallıyordu. Hemen bir mesaj attım ona, anlık ileti adresimi ve bloğumun adresini yazdım. Merakımı, iştahımı, zihnimde ve kalbimde yıllardır sessizce biriktirdiklerimi yazılarımda görsün ve beni 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merak etsin istedim. Öyle de oldu. Heyecanla yanıt verdi mesajıma. O gece yazıştık. Bir iki gün sonra, serin bir bahar sabahı yanıma geldi. Feribottan indiğinde kulaklarında hâlâ kulaklıkları vardı. Beni görünce onları çıkardı. Yüzünü Lady Diana'ya benzettim ilk görüşte. Zarif, değişik bir maçoluk vardı tavırlarında. Botları, kargo pantolonu, kısa saçlarıyla bu uzun boylu, beyaz tenli, benim gibi yeşil gözlü kadın kendimi bildim bileli sırtımda taşıdığım "kadın gibi görünmeliyim" kaygımı tuzla buz ediyor, kafamı karıştırıyordu. 

Evdeki uzun muhabbetin ardından, sokaklarda yürüdük saatlerce, sanki o gelmeden önce yıllardır gülmüyormuş, yıllardır nefes almıyormuşum. Nihayet odamda birlikte Nina Simone, hatta Cassandra VVilson, hatta sevdiğim diğer her şeyi dinlediğim biri vardı! Onunla yürürken "ben" diye bir şeyin varlığını hissediyordum yavaş yavaş. Apar topar sevgili olduk, birlikte dünyanın en huzurlu, en güzel uykusunu uyuduğumuz gecenin sabahında. Birbirimize sığındık. 
Ruhumuzun tarihini anlattık konuşmadan. 
Ama ben şu meşhur duvarların kalıntılarına çarpmaya başladım yine. Onun bir lezbiyen olduğunu, eğer olduğum gibi davranır, erkeksi görünürsem beni sevmeyeceğini düşündüm. Beğeneceğini sandığım o narin, itaatkâr ve dişi sevgiliyi oynamaya çalıştım. 
Çok güzel şeyler paylaştık, onunla birlikte pek çok toplumsal ve ailevi engeli cesaretle aştım, muhafazakârlıklara, bizi kısıtlayacak şeylere kafa tutmaktan haz aldım, bir yanda feci korktum diğer yanda alıştım, güçlen- 


dim. Ama işler yolunda gitmedi. İkimizin de kendi geçmişi ile ilgili devasa sorunları, tortuları ve bunları temizlemek için girmemiz gereken bir süreç vardı. İlişki ve aşk anlayışlarımız da farklıydı, ben keyifli, eğlenceli paylaşımların yanı sıra gerçek iletişimin, birbirini tanımanın, acıları ve sıkıntıları da paylaşmanın gerekliliğine inanıyordum, o ise eğlenceden çok sıkıntıların ya da fikirlerin, duyguların paylaşılmasını sorun olarak görüyordu. Bana bir mesajında şöyle yazmıştı: "Öperek koynuna gireyim bu gece. 
Tavanda yakamozlar çakarken konuşmadan anlatalım ruhumuzun tarihini." Sonraları ne zaman onu "Beni neden bıraktın?" diye sıkıştırsam "O kadar yoğun şeyler hissetmedim", "Eğlenmiyorduk", "Sıkılmıştım" gibi yaralayıcı ve küçümseyen yanıtlar verdi. Birbirimize gerçekten ruhumuzun tarihini anlattık, hem hiç tanışmıyor hem de bin yıldır tanışıyorduk aslında, ruhumuzdaki yaraları biliyorduk çünkü birbirini tanıyan biz ikimiz değil yaralarımızdı... O yüzden ben hiç bir zaman onun gösterdiği bu bahanelere inanamadım, bir şeylerden kaçtığını, bir şeylerin elinden gelmediğini, nedenini aslında bilmek istemediğini, yaşadığımız sevgiye sahip çıkamamanın onu üzdüğünü sezdim. 
Ama bununla ilgili onu yormanın, zorlamanın anlamı yoktu. Ben yanılmış ta olabilirdim ayrıca, yanılıyorsam da gerçekten yoğun şeyler hissetmemesi beni yolumdan alıkoymamalıydı, bu değerimi azaltmazdı, onun sorunuydu. 

Kendince haklı yanları da vardı. Ben pek çok açıdan hayata geç kalmış bir insandım, 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elimde olmayan nedenlerle. Ayrıca, taşrada cinsel kimlik sıkıntısı çeker, rollerden bunalırken, kız arkadaşımın yaşadığı büyükşehir- de ise beni başka bazı sosyokültürel ötekilikler bekliyor ve zorluyordu. Elbette bu yaşananların onun cephesinde nasıl yankı bulduğunu pek bilmiyorum. Kız arkadaşım sevgililik ilişkimizi sona erdirdiğinde tekrar ve bu kez daha uzun süreli psikolojik danışma almaya karar verdim. Hayatıma girişi çok parlak bir ışık getirmişti, o ışık gittiğinde karanlıkta kalmaktan korktum ve yardım istedim. Bununla birlikte kendimi tanımaya başladım, parçalarım birbirine yaklaştı, kendimi kabul etme yoluna girdim. Kendimden korkmamaya başladım. Bu arada aşk acısı ve ayrılık şaşkınlığıyla hayatımda hiç yaşamadığım kadar çok cinsel deneyime ve sosyalleşmeye kaptırdım kendimi bir dönem. Yeni insanlar, yeni dostluklar geldi ardından. 
Büyümek ve var olduğunu hissetmek 

Yıllar sonra, tamamen kendi çabalarımla, hiç bir doktorun yardımı olmaksızın "xy/ xo turner mozaisizmi"nin ne olduğunu öğrendim. Bu, intersekslerde görülen varyasyonlardan sadece biriydi. Turner sendromu denilen hastalığın bazı belirtileri turner mozaiklerde de görülüyor, nispeten kısa boy, hipertansiyon ve bazı böbrek rahatsızlıklarına eğilim, kemik erimesi riski gibi. 
Ama genelde salt turner sendromu olanlara göre mozaikler çok daha hafif tıbbi sıkıntılar yaşıyor. 

Turner mozaiklerin büyük kısmı erkek genital organları ve erkeksi bir dış görünümle doğarken, sadece %5'lik bir kısmı da (benim 


gibi) ağırlıklı kadın genital organlarıyla ve biraz daha yumuşak vücut hatla rıyla doğuyor. Her iki durumda da en belirgin ortak noktalar boyun genelde 1.65 cm'i geçmemesi, normalden geniş, yassı meme uçları ve hormon replasmanı yapılmadığı takdirde osteoporoz (kemik erimesi) riski. Bir kadın xy/xo mozaik, bedeninin iç kısmında yer alan, mikroskobik boyutta, çok az gelişmiş testislere, bilindik xx kadınlarınkinden epeyce büyük ama yine de penis boyutuna ulaşmayan (penis gibi penetrasyon ya da idrar ve başka fonksiyonları olmayan, diğer klitorisler gibi çalışan) bir klitorise, bir rahim ve vajinaya sahiptir. Operasyonla müdahale edilen gelişmemiş, içerlek testisler ve büyük klitoristir. Turner mozaikler diğer interseksler içinde daha az rastlanan ve neredeyse "unutulmuş" denilebilecek bir grup. Turner mozaisizmi ile ilgili İngilizcede oldukça az bilgi kaynağı var, Türkçede ise neredeyse hiç yok. Her anlamda kendinizi yalnız hissediyorsunuz bu durumda. 

Doktorlarla ilgili hiç parlak bir geçmişim yok, ailemin bilgisi olmadan yalnızca bir jinekologu görebildim yıllar önce. Bana bilgi vermesini istedim ama tek söylediği "Vajinan 13-14 yaşında bir çocuğunki kadar dar. 
Östrojen içmezsen ileride vajinal kuruluk yaşarsın" gibi şeylerdi. Şimdi rahat konuşabileceğim, bana maymun muamelesi yapmayacak, ciddiye alacak, net konuşacak bir profesyonelden bu konuda yardım almak istiyorum, tıbba olan güvensizliğimi aşıp. 
Ciddi bir sağlık sorunum yok, tek istediğim net bilgi ve kemik erimesine karşı bazı 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önlemler. 

Bu anlattıklarımın içinde yer bulamadığım, hikâyeyi fazla uzatacak başka şehirler, okullar, insanlar da bıraktım ardımda. 
Artık tam anlamıyla tatmin edici olmasa da kendime yetecek maddi kaynağı sağlayan bir işte çalışıyorum, kendi evimde tek başıma yaşıyorum, beni yalnız bırakmayan arkadaşlarım var. Küçük bir şehirde umulmadık biçimde kendi benzerlerimden, beni anlayan dostlarımdan mütevazı bir çevre ördüm kendime, evimi bu çevre için özgür ve manevi bir sığınak yapmaya çalışıyorum. 
İstanbul'da da arkadaşlar, dostlar edindim, eşcinsel ve interseks hakları için daha çok çalışabilmek istiyorum, fırsat buldukça İstanbul'daki dostlarımla bunu tartışıyorum. Artık fotoğraflarıma bakınca kendimi "yakışıklı" buluyor, bedenimi ve ruhumu el üstünde tutmaya, kendimi başkalarının söyledikleri üzerinden değil kendi duyularımla algılamaya çalışıyorum. Hiç bir zaman sığ, ilgisiz bir insan olmadım; edebiyatla, müzikle, bana keyif veren ve ufkumu genişleten şeylerle olanaklarım dâhilinde ilgilenmeye devam ediyorum. Yazılarım ve şiirlerim bazı edebiyat dergilerinde çıkıyor. Antenlerimi açık tutmak umudumu tazeliyor, hayata tutunmamı sağlıyor. 

Toplumun genelinden farklı cinsel kimliğe sahip her insanın yaşadığı günlük hayat zorluklarını ben de yaşıyorum ama bunlarla baş etme konusunda güçlenmeye çalışıyorum. Mağazaların erkek reyonlarından giyinmek, uniseks deodorantlar bulmak, kadın kuaförünü istediğiniz saç şekline ikna 


etmek, eve giren çıkan eşcinsel arkadaşları çevrenin meraklı bakışlarından korumak, neredeyse bütün kişisel tercihler ancak bir mücadele sonucunda ortaya konulabiliyor. 
Şimdilik toplumsal anlamda lezbiyen bir kadın kimliğiyle yaşamayı sürdüren ama aslında kendini bir cinsiyet üzerinden tanımlamayan, cinsel yönelimini de "insan sevici" olarak ifade etmeye çalışan, queer kavramına sempatiyle bakan bir interseks bireyim. 
Şu an için erkek olmayı seçmek ya da kadın toplumsal rolünün gerekliliklerini yerine getirmek istemiyorum ama günün birinde (toplumsal cinsiyete muhalif bakışımı koruyarak) cinsiyet değiştirmeyi seçebileceğim ihtimalinden de korkmuyorum. Bir kendini dinleme, isteklerini keşfetme yolculuğundayım. Bu yolculuk bazı olanaksızlıklar ve engellerle kesilmedikçe beni eninde sonunda bir yere çıkaracaktır. 

Belki okuyanlara yeterli tıbbi ve teorik bilgi veremedim, sonuçta bilimsel anlamda bu işin uzmanı ben değilim. Ama kişisel deneyimimi aktarmamın daha değerli bir bilgi olduğunu düşünüyorum, okuyacağınız tıbbi makalelerde bir interseksin âşık olduğunda neler hissettiğini bulamayabilirsiniz. 
Bundan sonraki en önemli isteklerimden biri, benim yaşadıklarımıza benzer sıkıntıları yaşayan diğer intersekslerle buluşup bu sıkıntıları paylaşmak ki inanıyorum oralarda bir yerlerde odasının soğuk duvarları arasında sıkışmış, sessiz, duvarların öğüttüğü başkaları var... Yalnız olmadıklarını keşfetmeyi bekliyorlar. 

# 
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BARIŞ VE ARAŞ 

SÖYLEŞİ: NAGEHAN AKARSEL 

Onlar kendilerini yaşadıkları baskı ve ayrımcılıklardan dolayı "Ötekinin Ötekisi" olarak tanımlıyor. 

Yeri geldiğinde anneleri, babaları ve kardeşleri tarafından dahi reddedilen, sokaklarda yürümelerine tahammül edilmeyen, nefret cinayetlerine kurban giden eşcinsellerin bir arada yaşamaları da toplum açısından büyük bir sorun olarak görülüyor. 
Böylesi bir gerçeklik içerisinde yaşamlarını sürdürmeye çalışan eşcinsel Araş ve Barış, evlenerek, Türkiye'de bir ilke imza atma hazırlığında. 

Dünyada, ırkı, dini ve yaşam tarzlarından dolayı ötekileştirilen ve görülmeyen birçok kimlik bulunuyor. Bu kimliklerin başında gelen, her alanda dışlanan ve "Ötekilerin Ötekisi" olarak tanımlanan bir kimlik ise eşcinseller. Bulundukları her alanda ayrımcılığa maruz kalan eşcinsellerin yaşadıkları en büyük sorunlardan biri de bir arada yaşama ihtiyacı. Bu ihtiyaç gerek dünyada gerek ise Türkiye'de toplum tarafından kabul edilmediği gibi siyasi iktidarlar tarafından da yasal güvenceye kavuşturulmuş değil. İşte böylesi koşullarda Türkiye gibi bir ülkede Araş Güngör ve Barış Sulu, ilk eşcinsel evliliğe yaşadıkları zorluklar ile birlikte imza atmaya hazırlanıyor. Barış ve Araş ile Türkiye'de eşcinsellerin yaşadıkları sorunların yanı sıra; onları bir araya getiren yaşamlarını konuştuk. 


'Kazandığım en güzel dostluklardan birisin' 

Barış Sulu 1978 yılında Nazilli'de, Araş Güngör ise 1983 yılında Ankara doğdu. 
1998 yılından beri, eşcinsel- biseksüel, travesti-transseksüel hareketin içinde olduğunu belirten Barış, 2008'den beri de KaosGL Derneği'nde profesyonel olarak çalıştığını ve Pembe Hayat gönüllüsü olduğunu belirtiyor. Barış, Araş ile tanışmaları şöyle anlatıyor: "Aras'la 2009 Mayıs ayında tanıştık. 
Homofobi/Transfobi Karşıtı Buluşma'nın Ankara etkinlikleri devam ediyordu ve ben Kaos'un ofisinden etkinliklere gitmek için çıkmak üzereydim. Bu sırada zil çaldı, kapıda Araş vardı ve bilgi almaya gelmiş. 
Ben, kendisine çok yoğun olduğumu ve Ekin Sanat Merkezi'ne gideceğimi belirttim. Sonrasında beraber yürümüştük Ekin Sanat Merkezi'ne. İlk karşılaşmamız böyledir. Sonra ısrarla Kaos'a gelmeye devam etti ve işlerin ucundan tuttu, deşifre yaptı ve gelen gidenle ilgilendi. Sonrasında Pembe Hayat'ta devam ettirmeye karar verdi bunları. Dostluğumuz da gelişti bu süreçte. 2009 
yılında 'Kazandığım en güzel dostluklardan birisi' dediğimi hatırlıyorum. Sonra bir de 
baktık 2010 Kasım'ın da sevgili olmuşuz. 4 
aydır birlikteyiz." 

'Eşcinsel evliliklerin tartışılmaya açılmasını istiyoruz' 

Yaşam haklarının tehdit altında olduğu bir dönemde, bu kadar zorluğun içinde eşcinsel evlilik yapma kararlarına dair Barış, "Hakların bir önceliği yok bizim için. Önce 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şu hak verilsin de sonra şunu alalım gibi bir şey yok. Heteroseksüeller nasıl bir arada yaşayıp, evlenebiliyorsa ve birçok haktan yararlanabiliyorlarsa, eşcinsellerin de birlikte yaşadıkları insanla böyle haklara sahip olmaları gerekiyor" diyor. "Evlilik bir hak mıdır?" sorusunu kendilerine çok sorduklarını ifade eden Barış, öncelikli olarak eşcinsel evliliklerin tartışmaya açılmasını ve ikinci olarak da trans kimliklerin tartışılmasını istediklerini ifade ediyor. Barış, "Bu ülkede trans bireyler vardır. Sadece trans kadınlar değil, trans erkekler de vardır. Bunun görülmesini istiyoruz. Sonra bunun haklar üzerinden tartışmaya açılmasını istiyoruz. 
İki insanın birbirini sevdikleri noktada ve birbirlerinin hayatına dokundukları noktada hetero çiftlerin sahip olduğu haklara neden sahip olmuyorlar, bunu tartışmaya açmak istiyoruz" diyor. 

'Kadınlık erkeklik kavramlarının yeniden tartışılmasını istiyoruz' 

Araş da, evlilik konusunu gündeme getirmelerinin temel nedeninin hakların eşitlenmesi istemi olduğunu ifade ediyor. Kadınlık, erkeklik, evlilik gibi konuları sorguladıklarını belirten Araş, şunları söylüyor: "Bu kavramlara yüklenen anlamlarla ilgili bizim derdimiz var. Bu kavramların yeniden tanımlanması gerektiğini düşünüyoruz. Ama eğer bu hakkı birileri kullanabiliyorsa LGBT çiftler de kullanabilmeli. Tek derdimiz bu. Bununla ilgili farkı ndal ı k yaratmak istiyoruz ya da şöyle bir şey var, ben sevgilimle, 10 yıldır beraber olduğum insanla ortak edindiğim 


mülkiyetler konusunda hak sahibi olmak istiyorum. Ben 10 yıldır birlikte olduğum insanın başına bir şey geldiğinde sevgilimin yanında hastanede refakatçi olarak kalmak istiyorum. Öldüğüm de organ bağışımla ilgili sevgilimin rızasının alınmasını istiyorum; çünkü o benim ailem. Ama evlenemediğimiz için direk yok sayılıyor. Bırakın organ bağışında rızasını almayı, cenazesine bile gelemiyorum. Miras hakkı da aynı şekilde ortak edindiğimiz mülkiyetlerden ben öldüğümde elbette sevgilimin yararlanması gerekiyor. Ya da çiftlerden biri cezaevine girdiğinde o iki insanın birbirine en çok ihtiyacı olduğu anda bu sistem seni yok saydığı için sevgilinle görüşmene engel oluyor. Bu bir hak ihlali ve bunu gibi aklımıza gelmeyen bir sürü hukuki durumda LGBT bireylere yönelik haksızlık var. Bunların eşitlenmesi gerekiyor. Bu çok net bir talep." 

'Beni hiç kimse başkası üzerinden tanımlayamaz' 

Trans erkek olan Araş, "Bir de trans erkekler zaten yok sayılıyor ve trans bireylerin heteroseksüel olduğu gibi bir algı var. 
Madem erkek sevecektin 'erkek' olmana ne gerek var. Benim cinsiyetimi belirleyen şey kimle birlikte olduğum değil. Benim kendimi nasıl hissettiğim ve nasıl ifade ettiğim önemli. Benim cinsiyetim ya da cinsel yönelimim biriyle birlikte olduğum zaman belirlenmiyor. Bu zaten içine doğduğu bir durumdur, çocukluğundan beri taşıdığı bir şeydir. Translar için de aynı şey söz konusu. 
Benim trans kimliğim biriyle beraberliğim üzerinden var olan bir şey değil. Ben 
5 yaşımdan beri trans kimliğimi biliyorum. 
Ve ben bir erkek var oluşuyla da başka bir erkeği sevebilirim. Beni hiç kimse bir başkası üzerinden tanımlayamaz; ancak ben kendimi kendi var oluşum üzerinden tanımlayabilirim" diye belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerinde, cinsel yönelimlerin eşcinsel, biseksüel ve heteroseksüel olarak tanımlandığını ifade eden Barış da, "Trans bireylerin heteroseksüel kabul edildiği bir toplumda yaşıyoruz. Trans bireyler de eşcinsel olabilir, biseksüel olabilir, heteroseksüel olabilirler bu kadar basit. Biyolojik bir erkek nasıl eşcinsel, biseksüel olabiliyorsa trans erkeler de, trans kadınlar da eşcinsel, biseksüel olabilir çok kafa karıştırıcı bir şey değil aslında" diyerek, toplumdaki yanlış bakış açısına dikkat çekiyor. 

'Yasal boşluktan yararlanacağız' 

Türkiye'deki evliliklerde hukuki durumun şu an "mavi" ve "pembe" kimlikler üzerinden tanımlandığını belirten Barış, "Bir pembe ve bir mavi kimlik evlenebilir Türkiye'de. Ama iki mavi kimlik evlenemez, iki pembe kimlik evlenemez. Ama yasal boşluklar burada kişinin cinsel yönelimini sorgulamadığı için biz de bu boşluktan yararlanıp, birimizin pembe kimlik birimizin mavi kimlik sahibi olmasını kullanarak, 'Eşcinseller de evlenebilir' vurgusunu yapmak için evleneceğiz" diye ifade ediyor. Evlenme konusunda bir yasal engelle karşılaşabileceklerini ummadıklarını ifade eden Araş ise, "Eğer bizim evliliğimize bir engel çıkartılırsa bunun da 


aslında bizim yararımıza olan bir şey olacağını düşünüyorum. Siz bana istemediğim bir isimle hitap ettiniz, siz bana istemediğim bir kimliği verdiniz, hiç bana sormadan dinimi belirlediniz, cinsiyetimi belirlediniz, cinsel yönelimime karar verdiniz ve şimdi sizin beni varsaydığınız şey üzerinden; ben bu hakkı kullanmak istiyorum. Ama eğer bunu da kullandırmıyorsanız bu sistemin trans fobisini çok net bir şekilde ortaya koyduğunun bir göstergesidir. Siz ikiniz birbirinizi sevemezsiniz demenin bir yoludur. Eğer evliliğimize engel olunursa hukuk mücadelesi vermek gibi bir düşüncemiz var" diye konuşuyor. 

'Kimse diğerinin emeği üzerinde sömürü ahlakı geliştiremez...' 

Evlenme konusunda kararlı olduklarını ifade eden Barış ve Araş, bunun LGBT bireylerin gündemine de gireceğini belirtiyorlar ve kaygılarını dile getiriyorlar. Barış kaygısını, "Bir taraftan LGBT örgütlerinin de gündemine oturacağını düşünüyorum ben. Çünkü 'Bugüne kadar yaşam hakkımıza sahip olmamışken, evliliği dillendirmeye gerek yok' dedik. Aslında bir bakıma bu doğru; ama bizim o yaşam haklarımızı dillendirmenin bir aracı olarak da sistemin en temel çekirdek kurumunun tartışılması gerektiğini düşünüyoruz" diyor. Araş da, bir bütün olarak evlilik kurumlarının da sorgulanması gerektiğini işaret ederek, "Türkiye'de hala kadınların iradesi yok sayılarak yapılan evlilikler var. Zorla evlendirmeler, çocuk gelinler var ve Türk televizyonlarına baktığında evlendirme programları var. İnsanlar birbirinin ismini bile sormadan ne kadar para kazandığını soruyorlar. Evlilik kriteri olarak belirlenen şey bu. Sabah programları var, orada insanlar 'aile hayatlarını' anlatıyor. İnsanlar eşleri ile konuşamadıkları şeyleri canlı yayında anlatıyorlar. Türkiye heteroseksüel evlilikleri ne kadar taşıyabiliyor ki bu evliliği tartışsın? Bu da başka bir açıdan ele alınması gereken bir durum" diyor. Evlilikleri ile kadınlık ve erkeklik rollerini sorgulanmasını da amaçladıklarını belirten Araş, şunları ifade ediyor: "Evlendiğin anda sözsüz bir rol dağılımı var. Erkek para kazanacak kadın ev içi emeğini verecek, çocuk yetiştirecek. Kadının o görünmeyen emeği üzerinden erkek para kazanacak, statü ve boş zamana sahip olacak. Kadın çocuk yetiştirecek bu onun en temel sorumluluğu olacak. Ve o yetiştirilen çocuklar 'iyi' çocuksa erkek bununla övünecek; 'kötü' yetiştirilmişse kadın eksik bir kadın olacak. Bunun gibi sosyal roller var." 
Bunları tersyüz eden bir ilişki yaşadıklarını belirten Araş, "Bizim birbirimizden farklı ekonomik yaşantılarımız var. Bu noktada emek kavramı çok önemli. Kimse bir diğerinin emeği üzerinden bir sömürü ahlakı geliştiremez. Mesela aynı evde yaşamıyoruz ve ilerisi içinde böyle bir düşüncemiz yok" diyor. 

Sen de ötekileştiriyorsan en tehlikeli nokta bu' 

İnsanların heteroseksüel olmayı toplumdan öğrendiklerine dikkat çeken Araş, LGBT olmanın da öğrenildiğine işaret ederek, 


şunları dile getiriyor: "Gey nasıl olur, nasıl olması gerekir, trans nasıl olmalıdır bunların hepsini nasıl giyindiğini biz de öğreniyoruz aslında. LGBT olmak, sistemin dışında çıkarmıyor bireyleri. Trans erkeksen çok maço olmalısındır. Yürüyüşünden, konuşmana her şeyin bellidir. Toplumsal erkekliği yeniden üreten bir şey bu. Trans kadın makyaj yapmalıdır 'daha çok kadın' olmalıdır, erkeğe hizmet etmelidir. Çünkü trans kadınlar da, kadın olmayı annelerinden öğreniyorlar. Biz bunu da alaşağı etmek istiyoruz." Barış da, "Eşcinsel erkek nasıl olur eşcinsel kadın nasıl olur da maalesef birbirimize öğrettiğimiz şeyler. Toplumda eleştirdiğimiz bütün noktaları biz de kendi içimizde bazı ilişkilerde ötekileştirebiliyoruz. Bir eşcinsel erkek ve bir trans erkeğin birlikte olabilmesinin görünmesi gerektiğini belirtiyorum. Bu direkt LGBT toplumuna yapılan bir eleştiri. Seni ötekileştiren bir topluma karşı sen de binlerini ötekileştiriyorsun en tehlikeli nokta bu" diyor. Mücadeleyi sadece heteroseksüel dünyaya karşı değil aynı zamanda LGBT toplumuna karşı da verdiklerini ifade Araş, "Ben Barışla birlikte olduğumu söylediğimde heteroseksüel bir arkadaşım bana 'hani sen erkektin' demişti, bunu söyleyen kişi LGBT aktivizmine uzak biri; ama ben aynı cümlenin biraz daha yumuşatılmış şeklini LGBT aktivistlerinden de duydum. Sen şimdi ne oluyorsun şeklinde söylendi. Ben sadece bir insana âşık oldum. Anlaşılmayacak bir şey yok bunda" diyor. 

# 
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SON SÖZ 


GABRIELLE LE ROUX 

SANATÇI VE SOSYAL ADALET AKTİVİSTİ 



İnsanlık durumunun bir parçası olan toplumsal cinsiyet çeşitliliği hakkındaki bilgisizlik küresel bir meseledir ve transfobi sınır tanımaz. İnsanlar ve hükümetler dünyanın iki farklı cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kategorisine göre kesin bir şekilde ayrılmış olduğu mitine sıkı sıkıya sarılırken, bedenleri ve hayatlarıyla bunun tersini kanıtlayan bireyler insanlığın parçası olarak kabul edilmiyor. Değişmesi gereken de bu. 

2010 yılında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından İstanbul Onur Haftası kapsamında "Afrikalı, Transgender ve de Gururlu" adlı sergimi göstermek üzere davet edildiğimde çok heyecanlanmıştım. 
Daha öncesinde Ankara'da bulunan trans örgütü Pembe Hayat aktivistlerinden Kemal Ördek ve Sinem Kuzucan ile Barselona'da bir konferans sırasında tanışmış ve Türkiye'de trans bireylerin karşılaştığı zorluklarla ilgili biraz fikir sahibi olmuştum. Yaşanan baskılar karşısında ortaya çıkan, canlı ve giderek daha örgütlü hale gelen trans hareketiyle ilk temasım Kemal ve Sinem aracılığıyla oldu. 

2008 yılında birlikte çalıştığım 10 Afrikalı 
trans aktivistin portreleri ve hikâyelerinden oluşan "Afrikalı, Transgender ve de Gururlu" adlı sergi, sosyal adalet adına bir kültürel müdahaledir. Bu sergi, Afrika ve Avrupa'da 
13 şehri dolaştı ve paylaşmak istedikleri 
şeyleri aktarmak için bunun iyi bir yol olduğunu düşünen dünyanın farklı yerlerinden aktivistlerden birçok işbirliği teklifi aldı. 
"Trans, Onurlu ve Türkiyeli" bir dizi haline gelen işbirliklerinin İkincisi oldu. 

Trans hareketi içinde çok sevilen ve son 


derece görünür bir aktivist olan Şevval Kılıç, "Afrikalı, Transgender ve de Gururlu" sergisinin İstanbul'daki açılışında yaptığı konuşmasında Türkiye'deki trans bireylerin deneyiminden bahsetmişti. Mahallelerinden kovulan, artan nefret cinayetlerine, polisin, halkın ve devletin zulmüne maruz kalan transların hikâyeleriyle çizdiği tablo son derece korkutucuydu. 

Öte yandan Şevval, birkaç gün önce gerçekleştirilen ve kendisinin de organizasyonuna katkıda bulunduğu, yüzlerce transın ve destekçilerinin İstiklal Caddesi'nde yürüdüğü Trans Pride'ın da sevincini yaşıyordu. 

Konuşmaya başladığımız andan itibaren Şevval'in sıcaklığı, sağlam duruşu ve mizah anlayışından çok etkilendim. Sergiyi çok sevmişti ve ilk konuşmamızda beraber benzer bir iş yaratma hayalini kurmaya başladık. Kemal Ördek, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'nin çalışkan üyesi Burcu Türkay ve daha sonraları Ela Günad'la birlikte takip eden haftalar ve aylar boyunca bunu planladık. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, Murat Çekiç'in de ön ayak olmasıyla LGBTT hakları ve trans haklarının insan hakları olarak savunulması konusunda son derece kararlı hareket ediyor. 

Buradaki insanlarla politik olarak aynı çizgide olduğumu hissetmek, onlardan daha fazla şey duymak ve öğrenmek için fırsatımın olması açısından beni çok heyecanlandırdı. Güney Afrikalı bir aktivist olarak hayat benim için çok politik ve hakları için politize olan ve mücadele veren insanların olduğu yerlerde bulunmak beni de canlandırıyor. 
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Ülkenin farklı yerlerinden trans aktivistleri bu girişimin parçası olmaları için davet etmeye karar verdik. Kimliklerine sahip çıktıkları ve bu anlamda örgütlenmeyi seçmiş oldukları için özellikle aktivistlerle çalışmak istedik. Gelen tepkiler şaşırtıcı derecede olumluydu. Hikâyeleri önceki sayfalarda yer alan kişiler kendileriyle görüşülmesini ve portrelerinin çizilmesini istediler çünkü daha geniş anlamda görünür ve bilinir olmak istiyorlardı. Onları tanımak bu işbirliğinin esas önemli kısmıydı, cesaretleri ve bağlılıkları göz kamaştırıcıydı. 

Transların, kendileri de aktivist olan anne babalarıyla da görüşmeyi tercih ettik, zira onların hikâyeleri de devrim niteliğindeydi. 

Projenin başlamasını takip eden birkaç ay içerisinde tam zamanlı, yetenekli ve bu konularda farkındalığı olan bir koordinatör ihtiyacımız doğdu. Aynı zamanda bir sanatçı, küratör, ve tuttuğunu koparan bir aktivist olan Milen Nae bu zorlu iş için mükemmel bir tercihti. Akabinde sinematograf Dağhan İş, Şevval'in katılımcılarla yaptığı görüşmelerin video çekimleri için ekibe katıldı. Çekimler, bu kitabın metniyle sergideki video enstalasyonunun ve DVD'nin temelini oluşturdu. 

Sonrasında işin en sevdiğim kısmı olan portreleri çizme zamanı geldi. Portreler ve hikâyelerle yaptığım işin temelinde, kendi hikâyelerimizle başkalarının hayatlarını değiştirdiğimize olan inancım ve bir konuda ilk elden konuşan insanların otoriteler olduğu kanaatim yatıyor. Benim için birinci tekilde anlatılan hikâyeleri, hayattan alınmış port- 


relerle birleştirmek, olağanüstü işler yapan ve büyük önyargılar karşısında cesur kararlar verebilen insanlara kişisel bir saygı duruşudur. 

Bu portrelerin ortaya çıkışı esnasında zengin ve yoğun etkileşimler yaşandı. Bir portre en az bir tam gün alıyor bazen bu süre üç günü bulabiliyor. Portesini çizdiğim herkes işe kendi enerjisi ve varlığını kattı ve bu yüzden her yolculuk birbirinden farklıydı. 
Çizimleri beğendiklerindeyse istedikleri bir mesajı doğrudan portrenin üzerine yazdılar. 
Bu yolla sesleri görüntülerinden ayrılmaz bir hal alıyor ve sayfada iz bırakmış oluyorlardı. 
Bu her düzeyde bir işbirliğidir. 

Projenin başında toplumsal cinsiyet değişkeni projemizin interseks bireyleri kapsayıp kapsamayacağını sordum. Böylesine güçlü ve politize bir trans ve queer camianın olduğu bir yerde interseks bireylerden ve sorunlarından bahsedilmediğini ya da bunların kapsanmadığını görmek benim için şaşırtıcıydı. Afrika genelinde LGBTI terimi -lezbiyen, gey, biseksüel, transgender ve interseks'in "i" si- yaygın olarak kullanılır. 

"Afrikalı, Transgender ve de Gururlu" projesinin katılımcılarından ve aynı zamanda Uganda'da Atipik Cinsiyet Gelişimi olan bireylere destek girişiminin kurucusu ve yöneticisi olan arkadaşım Julius Kaggvva, toplumsal cinsiyetle ilgili yaptığım her türlü çalışmada interseks bireylerin de seslerini duyurmanın önemini anlamamı sağladı. 

Türkiye'de İstanbul Onur Haftası'nda tanıştığım insanların inanılmaz ağı sayesinde Belgin İnanla internet üzerinden tanışma 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fırsatım oldu. Memleketinde açık olmamasına rağmen internet üzerinden interseks aktivizmi yürütmeye başlayan Belgin İnan, dokunaklı kişisel hikâyesini yayınlamamız konusunda istekliydi. Başka bir interseks bireyle hiç yüz yüze tanışmamıştı fakat blog'u aracılığıyla onlara ulaşabiliyordu. 

Benim trans-aktivizme katılımım 2006 yılında benimle evini paylaşan bir arkadaşımın cinsiyet geçişi sürecine girmesiyle başladı ve böylece trans bireylerin karşılaştığı uç boyutlardaki sosyal dışlanmadan haberdar oldum. Arkadaşımın görünürlüğünün onu nasıl kendiliğinden bir aktiviste -sadece kendine karşı dürüst olmak suretiyle sosyal değişimin bir eyleyicisine- dönüştürdüğünü gördüm. 

Trans deneyimiyle bu kadar yakından yüzleşmek toplumsal cinsiyet ve kimlik anlamında bildiğimi sandığım her şeyi yeniden düşünmeye zorladı beni. Bir feminist aktivist olarak, bu derin yeniden düşünme süreci hayatımı değiştirdi. Artık dünyayı iki toplumsal cinsiyetten menkul görmüyorum ve 21. yüzyılda hala bu derece köhne ve baskıcı mitlerle yaşadığımız için öfkeleniyorum. 

Uzun yıllar ırkçılıkla, cinsiyetçilikle, sınıfçılıkla ve homofobiyle mücadele eden bir sürü örgütle çalıştım. Güney Afrika'da Kadın Medya İzleme örgütünün kurucu üyelerindendim ve yönetici olduğum beş yıl boyunca çeşitli ve kapsayıcı bir baskı grubu oluşturmayı ve bunu sürdürmeyi başardık. Yıllar süren STK aktivizminin sonucunda portre çizmeye dair yaratıcı tutkumla, hayatım ve yürüttüğüm politika arasındaki bağları gör- 


meye başladım. Şu anda yapmakta olduğum çalışma da bunun meyvesidir. On yıldır farklı sosyal adalet meseleleri hakkında sergiler oluşturmak için portreleri ve hikâyeleri bir araya getiriyorum. Şimdi benim çalışmam dünyanın farklı yerlerinde müzelerde, politik bir tavrı olan galerilerde, üniversitelerde, örgütlerde, konferanslarda ve yürüyüşlerde sergileniyor. 

Buradaki ilham verici aktivistlerle bu çalışmayı gerçekleştirmiş olmak benim için bir onur ve umuyorum ki bu süreçte ortaya çıkan sevgi, enerji ve bağlılık daha geniş alanlara yayılır. 

Pek çok şekilde bu girişimde yer alan herkese, özellikle de Uluslararası Af Örgütü ve Hollanda Büyükelçiliği'ne destekleri ve inançları için teşekkürler. Umalım ki, katılımcıların açığa vurduğu görünür olma ve seslerini duyurma arzusu tüm dünyada gerçek olsun. 

GABRIELLE LE ROUX 

1 KASIM 2011 
İSTANBUL 
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PORTRELER 

SANATÇI: GABRIELLE LE ROUX 


ŞEVVAL KILIÇ 

İSTANBUL 

Soğuk preslenmiş Fabriano kağıdı üzerine mürekkep, kuru ve yağlı pastel çizim 70x100 cm 
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ARAŞ GÜNGÖR 

ANKARA 

Soğuk preslenmiş Fabriano kağıdı üzerine mürekkep, kuru ve yağlı pastel çizim 70x100 cm 
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BELGİN ÇELİK 

ANKARA 

Soğuk preslenmiş Fabriano kağıdı üzerine mürekkep, kuru ve yağlı pastel çizim 70x100 cm 
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BUSE KILIÇ KAYA 

ANKARA 

Soğuk preslenmiş Fabriano kağıdı üzerine mürekkep, kuru ve yağlı pastel çizim 70x100 cm 
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DEMET DEMİR 

İSTANBUL 


Soğuk preslenmiş Fabriano kağıdı üzerine mürekkep, kuru ve yağlı pastel çizim 70x100 cm 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deniz solmaz 

İZMİR 


Soğuk preslenmiş Fabriano kağıdı üzerine mürekkep, kuru ve yağlı pastel çizim 70x100 cm 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DESTİNA 

ANKARA 

Soğuk preslenmiş Fabriano kağıdı üzerine mürekkep, kuru ve yağlı pastel çizim 70x100 cm 
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EBRU KIRANCI 

İSTANBUL 


Soğuk preslenmiş Fabriano kağıdı üzerine mürekkep, kuru ve yağlı pastel çizim 70x100 cm 


Ben trans' ım. 

İstanbul'da yaşıyorum. 

İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği'nde aktivist olarak çalışıyorum. 


Ebru şu anda Berlinli sinemacı Maria Binder ile hayatına dair bir film yapmakta. Kendisi ilham verici hikâyesini bu proje dâhilinde detaylı olarak paylaşmamayı seçti çünkü ilk olarak yapım sürecinde olan bu film* ile paylaşmak istiyor. Portresinin güçlü mesajı 'Hayatı Seviyoruz, Bizi Öldürmeyin' ile görünür olmasından da mutlu... 

‘Trans X İstanbul www.transxturkey.com 
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ESMERAY 

İSTANBUL 

Soğuk preslenmiş Fabriano kağıdı üzerine mürekkep, kuru ve yağlı pastel çizim 70x100 cm 
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EYLÜL YILDIZ 

ESKİŞEHİR 

Soğuk preslenmiş Fabriano kağıdı üzerine mürekkep, kuru ve yağlı pastel çizim 70x100 cm 
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İLKSEN GÜRSOY 

İSTANBUL 


Soğuk preslenmiş Fabriano kağıdı üzerine mürekkep, kuru ve yağlı pastel çizim 70x100 cm 
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İNAN 

İSTANBUL 

Soğuk preslenmiş Fabriano kağıdı üzerine mürekkep, kuru ve yağlı pastel çizim 70x100 cm 


" Olduğum kişiyle gurur duyuyorum...'' 
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RÜZGAR 

İSTANBUL 

Soğuk preslenmiş Fabriano kağıdı üzerine mürekkep, kuru ve yağlı pastel çizim 70x100 cm 


" Yumruğuma tanı koy " 

Psikiyatriye ihtiyacım yok, 

Beni aydınlatması için 
Tıbbı terimlerle. 

Transseksüellik ve cinsiyet kimliği bozukluğu gibi, 

Doktor lütfen, yasallığı geç 

Ve bana lanet hormonları ver 

İlla birşeye tanı koymak istiyorsan 

Buna tanı koy 

Yumruğuma tanı koy 

Havaya kaldırıyorum, 

Çünkü gerçekten sinir olmaya başladım 

Bu dayatılan listeye 

Nasıl var olacağıma karar veren 

Eğer sis (cis) görünmek istersek 

Kimi öptüğümüze dikkat edin 

Bırak ipne vari bilek kıvırmaları 

Ayakta işemek için çaba göster, 

Ama bu benim isteğim mi? 

Hayır! 

Senin davranış kodlarına girmek istemiyorum Bırak benim cinsiyet kurtarıcım olmaya çalışmayı Ve hepimize bir iyilik yap 
Buna tanı koy, 

Yumruğuma tanı koy, 

Havaya kaldırıyorum, 

Çünkü gerçekten sinir olmaya başladım Duyduğumda 

Polislerin trans kız kardeşlerime artistlik tasladığını 

"Neden kadın kıyafetleri giyiyorsun? diye sorarak. 
"Bayım neden transsınız?" 


Senin kadın prototipine uymuyor mu? 

O zaman neden çelik yelek giyiyorsun ve silah taşıyorsun, 

Kız kardeşlerimi kötülüklerden korumayacaksan? 
Ve kim seni feminen cazibesi hakkında otorite yaptı? 

Senden moda tavsiyesi istenmiyor, 

Nefret suçunu rapor etmen isteniyor, 

Ve zamanlarının 5 saatim, 

Senin transfobik polis kuvvetlerini eğitmekle harcadılar, 

Sen onların deneyimlerine tanı koyarken Ve ne biliyor musun? 

Polisler, doktorlara katılabilir Ve... 

Buna tanı koy, 

Yumruğuma tanı koy, 

Havaya kaldırıyorum, 

Çünkü gerçekten sinir olmaya başladım 

Polislere ve doktorlara 

Ve bütün lanet sisteme 

Trans bedenleri kontrol eden 

Cis erkekler tarafından yapılan kanunlarla 

Taşaklarım olmayabilir 

Ama olsaydı onları yalayabilirdin 

Buna tanı koy* 


* SKYLER BRAEDEN FOX Bu metin Türkiyeli iki trans kadın ve bir trans erkeğin İsveç Malmö'deki Transgender Avrupa Konseyi buluşması sırasında yolda sözlü tacize uğramaları ve tehdit edilmelerinden üzerine yazılmıştır. 
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SELAY TUNÇ 

ANKARA 

Soğuk preslenmiş Fabriano kağıdı üzerine mürekkep, kuru ve yağlı pastel çizim 70x100 cm 
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SEMA SEMİH 

İSTANBUL 


Soğuk preslenmiş Fabriano kağıdı üzerine mürekkep, kuru ve yağlı pastel çizim 70x100 cm 


" Çoklu cinsiyetimin geiiniyim'' 


174 



SİNEM KUZUCAN 

ANKARA 

Soğuk preslenmiş Fabriano kağıdı üzerine mürekkep, kuru ve yağlı pastel çizim 70x100 cm 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GÜNEYDOĞU 


Soğuk preslenmiş Fabriano kağıdı üzerine mürekkep, kuru ve yağlı pastel çizim 70x100 cm 
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İSTER GÜNDEMDEKİ BİR ÇATIŞMADA İSTER DÜNYANIN UNUTULAN BİR 


KÖŞESİNDE OLSUN, ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ, HERKES İÇİN ADALET VE ÖZGÜRLÜK TALEBİYLE KAMPANYA 
YÜRÜTÜR VE DAHA İYİ BİR DÜNYA YARATMAK İÇİN KAMUOYU DESTEĞİ SAĞLAMAYA ÇALIŞIR 


SİZ NE YAPABİLİRSİNİZ? 

Dünyanın her yanından aktivistler, insan haklarını hiçe sayan güçlere karşı direnmenin mümkün olduğunu gösterdiler. Siz de bu hareketin bir parçası olun. Korku ve nefret saçanlara karşı mücadele edin. 

■ Uluslararası Af Örgütü’ne katılın ve dünya çapında insan hakları ihlallerini önleme hareketinin bir parçası olun. Bir fark yaratmak için bize yardım edin. 

■ Uluslararası Af Örgütü’nü desteklemek için bağış yapın. 


Hep birlikte sesimizi duyurabiliriz. 

Uluslararası Af Örgütü’ne üyelik konusunda daha fazla bilgi almak istiyorum. 
I isim adres 


ülke 

e-posta 


Lütfen bu formu Uluslararası Af Örgütü Türkiye şubesine ulaştırın. Dünyanın heryanındaki Uluslararası Af Örgütü şubeleri için adresimiz: www.amnesty.org/en/worldwide-sites Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi 

Abdülhakhamid Cad. No: 30/5 Talimhane, Beyoğlu, İstanbul, TÜRKİYE 



www.amnesty.org.tr 


Türkiye'deki lezbiyen, gey, biseksüel ve trans dayanışma dernekleri, yasa önünde eşitlik için uzun yıllar süren bir mücadele verdiler. 

Türkiye'de cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temeli ayrımcılığı yasaklayan herhangi bir yasa bulunmamaktadır. 

Türkiye'de lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireyler istihdam, barınma ve kamu hizmetlerine erişim alanlarında ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar. 

LGBT dayanışma derneklerinin ifade ve örgütlenme özgürlüğü hakları tehdit edilmektedir. 

Devlet görevlileri ve medya tarafından kullanılan ayrımcı ifadeler, homofobinin ve transfobinin resmi olarak hoşgörülmesine neden olmaktadır. 
Ayrımcılığın hakim olduğu böyle ortamlarda, polis görevlileri ve askeri görevlilertarafından lezbiyen, gey, bieseksüel ve trans bireylere yönelik şiddet ve taciz göz ardı edilmektedir. 


Bu kişilerin cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri nedeniyle nefret saikiyle işlendiği ihtimali bulunan suçlara maruz kalmalarının önlenmesi ve bu tür suçlann etkin bir şekilde soruşturulması için etkili önlemler bulunmamaktadır. 

Bu kitap bu koşullarda hakları için mücadele veren trans aktivistlerin hikayelerini içermektedir. 

"Trans Onurlu ve Türkiyeli; Sosyal Adalet için Kültürel bir Müdahale" sergisi bir portre ve hikayeler sergisidir. 
Elinizde tuttuğunuz kitap ise, nefret suçlarına karşı verilen mücadelenin bir aracıdır. 

Uluslar arası Af Örgütü, Türkiye yetkililerini, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığı açık bir şekilde yasaklamaya, nefret suçlannı engellemek için derhal adımlar atmaya ve kişilerin ifade ve örgütlenme özgürlüklerini korumaya çağınyor. 



Nn^vvuyy 








